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Türkiye'de teknoloji 
geliştiriliyor 


Televizyon reklamlarında Uzakdoğu'dan patenti alınan 
teknolojilerle üretilen ürünlerin “Türk icadı” olarak 
tanıtılması ümidini kıranlara ülkemizden gerçek ve 
gelecek vadeden teknoloji örnekleri vermek istiyorum. 


Türkiye'de teknoloji üretimi neyse ki reklamlarda “Türk mühendisliginin harikası” olarak gösterilen, internette aratınca aslında bir Uzakdoğu firmasına ait olduğunu gördüğümüz ürün ve teknolojilerle sınırlı 
değil. Özellikle beyaz eşya devlerimiz LG gibi Uzakdoğu firmalarından 
aldıkları teknolojileri kendi icatları gibi tanıtmakta çekince görmüyorlar. Türkiye'de elektronik ve bilgisayar üretiminin montaj atölyelerinden 
ibaret olduğu yıllardır bilinen bir gerçek. Örneğin Türkiye'nin ilk bellek 
fabrikası Uzakdoğu'dan gelen baskılı devrelerin üstüne yine o civardan 
gelen bellek modüllerini lehimleyerek üretim yapıyordu. Tabii ki bu işlemin yapılmasındaki işçilik ücreti bu işin ana vatanından hayli yüksek 
olduğu için önce hazır modül ithal etmeye başladılar, sonra da kapıya 
, kilidi vurdular. Yerli marka donanım, dizüstü ve masaüstü bilgisayarların ya istisnasız her bileşeni yurtdışından gelip montajı Türkiye'de yapılıyor, ya da fason olarak, önceden markalanmış şekilde ithal ediliyor. 


H. Barış NEVRES 
barisoPCnet.com.tr 


Donanımı bir tarafa bırakırsak, yazılım dünyasında tam tersi bir yönelim gözleniyor. Türkiye'nin yazılım geliştiricileri hazır yemek yerine dünyaya örnek olacak yazılımlar geliştiriyorlar. Rakipsiz online destek yazılımı Supportalive, sadece 
insanlarla değil ağdaki cihazlarla bile mesajlaşabilmenizi sağlayan iMesaj gibi 
benzersiz birçok yerli yazılım ürünü sadece Amerika'yı yeniden keşfetmeye çalışmadığımızı, herkesten önce bir yerleri bulabileceğimizi gösteriyor. 


Türkiye'de teknoloji geliştirmek için maddi açıdan dev olmak gerekmiyor. Tabii ki 
teknoloji geliştirme teşvikleri kendilerinden bekleneni veremiyor; teşviklere karar 
verenler bir tarafta ülkenin parasının yurtdışına akmasını engelleyecek bir yazılım projesini teşviğe layık bulmazken, 
bir taraftan yurtdışından gelecek 
ürünlerle ve yurtdışından 
ŞA alınan danışmanlıkla üre- 
ŞIRD tilecek, benzerleri 

€ 


halihazır- 


POPÜLERLEŞEN ENERJİ KAYNAKLARI 


Tüm dünyada ister istemez farklı enerji kaynaklarına yönelim 
sürüyor. Burada önemli olan bir kriter de çevre. Fosil yakıtlara 
(petrol, kömür gibi) benzer şekilde yakma işlemiyle enerji üretilen 
biyokütle, biyogaz gibi kaynaklar çevreye olumsuz etkileri nedeniyle 
tam olarak istediğimiz çözümler değil. Güneş ışınları, su ve havanın 
hareketi gibi kaynaklardan enerji etmek en sağlıklı çözümler. Suyun 
hareketi konusunda baraj çözümü çevre ve tarih düşmanı olması 
nedeniyle tercih edilmiyor, ancak suyun olağan akışını kullanarak 
enerji sağlamak iyi bir çözüm. Ülkemizde su akışı ve rüzgarın dışında bir de jeotermal çözümü var. Birçok enerji üretme türünde ısıtmanın önemi büyük ve jeotermalde bu işi bizim için dünyanın kendi- 


MAC OS İÇİN PC 


10.4.X serisi donanım konusunda çok nazlı olduğu için, PC'sine 
Mac OS kurmak isteyenlerden oldukça fazla soru alıyorum. 
İşte Mac OS X 10.4.X için sorunsuz donanım: 

- İntel i9X5 yongalı anakart (915 ve 965 test edildi) 

- Tek çekirdekli Intel işlemci 

- Anakart yongası tarafından kontrol edilen IDE sabit disk 

- NVIDİA ekran kartı 

- Aldığı kadar RAM 

- Mac OS'un hem klavyesi hem faresi USB bağlantılı olan 
sistemlerde arada bir yaşadığı sorunları çözmek için, kullanmasanız da sisteme ek bir PS/2 klavye takın 


Leopard içinse kendinizi 
daha özgür hissedebilirsiniz, çünkü o daha yeni 
donanımlarla uyumlu çalışmak üzere hazırlanmış. 


si yapıyor. Örneğin İzmir Balçova'daki jeotermal kaynaklarının çok 
büyük bir kısmı kontrolsüz denize aksa da kullanılan kısım bölgedeki 
turizm tesislerini ve neredeyse ilçenin tamamını ısıtıyor. Bir süredir 
suyu körfezin altından aktararak Bostanlı ve Karşıyaka'nın ısıtılması 
gündemdeyken, kolaya kaçılarak bölgenin doğalgazla ısıtılmasına 
karar verildi. Benzer şekilde, İstanbul'da binlerce konutluk bir 

semt de bir fabrikanın soğutma suyuyla ısıtılacakken ve tüm altyapı 
buna göre hazırlanmışken, fikirsel ayrılıklar nedeniyle bu sistemden 
vazgeçilmiş,ve bölge halen doğalgazla ısıtılıyor. Enerji kullanımında 
alınan bundan sonraki kararların doğa ve dolayısıyla insanlık lehine 
olmasını ümit ediyoruz. 


da ülkemizde bulunan bir donanım ürününü teşviğe değer bulabiliyor. Mutlaka 
kendilerine göre başka kriterleri vardır diye düşünüp, ilmin mekanı üniversitelerimize dönelim. 


Haziran sayımızda yenilenebilir enerji kaynakları konusuna deyinmiş ve tüm insanlığın bu kaynaklara yönelmesi zorunluluğunun altını çizmiştim. Daha sonra bu 
konuyla ilgili olarak Sakarya Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama Topluluğü 
SAİTEM'in çalışmalarını inceleme fırsatı buldum. SAİTEM 2003 yılında iki mühendislik bölümü öğrencisi tarafından kurulmuş ve bakın bugüne kadar nelere 
imza atmış... 


Aşağıda resimleri olan araçlardan sol alttaki SAGUAR, güneşten aldığı enerjiyi 
sporcu karakterine yansıtan bir otomobil. Şu anda yedinci sürümü üzerinde çalışılan otomobil her modelinde Formula G yarışlarında önemli dereceler elde ediyor. 
Topluluğun bir başka otomobili de Shell Eco Marathon'da Avrupa üçüncülüğünü 
kazanan SAHIMO MEKANO. Bu otomobil ise enerji kaynağı olarak Hidrojen yakıt 
pili kullanıyor. Sadece karada çalışan araçlar planlanmamış, güzel bir çalışma da 
güneş enerjisiyle çalışan SATEK adındaki 
tekne. Bunlar hayata geçirilmiş teknolojiler. Tamamlandığında Türkiye'de yapılmış 
ilk uydu olacak SATU da önemli projeler arasında. Topluluğun çalışmalarına 
www.saitem.org adresinden erişebilirsiniz. 


, 
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Kendinize ve PC'nize iyi bakın. 
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EDİTÖR 


Bir Netiket vardı, ne oldu ona? 


Modern zaman göçleri gerçek dünyadan sanal dünyaya oluyor ve bu göçlerle yoğunluğu artan 
internet nüfusu, milyonlarca insanın birbirine bağırıp çağırdığı bir cehenneme doğru yol alıyor. 


# 
a 


KULLANICILARIN internet sitelerinin içeriğini (o İçindeki hiç bir şey özellikle yeni değildi. Yalnız- 
sadece tüketmek yerine katkıda bulunduğu ve (ca senelerdir gelişmekte olan bir davranış kodunu 
hatta bazı örneklerinde tamamen oluşturduğu (o formüle ediyordu ve ilk olarak 1992'de elektronik 
Web 2.0 kavramı sizce sanıldığı kadar masum o olarak yayımlanan ve çığır açan internet rehberi 
mu? Son yılların en başarılı internet sitelerinin o “Zen and the Art of the Internet” gibi dosyalar da 
en önemli ortak noktası, içeriklerinin kullanıcılar (o yayılmaya başlamıştı bile. 

tarafından oluşturulması. “İçerik daima kraldır” o Hâlâ RFC 1885: iki çok iyi sebepten ötürü ilginç 
Erdal KAPLANSEREN sözü geçerliğini sürdürdükçe de bu tür siteler var- (o buluyorum. İlk olarak, hâlâ elde edilebilen en an- 


e 


erdal ©PCnet.com.tr lıklarını daha da güçlenerek sürdürecek. Blogger, | laşılır Netiket değerlendirmesi; ikinci olarak da, 
Facebook, Youtube, Flickr, eMule, Wikipedia ve (o kendi içeriği şunu çok açık olarak gösteriyor ki, 
daha pek çok başarılı örnekte gördüğümüz gibi, o halkın kullanımına sunulduğunda, Netiket gözden 


milyonlarca internet kullanıcısına söz hakkı ta- (düşmeye başlamıştı bile. Başlangıç paragrafları 
nıyınca çok güzel işler çıkabiliyor. Keşke sadece ( bile internet kültürünün hızla değişmeye başladıgüzelliklerden bahsedebilsek... ğını belirterek bunu ima ediyorlardı. “Geçmişte, 
Yukarıda saydığım siteler arasında özellikle Facebo- Oo interneti kullanan insan nüfusu internetle beraok ve Youtube bugün Vahşi Batı'dan beter. Hakaret (o ber büyümüştü, teknik kafalara sahiptiler, nakil 
diz boyu. Davalar sebebiyle kapatılan sitelere tep- o ve protokollerin doğasını anlıyorlardı” diye yazmış 
ki gösteriyoruz, fakat aynı hakaretlerin kendimize (o Hambridge. “Bugün ise, internet kullanıcıları topyapıldığını düşünelim. Elbette yapılması gereken (o luluğu ortama yeni olan insanları da içeriyor. Bu 
bence de söz konusu içeriğin kaldırılması ve yapan Oo acemiler kültüre yabancı kalıyorlar...” 

kişinin tespit edilerek cezalandırılması. Netiket yalnızca iyi terbiye ya da diğerlerine kar- 
Haber sitelerindeki yorum sayfalarına bakarak o şı düşünceli olmaktan ibaret değil. Her ne kadar 
çıldırabilirsiniz. Okurken yüzünüz kızarır eminim. o bu bir bölümü olsa da çoğu kural, duyguları incit- 
Facebook'ta bazı kaba saba kelimeler seçerek (o mekten kaçınmaktan ziyade, sınırlı bant genişliğini 
arama yapınca, bir insanın bilinçaltı nasıl bu ka- Oo muhafaza etmeye ve ekran durumuna dayanıyor. 
dar kirli olabilir diye düşüncelere kapılabilirsiniz. o Tüm Netiket ihlalleri içinde en yaramaz olanı sizin 
Youtube videolarının altındaki yorumlara bakınca O gibi birine hakaret etmek. Resmi Netiket RFC'sinde 
da, Yeni Türkü'nün “Olmasa mektubun” şarkısın- o “sıcak mesajlar” olarak tanımlanan bu “alevleme” 
da bile konunun ırkçılığa ve küfür kiyamet tar (o terimi, İngilizcedeki gayet görkemli bir küfürden tütışmalara kadar uzandığını görebilirsiniz. Bu in- o remiş bulunuyor. Bu iyiliği karşılıksız bırakmamak 
sanlara gereken şey, azıcık nezaket ve bir miktar (o daha da kötü bir Netiket ihlali zira “alev savaşları” 
adabımuaşeret... da aynı bu şekilde başlıyor. E-posta listelerinin, 
Fransızca etiguette (davranış kuralları) ve net söz- o sohbet odalarının, yorum sayfalarının ve forumlacüklerinin birleşiminden ortaya çıkan “Netiket” o rın savrulan hakaretler arasında çöküş noktasına 
yıllardır konuşulan ve yazılan, ama bir türlü be- (o geldikleri bir durum. 

nimsenememiş bir kavram. Netiket, kullanıcıların o Ama belki de Netiket hem yeni gelenlerden hem de 
internetin yaşam süreci boyunca geliştirdikleri bir (o eski kıdemlilerden daha esnektir. Dört sene önce 
dizi sağduyu ve ortak duyarlık kuralından ibaret. o zayıf Netiket olarak sayılan şey bu günlerde aranı- 
Son birkaç yıl içinde bu kuralların birçoğu adeta (o lan davranışlar sınıfına girebilir. Bu onu illa ki de 


duman olup bacadan çıktılar. kötü Netiket yapmaz, sadece onu tanımlama şekli- 
Reguest For Comments (RFC) 1965'ten beri bel- o mizi gözden geçirmemiz gerektiği anlamına gelir. 
gelerle beslenen, internetin sahip olduğu bir dokü- O İnternet değiştikçe, Netiket de değişmeli. Bazı 


man merkezi (fags.org). Web mucidi Tim Berners- o muhafazakâr kullanıcılar internet böylesine yay- 
Lee ilk sunucusunu internete bağlamadan önce (o gınlaşmadan önce kullanılan bir dizi katı kuralın 
WWW hakkında bir RFC gönderdi, aynen farklı (o muhafaza edilmesi konusunda Israr edebilirler 
internet standartları ve protokollerini başlatanların Ooama bunlar eksilmekte olan azınlığı oluşturuyaptığı gibi. Ama RFC'ler yalnızca teknik konuları (o yor. Netiket'in akılda kalması gereken en önemli 
kapsamıyor. Ekim 1995'te Intel'de çalışan Sally o maddesi bence internetin, insanlardan ve onların 
Hambridge, Netiket üzerine bilgi verici RFC'sini (o arasındaki iletişimden oluştuğu. Kablolar ve proyayımladı: RFC 1855 tokollerden değil... * 
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LT KJİN TREND 


Video konferansın altın çağı 


İş dünyasında iletişim şekil değiştiriyor. Video konferans, seyahat zorunluluğunu ortadan 


kaldırarak verimliliği artırıyor. 


VİDEO konferansın sağladığı avantajlar uzun yıllardır biliniyor; 
ancak bu seçenek altyapının kısıtlılığı ve yüksek maliyet gibi 
caydırıcı nedenlerle yalnızca büyük ölçekli kurumlar tarafından 
zorunlu durumlarda kullanılıyordu. Bugün gelinen noktada ise, 
başta yüksek bant genişliği olmak üzere son dönemde yaşanan 
teknolojik gelişmeler sayesinde video konferans, çok daha etkin 
ve düşük maliyetli bir iletişim seçeneği haline gelmiş bulunuyor. 
Video Konferans pazarında faaliyet gösteren Tandberg, Türkiye'de 
danışmanlık ve sistem entegrasyonu alanında iş ortağı olarak 
Probil'le çalışmaya başladı. Probil-Tandberg işbirliği sayesinde 
video konferans, Türkiye'de de seyahat zorunluluğunu ortadan 
kaldırarak verimliliğini artırmak isteyen tüm kurumlara ciddi 
anlamda ekonomik ve çevreci bir seçenek sunuyor. Şirketler bu 
yöntemle çağın hızına ayak uyduruyor. 

Tandberg, sunduğu görüntülü iletişim ve video konferans hizmetlerinden müşterilerinin en yüksek verimi alabilmeleri için 3 yeni 
ürün geliştirdi. Kolay erişim, kolay arama ve yüksek ses ve görüntü kalitesini garanti altına alana bu ürünler sayesinde, iletişimde 
video kullanımının iş dünyasında hızla benimsenerek yayılacağı 
öngörülüyor. 


Hem ekonomik, hem çevreci 

Çevre kirliliğinin giderek daha ciddi bir sorun haline geldiği günümüzde, iş amaçlı ulaşımın neden olduğu hava kirliliğinin azaltılması da büyük önem taşıyor. Dünyada bu konudaki farkındalık 
her geçen gün artarken, video konferansın sunduğu avantajların 
da eklenmesiyle evden/uzaktan çalışma eğilimi giderek yaygınlaşıyor. Video Konferans artık yalnızca maliyetleri düşürücü bir 
unsur değil, müşterilere daha iyi hizmet sunmanın ve çevresel 


sorumluluğun da göstergesi olarak yorumlanıyor. 

E20 Video IP Phone, klasik telefonların tüm fonksiyonelliğini yüz 
yüze görüşme yapabilme avantajıyla birlikte sunuyor. İleri IP telefon özellikleriyle donatılmış geniş bant audio sistemi, iletişimde 
kristal berraklığında sesi garanti altına alıyor. 10,6 inch genişliginde WXGA çözünürlüklü LCD ekran, DVD kalitesinde görüntü 
sunuyor. E20 Video IP Phone, kurulumu ve kullanımının kolay 
olmasıyla da her kesime hitap ediyor. 


İletişimin enerjisi güneşten 


ERICSSON'un güneş enerjisiyle çalışan yenilikçi saha çözümü, Surinam'a kurulmak üzere Karayipler'in en büyük mobil 
telekomünikasyon operatörü Digicel Group tarafından seçildi. 
Çözüm, pazardaki en düşük enerji tüketimine sahip ve işletim 
maliyetlerinin düşürülmesine yardımcı oluyor. 

Çözüm, Ericsson'un enerji tasarrufu yapan yenilikçi baz istasyonları serisi üyelerinden GSM baz istasyonu RBS 2111'e da- 


yanıyor. RBS 2111 çevresel kaynaklardan, standart baz istasyonlarına göre çok daha az ölçüde yararlanıyor ve yüzde 50'ye 
varan oranlarda daha az enerji harcıyor. 

Ericsson'un güneş enerjisiyle çalışan saha çözümü, elektrik 
şebekesine erişimi kısıtlı olan yerlere iletişim tesislerin kurulabilmesini sağlıyor. Enerji tüketiminden doğan işletim ve bakım 
maliyetlerini azalttığı için, toplam maliyeti de düşürüyor. Ayrıca 
mobil ağları daha çevresel koşullar ile uyumlu hale getiriyor. 
Bu uygulama, Ericsson'un, çevresel etkileri azaltan ve operatör 
maliyetlerini düşüren çözümler yaratarak mobil ağların enerji 
verimliliğini optimize eden girişimlerinin son halkası. Bu girişimlere, GSM'de enerji tasarrufu sağlayan özellikleri, Ericsson 
Tower Tube çözümünü, biyoyakıt destekli sahaları, hibrid dizel/ 
batarya yedekleme çözümünü ve Sony Ericsson'la birlikte geliştirilen Solar Village Charger'ı örnek göstermek mümkün. Güneş enerjisiyle çalışan ilk tesisini 2000 yılında Maroc Telecom 
için kuran Ericsson, şu ana kadar Afrika ve Güneydoğu Asya'da 
200'den fazla sahanın kurulumuna imza attı. 


TREND 


İnternet dedikoduları 
talebi etkiliyor 


GIDA güvenliği kavramının toplumda benimsenmesi ve yaygınlaştırılması amacı ile yola çıkan Gıda 
Güvenliği Derneği, İnternet'te, özellikle e-posta 
yoluyla yayılan asparagas haberlere karşı harekete 
geçti. Yaptırdığı araştırma ile tüketicilerin internet 
üzerinden yayılan haberlerden oldukça etkilendiğini 
tespit eden dernek, tüketicilerde yanlış/hatalı bilgi 
veren asparagas haberlere karşı doğru bilgi verme 
ve bilinç yaratma amacıyla bir çağrı merkezi kurarak “Güvenli Gıda, Sağlıklı Türkiye” projesinde ilk 
adımı atmış oldu. Gıda güvenliği kapsamında doğru 
bilginin adresi olacak çağrı merkezinde, ayda 15 
bin soruya yanıt verilebilecek. 


Dedikodular şirketlere zarar veriyor 
Teknoloji uzmanı Serdar Kuzuloğlu ise “İnternetten Doğan Hurafeler, Türkiye ve Dünyada Yaşanan 
Sıkıntılar” başlıklı konuşmasında, ilk çıkış noktası çoğu zaman bulunamayan e-posta zincirlerin, dünyanın her ülkesinde özellikle sağlıkla ilgili 
konularda insanları çoğunlukla yanlış bilgilerle, 
hurafelerle beslediğine değindi. Kuzuloğlu konuşmasında “Farklı kültürler, farklı diller ve buna bağlı 
farklı kullanım yöntemleri ve kültürleri- 
ne rağmen bugün internet üstündeki 
suç ve sorunlar yüz yıllara dayalı 
hukuk ve güvenlik önlemleriyle 
korunan, gerçek yaşama kıyasla çok daha küçük bir oranda 
görülüyor. Ancak web2.0 
dediğimiz ve kullanıcıların 
sitelerin içeriğini okuyup, 
izleyip tüketmek yerine katkıda bulundukları; hatta 
kimi durumda içeriğinin sadece kullanıcılar tarafından 
yaratılan içerikle oluştuğu dönemde işler giderek 
karmaşıklaşıyor” dedi. 
Kaotik bir ortamda yayılan asparagas bilgilerin zararının boyutlarının tam olarak ölçülememesinin 
büyük bir sorun olduğunu söyleyen Kuzuloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir marka ya da gıda kategorisi adına yayılan yanlış bilgilerin zamana yayılan etkilerini kestirmek güç. Üstelik aynı yöntemi 
kullanarak bilginin doğrusunu yaymaya da imkân 
yok. Bugüne kadar yaşanan örneklerde Türkiye'nin 
en büyük eksikliği hemen her gelişmiş ülkede bir 
örneğine rastlanan 'bilgi doğrulama' kaynağına 
sahip olmamasıydı. Ancak bugün gıda konusunda 
işin doğrusunu yanlışını konunun bilimsel anlamda- 
ki uzmanları ve üretici firma sorumlularından gelen 
bilgiler ışığında inceleyebileceğimiz Gıda Güvenliği 
Derneği'nin Çağrı Merkezi'nin hizmete girmiş olması umut verici bir gelişme.” 
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Masaüstü sanallaştırma için 

.. Lİ . . Lİ 
büyük işbirliği 
HP, sektörün en geniş kapsamlı sanal iş teknolojisi çözümlerini sunmak 
üzere yazılım çözümlerini genişlettiğini ve yeni işbirlikleri kurduğunu açıkladı. HP'nin Citrix-Ready ince istemcileri ve blade PC ürünleri, şimdi Citrix 
XenDesktop ile birlikte sunuluyor. VMware, Inc. tarafından da onaylanan bu 
ürünler, VMware Sanal Masaüstü Altyapısı ile uyumlu çalışıyor. 
HP ayrıca, istemci sanallaştırma çözümleri arasında en zengin medya deneyimlerinden birini sunmak üzere Uzaktan Grafik Yazılımı (RGS) teknolojisini 
de genişletmeyi planlıyor. HP'nin ince istemcileri ve blade istemci çözümleri, Citrix ortamlarında uzun zamandır kullanılıyordu. Şimdi, şirketin tüm 
ince istemci, blade PC ve iş istasyonu portföyü, basit ve güvenilir bir Citrix 
deneyimi için “Citrix Ready” (Citrix'e Hazır) olarak adlandırıldı. 
HP ince istemcileri, aynı zamanda yeni Citrix XenDesktop cihaz programı 
için de onay aldı. Buna göre, HP Compag t5730 İnce İstemci, XenDesktop “Appliance Plus” deneyimi ve onaylı Citrix Ready for Citrix Password 
Manager, Citrix XenApp (Citrix Presentation Server 4.0 ve 4.5) ve Citrix 
XenDesktop sunuyor. 
HP sanallaştırma portföyünün genişletilmesiyle, yakın geçmişte Citrix, 
VMware ve Microsoft ile yapılan Proliant iVirtualization ortak girişimi de 
güçleniyor. Bu girişim kapsamında, müşterilerin mevcut sunucu yönetimi araçları 
kullanılarak, sanallaştırma 
teknolojisi, HP ProlLiant ve 
BladeSystem (platformlara 
doğrudan entegre ediliyor. 
Bunun gibi, bir sunucu çalıştırıldığında, otomatik olarak ve anında, tam özellikli 
bir sunucu sanallaştırma 
ortamı şeklinde yapılandırılıyor. Bu da işletmelere sunucu sanallaştırmayı daha 
hızlı ve kolay benimseme 
imkânı veriyor. 


MOBİL 


TEKNOLOJİ 


Nokia'dan Exchange'li modeller 


Nokia MS Exchange desteği sunan iki yeni E serisi modeliyle kullanıcılarının karşısına çıkıyor. 


FİNLANDİYALI mobil iletişim şirketi 
Nokia, E serisi ürün grubunu e-posta 

için optimize edilen iki yeni model ile 
genişletiyor: Nokia E71 ve Nokia E66. 
Tam AWERTY klavyesi ile karşımıza gelen 
Nokia E71 ve kapağı kayarak açılan 
Nokia E66, dünya çapında en yaygın 
kurumsal e-posta çözümü olan Microsoft 
Exchange'i de içeren çok çeşitli kişisel ve 
profesyonel e-posta hesaplarında mobilite 
sağlıyor. Bu yeni modellerin 2008 
sonbaharında satışa sunulması bekleniyor. 
Nokia E71 ve Nokia E66, kişisel ve iş için 
kullanılan e-posta hesaplarında yükleme 
ve kullanım kolaylığı sağlayan işlevler 

ile donatılmış durumda. İşte Microsoft 


Samsung M620 


Samsung'un yeni çokluortam 


destekli cep telefonu M620, şık ama 


Nokia Intellisync Wireless Email (Nokia 
Intellisync Kablosuz E-Posta) çözümünü 
de destekliyor. 


Exchange kullanan kişiler, Nokia E71 

ve Nokia E66'da önceden yüklü olarak 
bulunan Mail for Exchange mobil e-posta 
istemcisi ile e-postalarına erişebiliyorlar. 
Yeni Nokia Eseries modelleri; e-postalara, 
takvime, rehbere ve görevlere güvenilir 
ve gerçek zamanlı erişim sağlıyor. Ayrıca 
kullanıcılar Word, Excel, Powerpoint ya 
da PDF dosyaları gibi ekleri doğrudan 
cihazlarına indirebiliyorlar. 

Nokia E71 ve Nokia E66, Gmail, Yahoo! 
mail ve Hotmail gibi dünya çapında 

bini aşkın internet servis sağlayıcısının 
(ISP) e-posta hesaplarını destekliyor. 
Ayrıca, Seven ve Visto gibi üçüncü 

şahıs e-posta çözümlerinin yanı sıra 


Sony Ericsson W380i 


Sony Ericsson, W380i modeliyle müzik tutkunlarının 
gönlünü çalmayı hedefliyor. 


Nokia E7| 


Nokia E66 


pratik bir telefon arayanlara özel. 


SONY ERİCSSON, yeni telefon modeli W380i Walkman ile mobil müzik 


SAMSUNG, pratik ama şık bir cep telefonu 
arayanlar için geliştirdiği kayan kapaklı yeni 
çokluortam destekli telefonu M620)yi tanıttı. 
Temel iletişim ihtiyaçları göz önünde 
bulundurularak üretilen Samsung M620, 1.9 inç 
ekranı, ergonomik kayan kapağı, parlak yüzeyi 
ile teknolojinin pratik ve estetik halini avcunuzun 
içine getiriyor. Gümüş, Kömür Grisi, Menekşe ve 
Gül Kurusu olmak üzere dört renk seçeneğiyle 
sunulan telefon, tasarımı, fonksiyonelliği ve 
hesaplı olmasıyla öne çıkıyor. 

Kompakt tasarımının yanı sıra, M620 dahili bir 
VGA kameraya sahip. Unutulmayacak anlarınızı 
saklamanızı sağlayacak M620'nin, sesli video 
çekme özelliğinin de olduğunu söylemeye gerek 
yok herhalde. 

MP3, AAC, AAC-, ve WMA formatlarını 
destekleyen özel bir müzik çalara sahip 

olan M620'nin microSD kartla I GB'a 

kadar arttırılabilir hafızasına şarkı arşivinizi 
depolayabilir ve dilediğiniz an dinleyebilirsiniz. 


| Ge İİ ii. 


dinleme deneyimini görsel keyif ile buluşturuyor. W380i Walkman 
dokunarak kolayca ayarlanan müzik kontrolleri ve dış yüzde çalan parça 
bilgileriyle dikkat çekiyor. 

Ekranlı vizöre, özel menülere, telefondaki görüntüleme ve mesajlaşma 
özellikleriyle doğrudan etkileşim özelliğine sahip dahili dijital kamera da 
bulunduruyor. “Gesture control” özelliği bulunan modelde, istemediğiniz 
anlarda gelen bir çağrıyı kesmek veya çalar saati sessize almak için 
elinizi telefonun üzerinde hareket ettirmek yeterli oluyor. W380i ona 
dokunmanıza gerek kalmadan hissedebildiği el hareketi sayesinde 
kendisini hemen sessiz moda alabiliyor. 

W380i aynı zamanda sevdiğiniz parçaları gittiğiniz her yere, 
taşıyabileceğiniz bir müzik cihazı niteliği taşıyor. 

Tek bir tıklama ile Walkman müzik çaları 
başlatmak, herhangi başka bir dijital müzik 
çalardaki gibi parçaları çalmak, geri ve ileri 
sarmak, ekolayzır tercihlerinizi belirtmek, 
parça sırasını karıştırmak ve çalma listesi 
oluşturmak mümkün. Walkman çalar, MP3 
ve AAC de dahil olmak üzere çok sayıda 
dosya formatını destekliyor. 

Aynı zamanda, bir müzik CD'sinden 
telefonunuza doğrudan parça aktarma 
imkanı da tanıyor. İstediğiniz parçayı 
yalnızca sürükleyip bırakarak 
yüklemenize izin veren 
Disc2Phone CD kopyalama 
yazılımı, telefonunuzu 
gereksiz şeylerle değil, 
yalnızca sevdiğiniz parçalarla 
doldurmanızı sağlıyor. 


LİK MOBİL 


Yeni Cyber-shot HTC TOUCH DIAMOND 


C702 HTC'nin yeni ve dokunmatik cep bilgisayarı modeli 
Touch Diamond İstanbul'da dünya ile tanıştı. 


Sony Ericsson'dan fotoğraf HTC Touch Diamond, kişiler, mesajlar, e-postalar, fotoğraf, müzik, hava 
tutkunlarına özel yepyeni bir cep durumu gibi menülere animasyonlu erişim sunan TouchFLO 3D adlı yeni 


telefonu. 


üç boyutlu dokunmatik arayüzüyle dikkatleri çekiyor. Cihazın dokunmaya duyarlı yeni kontrol mekanizması telefonla kullanıcının etkileşimini 
kolaylaştırıyor. 
HTC Touch Diamond, HSDPA 7.2 Mbps ve HSUPA kablosuz bağlantı 
ile tamamen yeni ve genişbant kadar yüksek hızda bir internet deneyimi 
getiriyor. İnternette gezinmeyi kolaylaştırmak amacıyla 
HTC, Touch Diamond'la birlikte web sitelerini 
tasarlandıkları şekilde kolayca görüntülemeyi 
ve sayfalar arasında sorunsuz dolaşmayı 
sağlayan yeni kişiselleştirilmiş bir mobil 
web tarayıcı sunuyor. Kullanıcılar web i 
sitelerini tek elle yakınlaştırıp yan çevire- d 
biliyor, ekrana sığacak şekilde optimize 
edilmiş içeriği rahatlıkla görüntüleyebili- 
SONY ERİCSSON çok yakında Cyber-shot telefon m e 
: e tesinin görünümü otomatik olarak dikey 
yelpazesine C7/02 modelini eklemeye hazırlanıyor. d d d iyor. HTC 
gz : e e urumdan yatay duruma geçiyor. 
Aktif bir şehir hayatı yaşayan kişilerin beğenisini erch Dame diklnicilar arndın 
toplayacağı düşünülen yeni modelde, otomatik üretilmiş video içeriklerini izlemek için HTC tarafokuslu 3.2 megapiksel kamera ve daha fazla fından geliştirilmiş yeni kişiselleştirilmiş bir YouTube 
fotoğraf saklayabilmek için I GB Memory Stick uygulaması da içeriyor. 
Micro bulunuyor. Telefondaki dahili GPS sayesinde 


çekilen fotoğraflar Google Maps üzerinde 

konumlandırılabiliyor. - 

Tozdan, çamurdan, su sıçramasından bağımsız S uU geçi ım eye n J a b ra 
olarak her an her yerde fotoğraf çekebilmek için BT3 2 0) 

geliştirilen Sony Ericsson Cyber-shot telefon S 

C702 aktif hayat tarzından ödün vermek , , : 

istemeyenler için tasarlandı. Ürün, kamerayı tek Jabra'nın su geçirmeyen yeni kulaklığı BT3205, 


elle dahi rahatça sabitleyerek anı yakalayabilme tatilcilerin ve zor çevre koşullarında çalışanların 


imkanı sunan ergonomisi sayesinde kullanıcı tek seçenekleri arasında yerini aldı. 
başınayken de güzel fotoğraflar çekebilmesini 


sağlıyor. TELEFON fonksiyonu ve müzik 
Dahili GPS ile Sony Ericsson Cyber-shot telefon teknolojisini tek üründe birleşti- 
C702, fotoğraf çekme ve sınıflandırmaya yeni bir ren Jabra BT320s, stereo olarak 
boyut getiriyor. Fotoğraf çekildiği anda dünyanın yüksek kaliteli müzik dinleme imneresinde olduğunuza dair lokasyon bilgileri kanı sunuyor. Kullanıcılar, Jabra 
otomatik olarak fotoğrafa ekleniyor. Ayrıca BT320s ile cep telefonu, müzik 


C702'deki cep telefonları için geliştirilmiş Google çalar, bilgisayar ya da herhangi 
Maps gitmek istediğiniz yere doğru size sesli olarak : bir Bluetooth'lu cihazdan müzik 
rehberlik yapıyor. dinlerken cep telefonlarına gelen 
çağrıları kabul edebiliyorlar. Çağrı 
geldiğinde otomatik olarak müziği 
durduran ve çağrıyı kulaklığa veren 
Jabra BT320s, kullanıcılara her 
ortamda iletişim imkanı sunuyor. 
Ayrıca Jabra BT3205'de sesli arama ve son aranan numarayı tekrar 
arayabilme özelliği de bulunuyor. 
Dinamik ve müzik tutkunu kullanıcıları hedefleyen Jabra BT3205, 
siyah tasarımının yanı sıra su geçirmez üst yüzeyi ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Jabra BT320s ile kesintisiz olarak 6 saat boyunca müzik dinlenebiliyor 
ya da konuşulabiliyor. Jabra BT3205'in bekleme süresi ise 160 saat. 
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| DİJİTAL GÖRÜNTÜLEME 


Ben SP870 için gündüz ya da gece fark etmiyor 


BENG SP870, dikkatinizi ekrandaki görüntü üzerine yoğunlaştıran güçlü 5000 lümenlik lambasıyla kullanım sırasında ışıkların kapatılmasını gerektirmiyor. SP870, ışıklar yanıkken bile 
oldukça canlı ve renkli bir görüntü veriyor; ayrıca duvarlar veya 
kara tahtalar gibi standart olmayan projeksiyon yüzeylerinde bile 
mükemmel renk gösterimi sağlamak amacıyla farklı yüzeylere 
göre otomatik optimizasyon yapma imkanı sunuyor. Üründe BrilliantColor, üç boyutlu renk yönetimi ve UNSHAPE gibi görüntü 


zenginleştirme teknolojileri bulunuyor. Uyarı tonları, SP870'in 
çalışması veya kapatılması istendiğinde, projektörün hangi durumda olduğunu bildiriyor. Sunum zamanlayıcısı, sunumların 
doğru hızla yapılmasına yardım ederken, panel tuş kilidi ise 
yanlışlıkla basılan düğmelerin sebep olduğu aksaklıkları ortadan 
kaldırıyor. Video kaynaklarının otomatik tespit özelliği, hareketli ekran kontrolü için 12 W'luk bir tetikleyici, hızlı soğutma ve 
özel tasarımlı ekranlar Bena SP870'in kullanımını kolaylaştırıyor. BenO SP870'in MyScreen yazılımı ile etkileyici bir sunuş 
için fotoğraf veya bir şirket logosu gibi özel başlangıç ekranının 
oluşturulması sağlanabiliyor. Güvenilirlik için tasarlanan Bena 
SP870, kullanıcılarına emniyetli bir çalışma ortamı sunuyor. 
Yüksek irtifa modu, SP870'in olumsuz koşullarda bile beklentileri karşılamasını sağlarken, otomatik kapatma modu sadece 
güçten tasarrufu değil aynı zamanda olası aşırı ısınmaların da 
önüne geçiyor. Yetkisiz kullanımı önlemek amacıyla bir güvenlik 
parolası da oluşturulabiliyor. 


PANASONIC'TEN KABLOSUZ 
PROJEKTÖRLER 


PANASONIC yeni PT-LB80 projektör ailesi ile 
teknoloji ortakları ve müşterilerine ihtiyaçlarına en 
uygun modeli seçmeleri için daha fazla seçenek sunuyor. Görüntü kalitesinin, konforun ve güvenliğin 
vurgulandığı beş farklı, güçlü ve profesyonel projektörden oluşan PT-LB80 ailesi; şık bir görünüm 
sunan dokunmatik sensörlü kontrol paneliyle dikkat çekerken, gövdesinde çok sayıda tasarım detayı 
barındırıyor. Panasonic, piyasaya sürdüğü entegre 
kablosuz bağlantılı üç model (PT-LB8ONTE, PT- 
LB75NTE ve PT-LW8O0NTE), parlaklık çıkışı 3000 
lümenden yüksek olan iki model (PT-LB8ONTE ve 
PT-LB8OE) ve geniş ekranlı modeli PT-LW80NTE 
ile adeta esneklik şovu sergiliyor. Modellere göre, 
PT-LB8OE ve PT-LB75E'nin kablosuz çalışma 
özelliği dışında, NTE modelleriyle aynı özelliklere 
sahip olması dikkat çekiyor. Beş modelin her biri, 
*boşluksuz' dokunmatik sensörlü kontrol paneli, 
kullanılmadığında zoom / odak halkasını koruyan 
bir kapak ve hava girişinin tek bir yerde olmasını 
sağlayan hava geçirmez yapı ile tamamlanmış, toz 
tutmayan bir gövdeye sahip bulunuyor. Geliştirilmiş toz koruma önlemleri, projektörün daha da 
uzun ömürlü olmasını sağlıyor ve yüksek parlaklık 
seviyeleri sunuyor. Panasonic PT-LB80 ailesi 29 
dB ses seviyesi ile fan gürültüsü olmadan konforlu 
çalışmayı garanti ediyor. 


Dünyanın en yüksek kontrastlı 


LCD monitörü: Acer G24 


HER ne kadar ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı henüz 
belli olmasa da Acer'in “Preator” adında müthiş bir oyun bilgisayarı var. Bilgisayarda hem performans, hem de tasarım ön planda 
tutulmuş ve kesinlikle başka bilgisayarlara benzemeyecek bir görüntü ortaya çıkarılmış. Dünyanın en kontrastlı LCD monitörü olarak lanse edilen Acer G24 de aslında bu bilgisayarın bir parçası. 
Tasarımıyla piyasadaki tüm rakiplerinden ayrılan monitörde ayaklığa derinlemesine oyulmuş sert çizgiler askeri araç ya da silah 
görünümü kazandırıyor. Bakır renginde olan dış çerçeveye zaten 
diyecek hiçbir söz yok. 24 inç ekran büyüklüğüne sahip olan monitör elbette bu sınıfta bulunan diğer monitörler gibi 1920 x 1200 
piksel görüntüleri oluşturabilecek kapasitede. Bilgisayar bağlantısı 
dışında kullanım sağlayan ve aynı zamanda yüksek kalitedeki içeiklerin taşınmasında etkili bir arabirim olan HDMI arabirimine yer 
verilmiş olması da ürünü oldukça kullanışlı kılıyor. Buraya kadar 
nlattıklarımızla Acer 624'ü güzelce giydirilmiş standart bir LCD 
monitör gibi düşünebilirsiniz ancak asıl farklılıklar şimdi başlıyor. 
Öncelikle Acer'in 2 ms gibi düşük tepki süresini bu denli büyük 
bir ekranda sunabilmesini takdir etmek gerekiyor. Bildiğiniz gibi 
LCD monitörlerde ekran büyüklüğü arttıkça tepki süresini düşük 
tutmak da o kadar zorlaşıyor. Öte yandan 400 kandela değerindeki parlaklık değeri de hiç yabana atılacak cinsten değil. Bugün 
piyasadaki birçok üst sınıf LCD'de bile 250 kandela gibi değerlere 
rastlanabiliyor. Acer 24 böylece yüksek ışık yoğunluğu bulunan 
ortamlarda bile size en detaylı görüntüleri sunmaya devam ediyor. 176 derece görüş açısına sahip olan monitörün en etkileyici 


— 


(a) 


22  PCnet AĞUSTOS '08 


özelliği ise kontrast değerinde 50000:1 gibi bir değere ulaşarak 
rekorlar tarihini altüst etmesi. Dinamik olarak yönetilen bu değer 
sayesinde soluk ya da çok parlak olan resimlerdeki renk farklılıkları çok belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor. LCD monitör dendiğinde 
kafalarda oluşan görüntüyü tamamen değiştirecek olan Acer görünüşe göre önümüzdeki günlerde adından bir hayli bahsettirecek. 


NAYAYN SANKİ 


Aylaklık, netkolizm ve blog 
üzerine kişisel notlar 


Alın elinize fotoğraf makinenizi sokağınızı anlatın... O sokakta yaşayan insanları anlatın! Bakkal 
Ahmet'in sorunlarını, komşu Ayşe Teyze'nin torunlarından beklentisini anlatın... 


Çağatay AKTÜRK 
cagatay0pcnet.com.tr 
http://cagatayca.com 


GÜNEŞİN kış aylarının hıncını aldığı günler içindeyiz. Rahat nefes almak için aradığımız klimalı 
ortamlardan yaz vakti 'hapşırmak” eylemini tetiklese de vazgeçemiyoruz. Miskinlik deseniz, bu 
sıcak zamanlarda bir numaralı dostumuz. Tüm 
ülke sözleşmişçesine Güney'e gidiyor. Geçen yıl 
katıldığım küresel ısınma ile ilgili bir konferansta 
İTÜ'den bir bilim adamı mealen şöyle diyordu; 
“Kuzey yarım kürede en uzun tatiller yaz aylarına 
verilir ki insanlar sıcaktan etkilenmesin rahatlasın 
ama bizler her ne hikmetse cehennem sıcaklarının olduğu yerlere gidiyoruz bu vakitlerde”. Hani 
çok yanlış da söylememiş. Hele hele benim gibi 
yıllık iznini henüz kullanamamış bir insansanız 
bu tarz açıklamalara daha sıkı sarılıyorsunuz ve 
“Ne işim var canım güneyde; paşalar gibi kuzey- 
de bir yerlerde dururum işte” diyorsunuz! 

Yaz ayları herhalde okulların tatil olmasının da 
bahanesiyle bilgisayar başında geçen saatlerin 
katlanarak arttığı bir döneme tekabül etmekte. 
Güneye giden arkadaşlarım akşam vakitleri bir bir 
MSN'de çevrimiçi oldukları vakit yüzümde garip 
bir tebessüm oluşuyor. “Yahu çık eğlen. Ne işin 
var internette?” dediğim vakit cevap olarak dünyanın en büyük sanal yalanlarından biri ile karşılaşıyorum. “Maillerime bakıp çıkacağım.” Hadi 
oradan! En kaba tabiri ile teknoloji bağımlılarıyız 
işte. Teknolojinin kölesi olmadan onu kullandıgımızda elde ettiğimiz fırsatlar aslına bakarsanız 
sayısız. Hele hele şu yaz günlerinde yapacak bir 
şeyiniz yoksa ve “güneş — kum — deniz” bermuda 
üçgeninden de sıkılmaya başladıysanız bir meşguliyet arıyorsanız önerim belki cazip gelebilir. 
Bilgisayar başında genellikle tüketime dayalı bir 


etkileşim içindeyiz. Bilgisayarın başında geçirdiginiz saatlerin bir değerlendirmesini yaparsanız 
bunu apaçık görebilirsiniz. Elbette ki araştırmalar, 
okumalar gibi eylemleri bunun dışında tutuyorum 
ancak ne yazık ki hepimiz internetin başında “zaman geçirmek” kisvesi altında zaman tüketiyoruz! 
Bu tüketimi de 'yazarak” yapıyoruz! MSN veya 
muadili sohbet programları ile çok haşır neşirseniz 
ve bu sohbetlerin kayıtlarını saklıyorsanız bir gün 
üşenmeyin bir yazı belgesi oluşturun ve yazılarınızı 
kopyalayıp yapıştırın. Bir aylık sohbet geçmişinizin 
kaç sayfaya tekabül ettiğini görün. Bu yazı yazmak 
enerjisini daha işlevsel bir hale sokmak istemez 
misiniz? Bu işlevselliği aslında bir miktar Ekşi Sözlük ve benzeri siteler sağlıyor. Keza forumlar da 
öyle ama binlerce “girdi” arasından sizin yazdıklarınızın fark edilmesi olasılığı ne yazık ki az. Blog 
yazımı derli toplu oluşu ve sadece 'size ait” olması 
bakımından bana göre çok daha işlevsel. Uzun lafın kısası bu yaz kendiniz ve biz diğer insanlar için 
bir “blog” ortaya çıkarın! Bunu da tek tuşa basarak 
tüm dünyaya yayın diyorum! 


Neden Blog? 

Küreselleşme ile birlikte sınırların kalktığından 
bahsediyoruz. İnsanların birbiri ile çok daha kolay etkileşime girdiğini, kültürel—sosyal—-ekonomik 
anlamda bir birlikteliğin olduğundan söz ediyoruz. Gelin görün ki bu birliktelik nedense hep bir 
ithalat şeklinde olmakta. Yurt dışına çıktığınız 
zaman gördüğünüz mağazalar, insanların giyim 
tarzları artık çok yabancı gelmiyor. “kültürel emperyalizm' dediğimiz şeyin ciddi manada bir sorun olduğunu anlamak gerekiyor! Küreselleşme 
bir yandan sınırların kalkmasının simgesi olsa da 
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NAYAYN SANKİ 


bir yandan da yabancılaşmanın simgesi haline 
geliyor. Amerika'daki genç bir kızın 16. yaş günü 
kutlamaları MTV ekranlarından bizlere sunulurken Doğu Karadeniz'deki, Doğu Anadolu'daki bir 
düğün törenine yabancılaşıyoruz. 'Yerel Kültür” 
olabildiğince hasıraltı ediliyor ve unutturuluyor. 
Kısacası algımız değiştiriliyor... 

Blog yazımı küreselleşmenin getirdiği bu 'yozlaşmanın” önünü kesmeye aday bir mecra sunuyor 
bizlere. Küreselleşmenin en büyük silahlarından 
'internet' elimizin altındayken yapabileceğimiz o 
kadar çok şey var ki! 

Misal, Anadolu gibi bir coğrafyada yaşamak; pek 
fazla insana nasip olmayacak kültürel bir zenginliğin içerisinde yaşamaya denktir. Bu zenginlikten 
insanları haberdar etmek de bizim Anadolu'ya 
olan borcumuzdur. İşte blog yazarlığı burada 
devreye giriyor. Birkaç yıldır iletişim fakültelerinde 
de ciddi şekilde ele alınan “vatandaş gazeteciliği” 
kavramını bloglarla oluşturmak çok kolay. “Vatandaş gazeteciliği nedir?” derseniz kısaca şöyle 
özetleyelim. Hiçbir medya kısıtlamasının altında 
kalmadan çevrenizde olup bitenleri insanlara aktarma işidir. İşin uzmanları bu tanımı yeterli bulamayabilir belki ama dediğim gibi bu bile büyük 
iş. Bırakın büyük medya sahnesini, yerel gazete 
ve televizyonlarda kimi çıkar ilişkileri yüzünden 
gündeme getirilmeyen sorunları, aksaklıkları bu 
bloglar sayesinde odanızdaki bilgisayarınızdan 
internetin ulaşabildiği her yere tek bir tuş ile gönderebiliyorsunuz. Bu nimetin farkında ve bilincin- 
de olmamız lazım. 

Dergimizin bir önceki (Temmuz) sayısında 
“Blog'cunun el kitabı” ismini taşıyan bir makalekılavuz vardı. Teknik anlamda blog oluşturmanın 
her yönünü anlatması açısından önemli bir kaynak. Ben burada teknik konulara girmeden blog 
yazarlığının ne gibi artıları olabileceği üstünde 
durmak istiyorum. 

Blog denildiği zaman akla ilk gelen “günlük' benzeri sitelerdir. Aslına bakarsanız blog âleminin 
çoğunu da bu tarz sayfalar doldurmakta. “Bugün 


saat 8.00'da uyandım... Gece 03.00'da yattım” 
temalı bu bloglar teşhirciliğin meşrulaştığı dünyamızda popüler olabiliyorlar. Twitter (www.twitter. 
com) ve benzeri uygulamalar ile desteklenen bu 
bloglarda, blog sahibinin her anına şahitlik edebiliyorsunuz. (Mobil uygulamaların da desteği ile 
hangi otobüse bindiğinden hangi barın sağdan 
kaçıncı tuvaletinde olduğuna kadar...) Teşhirciliğin bu yeni boyutunu size önerecek değilim. 

Alın elinize fotoğraf makinenizi sokağınızı anlatın... O sokakta yaşayan insanları anlatın! Bakkal Ahmet'in sorunlarını, komşu Ayşe Teyze'nin 
torunlarından beklentisini anlatın... Sokağınızda 
biriken çöpleri anlatın... Sokak ortasında yapılan 
bir Sünnet Düğününden karelerle yaşadığınız, ait 
olduğunuz kültürün ipuçlarını verin insanlara... 
Tüm bu hayata dair anlatılar emin olun bizim için 
birer artı değer taşımakta. 

Bahsettiğim bu 'vatandaş gazeteciliği” alternatif 
gündem yaratmak konusunda da oldukça etkili. 
Özellikle yurt dışında bu işe çok fazla önem veriliyor ve bloglar bir baskı aracı olarak kullanılabiliyor. Türkiye blog konusunda henüz yeterince olgunluğa erişmiş değil. Mevzu bahis bloglar 
genelde kişisel — günlük yazılardan oluşuyor ve 
bir hevesle başlanıp devamı getirilmiyor. Blog 
yazmayı disiplinli bir şekilde devam ettirdiğiniz- 
de ister istemez dilbilginizin gelişmesine ve ifade 
yeteneğinizin artmasına da tanıklık ediyorsunuz. 
Bahsettiğim tarzda hayattan kopmayan, sokağı 
dışlamayan bir içerik oluşturursanız da dünyaya bakış açınızın genişlediğini farklı düşünmeye 
başladığınızı göreceksiniz. Bu söylediklerim afaki 
şeyler değil. Yeter ki emek harcayın ve bir şeyler 
üretme isteğinizi yitirmeyin! 

Blog camiasının çok büyük ve fark edilmenin zor 
olduğu bir gerçek. Farklı ve okunmaya değer içerikler bir şekilde fark ediliyor ve elden ele yayılıyor. Şu yaz aylarında bu işe soyunacak ve ciddiye 
alacak arkadaşlara bir destek de ben vereyim. 
Bahsettiğim tarzda içeriğe sahip blogu olan arkadaşlar adreslerinizi bana yollarsanız elimden 
geldiğince her ay köşemde birkaç blogun adres 
tanıtımını yapabilirim. 

Serin bir yaz temennisi ile... *& 


AA YAYE NET TAHLİL 


Paranoyak yaşıyoruz 


Attığımız her adımın izlendiğini, söylediğimiz her sözün dinlendiğini düşünerek yaşamak 
bizi içinden çıkılmaz bir girdaba sokuyor. 


YOLDA giderken aniden içimize bir şüphe düşer, 
acaba arkadaki adam bizi izliyor mu diye. Ya da 
herhangi bir toplu taşıma aracında tipinden biraz 
şüphelendiğimiz birinden ister istemez uzaklaşırız, 
belki cüzdanımızı çalar kaygısıyla. Telefonumuz 
çaldığında arayan numara tanıdık değilse kalbimiz 
| hızla çarpmaya başlar, belki dolandırıcının tekidir 
Melisa KÜÇÜK diye. İşte tüm bu düşünceler giderek bize paranomelisacPCnet.com.tr yak bir yaşamın kapılarını açıyor. Giderek dış dünyayı tehlikeli olarak algılıyor ve bu yüzden ürkek 
ve şüpheli davranışlar sergiliyoruz. Kimseye güven 
dolu gözlerle bakmıyoruz. Bazı durumlar karşısında (| likten doğru olmayan anlamlar çıkartmaya dayalı 
insanlara sırrımızı vermek istemeyiz. İçimize düşen (yanlış inanca paranoya denir. Bu inanç kişinin bağlı 
bu şüphecilik tanıdığımız, bildiğimiz, ilişki içerinde (o olduğu kültürün diğer üyelerince genelde kabul göolduğumuz ailemizden, arkadaşlarımızdan veya (o ren bir inanç da (dinsel inanç gibi) değildir. Paranoçalıştığımız ortamdaki ekip arkadaşlarımızdan bazı (o yanın olması hastanın o sırada psikozda olduğunu, 
kişilerin bizi sömürdüğünü veya zarar verdiğini dü- o diğer bir deyişle gerçeği test etmesinin bozulduğunu 
şünürüz. Zaman zaman karşımızdaki kişilerin her (o gösterir. Paranoya içerisinde olan kişi sürekli stres 
zamanki konuşmalarını içimizdeki paranoya nede- o yaşar ve olaylar karşısında doğru muhakeme yapniyle tehditkâr ve saldırgan bulabilir bu nedenle (o masına engel olur. 

aşırı alınganlık yaşayabiliriz. Bu durumun iş yaşantınızdan tutun, ev ve tüm sosyal yaşantınızı ne de- (o Paranoid kişilik bozukluk 

rece olumsuz etkilediği iyi belirlenmesi gereken bir (o tanı kriterleri nelerdir? 

noktadır. Kendimizi koruyucu olarak algıladığımız o DSMA4 tanı kriterlerine göre paranoid kişilik bozuk- 
bu davranışın ileri aşamaları engelleyemediğimiz o luğu olduğu düşünülen kişiler, yeterli bir temele 


kötü sonuçlar doğurabilir. dayanmaksızın başkalarının kendisini sömürdüğün- 
den, aldatıldığından ya da kendisine zarar verdiğin- 
Paranoya nedir? den kuşkulanır. Dostlarının ya da iş arkadaşlarının 


Diğer insanların inandıklarını önemsemeden, mev- o kendisine olan bağlılığı ya da güvenirliği üzerinde 

cut düşüncenin hatalı olduğuna dair kesin kanıtlar (o yersiz kuşkuları vardır. Söylediklerinin kendisine 

olmasına rağmen değiştirilimeyen ve dış gerçek- (o karşı kötü niyetle kullanılacağından yersiz yere 
Artan internet dolandırıcılığı, 
bilgi hırsızlığı gibi nedenler 


insanları en çok korkutan 
noktalar. 
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Yozlaşan moda sektörü 


nedeniyle yaz ayları geldiğinde 


akıllarda hep kalori ve kilo 
hesahları dönüp duruyor. 
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de 


korktuğundan ötürü başkalarına açılmak, sır vermek 
istemez. Sıradan sözlerden ya da olaylardan aşağılandığı ya da gözdağı verildiği biçiminde anlamlar 
çıkartır. Sürekli kin besler, yani onur kırıcı davranışları, haksızlıkları ve bunların görmezden gelinmesini bağışlamaz. Başkalarınca anlaşılabilir olmayan 
bir biçimde, karakterine ya da itibarına saldırıldığın 
yargısına varır ve öfkeyle ya da karşı saldırı ile birden tepki gösterir. Haksız yere karısının/kocasının 
sadakatsizliğiyle ilgili kuşkulara sık sık kapılır. Bu 
kriterlerden dördünün ya da daha fazlasının olması 
ile belirlenen genç erişkinlik döneminde başlayan 
ve değişik koşullar altında ortaya çıkan başkalarının 
davranışlarını kötü niyetli olarak yorumlayıp sürekli 
güvensizlik ve kuşkuculuk gösteren bir kişilik bozukluğudur. Eğer siz ve ya etrafınızdaki kişilerden 
biri bu tanılara uyan davranışlar sergiliyorsa vakit 
kaybetmeden bir uzman yardımı almanız gerekmektedir. Paranoid bozukluğun tedaviye en dirençli 
hastalık olduğunu da hatırlatmadan olmaz. Çünkü 
bu kişiler hasta olduklarını kabul etmedikleri için 
öneride bulunan kişiyi de bana zarar verecek korkusuyla reddeder. Öncelikle kişinin ikna edilmesi ve 
böylelikle yardım eli uzatılması gerekmektedir. 


Bizi paranoyaya iten ne? 

Artan iletişim teknolojileri sayesinde hızlı ve canlı 
olarak tüm olayların, işlenen suçların, basın tarafından ekrana yansıtılması ile gerek görsel gerek 
yazılı kaynaklar sayesinde dünya genelindeki tüm 
olumsuzluklardan haberdar oluyoruz. Bunun yanı 
sıra her akşam izlediğimiz haberlerin iç karartıcı 
oluşu, sürekli işlenen gasp, hırsızlık, tecavüz, cinayet haberleri ve sürekli birilerinin çıkıp yapmamız 
gerekenler, alınması gereken önlemler hakkında 
halkı bilinçlendirme çabası kişilerin paranoyasını 
arttırıyor. Giderek dış dünyayı tehlikeli algılamaya 


başlıyoruz. Yola çıktığımızda her an bize saldıracağı 
endişesiyle adımlarımızı hızlı atıyoruz. Özellikle son 
zamanlarda artan arabalı çanta hırsızlıkları nedeniyle bayanlar duvara yapışık yürümeye başladılar. 
Tesadüfen bir arkadaşımız arkamızdan gelip şaka 
yapmak istese eskiye oranla çok büyük bir tepkiyle 
karılaşıyor hatta dayak yemekten son anda kurtuluyor. Çünkü insanlar yolda giderken özellikle bayanlar sürekli kafalarında “biri saldırırsa nasıl kendimi 
savunur ve o ortamdan kurtulurum” senaryolarıyla 
dolduruyorlar. Üst üste her gün bu tarz haberlerin 
uyaran halinde insan beynine empoze edilmesi bir 
müddet sonra düşünme mekanizmasında aksaklıklara yol açabiliyor. 


Internet ne derece etkili? 

Artan internet dolandırıcılığı, bilgi hırsızlığı gibi nedenler insanları en çok korkutan noktalar. Özellikle internet üzerinden alışveriş sırasında kredi kartı 
numaralarının kopyalanması gibi durumlar kişileri 
giderek korkutmakta. İnternet üzerinden alışveriş yapmak isteyen bazı kişiler bu korku nedeniyle, acaba numaramı kopyalayıp para çekerler mi 
şüphesiyle yapacağı alışverişten vazgeçiyor. Ancak 
yakınımızda olumlu bir örnek gördüğümüz taktirde 
onun kullandığı siteleri kullanmakla sınırlı kalıyoruz. Haberlerde dolaşan bilgi hırsızlığı, bu bilgiler 
ışığında sahte kimlik oluşturulması gibi konular kişileri özellikle internet sitelerine üyelikler sırasında 
yanlış bilgi vermelerine sebebiyet veriyor. çoğu insan internette kişisel bilgi gizliliğine inanmıyor. 


Diyet paranoyası... 

Artan “fastfood” kültürü, bilgisayar başı işlerin çogalmasıyla oturarak yapılan iş süresinin artış göstermesi nedeniyle alınan kilolarla son yılların en moda 
sektörü olan sağlıklı beslenme merkezleri, kampları 
insanlarda kilo paranoyasını yarattı. Zihinlerde kalori hesapları dönüp dolaşıyor. Yediğimiz her lokmada “Acaba bu kilo yapar mı?” soruları beynimizi 
kemirip duruyor. Bütün gıdaları vücudumuza zararlı 
olarak algılar olduk. İnsanlar kendilerini kiloları ile 
algılar oldu. Fazla kilosu varsa karşı tarafın kendini 
asla beğenmeyeceği düşüncesi hakim olmaya başladı. Kişisel özellikler, karakter ikinci hatta üçüncü 
plana düşer oldu. Bu paranoyaya sahip bir kişi bir 
iş başvurusunda bulunduğu zaman asla şansının 
olmayacağı, hatta görüşme sırasında karşı tarafın 
kendini aşağılayacağını, hakir göreceğini düşünür. 
Sürekli internette dolaşan sayısız diyetler, ekranlara 
çıkan sayısız uzmanların sağlıklı beslenme tavsiyeleri kişileri bir çıkmaza sokuyor. Hangi diyeti uygulayacağını şaşıran birey kendi metabolizmasına 
uymayan bir çok yöntemi kendi başına uygulamaya 
çalışıyor. Sonuç başarısız olunca da bu uzmanlara 
karşı güvensizlik duyuyor. Oysa yapılması gereken 
direk bir uzman kontrolü altında kendi metabolizmasına göre bir diyet sürecine girmesi. ** 
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Milyarlar değerinde olabilecek bir fikriniz var ama bunu nasıl gerçekleştirebileceğinizi 
biliyorsunuz. Öyleyse başlangıç olarak, fikrinizi olgunlaştırmayı ve doğru biçimde sunmayı 
başarmalısınız. Derginiz PCnet sizlere fikrinizi paraya dönüştürmenin yollarını sunuyor. Köşeyi 
döndüğünüzde dergimize yıllık anlaşmayla ilan vermeniz ve tüm çalışanlarını abone yapmanız 


bizim için yeterli bir teşekkür olacaktır. 
Erdal KAPLANSEREN / erdal ©PCnet.com.tr 


NEREDEYSE herkes bir internet şirketi kurmaya başladı. Bir 
gazeteyi açıp da on sekiz yaşında bir gencin Web sitesini milyonlarca dolara sattığını okumadığımız gün neredeyse yok ve birilerinin kulübesinde başlayıp bir ofiste milyarlarla biten internet 
öykülerine de hepimiz aşinayız herhalde. 

İnternetten para kazanmak gazetelerin gösterdiği kadar da kolay 
bir iş değil ama yine de parlak bir fikri parlak bir işe çevirmek 
mümkün. Danıştığımız girişimlerin pek çoğu Web işi başlatmayı 
planlamamışlar. Genellikle Web fikirleri bir ihtiyacın gözlenmesin- 
den ortaya çıkıyor. Deneysel amaçla ve elit bir kesim tarafından 
kullanılarak başlayan siteler milyonlarca kullanıcı edinebiliyor. 
Eğer ticaret yapmak ve babadan kalma dükkânı modern hayatın 
arenasına taşımak istiyorsanız çok kritik bazı önlemleri en baştan almalısınız. Sitenizin tasarımından müşteri ilişkilerine kadar 
her konuda titizce sitenizi inşa ederken, şu 10 ölümcül günaha 
girmemeye özen gösterin: 


1. Kurtarılamayacak kadar kötü bir Web tasarımı ve site içinde 
gezintiyi zorlaştıran engeller 

2. Anlaşılması güç içerik 

3. Yavaş ya da göçtü göçecek bir altyapı 

4. Şirket hakkında hiç bilgi verilmemesi 

5. Özensiz ürün bilgisi, fotoğraf olmaması ve fiyatların detaylı 
belirtilmemesi 

6. Ürünün yollanması konusunda bilgi belirsizliği 

7. Müşteri bilgileri için gizlilik politikasının olmaması 

8. Yetersiz güvenlik, güvenli olmayan sunucular, sertifika 
eksikliği 

9. İade politikası ya da müşteri hizmeti politikası olmaması 
10. Üçüncü parti kuruluşlardan alınmış “kalite işaretleri” bulunmaması 


Haydi Amerika'yı yeniden keşfedelim 
Başarılı olmak için, fikrinizin gerçekten iyi olması gerekiyor. 
Facebook'u yeşil arkaplanla hazırlayıp milyoner olamazsınız. 


Ama yine de başarı kazanmış Web projelerini yaşadığınız şehre 
veya ülkeye uyarlayarak güzel bir frekans tutturabilirsiniz. İlle de 
fikrinizin ilk olması gerekmez. İlk uygulandığında başarı kazanamamış veya uygulandığı yerde belli bir sınırda kalmış projeleri 
didikleyin; “doğru yerde ve doğru zamanda” diye başlayan cümleleri aklınıza getirin. 

Para toplamaya başlamadan önce yapabilecekleriniz ve yapamayacaklarınız hakkında acımasızlık derecesinde dürüst olmalısınız. 
Bazı insanlar harika Web tasarımcılarıdır, bazıları finans işlerinde 
rakipsizdir, kimisi satış işinde harikadır ama her şeyi yapabilen birini bulmak pek sık rastlanan bir durum değil. Nerede zayıf oldugunuzu bulmanız ve bu alanlarda tavsiyeler aramanız inanılmaz 
derecede çok yönlü olmaktan daha önemli. Yalnızca başarılı bir 
siteniz olduğu için, genel olarak e-iş konusunda çok iyi olduğunuzdan emin olmayın. Uzmanlığa sahip değilseniz, olan biriyle 
bağlantı kurun; uzun vadede çok yararını göreceksiniz. 

İlk başlarda alabileceğiniz tüm yardımlara ihtiyacınız olacak. 
Yalnızca Web sayfanızla uğraşıyor olmayacak, ayrıca bir iş 
kurmanın tüm zahmetini de çekiyor olacaksınız. Size yardımcı 
olabilecek pek çok bilgiye ulaşabilirsiniz. Bulunduğunuz yerde 
müstakbel girişimciler için bedava kurslar ve seminerler düzenleniyor mu öğrenebilirsiniz. Özellikle üniversiteleri bu konuda 
kurcalamakta fayda var. Pek çok okul dersleri izleme konusunda 
size anlayış gösterecektir. İnsanın kendi işini kurarken neler yapması gerektiği konusuna ışık tutan kitapçıklar ve online kaynaklar bulmak da mümkün. Vergi ve benzeri sıkıcı şeylerin çaresine 
bakmak da önemli! 

Bu size çok zahmetli bir iş gibi görünüyorsa, bu gerçekten de 
çok zahmetli olduğu içindir. Konuştuğumuz her girişimci sitesini bir araya getirmek için saatlerce uğraşmış, genelde o sırada çalıştığı işini de birlikte yürütmüş. Pek çok kişi de hayatları 
boyu biriktirdikleri parayı bu işe yatırmışlar. Risk almak, sosyal 
hayatınızdan feragat etmek ve hafta sonları Bebek Kahve'de pineklemekten vazgeçmek size göre değilse, o halde bu işler de 
size göre değil. 


İYİ BİR 10 ALTIN 


E-TİCARET 


SİTESİ içiN TAVSİYE 


Bir siteyi iyi bir e-ticaret ortamı yapan 
nedir? Şu 10 adımı izleyin ve hata 
yapma ihtimaliniz en aza insin. 


I. Kendinizi tanıtın 
Kim olduğunuzu belirtin ve referanslarınızı gösterin. Müşterileri 
sizden ürün sipariş etmek konusunda rahatlatmaya bakın. 


2. İyi bir izlenim bırakın 
Siteniz amatörce görünürse insanlar işinizin de amatör olacağını 
düşünürler. Sitenize müşterinin bakış açısından bakmalısınız. 


3. Net olun 
Ürünler hakkında temiz ve belirgin bilgi sağlayın. Açık ve dürüst 
olun, abartmayın. 


4. Zamanında gönderin 
Müşterilerinize ürünün ne zaman varması gerektiğinin bilgisini 
verin ve bunun gerçekleştiğinden emin olun. 


5. İnsanların gizliliğine saygılı olun 
İnsanların kişisel bilgileriyle ne yaptığınız, nasıl sakladığınız ve diger şirketler için erişilir kılıp kılmadığınız hakkında net bilgi verin. 


6. Müşterileri güvende hissettirin 
Online satış yapıyorsanız bir güvenli sunucu zorunludur. Hangi 


güvenlik önemlerinin alındığını açıklayın ama çok spesifik olmaktan kaçının; kötü kalplilere fikir vermesin. 


7. Şüpheli şeylere erişimi kontrol edin 

Çocuklar için uygun olmayan içerik ya da ürünler sağlamaktaysanız —kumar, yetişkin içeriği gibi— sitenize genel erişimi kontrol 
etmeniz gerekebilir. 


8. Kendinizi bu işe adayın 
Gerçekçi olmalısınız; bir gecede zengin olacak haliniz yok. Uzun 
vadeli olarak bu işin içinde olmalısınız. Ya tamam, ya devam! 


9. Güncellikten uzaklaşmayın 
Müşterilerinizden tavsiye alın, başkalarının neler yaptıklarından 
haberdar olun ve sitenizi geliştirmeye devam edin. 


10. Doğru logoyu kullanun 

Eğer bir Andy Warhol değilseniz şirket logonuzu usta bir grafik 
sanatçısına yaptırın. Kedinin kakasıyla oynaması gibi logonuzla 
oynamayın. Başladığınız logoyla yılalırca devam etmelisiniz. 


KAPAK KONUSU 


İstemek yetmez, 


ŞİDDETLE 


ARZULAMANIZ 
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Burak BÜYÜKDEMİR / etohum kurucusu 
burak detohum.com 


Size aşağıdaki durumlar için fikriniz sorulsa hangi cevapları verirdiniz? 


* Boğaziçi üniversitesini bitirmişsiniz, Amerika'da çalışmışsınız, ülkenize geri 
dönüyorsunuz. Yeni bir yazılım şirketi kuruyorsunuz ve ilk sermayeniz olmadığı 
için kiranızı ödeyemiyorsunuz. Ev sahibinize ne derdiniz? Bu durumu yakın çevrenize ailenize nasıl açıklardınız? 


» Yıldız Üniversitesi Makine mühendisliğinde okuyorsunuz. Aile dükkânında babanıza yardım etmek istiyorsunuz. Satılması için aldığınız saatler elde kalınca 
bunları nasıl satardınız. Saat sektörü konusunda tek bir bilginiz yok, yazılım 
bilmiyorsunuz, bilgisayardan anlamıyorsunuz, ne yapardınız? 


» Aralarında tek bilgisayar mühendisi olmayan 6 kişilik küçük bir şirket, 
Ankara'da bir apartmanın giriş katında 2000'li yılların başında kuruluyor. İnternet şirketi olarak kurulan bu bir grup genç uluslar arası freeinfosearch.com 
bir site açıyorlar. Amaçları internet üzerinde yeni iş modelleriyle büyümek, bu 
şirkete yatırım yapar mıydınız? 


» 2000'li yılların başında apartman dairesi ofislerinde internet bağlantısı kesildiği için Türk Telekom yetkilileri ile tartışan. Küçük internet şirketlerinin siparişlerini alamadığı için sokakta çukurun başında neden habersizce internetin 
kesildiğini ve ne zaman geleceğini soran gence ne derdiniz? 


Hikâyeler bu şekilde uzayıp gidiyor. Hayatlarından bir kesimi alıp ortaya koyarsanız nerdeyse tüm girişimcilerin yaşadığı zor günler unutulmaz hatıralar 
bırakıyor. Dışardan bakan gözlerin çoğu bu girişimcilere farklı gözle bakıyorlar. 
Hele Türkiye'de yeni girişimini yapan gençler daha fazla zorlanıyorlar. 

Eğitim yaşamı bize uzun yıllarca birikmiş bilgileri daha önce belirlenen biçimlerde vermek üzere planlanıyor. Bu süreç içinde kurallara uyarsanız çok başarılı 
öğrenciler olabilirsiniz. Çok daha düzgün uyarsanız potansiyelinizde varsa birincilikler alabilirsiniz. Eğitim yaşamı bir gencin yaşamının en önemli yıllarını 
alıyor. Bu sırada sizden beklentileri çevreniz belirliyor. Aile, arkadaş çevresi, 
size bilerek ve bilmeyerek baskı uygulamaya başlıyor. İyi bir eğitim aldıysanız 
mezun olduktan sonra sizi kimse küçük, izbe bir dairede kendi işinizi kurmaya 
çalışırken görmek istemiyor. İşte üniversitenin öğrencilerde oluşturduğu en büyük sanal bariyer! 

Lise hayatınız boyunca üniversiteye girmek için yıllarca çalıştınız, en iyi bölümü kazandınız, hatta buradan da çok iyi derecelerle mezun oldunuz. Sonra ne yapıyorsunuz sorusuna nasıl cevap vereceksiniz. 
Türkiye'de yeni mezun bir gencin kendi işini kurmasıyla işsiz olması arasında nerdeyse bir parmak fark vardır. Yakın çevresi bu 
gençlere çoğunlukla acıyarak bakar. (Tabii ki genellemeler yapmak doğru olmayabilir, genel izlenimim böyle.) İşte bu sebepten 
birçok öğrenci yüksek lisansı bitirdikten sonra kurumsal bir şirkette küçük bir masa, telefon, e-posta adresi almayı kendi hayallerini 
kurmaya tercih ederler. Bir kısmının düşüncesi belli bir süre çalıştıktan sonra kendi şirketlerini kurmak olabilir. Bunu başaranlarda 
çıkacaktır, ancak sistemin çarklarına bir kez girildiğinde buradan 
çıkmak çok zordur. 


Hangisi öncelikli: Eğitim mi, kariyer mi? 
Ülkemizde haylaz öğrencilerden beklenti hep daha düşüktür. 
Aile çevresi bir üniversiteye girse diye bakar, girdiğinde bir de 
bitirebilse diye dua eder. Bitirdikten sonra aman bir baltaya sap 
olsun kendi işini yapacaksa da yapsın diyebilir. Haylaz öğrenciler aslında akılsız olduklarından değil farklı düşündüklerinden 
eğitim sistemi içinde düşük notlar alabilirler. Eğitim hayatlarında sosyal işlerle uğraşabilirler, yaratıcı projeler geliştirebilirler, 
sporla ilgilenirler vb. Bu nedenlerden ötürü sistemin onlardan 
beklediği değerlendirmelerde diğerlerinden daha düşük notlar 
alabilirler. Bu başarısızlık kesinlikle ticari Başarsızlıkla ilişkilendirilemez. Başarılı eğitim sonunda başarılı girişimciler çıkartmayacağı gibi başarısız öğrencilerde hayatları boyunca başarısız kalmayabilirler. Bununla ilgili yapılmış bilimsel bir makale 
okumadım ancak gözlemlerim eğitim başarısı ile okul sonrası 
başarı arasında bir korelâsyonun olmadığı yönünde. Hatta birçok başarılı internet girişimcisi okullarında başarısız öğrenciler 
olabiliyor. Buna “haylaz öğrenci” kuramı diyelim. Unutmadan 
her haylaz öğrenci başarılı bir girişimci olmuyor. 

Başarılı öğrencilerden beklentiler yüksek olduğu için eğitim hayatlarında sıradan gözüken öğrenciler ticari hayatlarında daha 
başarılı girişimciler olabiliyorlar. Bu kuralın birçok şartı var. 
Fonksiyon sadece eğitim başarısına bağlı değil uzun bir denklemin bir değişkeni bu koşulu kapsıyor. Bunu ilk önce aklımızın 
bir yerine koyalım. 

Başarı nasıl ölçülür? Ticari başarı genellikle, ciro, karlılık, satış, 
müşteri ile ölçümleniyor. Bunun yanı sıra etkilediğiniz çevre, 
bilinirlik, ün de başarının ölçüsü olabiliyor. Başarının tek bir 
cetveli yok. İnternet şirketleri genellikle çok para kazandıkların- 
da veya bir başka şirkete satıldıklarında başarılı kabul ediliyorlar. Türkiye'de bir internet şirketini başarılı kabul edebilmemiz 
için hangi ölçütlere bakacağız? Bu da oldukça tartışılabilecek 
bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Biz ciro, satış değişkenleri ile 
yola çıkalım. 


Once ev sahibini ikna etti 

Milyon dolar ciroya ulaşmış bir 7717 
yazılım şirketinin kurucu ortağı 
bir zamanlar ev sahibine kirasını 
ödeyemeyeceğini nasıl söylemiş 
olabilir? Bunu göze alarak bugün 
kendi şirketinizi kurar mısınız? 
Özkan Erener Veripark yazılım 
şirketinin kurucu ortağı, İzmir Fen 
lisesi mezunu, Boğaziçi elektronik 
mezunu. 3 ve 4'üncü sınıfta derslerine çok zaman ayıramaz. Zar 
zor mezun olur. Üniversite 4'üncü 
sınıfta bir simülatör yazar, bunun 
üzerine hocaları onu Amerika'daki 
akademik çevreye önerirler. Banu Onaran Amerika'ya onu davet 
eder. Özkan Erener 6 aylık bir proje için çalışmaya gider. Aklında 
yazılım şirketi kurmak vardır. 6 aylık programı 2 ay sonunda bitirir. Kalan 4 ay boyunca ne yapacağını hocasına sorar. Banu Onaran yeni açılan bir şirketle konuş der. Bu şirket Özkan Erener'e bir 
sabit disk ve bir proje verir. 1 haftalık süre içinde verdikleri sorunu 
çözmesi istenir. Bu sorunu kısa bir sürede çözüp şirkete götürür. 
Şirket bu gence iş teklif ederler ama ücret ödemeyiz der. 4 aylık 
süre boyunca ücreti ödeneceği için Özkan Erener bu teklifi kabul 
eder. Parası bitince şirket çok az bir ücret vererek Özkan Erener 
dört yıl boyunca bu şirkette çalışır. Bu süre zarfında çok başarılı 
projelerde çalışan Erener, Türkiye'ye döndüğünde kendi şirketini 
kurmaya başladığında evinin kirasını belli bir süre ödeyemez. Ev 
sahibine durumu anlatan ve onayını alan Erener'e ilk sermayesi 
kira olarak verilmiş olur. 


Bir kahvehanede aklına geldi 

Kudret Curey babasının kuyumcu dükkânında eğitim hayatı 
boyunca çalışır. Hatta Ümraniye'deki dükkânı iyileştirmek için 
babasına öneriler sunar. Sadece kuyum değil saatte satmaları 
gerektiğini söyler. Babası uzun süre bu fikre karşı çıkar. Saatten 
anlamadıklarını ve bu konuda başarılı olamayacaklarını satışları 
yapamayacaklarını söyler. Uzun süre direten Kudret en sonunda 
küçük bir bütçe için babasını ikna eder, o dükkânın başında olmadığı bir zamanda babasının izin verdiği miktarın çok üstünde 
bir saati satın alır. 40 bin dolarlık saati gören babası ilk başta 
çok kızar ve bunları satması için daha fazla çalışmasını öğütler. 
Kudret ne yaptıysa bu saatleri satamaz. En sonunda babası bu 
saatleri al ve satmadan gelme der. Dükkânın üzerinde kahvehaneden bozma bir yerde Kudret tek başına saatleriyle baş başa kalır. Saatleri satmak için interneti kullanmaya karar verir. İnternet 
konusunda ebay tecrübesi olan Kudret, elinde çanta tüm elektronik ticaret şirketlerine gider, onların saat tedarikçisi olacağını 
anlatır. Türkiye'deki e-ticaret şirketlerine bir çözüm ile gittiği için 
belli bir süre sonra yavaş yavaş bu saatleri bitirmeye yenilerini almaya başlar. İşte Kudret'i o kahvehanede yeşil bir çuhalı masanın 
başında düşünün, bu şirkete siz yatırım yapar mıydınız? Kudret 
bugün milyon dolarlık cirolara ulaşmış alisverissaati.com'un kurucusu, bugün dört fiziksel saat dükkanı açtı, Casio ile ortaklık 
yaptı, Türkiye saat piyasanın tanınan bir oyuncusu haline geldi. 
Kudret Yıldız Makine Mühendisliğini 10 senede bitirdi. 


Alan adı avladılar 

ODTÜ ve Bilkent mezunu 6 genç. Aralarında bilgisayar, elektronik vb bölümlerden kimse yok. Burçin Didinedin, Tümay Asena, 
Tuna Orbay, Çağatay Karabulut, Tolga Güneş, Başar Ekin 6 ortak internette ortak uluslararası bir proje yapmak için bir araya 
gelirler. Ankara'da giriş katında bir apartman dairesini kiralarlar. 
Bu ofiste yurtdışını hedefleyen projeler geliştirmeye başlarlar. 
Freeinfosearch.com içerik projesi ile işe başlarlar, İngilizce içerik sitesi oluşturmaya başlarlar, bu sırada alan adlarındaki sırrı 
bulurlar. Zamanı dolan uzatılmayan ticari değeri yüksek olacak 
alan adlarını satın alamaya başlarlar. Bu genel alan adlarından 
komisyon ve reklam gelirleri elde etmeye başlarlar. 200 bin adet 
alan adıyla bugün “direct navigation” sektörünün dünyadaki 
önemli bir şirketi halini alırlar. Nokta İnternet Teknolojileri şirketinin bu ilk halini gördüğünüzde ne düşünürdünüz, peki size ne 
iş yaptığınız sorulsa nasıl cevap verirdiniz? 

İnternet girişimcilerini anlayan çok yatırımcı ülkemizde maalesef yok. Profesyoneller bu şirketleri her toplantıda küçümserler. Büyük şirketlerin genel müdürleri genellikle yeni başlangıç 
aşamasındaki bu tür şirketlere toplantı için randevu vermezler. 
İnternet girişimcilerinin başlangıçta sermayenin dışında birçok 
şeye ihtiyacı vardır. Para belki listenin en sonunda gelen kalem 
olabilir. İnternet girişimcilerine önceki tecrübeleri paylaşmak, 
iş çevresi ağıyla tanıştırmak, koçluk ve danışmanlık başlangıç 
şirketleri için çok değerli girdiler olabilir. Etohum.com projesi 
Türkiye'deki internet girişimcilerine yol göstermek üzere yeni bir 
başlangıç yapıyor. 

Etohum projesi Türkiye'nin önde gelen internet girişimcileri ve 
yatırımcıları ile bu sene hayata geçiyor. İnternet girişimcilerinin 
iş planlarını anlatacakları bir ortamı hazırlayacak etohum.com 
yeni girişimcilere birçok fırsatlarda sunacak. Sadece yatırımcılarla tanıştırmakla kalmayacak onlara internet girişimciliği konusunda eğitim ve koçluk da verecek. Yeni birçok şirketin önünü 
bu şekilde açılacağını düşünen bu projeye Türkiye'deki önde 
gelen şirketler destek veriyorlar. 

Yazının başındaki soruları bana sorduklarında, şunu söylüyorum: 
“Dünyanın gördüğü en büyük başarı, önce bir hayaldi. En büyük 
çınar bir tohumdu, en büyük kuş bir yumurtada gizliydi.” 
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Online mağazacılığa ilk adım 


İnternet üzerinde ticaret yapmak gün geçtikçe kolaylaşıyor. 
Teknolojinin sunduğu fırsatları sizin için araştırdık. 


A. Kıvanç TANRIKULU / kivancoPCnet.com.tr 


ONLINE alışverişe gün geçtikçe daha da alışıyoruz ve hayatımız kolaylaşıyor. Bu kavramın ortalıkta dolaşmaya başladığı ilk yıllarda internet 
kullanıcılarının çok küçük bir kısmı ulaşmakta 
zorlandıkları bazı özel ürünleri internet üzerinden 
satın almayı tercih ediyordu. Amazon.com'dan 
kitap satın almak, Türkiye'de bulunamayan bir 
DVD'yi ısmarlamak gibi... Zaman geçtikçe bir 
şeyleri internet üzerinden satın almanın avantajlarını yaşayarak öğrendik. Artık Türkiye'nin de 
gelişmiş ülkeler gibi birçok online mağazası hatta 
alışveriş merkezleri var. Birkaç büyük alışveriş sitesinin başı çektiği sektör geçen yıllar içinde Türkiye kullanıcılarında güven yaratmayı başardı. 

Türkiye online alışverişe alışırken diğer tarafta 
ilerleyen teknoloji de online girişimleri kolaylaş- 
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Piyasadaki hazır sistemler 
sanal mağaza açmak isteyen 
girişimcilerin tüm ihtiyaçlarını 
karşılayabiliyor. 


tırdı. Çok değil, bundan birkaç yıl önce internette 
ürün satabilmek için on binlerce liralık yatırımlar 
yapmak gerekirken şimdilerde üç rakamlı yatırımlarla online mağaza sahibi olunabiliyor. Hal böyleyken birçok potansiyel girişimcilerin ilgisi online 
ticaret üzerinde yoğunlaşıyor. 


Ayrıntılı bir plan yapın 

Hayalinizdeki online mağazaya sahip olmak için 
kullanabileceğiniz uygun maliyetli yazılım çözümlerine değinmeden önce işin mantığıyla ilgili birkaç nokta üzerinde duralım. Yazılım altyapısının 
makul maliyetlerle kurulabilmesi, e-ticaret işinin 
çantada keklik olduğu anlamına gelmiyor. Online 
satış deneyiminizin sağlıklı şekilde yürümesi için 
ayrıntılı bir plan yapmalı ve bunu eksiksiz şekilde 
uygulamalısınız. 

Bu işe adım atmak istiyorsanız satışa sunacağınız ürünleri sağlıklı şekilde tedarik edebileceğinizden emin olmalı, yazılım altyapısını edinerek 
ürün portföyünüzü web sitenize yerleştirmeli ve 
son olarak ödeme alma yöntemini belirlemek ve 
hayata geçirmek için zaman harcamalısınız. İş 
planını yaparken ödeme alma yöntemini yazılım 
altyapısından ayrı değerlendirmekte fayda var. 
Burada yazılım altyapısından kasıt, ürünlerinizi 
web üzerinde sergilemenizi ve yönetmenizi sağlayan sistem. Ödeme yöntemi ise banka havalesi, 
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aracı kuruluşlar veya sanal POS ile hayata geçirilebiliyor. 


Gerekli yazılım altyapısı 

İnternet üzerinde satış yapabilmek için ürünlerinizi sergileyebileceğiniz bir web sitesine ihtiyacınız var. Son zamanlarda sayıları çoğalan ve 
özellikleri gelişen e-ticaret sistemlerinden birini 
satın alarak işe başlayabilirsiniz. Ürünlerinizi sergilemenizi ve ayrıntılı şekilde yönetmenizi sağlayan popüler e-ticaret sistemlerinin fiyatları yaklaşık olarak 300 YTL ile 1000 YTL arasındaki bir 
marjda dolaşıyor. Ama yine de fiyat konusunda 
bir Üst sınırın olmadığını belirtmekte yarar var. 
İyi bir e-ticaret sisteminin fiyatı sahip oldukları 
özelliklere bağlı olarak çok daha yükseklere çıkabilir. Dahası, piyasadaki sıradan sistemlerle 
yetinmeyerek tamamen kendi ihtiyaçlarınız için 
özelleştirilmiş bir e-ticaret sistemine sahip olmak 
isteyebilirsiniz. Bu durumda da maliyeti yine sizin istekleriniz belirleyecektir. 


Hazır sistemleri inceleyin 

İşi fikir aşamasından bir adım öteye geçirmek 
isteyenler için yazılım şirketleri tarafından satışa 
sunulan e-ticaret sistemlerini incelerken dikkat 
edilmesi gereken özelliklere değinerek devam 
ediyoruz. 


Tasarım: Bir e-ticaret sistemi satın almak üzere 
araştırma yaparken yüz yüze geleceğiniz ilk şey 
sanal mağazaların görünümleri ve ürün listeleme özellikleri. Piyasada bulunan birçok online 
mağaza sisteminde benzer bir görünüm hakim. 
Genellikle birkaç farklı tasarım ve renk seçeneginden birini kullanabilseniz de mağazanızın aynı 
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Hazır sistemler genellikle 
barındırma hizmetini de 
içerdiğinden sunucu işlerine 
kafa yormanıza gerek 
kalmayabiliyor. 


Hepsiburada.com gibi geniş 
kitlelere hitap eden online 
mağazalarla yarışmaya 
çalışmak yerine belirli bir 
konsepte yönelmek yeni 
girişimciler için faydalı olabilir. 


sistemi kullanan diğer firmalarla aynı görünüme 
sahip olması riski yüksek. Mağazanızın diğerlerinden farklı görünmesini, sizin kurumsal kimliinizi yansıtmasını arzu ediyorsanız sistemi satın 
aldığınız yazılım şirketine bir miktar daha ödeme 
yaparak tasarımın özelleştirilmesini istemeniz gerekebilir. Tasarım, pazarlama konusunda büyük 
önem taşıdığından üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir nokta. Bu yüzden bir e-ticaret 
sistemini satın almadan önce tasarımın özelleştirilebilir olup olmadığını ve bu işin maliyetini sistem sağlayıcılarına sormalısınız. 


Ürün listeleme özellikleri: Mağazanızda satışta 
bulunan ürünler için kullanıcıların kolayca yorum 
yapabilmesi, bir ürün incelenirken benzer ürünlerin aynı sayfada gösterilmesi, taksit seçenekleri 
gibi ek özelliklerin kullanışlı şekilde sunulabilmesi gibi konular mağazanızın başarısını doğrudan 
etkileyecektir. Bu yüzden piyasada belirli standartlar bulunsa da seçeceğiniz e-ticaret sistemine 
göre farklılıklar gösterecek bu ayrıntıları dikkatle 
incelemelisiniz. 


Barındırma özellikleri: E-ticaret için hazır sistemler sunan yazılım şirketleri, girişimcilerin işini kolaylaştırmak için genellikle barındırmayı (hosting) 
da içeren paketler hazırlıyorlar. Bu sayede online 
mağazanızı hangi sunucuda ne gibi bir maliyetle 
barındıracağınızı düşünmeye gerek kalmıyor. Fakat barındırma, güven isteyen hassas bir konu. 
Online mağazanızın her an yayında olması ve 
müşterilerinizin ihtiyaçlarına yanıt vermesi için 
sağlıklı bir barındırma ortamı şart. Bir e-ticaret 
sistemini satın almadan önce barındırma konusunda aklınıza takılan tüm soruları sormalı ve gerekirse tecrübeli birinden fikir almalısınız. 

Satın alacağınız sistemin barındırma alanı, aylık 
trafik limiti ve anlık trafik limiti gibi özelliklerini 
dikkatle incelemeli ve ihtiyaçlarınızı karşılayacağından emin olmalısınız. Ürünlerinizin tanıtımı 
için kullanacağınız resim ve video gibi materyallerin barındırma alanınızı harcayacağını, magazanızın veri trafiğinin ziyaretçi sayınıza bağlı 
olarak değişeceğini ve aynı anda mağazayı gezen 
ziyaretçilerin anlık trafiği yükselteceğini akılda 
tutmakta yarar var. 

Ayrıca işinizi yürütürken kullanacağınız e-posta 
adresleri de barındırma başlığının altında incelenebilir. Satın alacağınız sistemin ihtiyacınızı 
karşılayacak kadar e-posta adresi sağlamasına 
dikkat etmelisiniz. 

Web yönetimi konusunda sağlam bir tecrübeye 
sahipseniz, barındırma özelliklerini hariç tutarak 
satın almayı, mağazanızı kendi sunucunuzda barındırmayı düşünebilirsiniz. Bunun için satın alacağınız sistemi çok iyi tanıdığınızdan emin olmalı 
ve sunucu tarafındaki ihtiyaçlarını iyi bilmelisiniz. 
Yeterince tecrübeniz yoksa ve ortaya çıkabilecek 
problemleri çözmek konusunda kendinize tam 
olarak güvenemiyorsanız barındırmanın da dahil 
olduğu bir paketi tercih etmelisiniz. 


SSL sertifikası: Ziyaretçilerinizin kredi kartı numarası gibi güvenle nakledilmesi gereken bilgilerini tarayıcıdan sunucuya taşırken güvenlik 
sağlayan SSL (Secure Socket Layer) sertifikası da 
dikkat etmeniz gereken konulardan biri. Piyasada 
bu özelliği sunan ve sunmayan e-ticaret sistemleri bulmak mümkün. Bazı sistemlerinse pahalı sürümlerinde bulunurken ucuzlarında bulunmuyor. 
Ödeme işleminin tamamını kendi siteniz üzerinde 
gerçekleştirilmesini istiyorsanız, SSL ziyaretçilerinizin güvenliğini sağlayacak önemli bir özellik 
olduğundan onu içeren bir sistemi tercih etmenizde fayda var. SSL sertifikası edinmenize gerek 
bırakmayan ödeme alma yöntemlerine ilerleyen 
bölümlerde değineceğiz. 
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Li 
Sergilenen ürünlerin XML servisleri: Bazı yazılım firmalarının sunduğu 
a sanal mağaza çözümleri XML servislerini de içeriincelenebilmesi mağazanızın , , , il i 
başarısını doğrudan yor. XML servisleriyle fiyat karşılaştırma sitelerine 


gedleyeezilir. katılmak ya da bazı tedarikçilerin sunduğu ürün- 


leri web sitenizde otomatik olarak sergilemek 
mümkün olabiliyor. Çoğu fiyat karşılaştırma sitesi 
alışveriş sitelerinden fiyatları XML yoluyla öğrendiği için bu tip sitelerde varlık göstermek istiyorsanız satın alacağınız sistemin XML desteğinden 
sunduğundan emin olmalısınız. 


Odeme alma yöntemleri 
Sanal mağaza altyapısıyla ödeme alma sistemle- 
PayPal, sanal mağazanızda bir o Tini farklı başlıklar altında incelemekte fayda var. 
sanal POS'unuz olmadanda... Aynı sanal mağaza sistemini kullanarak ödemelekullanılan yöntem, bankaların sağladıkları sanal 
POS yazılımlarını kullanmak. Gerçek hayattaki 
mağazalarda kredi kartıyla ödeme yapılmasını 
sağlayan POS cihazlarının online ortamdaki hali 
olan sanal POS, internette alışveriş yaptıran işyerlerinin kredi kartından tahsilat yapabilmelerini 
sağlayan bir yazılım. Bir siteden alışveriş yapan 
keşiş agir müşteri, kredi kartı bilgisini sitenin ödeme formuna girdikten sonra bu bilgiler sanal POS sayesinde internet üzerinden güvenli bir şekilde 
bankaya ulaşıyor ve provizyon alınıyor. Sanal 
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işyerinin banka hesabına geçirilmesini sağlıyor. 
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web sitesi dahi olsa çekinmeden alışverişlerini 
gerçekleştirebiliyorlar. Kredi kartıyla kolayca ödeme almaya başlamanızı sağlayan aracı kuruluşlar, 
bunun karşılığında ödeme tutarı üzerinden belirli 
oranda komisyon alıyorlar. Aracı kuruluşların sanal 
mağazaları SSL sertifikası ve çeşitli yazılım maliyetlerinden kurtardığını düşünürsek aldıkları komisyonun kabul edilebilir olduğunu söyleyebiliriz. 


Ortak ödeme sayfaları: Online mağazanızda kredi kartıyla ödeme kabul etmenin bir diğer yolu da 
bankaların sundukları güvenli ortak ödeme sayfalarını kullanmak. Bankanın güvenli ortamında 
barındırılan, bakımı ve güvenliği banka tarafından 
sağlanan, ortak kullanım için tasarlanmış ödeme 


sayfaları, müşterilerinizin ödeme anında tanıdığı, 
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İşlemler aynı zamanda banka tarafından sürekli 
olarak kaydediliyor ve mağazaya kullanışlı bir raporlama sistemi sunuluyor. 


Aracı kuruluşlar: İnternette iş yapan firmaların 
ödeme kabul edebilmelerini sağlayan aracı kuruluşlar da mevcut. PayPal, 2Checkout ve Google 
Checkout gibi servisler müşterinin bildirdiği kredi 
kartı hesabından ödemeyi alıyorlar ve belirli bir 
komisyonla satıcının hesabına geçiriyorlar. Aracı 
kuruluşların en büyük avantajı, çeşitli problemler 
yüzünden sanal POS edinemeyen satıcıları kredi 
kartı ile ödeme alabilir hale getirmeleri. Bir diğer 
avantaj da PayPal gibi geniş kitlelerin yıllardır tanıdığı markaların ödeme aşamasında müşterilere 
sağladığı güven. Arada böyle büyük bir ismin olduğunu gören müşteriler ilk kez adım attıkları bir 


Müşterilerin taksitli alışverişe 
alışkın olduğu sektörlerdeki 
rekabette geri kalmamak için 
taksit seçeneği sunmak şart. 
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SANAL POS BAŞVURUSUNDA ARANAN KOŞULLAR 


Bir bankadan sanal POS almak üzere 
başvuru yapılacağı zaman istenen 
belirli belgeler var. Şirketin kuruluşunu belgeleyen Ticari Sicil Gazetesi 
fotokopisi, vergi levhası fotokopisi 
ve imza sirküleri ve bunların dışında 


birkaç farklı belge her banka tarafından başvuru sırasında isteniyor. Tam 
listeyi bankaların web sitelerinden 
edinebilirsiniz. 


Başvuru konusunda istenen belgelerden daha çok önem taşıyan bazı 
konular var. İnternet üzerinde iş yapan 
bir şirketin sanal POS edinmesi çok 
çok kolay değil. Bankalar olası kötüye 
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kullanmaların önüne geçebilmek için 
ince eleyip sık dokuyorlar. Sanal 
POS'un kullanılacağı web sitesinde- 

ki tüm bağlantıların sağlıklı çalıştığı, 
sitede yer alan logo ve markalarla ilgili 
hukuki problemler bulunmadığı, ürün 
teslimatına ilişkin bilgilerin açıkça yer 
aldığı, ürünlerin Türkiye'de geçerli 
olan kanunlara uygunluğu, iletişim 
bilgilerinin açıkça yer alması gibi 
konularda emin olunması gerekiyor. 
Tüm bunları tek bir cümlede özetleyecek olursak, sanal POS edinebilmek 
için “tam anlamıyla sağlıklı çalışan” bir 
sanal mağazaya ihtiyacınız var. 


çekleşiyor. Ödeme tamamlandığındaysa müşteri 
tekrar sanal mağazaya döndürülüyor. 

Bu sistem sayesinde sanal mağazanın barındırıldığı sunucuda herhangi bir özel ayar yapılmasına 
gerek kalmaksızın kredi kartı ile ödeme mümkün 
oluyor. Ortak ödeme sayfası kullanıldığında aynı 
zamanda sanal mağazanın SSL sertifikası alınma 
zorunluluğu da ortadan kalkmış oluyor. Bankaların 
sundukları ortak ödeme sayfaları, sanal mağazanızın tasarımıyla tam anlamıyla uyumlu olmayabileceği için başlangıçta ziyaretçilerinizin ödeme yapmaktan çekinebileceğini düşünebilirsiniz. Fakat bu 
noktada müşterinizin yüksek ihtimalle sizden daha 
çok itibar edeceği bir bankayla muhatap olduğunu 
unutmamak gerekiyor. Ortak ödeme sayfaları, ilk 
anda akla gelenin tersine müşterilerinizin çekinmeden ödeme yapmasını sağlayabilecek bir ödeme alma alternatifi. 
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nline reklam sistemleri 


A. Kıvanç TANRIKULU / kivanc©PCnet.com.tr 


ONLINE reklam sistemleri, web üzerinde içerik 
tabanlı işler yapanlar için en iyi kazanç modellerinden. İçeriği para karşılığında sunmak günümüz 
internetinde çokça rastlanan ve kabul gören bir 
yöntem olmadığı için, sayfalara otomatik olarak 
yerleştirilen ve özellikle içerikle uyum halinde 
olan reklamlar web sitesi sahipleri için önemli bir 
gelir modeli. Tamamen otomatik işleyen sistemler 
web yöneticilerinin emeklerinin karşılığını kolayca almalarını sağlıyor. 

Online reklam sistemi dendiğinde akla gelen ilk 
isim Google'ın Adsense'i. Uzunca bir süre bu kulvarda neredeyse tek başına at koşturan Google, 
şimdilerde Türkiye'deki yerel rakipleriyle pastayı 
paylaşmaya başlıyor. Belki de “paylaşmak” çok 
doğru bir tabir değil, çünkü online reklam pastası 
çok hızlı şekilde büyüyor. İnternet üzerinde yapılan 
reklamın verimliliğini gören şirketler online reklamlar için bütçe açma yarışında diyebiliriz. Adsense ve 
rakiplerini bu yazıda ayrıntılarıyla inceleyeceğiz. 


Hangi sitelerde kullanılır? 

Online reklam sistemlerinin kendilerine özgü kuralları var. Bunların birçoğu reklamları yayınlayacak olan web sitelerindeki içerikle ilgili. Çoğu 
reklam sistemi doğal olarak yetişkinlere özel içeriğe sahip olan veya şiddet içeren sayfalarda reklam görüntülemek istemiyor. Bazılarıysa benzer 
reklam sistemlerinin aynı sayfada kullanılmasına 
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Türkiye'deki 
internet 


reklamcılığı 
pastası hızla 
büyüyor. İşte bu 
pastadan pay 
almanın 
en hızlı ve kolay 
yolları. 


izin vermiyorlar. Reklam sistemlerinin genel olarak nitelikli içeriğe sahip web sitelerine ulaşmak 
istediklerini söyleyebiliriz. Reklamların özgün ve 
ilgi çekici sayfalarda yer alması, hem reklam sistemi açısından hem de web sitesi sahibi açısından oldukça avantajlı. 

Online reklam servisleri, içerik sunan web sayfalarında kullanılabildiği gibi servis sunan sayfalarda da kullanılabilse de içerik sayfaları çoğu 
zaman daha avantajlı. Reklamların içerikle ilgili 
oluşu geliri doğrudan etkilediğinden, sayfalarda 
belirli konulara eğilmek büyük fayda sağlıyor. Örneğin “bahçe bakımı” konusunu anlatan sayfanızda bahçe gereçleri hakkında reklamlar çıkmasını 
sağlayabiliyorsanız en iyi geliri elde etmeye yaklaşıyorsunuz. Sayfalarınızda yayınlanan reklamlar 
aynı zamanda ziyaretçileriniz için işe yarar hale 
gelmiş oluyor. Bu bağlamda her telden çalmak 
yerine belirli bir konuya odaklanan web siteleri 
büyük avantaj kazandığını söyleyebiliriz. 


En iyi sonuç için 

Online reklam sistemleriyle en iyi geliri elde etmenin yolu, doğru reklam sistemini ve yerleşim 
şeklini bulmaktan geçiyor. Web siteniz bir reklam 
sistemiyle getirdiği geliri başka bir reklam sistemiyle ikiye hatta üçe katlayabilir. Yine benzer şekilde reklamların sayfalardaki yerleşimi ve renk 
düzeni gelirinizi ciddi şekilde etkileyebilir. 


Test edin: En iyi sonuca ulaşmak için hummalı bir deneme-yanılma sürecini göze almak şart. 
Sayfalarınızda farklı reklam sistemlerini, farklı 
yerleşimleri ve farklı renk düzenlerini bilimsel bir 
yaklaşımla test etmelisiniz. Çeşitli reklam kombinasyonlarını denerken sabırlı olmakta büyük fayda var. Öncelikle sayfalarınızın belirli bir dengeye 
oturmuş, kararlı bir gösterim sayısı olduğundan 
emin olmalısınız. Denemek istediğiniz her kombinasyona bir değil, birkaç gün süre verin. Deneme 
sürecinde sayfalarınızdaki reklamları mümkün 
olan her farklı şekilde yerleştirmeye çalışın. 
Yayınladığınız reklamların yerleri gibi renk düzenleri de tıklanmaları ve gelir yaratmaları konusunda büyük farklılıklara sebep olacaktır. Kimi 
web sitelerinde sayfa renkleriyle birebir uyumlu 
reklamlar daha başarılı olurken, kimlerinde sayfa 
renklerine tamamen zıt reklamlar dikkat çekerek 
daha iyi sonuç verebilir. Burada başarı bir anlamda ziyaretçi kitlenizi iyi tanımakta ve eğilimlerini 
iyi bilmekte gizli. Sayfalarınızda reklamları farklı yerlere yerleştirerek yaptığınız denemeler gibi 
farklı renk düzenleri kullanarak da denemeler 
yapmalısınız. Farklı renk düzenlerinin farklı yerleşim yerleri kadar önemli olduğunu unutmayın. 
Özellikle sayfalar çok sayıda kişi tarafından ziyaret ediliyorsa, kullanılan renkler gelirin toplamın- 
da büyük farklılıklara yol açabilir. 

Sayfalarınızda yayınlayacağınız reklamlar hakkında bu küçük önerilerden sonra önde gelen online 
reklam sistemlerini incelemeye koyuluyoruz. 


Google Adsense 
www.google.coml/adsense 

Dünya üzerindeki en popüler online reklam sistemi, şüphesiz Google'ın Adsense'i. Adsense birçok 
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7 Vo 
— ŞiloWwers, 


Adsense birçok farklı reklam web sitesinin temel gelir modelini oluşturduğu 

El gibi yeni reklam sistemlerine de ilham veriyor. Tabii Adsense'in bu alanda en popüler isim olması 
diğer sistemlerin tercih edilmeye değer olmadığı 
anlamına gelmiyor. 
Google'ın reklam verme servisi olan Adwords 
(http://adwords.google.com) üzerinden reklam 
veren kişi ve şirketlerin reklamları, Google arama 
sonuçlarında ve Adsense ağına üye olan web sitelerinde yayınlanıyor. Adwords üzerinden verilen 
reklamların büyük çoğunluğu tıklama başı ödeme 
mantığıyla işliyor. 
Adsense diğer online reklam sistemlerine oranla 
belirgin şekilde daha kapsamlı bir sistem. Web 
yöneticileri Adsense'in sunduğu araçlarla sitelerinde yayınlanan reklamları ayrıntılı şekilde yöne- 


BLOGGER, BLOGCU VE PİLLİ NETWORK 


Kendi web sitesi olmayan, fakat yine de internet üzerinde yazının elde ettiği gelirin yüzde yetmişi daima sizin oluyor ve 
sağlayabilecekleri içerikle para kazanmak isteyen kullanıcılar arama motorları sayesinde yazılarınız yıllar boyu kazandırmaya 
için de çözümlerimiz var. Blogger, Blogcu ve Pilli Network devam ediyor. 

gibi oluşumlar bu tür kullanıcıların birçok derdini aynı anda 

ortadan kaldırıyor. Blogger ya da Blogcu üzerinde dakikalar 

içinde blog açarak içeriğinizi yayınlamaya başlayabileceğiniz gibi 

Pilli Network'e katılarak sisteme yazılar gönderebilirsiniz. Saydığımız üç hizmet de yazarlarının (bir anlamda içerik sağlayıcılarının) reklam geliri elde etmesine olanak sunuyor. Blogger 

ya da Blogcu üzerinde açtığınız bir blog'da reklam yayınlamak 


üzere Adsense'e kolayca başvurabiliyorsunuz. Başvurunuz 

kabul edildikten sonra blog'unuzun görünümünü yönettiğiniz 

arabirimden reklamları ekliyor ve gelir elde etmeye başlıyorsunuz. Reklamları yayınlamaya başladığınız andan itibaren elde 

edeceğiniz gelir tamamen blog'unuzun başarısına bağlı. 

Pilli Network'te de ilgi çekici bir gelir paylaşım sistemi bulunuyor. Bildirgec.org, Hafif.org, 3ayak.org gibi Pilli Network Pi. Fl ies elli 


sitelerine üye olarak yazılarını gönderen kullanıcılar reklam 


bir Türkçe ve 
samimiyetle yazan 


gelirlerinden pay alıyorlar. Pilli Network düzgün bir Türkçe ve > ” imal) herkesi bünyesine 
samimiyetle yazan herkesi bünyesine kabul ediyor. Yazdığınız j kabul ediyor. 
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Abret Reklam Örnekleri 
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ADnet'te yalnızca metin içeren reklamların yanında resimli reklamlar da bulunuyor. 


tebiliyor. Yayınlanmakta olan reklamları düzenlemek ve istenmeyen reklam verenlerin reklamlarını 
engellemek gibi birçok özellik yönetim panelinde 
kullanıma sunulmuş durumda. Ayrıca yayınlanan 
reklamlar ve gelirler hakkındaki raporlarda da 
Adsense'in tecrübesi kendini belli ediyor. Ayrıntılı raporlama araçları sayfalarınızdaki reklamları 
daha çok verim alabileceğiniz şekilde düzenlemenize olanak sunuyor. 

Adsense'in sunduğu reklam türleri de oldukça 
çeşitli. Programa üye olan yayıncılar sayfalarında 
metin reklamlar, resim reklamlar, Flash animasyonlarından oluşan reklamlar ve video reklamlar 
görüntüleyebiliyor. Ayrıca “Arama için Adsense” 
seçeneği ile sayfalarınıza eklediğiniz Google arama motorunda yapılan aramaların sonucunda 
gösterilen reklamlardan da gelir elde edebiliyorsunuz. Adsense sisteminde kullanılabilen reklam 
türleri için getir.net/m69 adresini ziyaret edebilirsiniz. Aynı sayfada bir reklam türünden en fazla 
üç adet kullanılmasına izin veriliyor. 


ADnet 

www.adnet.com.tr 

Başlanıçta Hürriyet.com.tr ve Milliyet.com.tr gibi 
popüler gazete sitelerinde reklam yayınlanmasını 
sağlayan ADnet.com.tr, geçtiğimiz yıl ADnet Biz 
adıyla tüm web sitelerinin ADnet reklamlarını yayınlayabilmelerine ve bu yolla gelir elde etmeleri- 
ne olanak sunan bir servisi devreye soktu. ADnet. 
com.tr adresinde online olarak reklamlarını hazırlayan yayıncılar artık sisteme üye olan web sitelerinin tümünde reklam gösterimi yapabiliyorlar. 
ADnet'te iki farklı reklam türü bulunuyor. Bunlardan biri yalnızca metinlerden oluşurken, ikinci 
seçenekte reklam biriminin içerisine bir resim de 
yerleştirilebiliyor. 

ADnet reklamverenlerin sabit bir alanda günlük 
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Online reklam sistemlerinde 
sitenize yerleştireceğiniz 
reklamı kolayca düzenleyip 
HTML kodlarına 
ekleyebileceğiniz şekilde 
alıyorsunuz. 
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GELİR VERGİSİ VE KDV 


Burada bahsettiğimiz sistemleri kullanarak 
web sitelerinden gelir elde eden yöneticiler, “vergisiz gelir” elde etmiş olmuyorlar. 
Online reklam sistemleri kendilerine fatura 
kesmeyen yayıncılara ödeme yaparken 
genellikle yüzde yirmi oranında gelir vergisi 


kesintisi yapıyor. Fatura kesen yayıncılarda 
ise ödeme tutarı üzerinden herhangi bir 
kesinti yapılmadığı gibi ödenen rakama yüzde 
on sekiz oranında KDV ekleniyor. Bu sayede 
şirket olmayan yayıncılar da tamamen yasal 
bir şekilde gelir elde edebiliyorlar. 


ödemeyle reklam yapmalarına olanak sunduğu 
gibi tıklama başı ödeme sistemi de sunuyor. Sisteme üye olarak ADnet reklamlarını yayınlayan 
web siteleri de hem sabit alanlarda gösterilen 
reklamlardan gösterim başına, hem de tıklama 
bazlı reklamlardan tıklama başına ödeme alabiliyorlar. ADnet'in ödeme sistemine göre yayıncılar 
150 YTL'ye ulaşan gelirlerini banka havalesi yoluyla alabiliyorlar. 


Reklam Store 

www.reklamstore.com 

Bir diğer popüler online reklam sistemi olan 
ReklamStore.com reklam ağını ve yayıncı portföyünü hızla geliştiriyor. Bu sistemde yayınlanan 
reklamlar yalnızca metinlerden, resimlerden ve 
Flash animasyonlardan oluşabiliyor. ReklamStore, yayıncı hesabında 30 YTL biriktiğinde ödeme 
yaptığından, işe yeni başlayanlar için ilgi çekici 
olabilir. Google Adsense'den ödeme almak için 
en az 100 dolar ve LinkZ'den ödeme almak için 
de en az 500 dolar kazanılması gerektiğini düşünürsek, Reklam Store birçok küçük yayıncı 
için ideal. Reklam Store 30 YTL barajını aşan 
yayıncıların ödemelerini her ayın 15. gününde 
gerçekleştiriyor. 
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LinkZ 

www.linkz.net 

Türkiye'de online reklamcılık alanında teknoloji 
geliştiren ve yarattığı sistemi başarıyla uygulayan 
LinkZ, web yöneticileri için ilgi çekici bir reklam 
seçeneği sunuyor. Bu sistemde reklamlar sayfadaki bazı seçilmiş sözcüklerin altına yerleştiriliyor 
ve fare imleci bu sözcüklerin üzerine getirildiğin- ll 
de ortaya çıkıyor. LinkZ'in uygulanmış olduğu bir 
sayfada reklam içeren sözcükleri fark etmemek 
mümkün değil, çünkü sözcükler kırmızı ile renklendiriliyor ve altı çizili hale getiriliyor. Reklam içeriği, işaretlenmiş sözcüklerin üzerine gelindiğinde 
açılan minik pencerede ilgi çekici bir sunumla yer 
alıyor. LinkZ'de resim ve metin içeren reklamların 
yanında video reklamlar da bulunuyor. Ziyaretçi, 
fare imleciyle işaretli sözcüğün üzerine geldikten 
sonra tek tıklamayla videoyu izleyebiliyor. Sistemin web yöneticilerinin canını sıkabilecek tek 
yanıysa, yayıncı hesabında 500 dolar birikmeden 
ödemenin yapılmaması. 


LinkZ, reklamları oldukça ilgi 
çekici ve değişik bir yöntemle 
sunuyor. 


Online reklam sistemlerinin 
metin reklamları genellikle 
benzer görünümlere sahip. 


Mynet Adpartner 

http://adpartner.mynet.com 

Mynet'in Adpartner isimli online reklam sistemi, 

sunduğu farklı reklam türleriyle dikkat çekiyor. 

Mynet Adpartner'da diğer online reklam sistem- O Mynet Adpartner ilgi gören 
ği ği e ii EL online reklam servislerinden 

lerinde görmeye alışkın olmadığımız birçok ilginç (| biri. 
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reklam formatı bulmak mümkün. Sistemde genel 
olarak üç farklı reklam türü bulunuyor: Standart 
Banner, Etiket Bulutu ve Adsmartlink. Standart 
bannerlar diğer reklam sistemlerindekilere benzer 
özellikte. Etiket Bulutu, Mynet Adpartner'ı ilginç 
kılan bir reklam türü. Modern site tasarımlarında sıkça gördüğümüz etiket bulutlarına benzeyen 
bur reklam türü, ziyaretçiler tarafından tıklanması durumunda yayıncıya para kazandırıyor. Adsmartlink ise LinkZ'e benzer şekilde uygulandığı 
sayfada bazı sözcüklerin altını çiziyor ve ziyaretçi 
fare ile altı çizili bir sözcüğün üzerine geldiğinde 
reklam gösteriliyor. Adsmartlink'te gösterilen reklamlar küçük pencerecikler halinde. Burada da 
web sitesi sahipleri tıklama üzerinden gelir elde 
ediyorlar. 
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Adtech 

www.adtech.com.tr 

Adtech, çoğu online reklam sistemi gibi metin, 
resim ve Flash animasyon içeren reklam birimleri 
sunuyor. Webmaster'lar arasında oldukça popüler olan bu sistemin en önemli özelliklerinden 
biri, reklam gelirlerinin herhangi bir alt limit olmaksızın yayıncıya ödenebilmesi. Fakat Adtech 
birçok webmaster tarafından tercih edilirken aynı 
zamanda yayınlanan reklamların kalitesi yüzünden eleştirilere de hedef oluyor. 


Son söz 

Online reklam sistemleri konusunun sonuna gelirken bazı küçük hatırlatmalarda yarar var. Web 
üzerinde reklam yayınlayarak en iyi geliri elde etmek için, size ödeme yapan yerlerin ihtiyaçlarına 
tam olarak yanıt verdiğinizden emin olmalısınız. 
Burada tanıttığımız reklam sistemlerinin birer 
aracı olduğunu unutmamak gerekiyor. Reklam 
gelirlerinin yüksek olmasını istediğiniz web siteniz, reklam sisteminden çok reklam vereni memnun etmek durumunda. 

Web sitenizin çeşitli reklam verenlere kaliteli 
trafik yönlendiren başarılı bir mecra olabilmesi 
için nitelikli bir içeriğe sahip olması şart. Ayrıca sitenizi ziyaret eden kitlenin de reklam verenlerin ulaşmak istedikleri bir kitle olduğundan 
emin olmalısınız. Web'de sunduğunuz içerik ya 
da servis, doğrudan ziyaretçi profilinizi ve dolaylı yoldan da yayınladığınız reklamların karlılığını 
etkileyecektir. Web sitenizin ziyaretçiye sunacağı 
değeri daha işe başlamadan önce belirlemiş olmalı ve titizlikle korumalısınız. Unutmamak gerekiyor ki, online ortamda reklam verenler için en 
verimli mecralar, doğru ziyaretçiye doğru içeriği 
sunan web siteleri. 
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BSilgedAdam 
Sistem ve Ağ Uzmanlığı 
eğitimi kazandırıyor! 


Türkiye'de ve dünyanın pek çok gelişmiş ülkesinde Microsoft, HP veya Cisco yetkinliklerinden 
sadece birine sahip ya da sadece sistem veya ağ alanında uzmanlaşmış profesyoneller yerine, bu 
yetkinliklerin hepsine hakim uzmanlara ihtiyaç duyuluyor. Bilge Adam Sistem ve Ağ Uzmanlığı 
Eğitimi bu ihtiyaçların tümünü kapsayan tek özel eğitim programı olarak altın bir fırsat! 


MICROSOFT, HP ve Cisco'nun aynı anda yetkili eğitim merkezi olan Bilge Adam, sistem ve ağ uzmanlığı için gerekli 
teknolojiyi üreten bir eğitim kurumu. Bu alandaki eğitimler- 
de en önemli kriterlerden biri eğitimde kullanılacak sistem ve 
cihazlar. Yüksek kapasiteli HP PC'ler, son teknoloji HP sunucu, yedekleme ve ağ cihazları ve Cisco laboratuarları ile 
Bilge Adam'ın Sistem ve Ağ Uzmanlığı eğitimi, Türkiye'nin 
teknolojik altyapısı en güçlü özel eğitim programı. Öğrencilere, ders dışında da kendilerini geliştirmek için tam donanımlı bilgi işlem laboratuarları tahsis edilmesi de Bilge Adam'ın 
farklarından biri. Çalışma Merkezleri'nin içerisindeki bu laboratuarlar HP ve Cisco'nun en son teknoloji sunucu, ağ ve yedekleme cihazları gibi gerekli tüm sistemlere sahip. Sektörün 
sadece bugün kullandığı değil yarın kullanacağı teknolojileri 
de kapsayan bir eğitim programı. Microsoft Windows Vista, 
Windows Server 2008, Exchange Server 2007 ve ISA Server 
2006 gibi işletim sistemlerinin ve alt yapı sistemlerinin en 
güncel versiyonları öğretiliyor. 
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AYIN FIRSATI 


02124443330 


EĞİTİM PROGRAMININ KONULAR 


O Donanım Bilgisi 
O İşletim Sistemleri 
O Ağ Teknolojileri Temelleri 


O Windows XP Yönetimi 

O Windows Vista Yönetimi 

O Bilgisayar Güvenliği 

O İnternet ve İletişim Yönetimi 


O Windows Server Yapılandırma 

O Windows Server ile Ağ Servisleri Yönetimi 
O Active Directory ile Sistem Yönetimi 

O Proje-Ağ Servisleri ve Sistem Yönetimi 


O Genel Sunucu Mimarisi 

O HP Sunucu Kurulum ve Yapılandırması 
O HP Sunucu Depolama Çözümleri 

O HP Sunucu Yönetimi ve Sorun Giderme 


O Cisco Ağ Temelleri 

O Cisco Routing ve WAN Teknolojileri 
O Cisco Switching ve VLAN Teknolojileri 
O Kablosuz Ağlar 


O Windows Server 2008 Yönetimi 
O Exchange Server 2007 Yönetimi 
O ISA Server 2006 Yönetimi 


O Güvenlik Altyapısı ve Planlama 
O Sistem ve Ağ Güvenliği 
O Proje-Genel Sistem ve Ağ Yönetimi 


Kimler katılabilir? 

Sistem ve Ağ Uzmanlığı Kariyer Eğitim Programı'na bilgisayar, sunucu ve işletim sistemleri, bilişim güvenliği, internet ve ağ teknolojileri gibi konularda uzmanlaşarak, bilişim teknolojileri alanında kariyer sahibi olmayı hedefleyen, en 
az lise mezunu herkes katılabilir. Bu programa, halihazırda bu alanda çalışan 
profesyoneller veya öğrenim gören bireyler de kendilerini en son teknolojiler ile 
geliştirmek ve uluslararası geçerliliği olan sertifikalar almak için katılabilir. 


Eğitim programının amaçları 

Sistem ve Ağ Uzmanlığı Eğitim Programı'nın oluşturulmasındaki temel amaç, 
bilişim teknolojileri şirketlerine ve BT departmanlarına nitelikli uzmanlar yetiştirmek ve gelişimlerine katkıda bulunmak olarak açıklanabilir. Eğitim programı, 
her seviyede bilişim altyapısı tasarlayıp kurabilen, yönetiminden geliştirilmesine 
kadar tüm fonksiyonlarında sorumluluk alabilen BT profesyonelleri mezun edebil|- 
mek için, uluslararası trendler ve iş piyasalarının ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanmış durumda. Sistem ve ağ uzmanlığı, bilişim sektöründe kariyer 
yapmayı hedefleyenler için özel olarak hazırlanmış, Microsoft, HP ve Cisco gibi 
dünya yazılım ve donanım devlerinin teknolojilerini içeren, uygulama ve proje 
ağırlıklı, toplam 500 saat süresi ile kapsamlı bir kariyer eğitim programı. 


Sistem ve ağ uzmanı hangi alanlarda çalışabilir? 

Bilge Adam Sistem ve Ağ Uzmanlığı Kariyer Eğitim Programını başarıyla tamamlamış mezunlar kazandıkları yetkinlikleri, Bilişim Teknolojileri alanında 
kariyer edinmek ve kendilerini geliştirmek, kendi işini kurmak veya freelance 
(serbest) çalışmak gibi amaçlar için kullanabilir. Sistem ve Ağ Uzmanları sektörde sistem, ağ, güvenlik veya donanım gibi alt alanlarda branşlaşabilecekleri 
gibi, zamanla bilgi işlem yöneticiliğine doğru yükselebilir. Bilge Adam mezunları, eğitimleri süresince kazanacakları bilgi ve beceri ile bu alanlarda uzman, 
yönetici, teknisyen, danışman veya destek profesyoneli olarak kariyerlerine yön 
verebilir. ** 


ÇALIŞMA ALANLARI ALINABİLECEK UNVANLAR 
- Microsoft İş Ortakları - Sistem ve Ağ Uzmanı 

- HP İş Ortakları - Sistem Uzmanı 

- Cisco İş Ortakları - Sistem Danışmanı 

- KOBİ'lerin bilgi işlem bölümleri - Sistem Yöneticisi 

- Büyük firmaların bilgi işlem - Ağ Uzmanı 
departmanları - Ağ Yöneticisi 

- İnternet servis sağlayıcılar - Güvenlik Uzmanı 

- Ağ/sistem destek firmaları - Donanım Uzmanı 

- Bilişim Teknolojileri eğitim ve - Proje Yöneticisi 
danışmanlık firmaları - Teknik Destek Yöneticisi 
- Freelance (Serbest) - Bilgi İşlem Yöneticisi 


Çağrı Merkezi: 444 33 30 


AĞUSTOS 08 PCnet 


53 


El 
pe 
Ss 

E 

o 
2 

£ 

© 
> 
N-! 

& 
ö— 
5 

— 
m 


Yeni teknoloji fiyat kırdırıyor 


Hızla değişen teknoloji, kullanıcıların bilgisayar deneyimini değiştirmekle kalmayıp teknoloji 
ürünlerine biçilen değeri de değiştirebiliyor. 


Nusret ERTURAN 
nusretoPCnet.com.tr 
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ALTI ayda bir veya her yıl mevcut donanımların bir yeni nesli üretiliyor ve öncekilerinin yerini alıyor. Fiyatlar için de aynı durumun geçerli 
olduğunu söylemek gerek. Üst seviye yeni nesil 
donanımlar bir önceki neslin yüksek fiyatlarının 
tahtına vakit kaybetmeden yerleşiyor. Stoklarda 
kalan bir önceki nesil donanımların kampanyalarla ve fiyat indirimleriyle potansiyel alıcılara daha 
cazip gösterilmeye çalışıyor. Yeni teknolojilerin 
gelişiyle fiyat kırılması piyasanın alışıldık dinamikleri arasında. Rakiplerin ürünlerini fiyatlandırma stratejileri de fiyat indirimlerinde çok etkili. 
Son zamanlarda üç boyutlu grafik kartlarının zirvesine bir göz atarsak bu tip gelişmelerin yaşan- 


Yine internetteki rakamlara göre AMD, 512 MB 
GDDRS5 grafik bellekli HD 4870 referans kart 
329 dolar 512 MB GDDR3 bellekli Radeon 
HD 4850 229 dolar fiyatla üreticilere ulaşıyor. 
Son duruma göre NVIDIA tabanlı kart üreticileri 
Radeon HD 4000 serisi kartlar piyasaya gelmeden önceki yüksek kar marjlarını özleyecekler. 
AMD de 4000 serisindeki gibi fiyat performans 
oranı yüksek ürünler piyasaya sürmeye devam 
ederse PC'de yüksek çözünürlüklü oyunlar (HD 
gaming) daha ucuz hale gelecek. Çift GPU kullanan RV770 tabanlı 4870 x2'leri AMD'nin bu 
ay üreticileri göndermesi bekleniyor. Görünen şu 
“HD gaming” önümüzdeki aylarda hem daha da 


Ni e o PC'DE YÜKSEK 0 .. 
iş ortakları GeForce PAŞAM gi zi ucuzlayacak. Konu olunca 
ve GTX 280 grafik kartların- OZUNURLUKLU OYUN hemen aklıma gelen ve beni 
da dişe dokunur indirimler (HD GAMING) KEYFI heyecanlandıran bir gelişmeyi 


yapmak durumunda kaldı. 


UCUZLAMA YOLUNDA 


sizlerle paylaşmak istiyorum. 


Bir süredir yüksek fiyatlarla 
satılan GTX 260 ve GIX 280 ile aynı segmentte 
yarışan AMD 4870 ve 4850 grafik kartlarının gelişiyle NVIDIA ürünleri fiyat değiştirdi. NVIDIA'nın 
iş ortakları eğer sıvı soğutma gibi özel bir tasarım 
kullanmıyorsa NVIDIA'dan gelen referans kartları 
küçük makyajlarla kendi markaları altında satışa 
sunuyorlar. Aynı durum AMD tabanlı kartlar için 
de geçerli. Yurt dışındaki internet sitelerinde belirtilen rakamlara göre son indirimden sonra firma 
grafik kartı üreticilere referans kartları şu fiyatlardan vermeye başladı: GeForce GTX 280 modeli 
392 dolar, GeForce 9800 GTX modeli 165 dolar, 
GeForce GTX 260 modeli 222 dolar. 
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Bilindiği Üzere HD-DVD'ye 
olan desteğin çekilmesinin ardından HD videolar için Blu-ray mavi lazer teknolojisinin önemi 
daha arttı. Optik sürücüler konusunda yılların birikimine sahip Pioneer firması 400 GB kapasiteli 
Blu-ray uyumlu optik medya hazırladığını Temmuz ayında duyurdu. 16 katmanlı optik diskin 
her katmanı 25 GB veri depolama kapasitesine 
sahip. Firma ileride bu medyanın yazılabilir versiyonun da üretilebileceğini müjdeliyor. 400 GB'lık 
optik medyalar ve çözünürlüğü giderek artan 
LCD teknolojisi yüksek tanımlı videonun Full HD 
(1080p) ötesini rahatlıkla yaygınlaştırabileceği- 
nin işaretlerini veriyor. * 
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Yıl 2020, hedef 'Dıjital Oda' 


Gün gelecek, evimizin teknoloji merkezi olan salonlar sadece kısa süreli misafir ağırlamak için 


kullanılacak. 


Pamir KIZILTUĞ 
pamir©PCnet.com.tr 


ÜRÜN İNCELEMELER 


İÇİN TEST SİSTEMİMİZ 


Anakart: ECS GF7100PVT-M 
İşlemci: Intel Core 2 Guad E6600 
Bellek: A-Data 2x2 GB 

DDR2 667 MHz 

Ekran kartı: MSI Radeon HD3870 
Sabit disk: 2 x Seagate 
ST32504104 (250 GB) 

Optik sürücü: LG GSA-H55L 

Güç kaynağı: High Power 
RockSolid 1200W 

Kasa: Akasa AK-ZEN-O1-WH 
Monitör: Philips 220XW 

İşlemci soğutucu: 

ZEROtherm BTF9O 

Multimedya set: Microsoft 
Wireless Laser Desktop 6000 


(Sağlayıcılara teşekkür ederiz.) 


BİZLER gibi günlük sohbetlerinizin çoğu teknoloji 
üzerineyse ve arkadaşlarınızı zaman zaman şaşırttığınız oluyorsa “Abi, bunu da mı yaptılar yahu?” 
ya da “Bu işin sonu gelmez!” gibi cümleleri sıklıkla 
duymuşsunuzdur. Oysaki oturup uzun uzun düşündüğünüzde aslında her şeyin bir sonu olduğunu 
kolaylıkla görebilirsiniz. Şöyle bir düşünün: Görmek 
için gözlerinizi ve duymak için de kulaklarınızı kullanacaksınız; evrim geçirmezsek bu gelecekte de 
böyle olacak. Gözün görebileceği en üst kalite zaten 
“gerçek yaşam” ve kulaklar için de aynı durum söz 
konusu. İhtiyaç olabilecek en önemli şeyse bize gerçeklik hissini sanal olarak sağlayacak olan atmosfer. Tahminlerime göre görüntüleme teknolojisinin 
gelebileceği en son nokta, birden fazla projektör -ya 
da benzeri ünite- içeren oda bazlı sistemler olacak. 
Bir odada teoride 6 farklı yüzey olacağı için karşılıklı 
duvarlar birbirlerine ait olan görüntüleri yansıtacak, 
ayrıca üzerinize düşen görüntülerin duvarlardaki 
telafisi için de özel algılayıcılarla yardımcı ek projektörler kullanılacak ve tamamen doğal bir görüntü 
oluşturulacak. Bahsi geçen projeksiyon cihazları elbette bugünün teknolojisi için geçerli. Yani bugün 
bu tip yöntemlerle böyle bir sanal atmosferi oluşturabiliriz. Bazı noktalarda ister istemez sorunlar oluşacaktır, ancak bundan onlarca sene sonrasını bir 
düşünün... O zamanlar yüksek ihtimalle taban ve 
tavanlar da dahil olmak üzere özel eğlence odaları 
oluşturmak için uğraşacağız. Tüm duvarlarda yüksek çözünürlükte, incecik ve esnek paneller kullanılacak. Taban elbette henüz uçamayacağımız için 
sert ve ışık geçirgenliği yüksek bir malzemeyle kaplanacak. Gündüz ve gece gibi ortamları panellerde 
elde edilen görüntüler sayesinde kolaylıkla yaşayacağız. Bir çölde savaşın içinde, ya da bir zindanda 
şeytan avında olabiliriz. Konsollarda harekete duyarlı oyun kontrolörleri daha şimdiden var. Philips'in 
de özellikle atmosfer oluşturma konusunda ciddi 
çalışmaları var. Onlarca yıl öncesinin sadece 1-2 
MB depolayan oda büyüklüğündeki bir sabit diski 
ile bugünün 120 GB depolayan kibrit kutusunun 
yarısı kadar diskleri kıyaslandığında sanırım gelişime dair iyi bir örnek oldu. Çok yönlü yürüme bandı, 
hızlı şekilde hava ısıtıp soğutabilen klimalar, ıslanmanızı sağlayacak bazı özel geliştirilmiş spreyler ve 
daha birçok aklımıza gelmeyen teknoloji, bahsi geçen dijital oda konsepti için örnek gösterilebilir. Ses 


desteği de tabi en önemli noktalardan birisi. Günümüzün ses sistemleri zaten daha ileriye gidemiyorlar; doğrusu gelişimleri iyice yavaşladı. Sanıyorum 
daha güçlü mıknatıslar üretilene kadar da aynı hızda gelişimleri devam edecek. Dijital odalarda uydu 
sayısı artırılabilerek ve mikro boyutlarda panellerin 
arkasına gömülerek daha çevresel bir ses elde edilebilir. Diğer bir önemli durum da basların ve tizlerin 
aynı kalitede ama çok daha düşük çapta sürücüler 
tarafından üretilmesinin sağlanması. Özellikle bas 
sesler için yüksek çapta ve oldukça esnek yapıda 
sürücüler gerekiyor. Basların mikro teknolojide oluşturulması cidden çok güç; ama yine de teknolojide 
aşılmayacak bir engel yok. Aslına bakarsanız günümüzün otomobil yarışı oyunlarını biraz yatırımla 
gerçeğe yakın oynayabilmek mümkün. Otomobil 
kullanıyormuş atmosferini yaşayabileceğiniz çelik 
iskeletli yapıları çevrenizde görebilirsiniz. Böyle bir 
sistem fazla sayıda monitörle desteklendiğinde elbette daha iyi sonuçlar ortaya çıkıyor. Tabi gelecekte daha da iyi şeylerin olacağını da söyleyebilmek 
mümkün. LCD'den bir dikiz aynası, yine ekranlarla 
güçlendirilmiş USB bağlantılı -kablosuz olsa da fena 
olmaz- bir konsol, üstü açık bir araba için hıza bağlı 
daha güçlü esen rüzgarı ayarlayan klimalar... Kim 
bilir daha neler olacak. Klimalar da duvarın içinde 
olmalı elbette. Çok küçük piksellerden oluşacak paneller, sesi sızdırdığı gibi rüzgar konusunda da etkili 
olabilmeli. İzolasyon da zaten apayrı bir konu. 
Buraya kadar sadece oyundan bahsettik. Film, internet ve müzikler nasıl olacak dersiniz? Peki ya 
haberler? Filmler muhtemelen küre şeklinde oldukça fazla sayıda algılayıcıdan oluşan kameralarla 
çekilecek. Böylece odanızın üstü, yan duvarları ve 
tabanı için ihtiyaç duyulacak görüntüler kolaylıkla elde edilebilecek. Küre şeklindeki kamera aynı 
zamanda sesleri de üzerindeki mikro mikrofonlara 
geliş yönüne göre kaydedecek ve odadaki sistemde 
en yakın olan sürücüden kulağa ulaştıracak. Belki 
bir gün gelir, haberleri okumak yerine canlı olarak 
dijital odamızda yaşarız, konserlerin DVD'lerini -o 
zamana kadar adı Very Ultra High Definition olabilir. televizyondan izlemek yerine sahne önünde 
çakmak tutarak izleriz, konaklayacağımız oteli ya 
da beldeyi önceden gezer görürüz. Pek zor olmasa 
gerek. İnternet, Graham Bell'in dedesinin aklına gelir miydi dersiniz? ** 
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HABER 


Intel Centrino 2'ye merhaba! 


ADI uzun süredir ortalarda dolaşan Centrino takipçisi Centrino 2 platformu İntel tarafından resmen tanıtıldı. Centrino adı 
çok geniş bir kesim tarafından kabul gördü ve markalaştı; devamı niteliğindeki Centrino 2 ve Centrino 2 
vPro'nun da aynı başarıyı göstermesi bekleniyor. 
Bir paket olarak tanımlayacağımız Centrino 2 
içinde İntel işlemci, bütünleşik görüntü özellikli 
Intel yonga seti, 802.11n ya da Wi-Max adaptör 
var. vPro versiyonda ek olarak Gbit ağ kartı da yer 
alıyor. Intel'in son model mobil işlemcileri saat 
hızını 3 GHZ seviyesine taşıdı. Core 2 X9100 
işlemcide hız 3.06 GHZ ama TDP sadece 44 Watt. 
Bütünleşik görüntü özelliği olsa da, HDMI ve DisplayPort desteği sunuluyor. Üreticilerin tercihine göre SLI ya da CrossFire 


FIREBAL RECOM İLE DAHA GÜÇLÜ 


Bir süredir Firebal tarafından Türkiye'ye getirilen seçkin 
RECOM ürünlerine Ultra Sessiz ve Aktif PFC özellikli 
580Watt'lık Power Engine güç kaynağı da eklendi. Ürün, 
aşırı ısıya sebep olmayan yüksek kalitede üretime ek olarak, 
sistem Isısı artmadan üzerindeki | 2cm'lik fanı çalıştırmayan, 
çalışır halde ise dünyanın en sessiz fanlarından biri olma 
özelliğini taşıyan benzersiz soğutma sistemi ile de öne 
çıkıyor. RECOM'un yeni güç kaynağı Power Engine 580W, 
en kaliteli bileşenler kullanılarak yüksek verimlilik hedefi 

ile üretildi. Verimliliğin her koşulda 7680'in üzerinde olması 
sayesinde ısıya dönüşen kayıp güç daha az olduğundan, 
yüksek kalitede üretilen soğutma fanına daha az iş düşmekte 
ve dolayısıyla daha düşük devirlerde çalıştırılması sağlanmış. 
Ek olarak, iç yapının hava akımını kesmeyecek şekilde dizayn 
edilmiş olması ile de oldukça sessiz çalışan bir güç kaynağı 
ortaya çıkmış. Sessizlik konusunda iddialı bir çok ürün yüzde 
60 yük üzerinde bu iddiasını sürdüremediği halde, RECOM 
Power Engine 580W tam yük altındayken bile sessizliğini 
koruyor. Ayrıca akıllı fan kontrolcüsü sayesinde iç sıcaklığın 
belli bir değeri aşmadığı durumlarda güç kaynağı fanı tamamen durdurularak tam bir sessizlik (0 dBA) elde edilmiş. 


Centrino 


: en çok satan diskinin 


özellikli dizüstü bilgisayarlar da sunulacak. Wi-Fi alıcılar 20 
dolar seviyesine düştü, Wi-Max alıcılarsa 45 dolar seviyesinde. Yeni platformla kasalar incelecek ve batarya 
ömrü yüzde 27 oranında artacak. Bunda katkısı olan 
yeniliklerden biri DDR3 tip dizüstü bilgisayar bellekleri. Centrino vPro IT uzmanlarını hedef alıyor ve 
uzaktan yönetim gibi ek özellikler sunuyor. Bilgisayar 
kapalı olduğunda eğer prize takılıysa Wi-Fi alıcı açık 
kalıyor ve bilgisayarı uzaktan açabilmek mümkün 
oluyor. Intel'den gelen bilgilere göre eylül ayında 
dört çekirdekli platformlar fazla zaman geçirilmeden 
piyasaya sunulacak. Bütünleşik grafik özellikli Centrino 
2 tabanlı 250'den fazla farklı dizüstü bilgisayarın da bu ayın 
başından itibaren satışta olması bekleniyor. 


Seagate rekorları kırdı 


SEAGATE, dijital içerik 
depolama ihtiyacının 
dünya çapındaki ev ve 
iş yerlerinde artmasına 
paralel olarak endüstrinin ilk 1.5 TB'lık masaüstü ve yarım TB'lık 
dizüstü sabit disklerini pazara sunuyor. 
Seagate'in o masaüstü 
bilgisayarlarına yönelik 


11. neslinde yer alan 
1.5 TB kapasiteli Barracuda 7200.11; yarım asırlık bir dönemde 
sabit disk tarihinde büyük bir sıçrayışı simgeliyor. Dikey Manyetik 
Depolama (PMR) teknolojisinin kapasite artıran gücü sayesinde bir önceki en yüksek kapasitenin yarım TB üstüne çıkıldı. Barracuda 7200.11 
sabit diski, 1.5 TB'lık güvenilir bir depolama sağlamak için 
masaüstü bilgisayarları, iş istasyonları, masaüstü RAD, oyun 
ve üst düzey PC'ler ve USB/FireWire/eSATA harici depolama 
için PMR teknolojisi, malzeme ve uzmanlığını bir arada sunuyor. Momentus 5400.6 ve Momentus 7200.4 sabit diskleri, 
PMR teknolojisini kullanan Seagate'in 4. nesil dizüstü bilgisayar ailesi içerisinde yer alıyor. 5400 rpm'li Momentus 5400.6, 
güçlü Serial ATA 3Gb/saniye arayüzü, 120 GB ila 500 GB kapasite arasında değişen kapasiteyi ve 8 MB önbelleği bir arada 
sunuyor. 7200 rpm dönme hızıyla ve Serial ATA 3 GB/saniye 
arayüzüyle çalışan Momentus /200.4 sabit diski güçlü bir 
masaüstü performansı sunuyor. Güç tasarrufu sağlayan 7200 
rpm'lik disk; pil ömrünü en üst seviyeye çıkarıyor, 250 GB ila 
500 GB arasında değişen kapasite seçenekleriyle ve 16 MB 
önbellekle sunuluyor. 


Haydi Türkiye! 

MSI, Hollanda'nın Amsterdam şehrinde 22, 23 ve 24 ağustos tarihlerinde OCZ 
Technology ve Tweaker.net' in destekleriyle ilk “MSI Avrupa Overclock Challenge” 
yarışmasını düzenliyor. Türkiye'de anakartları, ekran kartları ve dizüstü bilgisayarları ile bilinen MSI, Avrupa'nın 20 ülkesinden ünlü ve hevesli overclock'cuları 
efsanevi PA5 model anakartında overclock yapmaya davet edecek. Ulusal katılımcılar mayıs ayında seçilmeye başlandı. Başarılı olan katılımcılar MSI Avrupa Overclock Challenge için Amsterdam'da bulunan Westergasfabriek kültür 
parkına gidecek. MSI Pazarlama Direktörü Angeligue Berden “Avrupa seviyesindeki bu organizasyon için overclock'çularla yüz yüze gelerek anakartları test 
edebilecekleri ve zorlayacakları geniş bir platform oluşturduk. Aynı zamanda 
kullanıcılardan düşüncelerini alabileceğiz.” dedi. Her bir ülke bir overclock takımı ile tanıtılacak ve bu sayede harika bir meydan okuyuşa tanıklık edeceğiz. 
Organizasyon Avrupa'nın önde gelen yayınları tarafından izlenecek. Ülkemizi 
temsil edecek olan ekibe de PCnet ailesi olarak başarılar diliyoruz. 


HABER 


KURUMLARIN YENİ FAVORİSİ: 
NEC SFF DESKTOP PC 


Nec'in Fransa'da geliştirip ürettiği küçük masaüstü bilgisayarlar Avrupa'dan sonra Türkiye'deki 
kurumlarda da hızla yaygınlaşmaya başladı. 90 mm 
yüksekliği, 342 mm derinliği ve 305 mm eniyle 
rakiplerinden daha küçük boyutta olan Nec SFF 
Desktop PC'ler, sessiz çalışması ve az enerji 
tüketmesiyle kurumsal pazarda büyük avantajlar 
sağlıyor. NEC SFF Desktop PC'ler özellikle kişi 
başına düşen metrekarenin azlığı ve standart 
bilgisayarların maliyetlerinin yüksek olması dikkate 
alındığında avantajlı duruma geçiyor. Nec'in 
Türkiye dağıtıcısı Özel Bilgi İşlem yetkilisi Nilay 
Özleyen, kalabalık ve dar ortamlarda sessiz çalışan 
ve az yer kaplayan NEC SFF Desktop PC'nin, 


VEKTRON, TRANSCEND'İN 
YENİ DİSTRİBÜTÖRÜ 


Ülkemizde bu güne dek birçok farklı firma tarafından 
temsil edilen Transcend markası, yoluna bellekler konusunda tecrübeli bir dağıtıcı olan Vektron ile devam 
etme kararı aldı. Businessweek dergisince hazırlanan 
“2008 Yılının İlk 100 Teknoloji Şirketi” sıralamasında 
yedinci sıraya sahip olan Transcend'in sistem bellekleri, bellek kartları, USB flash bellekleri, müzik çalarları, dijital fotoğraf çerçeveleri, taşınabilir sabit diskleri ve çeşitli aksesuarlardan oluşan 2000'den fazla 
ürünü bulunuyor. Firma çok yakın bir zamanında bilgisayarından yüksek performans almak isteyenlere ve 
overclock'çulara hitap eden 1800 MHz'lik aXeRam 
yüksek performanslı DDR3 bellekleriyle de rakiplerin pazar payını azaltmaya çalışacak. Bellekler konusunda Türkiye'nin en tecrübeli firmalarından birisi 
olan Vektron, yeni anlaşmasıyla kullanıcılara kaliteli, 
performansta iddialı ve uygun fiyatlı ürünler sunmaya 
devam edecek. 


yükseltilmesinin, bakımlarının ve teknik servis 
işlemlerinin son derece kolay olduğunu belirtti. 
Özleyen, NEC SFF Desktop PC'nin şık tasarımı, 
kolay arıza yapmaması ve enerji tüketiminin azlıgıyla önümüzdeki dönemlerde KOBİ pazarında da 
sıklıkla adını duyuracağını iddia etti. 


Grafik kartlarında 2 GB 
bellek dönemi 


POWERCOLOR markasının sahibi olan TUL Corporation, referans tasarım 
kartlardan sıkılmış olacak ki tamamen değişik bir Radeon HD4850 modeli geliştirdi. Dünyanın ilk 2 GB bellekli HD4850 ekran kartı olan PCS 
HD4850 2 GB'in temelinde yakından tanıdığımız RV770 yongası var. 800 
paralel işlemcili yonga, 2 GB GDDR3 belleğe 256 bit veri yoluyla ulaşıyor. 
DirectX 10.1 ve PCle 2.0 destekli kartın soğutma sistemi de özel. PCS (Professional Cooling System) 
soğutma sistemi özel bir fan 
içeriyor. Kontrolcüsü olan bu 
fan sıcaklığı algılayarak hızı 
otomatik düzenliyor. Daha 
sessiz olan bu fan aynı zamanda aşırı ısınması ile 
dikkat çeken kartın sıcaklığı 
10 derece civarında düşürmeyi başarıyor. 2 GB'lık 
belleğin karta ne kadar 
katkısı olacağını da ancak 
yüksek çözünürlükte ve en 
iyi ayarlarda oyun oynarken 
görebilme şansı olacak. 
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ÜRÜN İNCELEME 


Digitus 2-Port USB Pocket KVM 


İki bilgisayarı kolayca tek bir monitörde kullanın. 


KVM çeviriciler klavye (K), fare (M) ve görüntü biriminizin (V) 
fazla sayıda bilgisayar kasası için kullanılmasını sağlıyor. İlk 
etapta daha çok ağ ortamlarında ve yönetim panellerinde tercih 
edilen bu tip ürünler artık günümüzün ev kullanıcılarına da hitap 
etmeye başladı. Tabi ev kullanıcılarına hitap eden ürünler çok 
daha indirgenmiş özellikler içeriyorlar ve daha makul fiyatlara 
sahipler. Ağ ortamlarında kullanılan ürünler ise daha çok uzaktan yönetilebilirlik ve çok fazla miktarda bilgisayarın kontrolünü 
tek bir yerden yapabilme gibi temel farklılıklar içeriyorlar. Ev tipi 
olan modellerde basit tanımıyla iki ya da dört tane bilgisayarın 
tek bir klavye, fare ve monitörle kullanılması sağlanıyor. Ayrıca 
multimedya destekli ev tipi olan ürünlerde ses girişi ve çıkışı da 
bilgisayarlar arasında geçiş yaparken değişime uğruyor. Geniş ağ 
ürünleri yelpazesiyle dikkat çeken Digitus'un 2-Port USB Pocket KVM ürünü de bu tanıma uyuyor. Şayet çalışma masanızda 
iki farklı bilgisayar kasası, klavye, fare ve monitör bulunuyorsa, 
Digitus'u kullanarak çift olan monitör, klavye ve fareden birer tanesini sonsuza dek odanızın dışına çıkarabilirsiniz. Gerekli olan 
tüm bağlantılar yapıldıktan sonra hiçbir yazılım yüklemesine gerek olmadan ve oturduğunuz yerden kıpırdamadan bilgisayarlar 
arasında kolaylıkla geçiş yapabiliyorsunuz. Digitus bir kişiye birden fazla bilgisayar sağlamak zorunda olan kurumları da ciddi 
bir maliyetten kurtarıyor. 


MSI P45 Diamond 


Üst seviye sistemler için birebir! 


MSI P45 Diamond, zengin özellikleri ile profesyonel seviyede bir 
bilgisayar oluşturmak isteyenlere hitap ediyor. Anakartın yonga 
seti Intel'in en yeni modeli olan P45'ten yana tercih edilmiş. Bu 
yonga setinde üreticiler isteğe bağlı hem DDR2, hem de DDR3 
bellek kullanabiliyorlar ancak MSI tercihini DDR3'ten yana yapmış. Dört yuvada toplam 8 GB bellek çalıştırılabiliyor. Bellekler 
için desteklenen resmi hız 1333 MHZ, ancak rahatlıkla 1600 
MHz ve üzerindeki değerlere de ulaşılabiliyor. İşlemci olarak da 
Intel'in LGA 775 yapısındaki tüm modellere destek veriliyor. Anakartın üzerine bakıldığında bol miktarda SATA disk arabirimi dikkat çekiyor. Arabirimlerin altı tanesi güney köprüsü ICHLOR tarafından kontrol ediliyor. Ayrı olarak sunulmuş iki SATA arabirimini 
de JMicron 363 yongası denetliyor. Her iki yonga da kendisine 
bağlı olan disklerin RAID modunda kullanılmasına destek veriyor. 
Anakartta dikkat çeken diğer bir detaysa bakırdan üretilmiş kuzey 
köprüsünün aynı zamanda bir sıvı soğutma bloğu olması. Üzerinde hortum girişleri bulunan bu bloğa sıvı soğutma uygulanabiliyor. Mosfetler ve güney köprüsü de bakır bir ısı borusuyla buraya 
bağlı. Sıvı soğutmadan bu bileşenler de etkileniyor. Green Power 
enerji tasarrufu özelliği bulunan anakartın ses kartı da Creative'in 
PCle x1 yapısındaki Sound Blaster X-Fi Extreme Audio modeli. 
MSI P45 Diamond biraz yüksek fiyatlı ancak özellikleri düşünüldüğünde bu fiyatı sonuna kadar hak ediyor. 
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Firma: Bimel 
Telefon: (212) 347 7540 
Web: www.bimel.com.tr 


Çoklama: İki bilgisayar 
Multimedya: Var 

Toplam kablo: 3 metre 
Çözünürlük: 2048 x 1536 


Firma: Datagate, Koyuncu 
Telefon: (212) 332 15 00, 
(216) 5288888 

Web: www.datagate.com.tr, 
www.koyuncu.com.tr 


İşlemci: Intel LGA 775 

Bellek: 4 x DDR3 

VGA: PCle 2.0 x16 yuva 

Ses: Creative Sound Blaster X-Fi Extreme 
Audio 

Sürücü: 8 x SATA Il 4 PATA 


rn 00000006 © 


D-Link DWA-110 


Kablosuz ağ desteği olmayan bilgisayar kalmasın. 


DİZÜSTÜ bilgisayarınız yaklaşık 4-5 yaşındaysa dahili bir kablosuz ağ kartına sahip olmama ihtimali yüksek. Kablosuz ağ kartlarının standart olması AMD ve Intel gibi işlemci üreticisi firmaların, taşınabilir platformlar üretmesiyle başladı. Öncesinde nadiren 
de olsa kimi ürünlerde kablosuz ağ destekleniyordu ancak giriş 
seviyesinde yer alan uygun fiyatlı bir dizüstü bilgisayar için bu 
oldukça zordu. Günümüze bakıldığında dizüstü bilgisayarlarda 
artık kablosuz ağ desteğinin hangi standartlarda olması gerektiği 
konuşuluyor. Demek istediğimiz, teknoloji dizüstü bilgisayarların 
artık olmazsa olmazlarından biri haline geldi. Peki, dizüstü bilgisayarınızda bu destek yoksa nasıl kolayca kazandırabilirsiniz? 
Başka bir durumda da evde dizüstü bilgisayardan internete girebiliyorken masaüstü bilgisayarınızla giremediğinizi düşünün. İşte 
bu ve bu gibi soruların cevabı sadece tek bir ürün; o da D-Link 
DWA-110. Bilgisayarlarla USB 2.0 arabirimi üzerinden bağlantı 
kuran D-Link, görünüş açısından USB flash belleklerin iki tanesi- 


N FEN a ğ Firma: Armada, Index 
nin yan yana koyulmuş hali gibi düşünülebilir. Ürün oldukça hafif Telefon: (212) 467 38 00, 


(212)3312121 


ve küçük olduğu için dizüstü bilgisayarınızın çantasında kolay- ai a 


ca taşınabiliyor. Desteklenen iletişim standartlarıysa 11 Mbit hız 


" si & i Bağlantı: USB 2.0 

sağlayan 802.11b ve 54 Mbit'lik hız sağlayan 802.118. Henüz e. O 

taslak aşamasında olan 802.11n standardı desteklenmiyor. Urü- Ölçüler: 75 x 25 x 9 mm 

nün üzerinde açılabilir bir anten bulunmasa da sinyal seviyesi 30 Ağırlık: 5 gr 

metre kapalı alan içinde kesintisiz iletişimi sağlıyor. rn 000006 6090 


REDrock 1859D 


Ekonomik ve kaliteli bir kasa. 


SEÇECEĞİNİZ donanımlarda ince eleyip, sık dokuyorsanız ve 
bunun yanı sıra bütçenizi de her zaman göz önünde bulunduruyorsanız REDrock'un 1859D model kasası aradığınız ürünün ta 
kendisi olabilir. Şık olduğu kadar uygun fiyatlı da olmayı başaran 
REDrock 1859D'de kasayla birlikte 250W bir güç kaynağı kullanıcılara sunuluyor. Bu güç kaynağı aslında ilk bakışta yetersiz gözükebilir, ancak uygun fiyat çerçevesinde toplanmış bir sistem için 
rahatlıkla yeterli gelecektir. Eğer toplayacağınız sistemi ilerleyen 
zamanlarda güçlendirmeyi düşünüyorsanız zaten güç kaynağınızı 
da yüksek olasılıkla değiştirirsiniz; REDrock'ta sonradan güç kaynağı takamamanız için hiçbir engel söz konusu değil. Piyasadaki 
birçok ürünün güç kaynağı olmadan satıldığını bu noktada göz 
önüne almanız gerekiyor. Fiyatına göre sunduğu işçilikte ve özelliklerde hayli başarılı olan üründe tam dört tane 5.25 inç sürücü 


kullanılabiliyor. Önde optik sürücüler için kasa görünümünü boz- | 43 YTL 
mayan iki adet yaylı kapak mekanizması sunulmuş. Böylece optik İĞ: Aydın Bilgisayar 
sürücünüz hangi renk ya da model olursa olsun kasanız şıklığın- Telefon: (212) 275 30 36 
sayili : ğ ” NR MAM TR Web: .aydinbilgi ğ İt 
dan ödün vermiyor. Altı adet 3.5 inç'lik sürücünün kullanılabiliyor e 
olması da bu seviyedeki kasalarla karşılaştırıldığında önemli bir Sürücü: 4 x 5.25 inç, 6 x 3,5 inç 
avantaj olarak göze çarpıyor. REDrock'un soğutma sisteminde ar m 
J A g Ni ç p yor. Hi & N Ön panel: 2 x USB, kulaklık, mikrofon 
kaya yerleştirilmiş tek bir 80 mm'lik fan görev yapıyor. Ek olarak Boyutlar: 179 x 433 x 414 mm 
> s3 N : Ağırlık: 4.6 k 
ön panelde iki, yan kapakta da bir tane 80 mm'lik boş fan yuvası ei ii 
var. Ekonomik ve kaliteli bir kasa arıyorsanız fazla düşünmeyin. rn 000060 0000 
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ÜRÜN İNCELEME 


AVerMedia AVerTV Hybrid Volar HX USB 


H264 kayıt desteğiyle avantaj sağlıyor. 


TV kartı denince akla gelen ilk firmalardan biri olan AverMedia 
teknolojik yenilikleri yakından takip ediyor. Analog yayınlardan 
sonra dijital yayınların yaygınlık kazandığı şu günlerde çanak anten kullanan DVB-S dijital yayının alternatifi DVB-T karasal dijital 
yayın. Bu yüzden okuyucularımıza sadece analog destekli TV alıcıları yerine hibrit modelleri tercih etmelerini öneriyoruz. Dizüstü 
bilgisayar sahibi olup da iyi bir TV alıcısı eklemek isteyenler için 
en iyi seçeneklerden biri AverTV Hybrid Volar HX USB. Çünkü 
cihaz USB bağlantısına sahip ve harici adaptör içermeden her 
yerde çalışıyor. Üstelik hem analog hem de DVB-T karasal dijital 
yayınları alabiliyor. Buna FM radyo ve dijital radyo da dahil. Tüm 
bunlar yetmezse bir de görüntü kaynaklarından giriş desteği de 
var. Paketten çıkan uzaktan kumanda kredi kartı boyutlarında. Bu 
modelin önemli avantajlarından biri azaltılmış güç tüketimi. Diger yandan H264 formatlı kayıt desteği var. Bu dosyaları yeniden 
kodlamadan iPod Video'da kolayca izleyebilirsiniz. Yazılım desteği 
oldukça başarılı. Birlikte gelen AVerTV ve AVer Media Center yazılımları epey kapsamlı. Bu ikisini tercih etmezseniz Windows Media Center ile kullanma şansınız da bulunuyor. Bazılarının ilgisini 
çekecek olan bir eklentiyse teletext desteği. Cihaz oldukça küçük 
boyutlara sahip olsa da boyundan büyük işler başarabiliyor. PIP 
özelliğiyle DVB-T yayınlardaki pakette yer alan diğer kanallar küçük ekranda eş zamanlı olarak izlenebiliyor. 


Palit GeForce 9600 GSO Sonic 


En yeni GeForce 9 modeli beklentileri karşılıyor. 


NVIDIA'NIN GeForce 9 serisine eklediği en yeni model olan Ge- 
Force 9600 GSO yongası performans sıralamasında GeForce 
9600 GT'nin altında yer alıyor. Bu yonganın teknik anlamda Ge- 
Force 8800 GS ile birebir olduğunu belirtelim. Buna göre söyleyebileceklerimiz referans değerlerin GPU için 550 MHZ, paralel 
işlemciler için 1375 MHz ve bellek için 1600 MHZ olduğu. Palit 
bu modelde Sonic etiketini koymuş ve her zamanki gibi frekansları yükseltmiş. GPU hızı 600 MHZ'e, paralel işlemci hızı 1500 
MHZ'e ve bellek hızı 1800 MHz'e çıkarılmış. Frekansların artmasıyla GeForce 9600 GT değerlerine epey yaklaşmış diyebiliriz. 
Ancak eksik olan özellik bellek arabiriminin 256 yerine 192 bit 
olması. Bu maliyeti düşürüyor. Kartın iki versiyonundan biri 384 
MB diğeri 768 MB GDDR3 bellek içeriyor. Bizdeki modelde 768 
MB GDDR3 bellek vardı. Bu yüzden kartın ön ve arka yüzünde 
bellek ve bunları soğutan plakalar var. Kart iki yuva kaplıyor çünkü 
özel bir soğutucusu var. Çok yer kaplama dezavantajını tamamen 
sessiz olan fan affettiriyor. Giriş çıkış kısmında herhangi bir sürpriz yok. İki tane DVI ve bir tane de S-Video çıkışı var. Pakette yer 
alan D-Sub, HDMI ve HDTV dönüştürücülerle seçenekler artıyor. 
Kartın çalışabilmesi için 6 pin PEG bağlantısını ihmal etmemek 
gerekiyor. Tüm kapasitörlerin katı tip oluşu dikkatlerden kaçmıyor. 
Kartta sunulan SLI bağlantısı tek. Hemen yanındaysa dijital ses 
bağlantısı var. Kutudan oyun çıkmıyor. 
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160 YTL 


Firma: Kont, Multimedya 
Telefon: (216) 528 55 00, 
(216) 479 46 46 

Web: www.kont.com.tr, 
www.multimedya.com 


Yayın desteği: Analog, DVB-T, FM 
Bağlantı: USB 2.0 

Kumanda: Var 

Görüntü girişi: S-Video, kompozit 


rn 00000006 © 


Firma: Armada, Koyuncu 
Telefon: (212) 467 38 00, 
(216) 5288888 

Web: www.armada.com.tr, 
www.koyuncu.com.tr 


Grafik işlemci: 600 MHz 

Bellek miktarı: 768 MB 

Bellek arabirimi: 192 bit 

Bellek hızı ve tipi: 1800 MHz DDR3 
SLI desteği: Var 

Soğutma: Aktif 


Digitus USB Graphic Adapter 


Kim demiş USB grafik kartı olmaz diye? 


GENİŞ ürün yelpazesi ile tanınan Digitus'un en sıra dışı aksesuarlarından birisi kuşkusuz DA-70830 model koduna sahip olan USB 
grafik kartı. Öncelikle ürün, herhangi bir görüntü çıkışına sahip olmayan dizüstü bilgisayarlar için adeta biçilmiş kaftan niteliğinde. 
Enerji ihtiyacını USB arabiriminden karşılayan ürün sisteme çok 
kolay bir şekilde tanıtılıyor ve 1680 x 1050 çözünürlüğe kadar 
görüntü çıkışı alabilmenizi sağlıyor. Ekrandaki görüntünün renk 
derinliği bu çözünürlük için 16 bit olarak kullanılabiliyor; bu da 
bir nebze renklerde kayıp anlamına geliyor. 32 bit renk derinliği 
için kullanılabilecek en yüksek çözünürlük değeri ise 1440 x 900. 
Sürücü kurulumundan sonra sistem tepsisinde ürünün yönetilebileceği bir ikon yer almaya başlıyor. Birincil grafik adaptörü olarak 
tanımladığınızda dizüstü bilgisayarınızın dahili grafik kartını devre dışı bırakabilirsiniz; bu pil süresi ve ısınma konularına çözüm 
olabilir. Diğer kullanım modları ise ayna ve uzatılmış masaüstü. 
Ayna modunda dizüstü bilgisayarınızda gördüğünüz görüntünün 
aynısını ürünün bağlı olduğu görüntü kaynağında da görebilirsi- Firma: Bimel 

niz. Görüntü D-Sub arabirimi üzerinden aktarıldığı için bir LCD TV 7 

ya da bir projeksiyon cihazı bile rahatlıkla kullanılabilir. Son mod 

olan uzatılmış masaüstü ise kullanmakta olduğunuz masaüstüne me b 

ek olarak diğer monitörleri de ayrı bir çalışma alanı olarak tanım- Bağlantı: USB 1.1, USB 2.0 

lamanızı sağlıyor. Böylece bir ekranda örneğin; televizyon izlerken yüke çözlinürlüie kePi AU 


diğerinde de internette gezinebilirsiniz. Pur 0000000 00 


Recom Data Traveller 


USB üzerinden her tip sürücüyü bağlayın. 


SABİT disklerin taşınabilir olmasını sağlayan harici kutular şu 
anda bir hayli popüler, ancak üreticilerden daha kullanışlı ürünler de gelmiyor değil. Recom'un Data Traveler ürünü arabirimi 
ve yapısı her ne olursa olsun tüm sürücülerin USB arabiriminden bilgisayarınıza bağlanmasını sağlıyor. Öncelikle 1.8 inç'lik 
disklerin desteklenmesi piyasadaki birçok ürün karşısında farklılık yaratıyor. 2.5 inç yapısındaki disklerde de hem IDE, hem de 
SATA olanlar güç bağlantısı yapılmaksızın kullanılabiliyor. 3.5 
inç yapısındaki sabit diskler ve 5.25 inç yapısındaki optik sürücüler için de IDE ve SATA arabirimi fark etmeksizin güç bağlantısı olduğu sürece tüm sürücüler rahatlıkla kullanılabiliyor. 
Yüksek boyutlu sürücülerin ihtiyaç duyacağı güç kutudan gelen 
ek bir adaptör yardımıyla karşılanıyor. Molex tipindeki adaptör 
çıkışı optik sürücülere ve 3.5 inç yapısındaki sabit disklere doğrudan bağlanarak güç sağlıyor. Tüm arabirimler üçgen yapısındaki ürünün kenarlarına paylaştırılmış. Kenarlardan biri SATA 
destekleyen tüm sürücüler için kullanılıyor. Diğer kenarlarda 3.5 Firma: Firebal 

inç'le 5.25 inç sürücülere uygun IDE arabirimi ve 1.8 inç'le 2.5 — 

inç sürücülere uygun diğer bir IDE arabirimi bulunuyor. SATA yapısındaki 5.25 inç sürücülerin güç ihtiyacı da güç bağlantısının 


Destek: 1.8 inç, 2.5 inç, 3.5 inç, 5.25 inç 
Arabirim: IDE ve SATA 


ürünün üstüne bağlanmasıyla gerçekleşiyor. Recom'un kutusun- Adaptör: Var 
dan 2.5 inç ve 3.5 inç disklerin kullanımı için silikon kılıflar da Ekoğta: Koruyucu. Silikon Killer 
geliyor. Kılıflar diskleri kullanma ve taşıma sırasında koruyor. rn 00000600 00 
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ÜRÜN İNCELEME 


High Power CoolMax 350W 


Ekran kartı olmayan birçok sistem için ideal. 


BİRÇOK kullanıcı, ekran kartı güncellemesinden sonra güç sorunlarıyla karşı karşıya geliyor ve sonradan güç kaynağını daha 
iyi bir modele terfi ediyor. 550-600W arasındaki güç kaynakları 
bugün ekran kartlı birçok sistem için yeterli gelebilir. Çift ya da 
daha fazla ekran kartı içeren sistemleri ise kW'lık güç çıkışına 
sahip ürünler anca paklıyor. Peki, sisteminizde bir ekran kartı 
bulunmuyorsa ya da orta seviyeden çok yeni bir grafik kartı almayacaksanız yüksek güç çıkışına sahip bir güç kaynağına fazladan 100-200 YTL vermenin ne anlamı var? İşte bu noktada High 
Power'in 35OW'lık CoolMax ürünü imdada yetişiyor. High Power, 
NVIDIA GeForce 8 ya da ATI Radeon X1000 serisinden orta seviye bir grafik kartı içeren çoğu sistem için yeterli; üstelik uygun 
fiyatının yanında kullanıcıları kendisinden memnun bıraktıracak 
daha birçok özelliği de beraberinde getiriyor. 120 mm'lik bir fanla 
bu seviyedeki birçok rakibinden farklı olan ürün, tam beş tane IDE 
ve beş tane SATA sürücünün bağlanması için gerekli olan desteği 
sağlıyor; bu seviyedeki birçok üründe genelde daha az bağlantı 
seçeneği bulunuyor. Ekran kartları için 6 pin güç çıkışına yer verilmesi de önemli bir artı. Uygun fiyatından ötürü modüler kablo 
sistemini desteklemeyen ürünün fan hızı ayarı da bulunmakta. En 
düşük ayarda neredeyse hiçbir ses çıkmıyor. Orta seviyede de sesi 
duymak biraz zor. Üst seviye ise biraz gürültülü; ancak kasa içi 
havalandırmaya ciddi anlamda katkıda bulunduğu kesin. 


56 YTL 


Firma: Akortek 
Web: www.akortek.com 


Toplam güç: 350 Watt 
Fan: 120 mm 

8 pin VGA bağlantısı: Yok 
Aktif PFC: Yok 
Sökülebilir kablolar: Yok 


rn 000006 6090 


Stardom 2 Bay Gigabit RAID Ready NAS 


Torrent'lerinizi ona emanet edin! 


ÜLKEMİZDEKİ en yeni markalardan biri olan Stardom popülerliği 
günden güne artan NAS yani ağda kullanımı destekleyen disk kutularına farklı bir bakış açısı kazandırıyor. Üründe 3.5 inç yapısında ve SATA arabirimini destekleyen iki ayrı disk kullanılabiliyor; 1 
TB'tan daha yüksek kapasitedeki disklerin desteklendiği de özellikle belirtilmiş. Böylece ilerleyen tarihlerde daha yüksek depolama alanı sunan sabit disklerle ürünü güncelleyebilmeniz mümkün 
olabiliyor. Hemen hemen her kutuda olduğu gibi Stardom'da da 
ayrı ayrı, RAID O ya da RAJD 1 olarak kullanım destekleniyor; 
fakat iki disk yuvasının da dolu olması ürünün çalışabilmesi için 
zorunlu kılınmış. Sistemin soğutması 40 mm çapında ve 25 mm 
derinliğinde bir egzoz fanla, oldukça sessiz bir şekilde sağlanıyor. Ayrıca gövdede kullanılan malzemenin de soğutma sistemine 
yardımcı olduğunu da söyleyebiliriz. Apple'ın masaüstü Macintosh bilgisayarlarına oldukça benzer yapıda olan kutuda kalın bir 
alüminyum malzeme kullanılmış ve böylece disklerde üretilen 
ısının dış ortama yayılması kolaylaştırılmış. 1 Gbps'lik ethernet 
bağlantısı ile disklerinizden yüksek performans almanızı sağlayan 
Stardom'a yeni bir disk takmak da oldukça kolay. Kapaktaki kulplar, kutudan gelen anahtar sayesinde diskleri dışarı çıkarmanızı 
sağlayacak şekilde açılıyor ve yeni disk herhangi bir alete gerek 
duyulmadan kolaylıkla takılabiliyor. En can alıcı özelliklerden bir 
diğeri de Torrent adreslerinin programlanarak indirilebilmesi. 
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Firma: Dijital Trend 
Web: www.dijitaltrend.com 


Arabirim: 1000 Mbps 
Disk desteği: SATA 
Depolama: 2 TB 
Soğutma: 40 mm fan 


DRV Mobile R6/ 


Çift SIM kart teknolojisi ve televizyon buluştu. 


İKİ hattın aynı anda kullanılmasını sağlayan çift SIM kartlı cep 
telefonları oldukça yaygınlaştı. Üreticiler artık farklılık yaratmak 
için telefonlarda daha başka özellikler sunmaya çalışıyor. Ülkemiz 
pazarının yeni markası DRV Mobile'ın R67 ürünü buna iyi bir örnek. Alışılagelmiş birçok telefonla aynı kullanım rahatlığına sahip 
olan DRV Mobile R67, analog TV yayınlarını alabiliyor. Telefonun 
gövdesine gizlenen bir anten açılarak özellikle açık alanda yüksek 
kalitede televizyon izlemenizi sağlıyor. Yerel yayınlar alındığı için 
operatörünüze herhangi bir ücret ödemenize de gerek kalmıyor. 
Aynı durum FM radyo için de geçerli. Telefonda dahili anten yer 
aldığı için kulaklık bağlantısını yapmadan radyoyu açabilmeniz 
mümkün. DRV Mobile R67'nin tasarımında oldukça güçlü olan 
hoparlörlere yer verilmiş. Böylece radyo ve TV yayınlarını gürültülü ortamlarda bile zorlanmadan takip edebilirsiniz. Öte yandan 
ürünle birlikte verilen 1 GB'lık hafıza kartına kaydedilecek müzik 
ve video dosyalarının oynatılması da destekleniyor. DRV Mobile 
R67 ile birlikte sunulan 2.8 inç'lik dokunmatik LCD ekran oldukça kaliteli. 256K renk desteği ve 320 x 240 çözünürlük sunuluyor ve el yazısı algılanabiliyor. Gerek televizyon yayınlarında 
gerekse videolarda böylece üstün kalite elde ediliyor. Bluetooth, 
GPRS ve 2.0 MP kamera özelliği sunan ürünün kutu içeriği de 
oldukça zengin. Kutudan veri kablosu, temizleme bezi, kulaklık, 
adaptör, yedek stylus ve yedek batarya geliyor. 


Firma: DRV Mobile 
Web: www.drvmobile.com 


Şebeke: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 
Kamera: 2.0 MP 

Ekran: 2.8 inç 256K 

Bellek: 1 GB Micro SD 

Batarya: Li-ion 1800 mAh 


Creative Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 


Dizüstü bilgisayarlar 5.1 ses desteğine kavuştu! 


CREATIVE yeni model yağmuruyla ses kartı pazarını hareketlendirmeye devam ediyor. Firmanın en yeni ürünlerinden biri olan 
Sound Blaster X-Fi Surround 5.1, çevresel ses çıkışı olmayan dizüstü bilgisayarlara X-Fi ses işlemcisinin ayrıcalığıyla bu desteği 
sağlıyor. Tüm güç ihtiyacını USB arabirimi üzerinden karşılayan 
ürün, işletim sistemi tarafından tanınıyor ancak tüm özellikleri kullanabilmek ve ürünü yapılandırabilmek için kutudan gelen 
yazılımın yüklenmesi gerekiyor. Yazılım yüklendiğinde X-Fi ses 
işlemcisinin özellikle sıkıştırılmış müzik dosyalarındaki kayıpları 
ciddi anlamda geri kazandıran Crystalizer ve stereo olarak kaydedilmiş müzik dosyalarını 5.1 olacak şekilde sanal çevreselleştirme yapan CMSS.3D özelliği aktif hale getirilebiliyor. Kurulum 
CD'sindeki en önemli yazılımlardan bir diğeri de Microsoft Windows Vista tarafından oyunlarda EAX desteğinin kullanılmasını 
sağlayan ALchemy. Creative'in sağ tarafı kulaklık, Line in ve mikrofona ayrılmış. 5.1 çıkışlar ise arkada sıralanmış; ayrıca optik 
ses çıkışının sunuluyor olması da oldukça iyi. Sağ ve sol hoparlör 
bağlantıları RCA olarak bırakılmış ve istendiğinde kutudan gelen 
adaptörle tek bir 3.5 mm stereo bağlantısına dönüştürülebiliyor. 
Merkez / bas ve arka hoparlör bağlantıları da 3.5 mm jack bağlantısı şeklinde sunuluyor. Dizüstü bilgisayarınızı film izlemek ya 
da oyun oynamak için ev sinemanıza dahil etmeyi düşünüyorsanız, Creative en favori ürünlerinizden biri olacak. 
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158 YIL 


Firma: Kont, Koyuncu, Multimedya 
Telefon: (216) 528 55 00, 

(216) 528 88 88, (212) 479 46 46 

Web: www.kont.com.tr, www.koyuncu.com.tr, 
www.multimedya.com 


Bağlantı: USB 
Uyumluluk: Stereo, 5.1 
Arabirimler: Analog, optik 
Ses çıkışı: 24-bit / 96 kHz 


rn 000090006 © 


GIGABYTE GA-EP45 Extreme 


Popüler P45 yonga setine GIGABYTE yorumu. 


INTEL'in bir önceki 3 serisinde, P35 en popüler yonga setlerin- 
den biri olmayı başardı. Serinin amiral gemisi olan X38 ise hem 
yüksek olan fiyatı, hem de 4 serisinin en performanslı modeli olan 
X48'in kısa bir zaman sonra alıcı bulmasıyla P35 kadar uzun 
ömürlü olamadı. Günümüzdeyse P35 yonga seti artık yerini güncellenmiş ve geliştirilmiş PA5 yonga setine bırakıyor. Orta seviye 
bir yonga seti olmasına rağmen P45 yonga seti önümüzdeki günlerin en popülerlerinden birisi olmaya aday. GIGABYTE'ın teknolojileriyle elbette ortaya daha başarılı bir ürün çıkmış. Soğutma ve 
enerji tüketim teknolojileri açısından geliştirilmiş olan GIGABYTE 
GA-EP45 Extreme, 45 nm'lik tüm işlemcileri destekliyor. Serinin 
bu modelinde DDR2 tipinde bellek kullanılıyor ve dört yuvada en 
fazla 16 GB bellek adreslenebiliyor. Bellekler için desteklenen hız 
1200 MHZ, işlemciler için desteklenen FSB hızıysa 1600 MHZ 
gibi tatminkar bir seviyede. Üzerinde fiziksel olarak barındırdığı üç 
adet PCI Express x16 yuvasıyla ATI'ın CrossFireX teknolojisinin de 
kullanılmasını sağlayan anakartta Intel'in X48 yonga setinde bile 
bulunmayan en yeni güney köprüsü ICH1OR kullanılıyor; anakartın arka panelinde bulunan sekiz bağımsız USB 2.0 arabiriminin 
temel sebebi bu. Anakartın bakır soğutucu ve borularla kurulmuş 
soğutma sistemine, kuzey köprüsüne bağlanan kart tipi bir bakır 
soğutucu da eşlik ediyor. Böylece fanların da etkisiyle kasa içerisindeki sıcaklığının dışarıya atılması kolaylaşıyor. 


Cyber Snipa S.W.A.I. 


Rakiplerinizin şansını iyice azaltın! 


ELE oturuşu, özellikleri ve uygun fiyatı ile piyasadaki en başarılı 
farelerin arasında kendisini gösteren Cyber Snipa S.W.A.T. oyunlarda rakiplerinin şansını iyice azaltmak isteyenlere hitap ediyor. 
Ürünün kullanım alanı elbette sadece oyunlar değil; bilgisayar 
başında uzun saatler geçiriyorsanız ürünün başarılı ergonomisiyle 
sizi rahat ettireceği kesin. Lazer algılayıcıya sahip olan üründe 
800 dpi ve yüksek tarama yapılabilen 1600 dpi çözünürlük seçenekleri bulunuyor. Değerler arasındaki geçiş farenin sağ kısmındaki özel bir tuşla yazılım kurulumuna bile gerek kalmadan 
gerçekleşiyor. 1600 dpi yüksek tarama seçeneği aktif olduğunda 
şeffaf bir yapıya sahip olan bu tuş mavi olarak aydınlatılıyor. Saniyede 50 cm'lik çok ani bir hareketi bile bilgisayara raporlayabilen 
Cyber Snipa S.W.A.T. toplamda yedi tuşa sahip ancak bu tuşların 
sadece üç tanesi oyunlara özel olarak programlanabiliyor. Yazılım 
yardımıyla oyunlara özel tanımlayacağınız farklı farklı tuş fonksiyonları ürünün 32 kB'lık dahili hafızasında saklanıyor. Yaklaşık 
130 gram ağırlık ideal seviyede sayılabilir ancak ağırlık değişimi- 
ne dair destek verilseydi farklı türde oyunlar oynarken çok daha 
iyi hassasiyet sağlanabilirdi. Benzer bir durum da çözünürlük degeri için geçerli. 800 dpi'ı yavaş ya da 1600 dpi'ı hızlı bulanlar 
olabilir. Genel anlamda ele alındığında Cyber Snipa S.W.A.T. yine 
rakiplerinin yarısı kadar olan fiyatıyla piyasanın en iyi ürünlerinden biri olmayı başarıyor. 
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Firma: Arena, Mersa Sistem, Kont 
Telefon: (212) 364 64 64, 

(212) 454 99 00, (216) 528 5500 
Web: www.arena.com.tr, 
WWww.mersasistem.com.tr, WWww.kont.com.tr 


İşlemci: Intel LGA 775 
Bellek: 4 x DDR2 

VGA: PCle 2.0 x16 yuva 
Ses: Realtek ALC889A 
Sürücü: 6 x SATA Il 4 PATA 


rn 00000006 © 


66 YTL 


Firma: Firebal 
Telefon: (312) 257 1732 
Web: www.firebal.net 


Algılayıcı: Lazer 
Çözünürlük: 800-1600 dpi 
Bağlantı: USB 

Tuş sayısı: 7 


rn 00000006 © 


Altec Lansing Soundbar 


Çalışma alanınız size kalsın. 


SES uzmanı Altec Lansing'in Soundbar ürünü, Apple'ın iPod müzik çalarlarını destekleyen taşınabilir hoparlör sistemlerine benzerlik gösterse de aslında öyle değil. Ürün daha çok masaüstünde 
hoparlör ve kablo kalabalığından hoşlanmayan kullanıcılara yönelik tasarlanmış. Kullanım sırasında ürünü masaüstü bilgisayarınızın LCD monitörünün önüne, ekran çerçevesi ile masa arasındaki boşluğa koymanız gerekiyor. Bilgisayar bağlantısı kutudan 
gelen yaklaşık 1.5 metre uzunluğundaki kabloyla yapılıyor. Ürünü 
müzik çalarlarla birlikte kullanma olasılığınız da hesaba katılmış 
ve 20 cm'lik kısa bir ses kablosu ek olarak kutuya dahil edilmiş. Enerji ihtiyacı zorunlu olarak adaptör yardımıyla karşılandığı için ürünü müzik çalarlarla birlikte kullandığınız durumlarda 
yine elektrik prizinin yanında olmak zorundasınız. Altec Lansing 
Soundbar'ın malzeme kalitesi ve tasarımı kusursuz. Sistemde üç 
tane 2 inç büyüklüğünde sürücü bulunuyor ve toplamda 12W 
RMS ses gücü üretiliyor. Sürücülerin tümü aynı yapıda; baslar ve 
tizler için özel sürücülere yer verilmediğinden seslerde orta tonlar 
daha baskın kalıyor. Sürücüler metalik ve oldukça şık bir ızgarayla 
korunmuş. Uzaktan kumandası bulunmayan ürünün ses ayarı ve 
ses kesme özelliği, üzerindeki analog tuş yardımıyla gerçekleşiyor. Altec Lansing gerçekten başarılı bir üretici, fakat bu alanda 
piyasada çok daha iddialı rakipler var. Rakip markalarda benzer 
fiyatlara uzaktan kumanda ve iPod desteğinede rastlanabiliyor. 


Bend V2400W 


Dünyanın en ince 24 inç LCD monitörü. 


KALİTELİ ve uygun fiyatlı monitörleri ile yakından tanıdığımız 
Ben(, geçtiğimiz aylar içerisinde fiyatı 700 YTL'nin altında olan 
24 inç G2400WA modeliyle birçok kullanıcıya 22 inç monitörlerin karşısında cazip bir alternatif sunmuştu. Firmanın yine bu segmentte bulunan V2400W modeli ise G2400WA'nın arabirimler 
ve tasarım yönünden zenginleştirilmiş hali olarak kabul edilebilir. 
Fiyat da bu özelliklere bağlı olarak elbette değişiklik gösteriyor. 
Öncelikle Bena V2400W'nin dünyanın en ince 24 inç monitörü 
olduğunu belirtebiliriz. Ürünün arka kısmında oval hatlar hakim 
ve en kalın olan orta bölgede bile kalınlık 5 cm'i geçmiyor. Ekran 
çerçevesi de birçok ürüne göre oldukça ince; ayrıca ekranın altına 
yerleştirilmiş dokunmatık kontrol tuşları da bu kez oldukça kullanışlı olmuş. D-Sub arabiriminin yanı sıra üzerinde DVI arabirimi 
de bulunduran ürün, böylece bilgisayarınızda üretilen görüntüleri 
en iyi şekilde ekranına yansıtabiliyor. Ev elektroniğinin popüler 
arabirimi olan HDMI'ın desteklenmesi de önemli bir artı. Böylece 
1080p kalitesinde yüksek çözünürlükte video aktarımı yapılabiliyor. Ekranın doğal çözünürlüğü 1920 x 1200 seviyesinde oldugu için bu, aynı zamanda yüksek çözünürlükteki filmleri de tam 
kalitesiyle izleyebileceğinizi gösteriyor. 4000:1 dinamik kontrast 
oranı ve 2 ms tepki süresi ideal sayılabilir, ancak parlaklık yüksek 
ışık alan ortamlarda çalışanlar için 250 kandela değerinden biraz 
daha yüksek tutulsaydı kesinlikle daha iyi olurdu. 
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109 YIL 


Firma: Multimedya 
Web: www.multimedya.com 


Ses desteği: 2.0 

Toplam güç: 12W 

Uydular: 2 inç 

Frekans aralığı: 40 Hz — 20 kHz 
Kumanda: Yok 


rn 000006 6090 


1160 YTL 


Firma: Koyuncu, Penta 
Telefon: (216) 528 55 00, 
(216) 528 00 00 

Web: www.koyuncu.com.tr, 
www.penta.com.tr 


Boyut: 24 inç 
Çözünürlük: 1920 x 1200 
Parlaklık: 250 kandela 
Kontrast: 4000:1 

Tepki Süresi: 2 ms 


rn 00009000 © 


Microlab M-820 


Kulaklarınızın pasını siliyor. 


FİLMLER ve oyunlarla aranız iyi değilse o halde ses sisteminizin 
5.1 olup olmaması sizin için fazla bir şey değiştirmeyecek; ancak dinlediğiniz müzikte kaliteden vazgeçemiyorsanız 2.0 yerine 
bas seslerdeki doygunluğu hissettirebilen 2.1 ses sistemleri ideal olacaktır. Tüm ürünlerinde başarıyı yakalamış bir marka olan 
Microlab'ın M-820 ses sistemi bu noktada iyi bir seçim olabilir. 
Sistemde iki uydu hoparlör ve bir bas hoparlöre yer verilmiş. Bas 
hoparlörde 5.25 inç büyüklüğünde bir sürücü bulunuyor ve kolonun malzemesi olarak ahşap tercih edilmiş. Uydularda da bas hoparlörde olduğu gibi siyah renge yer verilmiş ve farklı olarak plastik 
malzeme kullanılmış. 2.5 inç büyüklüğünde sürücü içeren her bir 
uyduda 12W gibi yüksek bir ses gücü üretiliyor. Uydu hoparlörler 
ve bas hoparlörün güçleri dengeli şekilde ayarlanmış ve böylece 
sesi yüksek açtığınız durumlarda uyduların baskın olması ya da 
bas seslerin kalite kaybına uğraması mümkün değil. Bas sürücü 
en düşük olarak 35 Hz'deki titreşimleri üretebiliyor. Yüksek frekansta ses üretmeye müsait olan uydu hoparlörlerde bu değer 20 
kHz'e kadar yükselebiliyor. Uygun fiyatının üzerinde performans 
sunan Microlab M-820 bilgisayarla bağlantısını 3.5 mm'lik arabirim üzerinden gerçekleştiriyor. Kablolu bir uzaktan kumandaya yer 
verilmiş olması kullanım kolaylığı sağlıyor. Harici bir müzik çalar 
ya da kulaklık, kumandadaki arabirimler sayesinde kolayca bağlanabiliyor. Bas şiddeti ise bas hoparlörün arkasından ayarlanıyor. 


GeCube Radeon HD3850 


Grafik kartı alacaklara bütçe dostu bir seçenek. 


ATIN Radeon HD4800 serisinin piyasaya çıkmasıyla bir önceki 
seride yer alan HD3850 ve HD3870 modelleri aslında demode 
olmuş sayılamaz. Radeon HD4800 serisi elbette daha yüksek 
performans sunuyor; ancak fiyata göre performans göz önüne 
alındığında yeni ailenin çıkması özellikle Radeon HD3850 model 
kartları fiyat açısından çok daha alınabilir seviyeye getirdi. Örnegin; test merkezimize konuk olan AT!I'ın orta seviyedeki en iyi grafik işlemcilerinden birini içeren GeCube Radeon HD3850 model 
grafik kartı, referans dışı bir soğutucu içermesi ve 512 MB yüksek 
kapasitede belleğe sahip olmasına rağmen sadece 190 YTL gibi 
kullanıcı dostu bir fiyata sahip. Grafik işlemci için belirlenen 670 
MHZ ve bellekler için belirlenen 1660 MHZ hız, referans değerleri 
temsil ediyor. Referans tasarımdaki tek yuva soğutucunun yerine 
çift yuva kaplayan daha performanslı ve sessiz bir soğutucu kullanılmış. Uzun süre oyun oynasanız bile kartın gürültüsü rahatsız 
edici boyutlara ulaşmıyor. CrossFire ve CrossFireX uygulamalarının desteklendiğini belirtmeye sanıyoruz gerek yok. Ürünün fiyatına göre de oldukça avantajlı olduğunu söyleyebiliriz; çünkü 
başka markalarda aynı saat hızlarında olduğu halde soğutucusu 
standart ve 256 MB bellek içeren modelleri daha yüksek fiyatlara 
görebilmek mümkün olabiliyor. Dolayısıyla bütçe açısından 200 
YTL seviyesini aşamıyorsanız sadece ATI olarak değil, grafik kartı 
olarak tercih edilebilecek en iyi modellerden birisi bu ürün. 
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64 YTL 


Firma: Segment 
Web: www.segment.com.tr 


Ses desteği: 2.1 

Toplam güç: 40W 

Subwoofer: 5.25 inç, 16 Watt 
Uydular: 2.5 inç, 12 Watt 
Frekans aralığı: 35 Hz — 20 KHz 
Kumanda: Yok 


190 YIL 


Firma: Çözüm 
Web: www.cozum.com.tr 


Grafik işlemci: 670 MHz 

Bellek miktarı: 512 MB 

Bellek arabirimi: 256 bit 

Bellek hızı ve tipi: 1660 MHz DDR3 
CrossFire desteği: Var 

Soğutma: Aktif 


rn 000006 6090 


Helium USB 2.0 Charger 


Her cebe mutlaka bir tane lazım. 


BU zamana kadar güneş enerjili ya da kalem pilli gibi birçok 
şarj cihazı alternatifi ile karşılaştık, ancak Helium'un şarj cihazı 
özellikle yer kaplamaması ile tüm rakiplerinin yanında bambaşka kalıyor. İlk bakışta ürün standart bir cep telefonu askısından 
farklı durmuyor. Telefonlarını özellikle kılıf içerisinde kullanan 
birçok kişi gerektiğinde telefonu hızlı bir şekilde kullanabilmek 
için bu tip askıları tercih ediyor. Askı olarak kullanımın dışında 
ürünün plastikten imal edilmiş kısmı iki yana doğru açılabiliyor 
ve böylece bir ucu telefonunuzun şarj girişine, diğer ucu da bilgisayarınızın USB 2.0 arabirimine uygun bir şarj cihazı karşınıza 
geliyor. Nokia'nın yanı sıra Samsung ve Motorola telefonlar için 
uyumlu olan farklı modeller de mevcut. Tahmin edebileceğiniz 
gibi birçok Motorola telefon standart mini USB bağlantısı ile 
şarj olduğundan, Motorola şarjları aynı zamanda birçok müzik 
çalar ve video oynatıcı gibi taşınabilir ürünlere de uyumlu oluyor. Telefonunuz farklı bir marka olsa bile taşınabilir ürünleriniz 
için ayrıca bir Helium almanızda hiçbir sakınca yok; çünkü ürün 
sadece 10 YTL olan fiyatıyla gerçekten de çok başarılı. Şarjın 
yanında sunulan bir diğer özellik de USB 2.0 bağlantısının hemen altında bulunan Micro SD uyumlu kart okuyucu. Böylece 
bilgisayarınızdaki videoları ve diğer birçok multimedya içeriğini 
telefonunuza ya da telefonunuzla çekmiş olduğunuz fotoğrafları 
bilgisayarınıza kopyalamanız bir an meselesi oluyor. 


Sony VPL-EX50 


Sony'den ileri teknoloji LCD projektör. 


PROJEKSİYON cihazları, gerilemeye başlayan fiyatları ile televizyonların karşısında ciddi birer rakip olmayı başarıyor. Bugüne 
kadar DLP teknolojisine sahip ürünler zaten görüntü açısından en 
iyiyi sunuyordu, ancak teknolojik gelişmeler LCD projektörlerin 
de artık televizyon tadında görüntüler oluşturabilmesini sağlıyor. 
Yüksek parlaklık ve kontrast değeri ile Sony VLP-EX50, fiyatıyla 
da birçok LCD ve plazma televizyonun karşısında başarılı bir seçenek. Günde televizyon izleyerek geçirdiğiniz saat 3 ya da 4 ile 
sınırlı ise bir LCD televizyon sizi yaklaşık 25 sene idare edecek; 
zaten bu zamanın sonunda televizyonunuz da oldukça demode 
olacak. Aynı kullanım süresi göz önüne alındığında projeksiyon 
lambasının ömrü ise 3 yıla yakın oluyor. Sonuç olarak aynı bütçe- 
ye televizyon tercih ederseniz 106 cm ekranda, projeksiyon tercih 
ederseniz 250-300 cm ekranda izleme şansınız var. Özelliklerine 
göre fiyatı hayli uygun olan Sony VLP-EX50 2500 lümen parlaklıga ve /00:1 kontast oranına sahip. Birkaç seneki LCD projektörlere göre ciddi bir görüntü kalitesi söz konusu. Özellikle yükseltilmiş kontrast oranı çok daha gerçekçi görüntülerin oluşturulmasını 
sağlıyor. Ürüne görüntü girişi S-Video, kompozit ve D-Sub arabirimleri üzerinden yapılabiliyor. Türkçe menünün desteklenmesi 
de önemli bir avantaj. Hareket sensörü sayesinde dikey eksende 
yapılan konum ayarları sonrasında yansıtılan görüntü otomatik 
olarak ayarlanıyor. Gürültüsü dışında ürün son derece iyi. 


ÜRÜN İNCELEME Bifejiftliyi 


Firma: Nova Elektronik 
Web: www.novaelektronik.com.tr 


Uyumluluk: Motorola, Nokia, Samsung 
Bağlantı: USB 2.0 

Bellek kartı okuyucu: Micro SD 
Ağırlık: 10 gr 


pu 000090000 


1450 YTL 


Firma: İstanbul Bilişim 
Telefon: (212) 2173040 
Web: www.istanbulbilisim.com.tr 


Teknoloji: LCD 

Çözünürlük: 1024 x 768 

Lamba gücü: 2500 lümen 
Kontrast: 700:1 

Arabirim: D-Sub, S-Video, kompozit 
Lamba ömrü: 2000 / 3000 Saat 


Pur 00000600 0900© 
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TEST: DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SOĞUTUCULARI 


Dizüstü 


bilgisayar 


soğutucuları & 


Serinlik sağlayan, performans artıran ve çalışmayı 
kolaylaştıran dizüstü bilgisayar soğutucular arasında seçim 
yapmak için bu testimizi okumalısınız! 


bu duruma bağlı olarak ciddi anlamda 
düşüyor. Alan masaüstü bilgisayarlardaki gibi ferah olmadığından ve sadece 
işlemcinin soğutulmasına özen gösterildiğinden, her dizüstü bilgisayar 
mutlaka ısınmadan ötürü performans kaybına uğruyor, marka ve 
model fark etmez. Isınma, performans 
düşüşüne ek olarak donanımlarınızın 
ömrünün kısalmasını ve dizüstü bilgisayarınızın şarjının da daha az dayanmasını sağlar. Bunun yanı sıra dizüstü bilgisayarınızın içindeki küçük fandan bir 
zaman sonra çeşitli rahatsız edici sesler 
de duyulmaya başlar. Oysaki dizüstü bilgisayarınızın ihtiyaç duyduğu soğutmayı 
dışarıdan sağlarsanız tüm bu durumların 
kolaylıkla önüne geçebilirsiniz. Üstelik kendinize daha rahat bir çalışma ortamı sağlarsınız. 


ŞU sıcak yaz günlerinde, kendimizle 
birlikte dizüstü bilgisayarların da serinlemeye ihtiyacı olduğu su götürmez bir 


gerçek. Tüm masaüstü bilgisayarlarda (o Nasıl mı? 
olduğu gibi dizüstü bilgisayarların da 

aslında soğutulmaya ihtiyacı var; çinkü (O Kendinizi 
dizüstü bilgisayarlar masaüstü bilgisa- (Ode düşünün 


yarlara oranla daha küçük bileşenlere 
sahip ve bu bileşenler görevini çok daha 
dar bir alanda yerine getirmek zorunda. 
Üstelik söz konusu olan soğutma ihtiyacı 
dizüstü bilgisayarlarda, masaüstü bilgisayarlara göre çok daha fazla. Yongalar, osı” ve bu kampanyayı 

işlemci, sabit disk, grafik kartı, bellekler o takip eden çeşitli indi- 
ve alınıza gelebilecek ısı kaynağı her şey o rimlerin sonucunda tanışdar bir alan içerisine hapsolmuş şekilde (oma şansı buldu. Öncesinde 
ve siz çalışmayı sürdürdükçe daha sıcak o evlerde kullanılan masaüstü 
hale geliyor. Dahası bir süre sonra ister o bilgisayarlarda ergonomi 
istemez tüm dizüstü bilgisayarların içi (o problemleri pek gündetoz kaplıyor ve fanların da performansı o me gelmedi; çünkü zaten 


Birçok kişi yüksek olan fiyatlar 
dolayısıyla ( dizüstü 
bilgisayarlarla ancak 
“öğretmen kampanya- 
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Pamir KIZILTUĞ / pamirdPCnet.com.tr 


lüks ve pahalı klavye-fare setlerinde rahatlık her zaman ön planda tutuluyordu. 
Standart olan klavyeler de pek rahatsız 
değildi. Dizüstü bilgisayarlara bakıldığındaysa masaüstüne paralel olan bir klavyeden fazlasını sunmak, incelik ve tasarım yarışında olan üreticiler için ne yazık 
ki pek mümkün değil. Hal böyle olunca 
kendinizi kasıp, ellerinizi dizüstü bilgisayarınızın üzerine koyarak yazı yazma 
alışkanlığı edinmemiş olabilirsiniz. Birçok kullanıcı gibi ben de dirseklerimden 
biraz daha ilerisini masanın kenarlarına 
dayıyorum ve dizüstü bilgisayara temas 
etmeden -parmaklar mecburen ediyor 
tabi :)- yazı yazıyorum. Bileklerime bir 
destek sağlanmadığı için bir süre sonra 
bilekten omuza ve sırta doğru yayılan 


» bir ağrı dinlenmem gerektiğini söylü- 


» yor. Testi gerçekleştirdiğim sırada 
| » birçok dizüstü bilgisayar soğutucuv suyla uzun süreli zaman geçirdim. 

, Hatta bilek desteği sunan modeli N ler rahatlıkları ve eğimli yapıları 
- V çok daha rahat ve ağrısız 

çalışmamı sağladı. Dolayısıy- 
İ la buradan çıkan sonuç 
i rahatlığınız için 


Bazı ürünlerde devir ayarı, USB çoklayıcı ve kart 
okuyucuyla karşılaşılabiliyor. 


alacağınız ürünün mutlaka bilek desteği 
sunması ve eğimli yapıya sahip olması 
şeklinde oluyor. Testimizde bu kriterleri 
sağlayan ürünler var. 


Ideal boyut ve taşınabilirlik 

Dizüstü bilgisayarınızın o boyutlarına 
tam anlamıyla uyan bir soğutucu tercih etmeye çalışın. Örneğin; 14 inç bir 
dizüstü bilgisayarınız var. 17 inç'lik bir 
soğutucu almanız kalabalıktan başka bir 
şey sağlamaz. Bir de soğutucuların boyutları da dizüstü bilgisayarlarla doğru 
orantılı arttığından yüksek ekranlı modelleri destekleyenler daha yüksek fiyatlı 
oluyor. 14 inç bir dizüstü bilgisayar için 
12 inç'e uygun bir soğutucu satın almak 
da anlamsız olur. Böyle bir durumda 
da bilgisayarınızın alt yüzeyindeki bazı 
alanlara hava teması sağlanmaz ve so- 


Alüminyum malzemeden üretilmiş soğutucular 
her koşulda plastikten daha hafif ve iyi performans 
sağlıyor, ancak plastik ürünler daha taşınabilir. 


gutma tam olarak gerçekleşmez. Malzeme seçimi içinse plastik ve alüminyum 
olmak üzere iki farklı alternatifiniz var. 
Alüminyum ısıyı iletme ve dağıtma konusunda plastikten yüzlerce kat daha 
iyi; ancak en hafif metallerden biri olsa 


da plastik soğutuculara göre 
yine ağır. Ayrıca alüminyumdan üretilmiş birçok modelde 
ergonomi de ön planda 
tutularak eğimli yapı sunuluyor. Şayet büyük bir 
çantanız varsa ergonomik 

ve alüminyum bir soğutucu 
tercih etmek en iyisi. Yeriniz darsa zaten 
mecburen ince ve plastik olan ürünlere 
yönelmelisiniz. 


Sessizlik de önemli 

Yaptığımız testler dizüstü bilgisayarları soğutucu ile birlikte kullandığımızda 
ortamın daha sessiz ve sakin olduğunu 
gösteriyor. Peki, bu nasıl oluyor? Normal 
şartlarda dizüstü bilgisayarın içindeki 
fana ek olarak soğutucularda da en az 
bir iki tane fan bulunuyor. Fan sayısı ile 
birlikte gürültünün seviyesinin artırması 
gerekirken tam aksine daha sessiz bir 
çalışma ortamı sağlanıyor. Bunun sebebi dizüstü bilgisayar soğutucularında 
kullanılan fanların özellikle gürültü yapmayacak modellerden yana tercih edilmesi. Tabi gürültülü olan modeller de 
yok değil. Tablomuza göz atarak ürünlerin çalışırken ürettiği ses konusunda fikir 
sahibi olabilirsiniz. Gelelim sessizliğin 
nasıl sağlandığına... 

Dizüstü bilgisayarlar yapıları itibariyle 
türbin tipi fanlar içeriyorlar. Bu fanlar 
çok yüksek devirli ve tasarlanırken sessizlikten önce soğutmaya önem veriliyor. 
Zaman zaman dizüstü bilgisayarınızdan 
çıkan sıcak havanın nasıl bir sesle birlikte geldiğini hayal edin. İşte dizüstü bilgisayar soğutucuları tabandan ve iyi bir 
soğutma sağladığı için bilgisayarın içindeki fanın çalışma ihtiyacı olmuyor ve 
ortam sessizliğini kaybetmiyor. Yazımızın başında da bahsettiğimiz gibi sürekli 
serin olan donanımlarınız çok daha uzun 
ömürlü oluyor ve fanın fazla dönmemesi dolayısıyla bilgisayarınızın içi de toz 
kaplamamış oluyor. Bilgisayarınızın 
soğutulması gerçekten çok önemli; 
çünkü yanan bir işlemcinin aynısı 
yerine gelebilir, ancak sabit diskinizi kaybedecek olursanız verilerinize 
bir daha hayat boyu ulaşamazsınız. Giden fotoğrafları, bilgileri ve 
diğer önemli şeyleri artık siz düşünün. Mükemmel 


EST: DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SOĞUTUCULARI 


TÜMLEŞİK 
OLMAYAN 
. GRAFİK KARTI 
İÇEREN DİZÜSTÜ 


BİLGİSAYARLARIN 
ÖZELLİKLE 
SOĞUTULMAYA 
İHTİYACI VAR 


sessizlik ve soğutma için mümkünse fanı 
büyük olan ürünleri tercih edin. Böylece 
serinlik dizüstü bilgisayarınızın altındaki 
her bölgeye daha kolay ulaşır ve büyük 
fanlar daha düşük devirle döndüğü için 
ortaya daha az gürültü çıkar. Firmaların 
düşük fanlarla elde ettiği farklı havalandırma çözümleri de var. Artık kendinize 
uygun olan dizüstü bilgisayar soğutucusunu seçmenin zamanı geldi. 


Ekstra özellikler 

Dizüstü bilgisayar soğutucularının sağladığı avantajlardan az çok bahsettik. 
Üretilen bazı ürünlerde de ilgi çekici ve 
kullanışlı detaylarla karşılaşlak mümkün 
olabiliyor. Testimizde yer alan bazı ürünler, fan devrinin ayarlanabilmesi ile dikkat çekti. Bazı ürünler de USB çoklama 
özelliği ve dahili bellek kartı okuyucusu 
ile kolaylıklar sağladı. Seçeceğiniz her 
ürün beklentilerinizi karşılamaya yetecektir. Şayet performanslı bir dizüstü bilgisayarınız varsa iyi bir model seçmeniz 
çok daha yerinde olacaktır. * 
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TEST: DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SOĞUTUCULARI 


Gerçek anlamda 'taşınabilir” bir soğutucu. 


TESTİMİZDEKİ en uygun fiyatlı dizüstü bilgisayar soğutucusu olmayı başaran Titan G7T'de, 7/0 mm çapında iki adet fan bulunuyor 
ve fanlar dizüstü bilgisayarın altından emdiği sıcak havayı arka 
tarafta bulunan ızgaralardan dışarıya gönderiyor. Ürünün büyüklüğü 12 inç ekranlı dizüstü bilgisayarlara uygun; ancak silikon destekler sayesinde 14 inç ve 15 inç dizüstü bilgisayarları da kullanamamak 
için hiçbir neden yok. Eğim ya da yükseklik ayarı gibi çalışma rahatlığını artıracak 
detaylara yer verilmemiş olsa da, ince ve taşınabilir yapı dikkat çekiyor. Plastik malzeme 
nedeniyle 382 gram ağırlığa sahip olan ürünü dizüstü bilgisayarınızın çantasında bile kolaylıkla 
taşıyabilirsiniz. 1500 devirde dönen fanların sadece 19 dBA gibi düşük seviyede gürültü ortaya 
çıkarması da ürünle ilgili önemli ayrıntıların arasında sayılabilir. Soğutucunuzu yanınızda taşımak istiyorsanız Titan'ın G7T modeli bu iş için biçilmiş kaftan; üstelik bütçenizi fazla zorlamıyor 
ve ödediğinizin karşılığını fazlasıyla veriyor. 


aMilalLake INDGOC 
Uygun fiyata Thermaltake kalitesi. 


ÜSTÜN kalitedeki kasa, güç kaynağı, soğutucu ve modifikasyon aksesuarları ile dünya çapında bilinen Thermaltake, testimize uygun fiyatlı ürünleriyle konuk oluyor; NBcool 1500 de bunlardan birisi. Yapı 
olarak Titan'ın G7T modeline hayli benzer olan Thermaltake bu 

sayede Titan gibi dizüstü bilgisayarın çantasına atılarak rahatlıkla 

taşınabiliyor. Şayet 12 inç bir dizüstü bilgisayarınız varsa ürün performansı ile de göz dolduracaktır. Üründe bulunan 80 mm'lik iki fan, Titan'daki 
aynı mantıkla; dizüstü bilgisayarın altından emdiği sıcak havayı arkadan dışarıya gönderecek şekilde görev yapıyor. 1500 devir hızında dönen fanlar büyük olmasına karşın çok fazla 
etkili olamıyor. Bunun başlıca nedeniyse soğutucuda kullanılmış olan plastik malzeme. Soğutucu parlak görüntüsüyle oldukça şık ancak alüminyum, plastik karşısında ısının iletilmesinde 
ve soğutma sistemlerinde çok daha başarılı bir malzeme. Thermaltahe NBcool T500'ü Titan 
G7T'nin karşısında ikinci bir model alternatifi olarak düşünebilirsiniz. 


| Ol: ( | m dele ere! İ 4 ( 
l | y ZI 


Hava kanallı soğutma sistemiyle dikkat çekiyor. 


ÜLKEMİZDE “fiyatına göre performans” ürünleri ile beğeni kazanan Akasa, 

Gemini Ergonomic Notebook Cooler modelinde adından da anlaşılabileceği 

gibi ergonomik bir yapı sunuyor; tabi bunu sağlarken soğutma performansından da geride kalmıyor. Eğimli olarak tasarlanmış soğutucuda 

rahat edebilmeniz için makul kabul edilebilecek bir açı kullanılmış. 

Testimizdeki 15 inç dizüstü bilgisayarlara uyumlu, en uygun fiyatlı ürün 

olan Akasa Gemini Ergonomc Notebook Cooler'da malzeme olarak da plastiğe yer 

verilmiş, fakat bu kez soğutma sisteminde emme ve arka kısımdan dışarı gönderme dışında 

bir işleyiş söz konusu. 1200 rpm devirle dönen iki adet 7/0 mm'lik fan, masanın üzerinden 
aldığı havayı dizüstü bilgisayarın altında doğru üflüyor. Havanın dizüstü bilgisayarın altına eşit 
olarak dağılmasını sağlamak için 26 farklı kanala yer verilmiş. Akasa Gemini Notebook Cooler 
gerçekten de görevini başarıyla yerine getiriyor, ancak rakiplerinden biraz daha gürültülü çalıştığını söylemeden geçmemek gerekiyor. 
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Firma: Firebal 
Telefon: (312) 257 1732 
Web: www.firebal.net 


Firma: Vega, Vektron 
Telefon: (212) 266 92 00, (212) 2118065 
Web: www.vega.com.tr, www.vektron.com.tr 
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Firma: Akortek 
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Web: www.akortek.com 


TEST: DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SOĞUTUCULARI 


Dİ a : ” (41 


220 mm'lik devasa fanı ile sessiz ve etkili. 


FİYATINA göre sunduğu performans ve özelliklerle cRadia flexLapper CRF- 
102, testten eli boş ayrılmıyor. Öncelikle hem taşınabilirliğe, hem de ergonomiye önem verenler için biçilmiş kaftan niteliğinde olan ürün soğutma 
performansı ve sessizliği açısından da göz dolduruyor. Diğer birçok ürünün aksine cRadia'da tek bir fan kullanılmış ve bu fan tam 220 mm 
çapında devasa bir modelden yana tercih edilmiş. Böylece fan döndüğü 
sırada dizüstü bilgisayarın altında her bölge için eşit soğutma sağlanıyor. Tek ve 
büyük bir fana yer yerilmiş olması açıkçası birden fazla fan içeren birçok modele göre 
daha iyi soğutma sağlıyor. Fanın büyük olmasının ürüne kazandırdığı bir diğer önemli özellikse 
kuşkusuz sessizlik. 18 dBA'lık gürültü seviyesiyle testimizin en sessiz ürünlerinden biri olan 
cRadia'nın sırrı, fanının sadece 600 rpm hızla dönerek diğer küçük fanlarla aynı hava transferini 
sağlayabiliyor oluşu. Ürünün yükseklik ayarı iki kademeli olarak yapılabiliyor ve güç kablosu 
gövdede saklanabiliyor. 


15 inç bilgisayarlara ergonomi sağlıyor. 


THERMALTAKE'in testteki bir diğer modeli olan NBcool 12000, 15 inç 
boyutundaki dizüstü bilgisayarlar için geliştirilmiş ve soğutmanın yanında ergonomiyi de beraberinde getiriyor. Oldukça şık bir tasarıma sahip 
olan ürünün gövdesi parlak ve siyah renkte plastik bir malzemeden 
imal edilmiş. Her iki yanda da bulunan ve fanların taze hava almasını 
sağlayan ızgaralar da turuncu renge sahip. 70 mm çapındaki fanların hızı 
1200 rpm ve böylece ürünün çalışıp çalışmadığını anlamak bile oldukça güçleşiyor. 
18 dBA'lık gürültü seviyesi testin en düşük değerlerinden birisi. Fanlar yan taraflara ek olarak 
alttan da hava çekiyor ve dizüstü bilgisayarın alt kısmına üflüyor. Thermaltake NBcool 12000, 
dizüstü bilgisayarın altına tam anlamıyla etki edebilecek bir tasarıma sahip değil. Bildiğiniz 
gibi ısınan parçalar anakart tasarımına göre farklı bölgelerde bulunabiliyor. Şayet 15 inç ekran 
büyüklüğüne sahip bir dizüstü bilgisayarınız varsa piyasadaki diğer rakip modellere de göz 
gezdirmenizi öneririz. 


Tasarımı alüminyumla desteklenmiş. 


YÜKSEK performanslı kasaları ile tanınan Cooler Master, testimize en fazla 
ürün çeşitliliği ile katılan marka oldu. Firmanın en uygun fiyatlı modellerinden biri olan Swims The Cavalry Soldier NPK-BO06-GP'nin kendisinden 
daha uygun fiyatlı olan rakiplerinden en önemli farkı kuşkusuz tasarımının alüminyum malzeme ile desteklenmiş olması. Bildiğiniz gibi daha 
önce bahsi geçen tüm modeller plastik malzemeden üretilmişti ve alüminyum 
kesinlikle plastiğe göre ısının iletimi konusunda daha başarılı bir malzeme. İşte bu 
noktada Cooler Master rakipleri karşısında avantajlı duruma geçiyor. Ürünün sadece üst kısmında alüminyum bir kaplama kullanılmış ve bu bile dizüstü bilgisayarın altına üflenen havanın 
etkisiyle serinlik sağlanmasına etkili oluyor. Sistemde iki adet /0 mm çapında fan bulunuyor ve 
fanlar 1500 devirde dönmesine karşın duyulabilecek bir gürültü ortaya çıkmıyor. Eğimli olarak 
tasarlanmış ürünün USB çoklama özelliği ve güç tuşu da bulunuyor. Taşınmaya uygun olan yapı 
da dikkat çekiyor. 


Firma: Gümen 


Telefon: (216) 550 77 Ol 
Web: www.gumengroup.com 


Puan 


Firma: Vega, Vektron 
Telefon: (212) 266 92 00, (212) 21180 65 
Web: www.vega.com.tr, www.vektron.com.tr 


Firma: Metro, Multimedya, Segment 

Telefon: (0216) 528 10 00, (212) 266 92 00, 
(212)2118065 

Web: www.metroelektronik.com.tr, 
www.multimedya.com, www.segment.com.tr 
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Tamamen alüminyum gövdeye sahip. 


TITAN'ın testteki diğer bir ürünü olan G3T'de tamamen alüminyum 
malzeme kullanılmış ve böylece soğutma performansı açısından diger birçok modele göre avantaj sağlanıyor. Eğimli bir yapıya sahip 
olan Titan G3T, 15 inç'e kadar ekran büyüklüğüne sahip dizüstü 
bilgisayarların kullanımına destek veriyor ve ürün ince tasarımı sayesinde dizüstü bilgisayarların çantasında kolayca taşınabiliyor. 
1500 rpm hızında dönen iki adet 70 mm'lik fan ile 17 dBA gürültü üreten sistem gerçekten de görevini başarılı bir şekilde yerine getiriyor. Titan G3T'nin imalatında 
kullanılan alüminyum malzeme kalın olarak seçilmiş ve fanların masa üzerinden rahat hava 
alabilmesi için gerekli olan alan ayrılmış. Fanların çalışmadığı durumda bile ürün soğuk duru- 


Firma: Firebal 
yor. Fanlar çalıştırıldığındaysa ısınma sorunu olan birçok dizüstü bilgisayarın artık taze bir nefes O Telefon: (312) 2571732 


alacağına kesin gözüyle bakabilirsiniz. Tamamen alüminyumdan imal edilen Titan G3T, kendi O Webswww.irebal.net 


kategorisinde testin kaliteli ve en uygun fiyatlı ürünlerinden sayılabilir. Eli 


Ergonomik yapısı ile meydan okuyor. 


COOLER MASTER'in alüminyumdan üretilmiş soğutucularından biri olan 

Notepal R9-NBC-ADAS-GP, görünümü ve sağladığı serinlik açısından 

göz dolduruyor. Testimizdeki uygun fiyatlı ürünlerin arasında sayılabilecek Cooler Master, eğimli olarak tasarlanmış ve ürünün ön tarafında 

kullanım sırasında bileklerin de rahat etmesini sağlayacak bir destek 

eklenmiş. Gövdede daha çok mat gri hakimken bu bölge tıraşlanarak parlatılmış. Ürünle birlikte en fazla 15 inç ekran büyüklüğüne sahip olan dizüstü bilgisayarların kullanılabilmesi mümkün. Şayet içi geniş olan bir çantanız varsa ürünü gittiğiniz 
her yere götürememek için herhangi bir nedeniniz yok; yine de biraz büyük ve ağır olduğunu Firma: Maltonbitultirdiiya, Sezment 
söyleyelim. Sistemdeki 70 mm'lik iki fanın masa ile arasında olan mesafe oldukça geniş bira- O Telefon: (0216) 52810 00, 
kılmış ve böylece taze hava rahat bir şekilde çekilerek dizüstü bilgisayarın alt kısmına üfleniyor. O (212) 266 9200, (2i2)211 8065 


i ğ a 5 : e e ği Web: www.metroelektronik.com.tr, 
Cooler Master, şıklığı ve kalitesinin dışında testin fiyatına göre en performanslı olan ürünleri ( wwwmultimedya.com, www.segment.com.tr 


arasında da kendisini gösteriyor. 


Kardeşi Akasa Gemini'ye göre daha başarılı. 


AKASA'nın Libra model dizüstü bilgisayar soğutucusu, yapısı itibariyle Cooler Master'in Swims The Cavalry Soldier NPK-BO06-GP modeline oldukça 
benzerlik gösteriyor. Gövdesinde ağırlıklı olarak plastik malzemeye yer 
verilmiş Akasa, 15 inç ekran boyutuna sahip dizüstü bilgisayarlarla 
kullanılabiliyor. Ergonominin ön planda tutulduğu üründe dizüstü bilgisayarın alt kısmına temas sağlayan alanda alüminyum malzemeye yer 
verilmiş ve böylece fanların dizüstü bilgisayarın altına doğru üflediği havanın çok 
daha etkin bir şekilde serinlemesi sağlanmış. Üzerinde dikkat çekici bir Akasa logosu 
bulunan üründe güç tuşu bulunuyor ve bağlantı için kullandığınız USB arabirimini geri kazandırmak adına ayrıca bir USB arabirimine daha yer verilmiş. Kardeş model olan Akasa Gemini'ye 


Fi : Akortek 
kıyasla fan hızı 1200 rpm'den 1500 rpm'e yükseltilmiş ancak yine de gürültülü seviyesi pek Telefon: (212) 210 97 99 


değişmemiş. Akasa Libra'nın karşısında malzeme kalitesi ve sessizliği ile iddialı birçok rakibinin O Web: ww.akortek.com 


olduğundan bahsedebilmek mümkün. o 
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Taşınabilirliğe ve soğutmaya önem verenler için. 


TAMAMEN alüminyum malzemeden üretilmiş olan dizüstü bilgisayar sogutucuları plastik ürünlere göre sağlamlık ve soğutma konusunda çok 
daha başarılı oluyor. İşin içine bir de ergonomi konusu girdiğinde ürünlerin taşınması iyice zor bir hal alıyor. Cooler Master'in Notepal NPK- 
B4 modeli ergonomi ve soğutma performansından ödün vermemesi ve 
bunların yanı sıra taşınabilir olan tasarımı ile kendisini ön plana çıkarıyor. En 
fazla 14 inç ekran büyüklüğündeki dizüstü bilgisayarlarla birlikte kullanılabilen ürünün 
iki adet /0 mm'lik fanıyla görevini başarıyla yerine getirdiğini söyleyebiliriz. Fanlar 1500 rpm 
hıza sahip olmasına rağmen ortaya sadece 21 dBA gibi bir gürültü değeri çıkıyor; ancak yine O Firma: Metro, Multimedya, Segment 
de sesin duyulabilmesi çok sessiz bir ortamda olmadıkça ve özellikle dikkat etmedikçe pek (Telefon: (0216) 528 1000, 

z z e ; : N İl , (212) 266 92 00, (212) 21180 65 
mümkün değil. Siyah rengiyle oldukça şık ve dikkat çekici bir model olan Cooler Master Note- O web: www.metroelektronik.comitr, 
pal NPK-BA4, soğutucusunu kolayca dizüstü bilgisayarının çantasında gittiği her yere götürmek O Www.mulümedya.com, wwwsegmeni.com.ir 
isteyenlere hitap ediyor. ri 68 


Rakipleriyle mücadele etmekte zorlanıyor. 


XILENCE Duropad şıklığı açısından kuşkusuz testin en başarılı ürünleri arasında bulunuyor; fakat söz konusu soğutma performansı oldugunda ürünün kendisinden daha uygun fiyatlı birçok rakibiyle başa 
çıkmakta zorlandığını belirtmek mümkün. Yüzeyinde tıraşlanmış 
ve boyanmış alüminyum malzeme bulunan ürünün diğer kısımlarında plastik tercih edilmiş. 15 inç ekran büyüklüğüne sahip olan 
dizüstü bilgisayarlara kadar kullanım destekleniyor ancak havanın üflenmesi 
yerine emilmesi performans konusunda ürünün biraz daha rakiplerinin gerisinde olmasını sağlıyor. Fanlar diğer birçok modelden farklı olarak 65 mm çapta olacak şekilde ve fan 
yaprakları da yüksek devirde daha iyi emiş sağlaması açısından türbin tipinde tercih edilmiş. 


, a ” Si A Firma: Evren Limited 
Xilence Duropad 65 mm boyutta ve 2000 devirde gerçekten de sessiz çalışıyor. Eğimli yapısına (Telefon: (216) 566 04 41 


karşın taşınabilirliğe uygun tasarlanmış olan Xilence Duropad'ın testte kendisinden daha uygun ( Web: www.evrenshop.com 


fiyatlı, daha yüksek performanslı ve daha kaliteli birçok alternatifi bulunuyor. Puan 


Soğutmanın yanı sıra pratik kullanım sağlıyor. 


AKSESUAR konusunda dünyanın en geniş ürün yelpazelerin- 
den birine sahip olan Digitus, DA-70341 model numaralı di- KE i 
züstü bilgisayar soğutucusunda taşınabilirliği ve bazı kullanışlı e 1 5 
multimedya özelliklerini buluşturuyor. Alüminyum gövdeye sahip olan — “ A b, | 
ürünün yüzeyinde sünger desteklere yer verilmiş ve böylece 12 inç'ten 20 inç'e 4 
hemen hemen her dizüstü bilgisayarla birlikte kullanım mümkün oluyor. Ürünün bilgisa- — . 
yarla olan bağlantısında güç kablosu dışında ikinci bir veri kablosu da bulunuyor. Tüm bağlantılar sağlandığında üçlü USB çoklayıcı ve beşli bellek kartı okuyucu kullanabiliyor. Yaygın olarak i 
kullanılan SD / MMC, MS, CF, xD ve SM tipte bellek kartları destekleniyor. Ürünün soğutma 

siteminde görev yapan fanlarsa küçük gövde yapısından ötürü 40 mm olarak tercih edilmiş. sine 

Xilence Duropad'e oldukça benzer ve biraz gürültülü çalışan fanlar yine 2000 rpm gibi yüksek O Telefon: (216) 347 74 40 

bir hızda dönüyor; ancak hava emiyor. Emilen sıcak hava da sistem dışına gönderilmek yerine | Web: www.bimel.com.ir 

tekrar dizüstü bilgisayarın altına üfleniyor! ua 72 
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Aşırı ısınma sorunları olanlar için birebir! 


TESTİMİZDE Titan'ın en son modeli GAT oldu. Çift yönlü kullanılabilme ve 
dizüstü bilgisayarların boyutlarına göre ayarlanabilme gibi farklı özelliklerle 
dikkat çeken ürün, asıl olarak soğutma konusunda iddialı. Dört farklı fan 
içeren pad kapalıyken 12 inç'lik dizüstü bilgisayarlara uyum sağlıyor. 
Ortadan iki yana doğru çekilerek 13.3 inç, 14 inç, 15 inç ve 17 inç için 
gerekli olan uzatma ayarı yapılabiliyor. Üstelik ürün kullanım rahatlığı 
sağlayan eğimli yapıya sahip olmadığından ötürü kolayca taşınabiliyor. Her 
iki tarafta da silikon ayaklıklar bulunuyor ve bu sayede bulunduğunuz ortama göre 
emme ye da üfleme olacak şekilde ters çevirerek ürünü farklı şekillerde kullanabilirsiniz. 2000 
rpm hızında dönen fanlarıyla 26 dBA gürültü üreten ürün çok da sessiz sayılamaz; ancak so- Rİ 

gutma görevini başarıyla yerine getiriyor. Kullandığınız dizüstü bilgisayarları marka model fark O Telefon: (312) 2571732 
etmeksizin soğutmak ve en iyi performansı almak istiyorsanız Titan'ın GAT modelini yakından O Web: wwwirebal.net 
takip etmekte fayda var. 


Yüksek performans için üretildi. 


DİZÜSTÜ bilgisayar soğutucularındaki model çeşitliliği ile dikkatleri üzerine toplayan Cooler Master'in testimizdeki en üst sınıf ürünü Notepal 
NPK-B3 oldu. Oldukça kalın bir alüminyum malzemeden üretilmiş 
olan ürünün tasarıma yönelik tıraşlanmış ve doğal görünümlü farklı 
alanları bulunuyor. Özellikle dizüstü bilgisayarın altının temas ettigi yüzeyin dalgalı oluşu ve bu bölgede üç farklı fan kullanılması etkin bir 
soğutma sağlıyor. Tabii bu noktada alüminyum malzeme kullanılmış olmasının da 
etkisi büyük. Arka kısma yerleştirilmiş olan fanların ikisi de 70 mm çapında ve bu fanlardan biri hava üfleme, diğeri de hava emme görevlerini üstleniyor. Ön tarafta yer alan ve yine Firma: Metro, Multimedya, Segment 
1500 devirle dönen 60 mm'lik üçüncü bir fan ise yine hava emerek sistemi serinletiyor. Cooler O Telefon: (0216) 528 10 00, 

R 2 e ç N (212) 266 92 00, (212)21180 65 
Master'in ve testin en başarılı ürünleri arasında bulunan Notepal NPK-B3 ergonomik açıdan Web: www.metroelektronik.com.tr, 
dört dörtlük, ancak bu onun çanta içinde taşınabilmesini engelliyor. Oldukça sessiz olan ürün ( Wwwmulümedya.com, www.segmeni.com.ir 


göz zevki olanlara da hitap ediyor. 
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KEGOTMMSOOİDESKEMO1ESSİONA 
Soğutamayacağı dizüstü bilgisayar yok. N 


SIRA dışı ürünleri ile nam salan Recom, CoolDesk Professional dizüstü bilgisayar soğutucusunda tasarımın ve performansın sınırlarını zorluyor. Tamamen 
alüminyum malzeme kullanılarak üretilmiş olan Recom'da soğutma, en fazla 

440 devirle dönen 220 mm çapında devasa bir fan sayesinde gerçekleşiyor. cRadia markalı ürünlerde olduğu gibi bu fan oldukça düşük hızda çalıştığı için sesini duymak neredeyse imkansız; ayrıca üflenen hava dizüstü 

bilgisayarın altındaki her yere eşit olarak çarptığı için çok daha etkili serinlik 
sağlanıyor. Ürün masa üzeriyle aynı açıda ya da on farklı yükseklik ayarlarından birini kullanarak ideal çalışma ortamınızı yaratmanızı sağlıyor. Recom CoolDesk Professional'ın 


soğutma ve ergonomik özelliklerinin dışında kullanışlı bazı özelliklerinden de bahsedebilmek 104 YTL 


a a cp Firma: Firebal 
mümkün. İki tarafa da yerleştirilmiş minik çekmeceler, USB çoklayıcı ve fan devrini ayarlayan Telefon: (312) 257 17 32 


bir düğmenin bulunması gerçekten de takdire değer. Recom CoolDesk Professional kuşkusuz (O Web: wwwlirebalnet 


piyasanın en iyi ürünlerinden birisi. 
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Tam 679 delikten hava dağılımı yapıyor. 


Dünya üzerinde “soğutucu” dendiğinde akla gelen ilk markalardan biri 
olmayı başaran Zalman, uygun fiyatlı ürün üretmek yerine üretmemeyi, 
daha doğrusu her ürününü üretmişken özene bezene üretmeyi tercih 
ediyor. 15 inç dizüstü bilgisayarlarla uyumlu olan Ultra Guiet Notebook Cooler ZM-NC1000 de bunlardan birisi. Üründe siyah, mat ve çok 
şık bir alüminyum malzeme kullanılmış. Testteki diğer birçok modelin aksine 
fanlar alt kısımdan yukarıya doğrudan hava üfleyecek şekilde değil. Fanların bulunduğu 
bölge kapalı bir kutu haline getirilmiş ve kutu içerisine çekilen taze hava üst yüzeyde bulunan 
tam 679 adet delikten geçerek dizüstü bilgisayarın altına ulaşıyor. Böylece havanın oldukça iyi 
bir şekilde dağılması sağlanmış. Soğutma sisteminde yer alan iki adet 7/0 mm'lik fan görevini 
çok sessiz bir şekilde yerine getiriyor. Sağ tarafında güç tuşu, USB arabirimi ve 1100 rpm 
— 1500 rpm arasında devir ayarı bulunan ürün, piyasada seçilebilecek kaliteli alternatiflerin 
arasında kendisini gösteriyor. 


flexLapper CRF-102'de de 220 mm'lik bir fan var. Firmanın flexcradia isimli 

ürünü, alüminyum malzemeden üretilmiş olması sebebiyle daha etkin bir 

soğutma sağlıyor. Testteki Recom CoolDesk Professional ürünü ile oldukça 

benzer olan ürünün tek farklılığı kullanılan alüminyum malzemenin işçiliği. 

Recom'da tamamen tıraşlanmış malzemeye yer verilmişken cRadia ise alüminyumun 
matlaştırılmış halini kullanmayı tercih etmiş. Aslına bakarsanız bu tamamen bir zevk meselesi 
ancak mat kaplamanın çizilmeleri çok daha az belli ettiğini göz önünde bulundurmakta fayda 
var. Recom, tamamen aynı özellikleri sunmasına karşın cRadia'dan 10 YTL kadar daha uygun 
fiyatlı ve bu sebeple tacını devrediyor. Mat renk tercihinizse fiyat farkı cRadia flexcradia için 
kesinlikle değer. 


20 inç dizüstü bilgisayarlara taze nefes. 


EKRAN büyüklüğü fazla olan bilgisayarlar konfigürasyonları açısından da 
oldukça güçlü oluyorlar ve ciddi anlamda soğutulmaya ihtiyaç duyuyorlar. 
Testimizdeki modeller genellikle 12 inç ve 15 inç aradaki dizüstü bilgisayarlara uygun yapıda. 17 inç bilgisayarlara uygun olan ürünlere toleranslar doğrultusunda rastlayabilmek mümkün ancak Zalman'ın Ultra 
Guiet Notebook Cooler ZM-NX2000 modeli bu noktada kesinlikle farklı; çünkü 
ürün 17 inç ve 20 inç arasında ekran büyüklüğüne sahip dizüstü bilgisayarları hedef alıyor. Tasarımı açısından diğer bir Zalman modeli olan ZM-NC1000'in ağabeyi sayılabilecek olan 
ürün yine 7/0 mm büyüklüğünde iki fan içeriyor, fakat bu kez temas yüzeyi daha geniş olduğu 
için elde edilen hava akımı tam 928 kanal içerisinden geçerek dizüstü bilgisayarın alt kısmına 
temas ediyor. Şayet büyük bir dizüstü bilgisayarınız varsa bu anlamda piyasada Zalman'dan 
başka alternatifin bulunmadığını hatırlatmak isteriz. Ürün performansı, malzeme kalitesi ve 
sessizliği ile övgüyü hak ediyor. 


ANdıiddicaldüld 
220 mm'lik fanıyla bilgisayarınızı donduracak. 4 
cRadia, uygun fiyatlı ve performans seviyesi ürünlerinde çapı geniş olan fanları 
kullanmayı tercih ediyor ve kullanım rahatlığı açısından yükseklik ayarı yapılabilmesine izin veriyor. Testimizin fiyatına göre performans lideri olan cRadia 


Firma: Dijital Trend, Evren Limited, Gümen 
Telefon: (212) 266 87 70, (216) 566 04 41, 
(216) 550 7701 

Web: www.dijitaltrend.com, 
WWWw.evrenshop.com, WWWw.gumengroup.com 
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114 YTL 


Firma: Gümen 
Telefon: (216) 550 77 Ol 
Web: www.gumengroup.com 


Firma: Dijital Trend, en Limited, Gümen 
Telefon: (212) 266 87 70, 

(216) 566 04 41, (216) 5507701 

Web: www.dijitaltrend.com, 
Wwww.evrenshop.com, WWWw.gumengroup.com 
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400 YTL ALTI LCD MONİTÖRLER 


DO YIL altı 


ILİ) monitörler testte 


İster iş ister eğlence amaçlı olsun hayatımızda bu denli girmiş olan monitörlerin kalitelisini ve 
ihtiyaçlarımıza en uygun olanını araştırmamız gayet doğal. Sorularınızın cevabı bu testte. 


Nusret ERTURAN / nusret©PCnet.com.tr 


GEREK ofislerimizde iş amaçlı, gerek evlerimizde eğlence amaçlı bilgisayar başında ne kadar zaman harcadığımız düşündünüz 
mü? Şayet bilgisayarların hiç kullanılmadığı bir işte çalışmıyorsanız ortalama 8 saatlik mesainizin 5-6 saatini işyerinizde 
monitörlere bakarak geçiriyor olabilirsiniz. Eve geldiniz ve yorgunluğunuzu atmak için DVD veya DivX film izlemek isterseniz, 
monitör karşısında geçireceğiniz zamana fazladan birkaç saat 
daha eklemiş olacaksınız. Uyumak, yemek gibi temel ihtiyaçlarımız dışında harcadığımızı zamanın büyük bir kısmını monitör 
ekranına bakarak geçiriyoruz. Gün boyunca monitörlere baktığımıza göre gözlerimize iyi bakacak doğru monitörü seçmek hakkı- 
MIZ. İşin doğrusu monitör satın alırken ince eleyip sık dokumak 
her kullanıcıya önerilmesi gereken bir davranış. Bilgisayar kullanıcılarının büyük çoğunluğu katot ışın tüplü monitörlere çoktan 
veda etmiş olduğunu varsayarak bu ay LCD monitör seçimi konusuna değiniyoruz. Monitörlerle ilgili ihtiyaçlarımızın belirlenmesi işin ilk aşaması olarak karşımıza çıkıyor. Bilgisayarınızda 
en çok hangi işleri yapıyorsunuz sorunun cevabını bulmak çok 
önemli. Örneğin ev için satın aldığınız bir bilgisayarınız var ve çogunlukla bu bilgisayarı oyun oynamak ve film izlemek için kullanıyorsunuz. Bu durumda size ekran parlaklığı ve kontrastı yüksek 
bir monitör uygun olacaktır. Tercihen dijital kontrast geliştirme 
özelliğine sahip olması bu gibi multimedya uygulamalarında iyi 
sonuç verir. Kafasını excel tablolarından kaldıramayan bir muha- 


sebeci olduğunuzu varsayalım. Size uygun olan monitör çalışacağınız tablodaki hücrelerin büyük çoğunluğunu gösterebilecek 
yüksek çözünürlüklü tercihen büyük ekranlı bir monitör olacaktır. 
Bilgisayarınızda ofis çalışması yaparken dikkat edilmesi gereken 
önemli bir konu da çalışmanız uygun ışık şiddetinin ayarlanması. 
Filme ve oyun için kullanılan yüksek parlaklık şiddetleri (örnegin 300 kandela ve üzeri) Excel ve kelime işlemciler gibi uzun 
süreli ofis çalışmalarında gözleri yorabilmektedir. Yüksek parlaklıktaki ekrana uzun süreli bakmak göz stresi ve göz kuruması 
gibi geçici rahatsızlıklara yol açabiliyor. Bilgisayar kullanıcısının 
çalışmasına en uygun parlaklık düzeyini vakit kaybetmeden seçip 
uygulayabilmesi çok önemli. İşte bu aşamada monitör üzerinde 
kolay erişilebilir bir noktaya yerleştirilmiş ışık profil seçisi adeta 
hayat kurtarıyor. Elektronik posta çevrimiçi sohbet gibi elektronik 
iletişim ihtiyaçlarınızın yanı sıra internette sörf yapmak ve zaman 
zaman kelime işlemci yazılımlarda dokuman hazırlamak için 
bilgisayar kullandığınızı varsayalım. Bu durumda 16:9, 16:10 
gibi geniş oranlı ekran veya 1920x1200, 1680x1050 gibi yüksek çözünürlüklü bir monitör kullanmanız gerekli değildir. Web 
sayfalarının hemen hemen tümünü en iyi şekilde göstermek için 
4:3 oranlı 1280x1024 çözünürlüklü bir monitör yeterlidir. Çok 
yüksek parlaklık seviyeler gözü yoracağından internet ve ofis yazılımları için parlaklık konusunda iddialı olamayan giriş seviyesi 
bir LCD monitör iş görecektir. 


Hyundai 
X93W 


MONİTÖRLERİN gözümüzü için değerini 
bilen kullanıcılar monitörlerini seçerken 
gözlerini dört açıyorlar. Kalitesi ve fiyatıyla 
rüştünü ispat etmiş Kore markası Hyundai, Türkiye'de monitör satın alırken kullanıcıların ilgi gösterdiği markalar arasında. 
Bu ay 400 YTL altı LCD monitör testimize 
19 inç geniş ekran Hyundai X93W LCD 
monitör katılıyor. Ekrandaki parlak ve 
karanlık bölgelerin daha keskin bir farkla 
görüntülenmesini sağlayan yüksek kontrast ürünün özellikleri arasında yer alıyor. 
Monitörün kontrast oranı 1000:1. 


286,03 YTL 


Firma: Multimedya 


Puan 


Neovo 
K-A19 


SEKTÖRE NeoV crystal optik filtreli koruyucu ekran camı teknolojisini kazandıran AG 
Neovo firması bu ay testimize Neovo K-A19 
monitörüyle katılıyor. AG Neovo firmasının 
bütçe serisindeki bu ürününde griden griye 3 ms piksel tepki süresini destekliyor. 
850:1 karşıtlık oranı bütçe kategorisi bir 
monitör için kabul edilebilir seviyede. Küçük ve derli toplu tasarıma sahip ürün VESA 
uyumlu LCD kolu ve duvar montaj aparatlarıyla hemen hemen tüm mekânlara sorunsuz yerleştirilebiliyor. Panelin çözünürlülüğü 
1440x900 piksel. 


274,70 YTL 


Firma: Multimedya 


400 YTL ALTI LCD MONİTÖRLER 


Hyundai ” 
N9OW (N9OWA 


HYUNDAI!'nin testimizdeki diğer temsilcisi de Hyundai N9OW 19 inç geniş ekran 
LCD monitör. Üründe nokra aralığı 0.28 
mm olan pikseller kullanılmış. 1440x900 
doğal çözünürlüğünü destekleyen üründe 
16:9 oranlı panel yer alıyor. Üründe 65 ve 
75 Hz'lik video giriş frekansları destekleniyor. 300 kandelalık parlaklık ve 800:1'lik 
kontrast oranı üründe destekleniyor. 
520x484x137 mm ölçülerindeki monitörün ağırlığı sadece 4.4 kg. 5 ms'lik düşük 
piksel tepki süresi sayesinde hareketli görüntü geçişlerinde netlik kaybı olmuyor. 


281,78 YTL 


Firma: Multimedya 


Puan 


W2252T1a 


DOĞAL kontrast oranı 700:1 olan LG 
W22521G monitörde dijital kontrast geliştirme teknolojisi destekleniyor. Dijital kontrastla 
ürünün destelediği kontrast oranı 10000:1'e 
yükseliyor. Yatay ve düşey eksende 170 derecelik izleme açsını destekleyen monitörün 
beklide en dikkat çekici özelliği görüntülere 
fotoğraf efektleri uygulayabilmesi. Üründe 
görüntüleri siyah beyaza dönüştürme Sepia 
ve Gaussian Blur gibi fotoğraf efektleri destekleniyor. Ürün ölçek değiştirerek görüntüleri büyüten “EZ zooming” adı verilen bir 
yakınlaştırma özelliğine sahip. 


399,45 YTL 


Firma: Boğaziçi 


Philips li 
190CW 19 inç wide 


METRİK ölçü birimiyle 48.1 santimlik 
(19 inçlik) Philips 190CW LCD monitör, 
hem masanızdaki derli toplu şık görüntüsü 
hem de uygun fiyatıyla pek çok kullanıcının gönlünü fethedecek özelliklere sahip. 
1000:1'lik kontrast oranı ilk bakışta çok 
çarpıcı bir değer gibi görünmemekle birlikte ofis ve öğrenci bilgisayarları için kabul 
edilebilir seviyenin oldukça üstünde. 300 
kandelalık parlaklık değeri ve 5 ms'lik piksel tepki süresi oldukça etkileyici. Bu tipik 
tepki süresinin griden griye ölçülmüş değeri 
2 ms kadar düşük olabiliyor. 


Firma: Philips Türkiye 


Puan 89 


943 NWX 


ENERGY STAR sertifikalı ürün 34 W'lik düşük güç tüketimiyle dikkat çekiyor. Son yıllarda LCD tasarımlarında sıkça boy gösteren 
parlak siyah renk Samsung 943 NWX LCD 
monitörde kullanılmış. Ürün dijital karşıtlık 
geliştirme teknolojisiyle görüntüdeki parlak 
objeleri daha parlak karanlık objeleri daha 
karanlık görüntüleyebiliyor. Tipik kontrast 
oranı 1000:1 olan LCD panelinin kontrast 
oranı bu teknolojiyle 8000:1'e yükseltiliyor. 
1440x900 piksellik doğal çözünürlüğü destekleyen 48.1 santimlik ekrana sahip bu LCD 
monitörün parlaklık derecesi 300 kandela. 


322,84 YTL 


Firma: Kont, Koyuncu 
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CMV-946A 


MONİTÖRE video girişi sadece 15 iletkenli analog D-sub üzerinden yapılıyor. 
472x381x210 mm ölçülerindeki Chimei 
LCD monitör sadece 4.65 Kg ağırlığında. 
2006 yılında IF ve Reddot tasarım ödüllerini 
alan monitör siyah renk sade görümüyle ilgi 
topluyor. Griden griye 2 ms piksel tepki süresine sahip üründe 1440x900 piksel doğal 
çözünürlük destekleniyor. 19 inçlik monitörün piksel aralığı 0.28 mm. Ürünü 100x100 
mm'lik duvar askı ile duvar sabitlemek mümkün. Çalışırken 43 W güç tüketimi gerçekleştiren ürün beklemede 2 W harcıyor. 


304,15 YTL 


Firma: Çözüm 


Puan 84 


1-820 DVI 20.1 inç 


KDV dâhil 400 YTL fiyatın altındaki monitörler testimizde 19 inç monitör sayısı büyük 
çoğunlukta ancak Inca'nın test merkezimize 
konuk olan monitörü 20.1 inçlik paneliyle bu 
guruptan arılıyor. 1680x1050 piksellik yüksek çözünürlüğüyle 1440x900 piksellik 19 
inç monitörlerden daha başarılı. KDV dahil 
310 YTLik fiyat etiketi 19 inç üzeri bir monitör için oldukça uygun fakat 14 YTL farkla 
22 inçlik Inca IL-822A DVI monitörü tercih 
etmek de mantıklı görünüyor. Griden griye 2 
ms'lik piksel tepki süresiyle oyun ve filmlerde 
akıcı ve net görüntü sağıyor. 


310,10 YTL 


Firma: Pasifik Bilgisayar 
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400 YTL ALTI LCD MONİTÖRLER 


Chimei “MEĞINE» 
CMV-223A 


CHIMEI CMV-223A monitör TCO 2003 
sertifikasının yanı sıra Windows Vista uyumluluk sertifikasına sahip. 22 inçlik ekranı 
1680x1050 piksellik doğal çözünürlüğü 
destekliyor. Energy Star sertifikalı ürünle birlikte 100x100 mm'lik vesa uyumlu duvar 
montaj kitleri kullanılabiliyor. Metrekare başına 330 kandela ışık üreten paneli 800:1 
doğal kontrasta sahip. Yatay düzlemde 170, 
düşey düzlemde 160 derecelik izlem açısını 
destekleyen monitörün piksel tepki süresi 5 
ms. 16.2 milyon farklı rengi görüntüleyebilen monitörde kensington kilidi mevcut. 


Firma: Çözüm 


KTC 
W90085 


TÜRKİYE donanım piyasasında Infronic güvencesiyle satışı başlayan KTC monitörler 
Shenzhen KTC Technology Company isimli 
şirketin ürünü. Çin'in başarılı özel ekonomi 
bölgesi Shenzhen, Hong Kong'un hemen kuzeyinde yer alıyor ve adeta ikinci bir Hong 
Kong olmaya aday. KTC'nin test merkezimize 
konuk olan monitörü 1440x900 doğal çözünürlüğü destekleyen 19 inç panel kullanıyor. 
5 ms piksel cevap süresine sahip monitörün 
150 derecelik yatay, 135 derecelik düşey 
izleme açısının fazlaca geniş olduğunu söylemek güç. 15 iletkenli D-sub kullanılıyor. 


Firma: Infronic 


Inca 
1L-822A DVI 


INCA 1L-822A monitörü 324,26 YTL'lik uygun fiyatıyla 400 YTL altında 22 inç ekran 
ebadı sunan avantajlı ürünler arasında. 16,7 
milyon renk desteğine sahip üründe nokta 
aralığı 0.282 mm olan LCD panel kullanılıyor. TCO'03 ve EPA (Energy Star) sertifikalarına sahip monitör yatay ve düşey eksende 
160 derecelik izleme açısını desteklemiyor. 
1000:1'lik doğal kontrast oranını destekleyen 
paneli metrekare başına 300 kandelalık ışık 
üretebiliyor. Ön panele gizlenmiş yüksetticili 
stereo hoparlörleri ve DV! video girişi Inca IL- 
822A DVI monitörün artıları arasında. 


324,26 YTL 


Firma: Pasifik Bilgisayar 


KTC 
W2208S 


77,000 metre kare alanda 1993 yılında kurulan KTC monitör üretim tesislerinden test 
merkezimize konuk olan diğer bir ürün, 22 
inç geniş ekran KTC W2208S LCD monitör. 
60 Hz tazeleme oranıyla 1680x1050 doğal 
çözünürlüğü destekleyen üründe yer alan panelin piksel aralığı 0.282 mm. 15 iletkenli 
D-sub analog video sinyal girişi kullanılıyor. 
Dâhili güç adaptörüne sahip ürün çalışırken 
48 W güç tüketiyor. Ürünün parlaklık derecesi 300 kandela ve 800:1'lik kabul edilebilir bir karşıtlık oranını destekliyor. Üründe 
yansımasız ekran kaplaması kullanılmış. 


366,74 YTL 


Firma: Infronic 


AOC m, 
22165W 
ÜLKEMİZDE Logosoft güvencesiyle teknoloji marketlerin raflarına ulaşan AOC markalı 
monitörlerden bu ay 2216SW modeli ürününü test merkezimize misafir ettik. Ürünün 
doğal çözünürlüğü 1680x1050 piksel. AOC 
monitörlerinin yetkili servisleri İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa illerimizde bulunuyor ve 
Logosoft 3000:1 dijital kontrastlı bu ürüne 3 
yıl garanti veriyor. Arıza halinde Türkiye'nin 
neresinde olursanız olun anlaşmalı kargo 
şirketlerince AOC monitörlerin teknik servise 
geliş-gidiş işleminin ücretsiz yapılacağını Logosoft yetkilileri taahhüt ediyor. 


Firma: Logosoft 


Acer 
X223W0b 


VİDEO giriş sinyalini 15 iletkenli analog 
D-sub üzerinden alan ürün yüksek kontrast 
oranıyla dikkat çekiyor. 300 kandela parlaklık şiddetine sahip monitörün desteklediği 
karşıtlık oranı 2500:1. TV yayınlarını ve film 
izlerken, yüksek kontrast oranının özellikle görüntü kalitesine yararlı büyük oluyor. 
Bu nedenler Acer X223WGb monitörü bazı 
teknoloji marketlerde TV kutularıyla birlikte 
pazarlandığı da oluyor. Ürünün 22 inçlik geniş erkan paneli düşey eksende 160, yatay 
eksende 170 derecelik izleme açısını destekliyor. Desteklediği çözünürlük 1680x1050. 


399,89 YTL 


Firma: Infronic 


400 YTL ALTI LCD MONİTÖRLER 


BenO 
G9OOWA 


BENG G9OOWA monitörün desteklediği 
en yüksek parlaklık derecesi 300 kandela. 
Ürünün 5 milisaniyelik piksel tepki süresi 
gerçek zamanlı üç boyutlu oyunlar ve hızlı 
değişen film sahnelerini görüntülemek için 
yeterli. 40 W'liık güç tüketimiyle testimizdeki 
tutumlu monitörler arasındaki yerini alıyor. 
Kontrast oranı 700:1 olan monitörün piksel 
aralığı 0.282 mm. Yüksek renk gamutu elde 
etmek üzere üründe Senseye-- photo görüntü 
iyileştirme teknolojisi kullanılıyor. Bu özellik 
G serisi monitörlerde en gerçekçi görüntüyü 
elde etmenizi sağlıyor. 


308,68 YTL 


Firma: Koyuncu, Penta 


Puan 85 


Aidata 
Al937/AW 


GENİŞ ekran 19 inç a-Si TFT aktif matris LCD 
panelin görüntüleme alanı 410.4x256.5mm. 
VESA'nın DDC1/2B standardını destekleyen 
monitör tak çalıştır özelliğine sahip. Kullanıcı 
dostu kontrol paneli ürünün ayarlanmasını 
ve farklı kullanıcılara göre kişiselleştirilebilmelerini kolaylaştıran özelliklere sahip. Ürünün akıllı otomatik ayarlama özelliği analog 
video giriş sinyaline en uygun ve net ayarları 
yapabiliyor. 0.285x0.285 mm nokta aralığını destekleyen panelinin desteklediği en yüksek doğal çözünürlük 1440x900. Monitörün 
piksel tepki süresi 5 ms. 


295,94 YTL 


Firma: Aidata 


Acer 
P193W 


Monitörde CrystalBrite adı verilen parlak 
ekran kaplama teknolojisi kullanılmış. 16.2 
milyon rengi destekleyen 19 inçlik panelin 
nokta aralığı 0.284 mm. Doğal çözünürlüğü 
1440x900 piksel olan monitörün desteklediği en yüksek tazeleme hızı 75 Hz. Tepki 
süresi 5 ms olan panel 160 derecelik izleme 
açısını destekliyor. 449x377x182 mm'lik 
ölçüleriyle derli toplu bir görüntü sergileyen 
ürün 100x100 mm'lik Vesa duvar montajına 
uygun. Çalışırken 50 W'lik güç tüketimi gerçekleştiren ürün diğer 19 inç monitörlere kıyasla güç konusunda pek tutumlu sayılmaz. 


395,06 YTL 


Firma: Infronic 


Aidata 
AI223/AW 


INTELİn geliştirdiği HDCP (High-bandwidth 
Digital Content Protection) dijital kopyalama 
denetim ve içerik koruma protokolü Aidata 
AI2237AW monitörde destekleniyor. HDCP 
özelliğini destekleyen ekran kartlarını Aidata 
monitörle kullanarak bilgisayarınızda Blu- 
Ray filmlerin keyfini çıkarmanız mümkün. 
75x7/5mm ölçülerinde VESA FPMPMI standardı duvar askısıyla uyumlu ürünü duvara 
monte ederek masanızda yerden tasarruf 
sağlayabilirsiniz. 1680x1050 piksel çözünürlüklü ürün testimizin en ince çerçeveli 
monitörü. Çoklu yapılandırmaya uygun. 


Firma: Aidata 
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küpe olacak tavsiyelerimizi 


Nusret ERTURAN / nusret©oPCnet.com.tr 


İNSANLIK tarihi boyunca teknolojide dur 
durak bilmez gelişme yaşandı ve yaşanıyor. 
Bazı teknolojiler medeniyetimizde büyük 
değişim gerçekleştirdiği ve iz baktığından 
teknolojik devrim niteliğindedir. Örneğin 
sanayi devrimi veya atom çağı insanlık 
tarihinde önemli yere sahiptir. Yakın teknoloji tarihimizde Bilgisayar çağı yaşandığı 
da sıkça konu edilir. Yaşadığımız dönemi 
sadece bilgisayar çağı olarak nitelendirmek bence tek başına yeterli değildir. Günümüze iletişim ve bilgisayar çağı demek 
bence daha uygun. Bilgi işleyen bir cihaz 
olarak 50'li, 60'lı yıllarda önem kazanan 
bilgisayarların eskiden çevrim içi olmaması kabul edilebilir bir şeydi. Ancak günümüz kullanıcısı çevrim içi olmayan bilgisayarları hor görmekten kendini alamıyor. 
İletişimin veri işlemekten bile daha önemli 
olduğu günümüzde genç yaşlı herkes bilgisayarları bir iletişim aracı olarak kullanıyor. Forumlar, bilgi paylaşım ve arkadaşlık 
siteleri, elektronik posta, video konferans 
ve anlık mesajlaşma yazılımları bilgisayar 


kullanıcılarının iletişimini sağlıyor. Internet 
erişiminin yaygınlaştığı son yıllarda bilgisayar iletişimiyle ilgili aksesuarlar teknoloji 


marketlerin raflarında daha çok aranır hale dinleme sağladığı gibi konuşmaya odak- 


geldi. Görüntülü sohbetler için web kameraları, mikrofonlu kulaklıklar, VolP özelliğini destekleyen klavyeler, VolP telefon 
ahizeleri gibi birçok donanım ülkemizde 
satışa sunulmuş durumda. Windows Live 
Messenger yazılımı üzerinden gerçekleşen 
sesli ve görüntülü görüşmeler Internet kafe 
müdavimlerinin video oyunlar oynaması gibi sıkça gerçekleştirdiği bir aktivite. 
Durum böyle olunca mikrofonlu kulaklıklar internet kafelerdeki bilgisayarların en 
vazgeçilmez donanımları arasında yer alıyor. Bilgisayar başında arkadaşlarıyla laflamak isteyen kullanıcılar için mikrofonlu 
kulaklıkların önemi çok büyük. Evde veya 
Internet kafe ortamında sadece bilgisayar 
başındaki arkadaşının sesini duymak isteyenlerin tercihi mikrofonlu kulaklık setleri 
oluyor. Konuşmalarınızın size özel olmasını 
sağlayan mikrofonlu kulaklık setlerinin ses 


izolasyonu sağlayanları bile mevcut. Dış 
ortamdan gelen sesleri engelleyen “noise 
cancelling” özellikli kulaklıklar daha iyi 


lanmanızı sağlıyor. Son yıllarda internetin 
erişiminin hızlanması ve online oyunlardaki gelişim sayesinde oyun deneyimi yeni bir 
boyut kazandı. Eskiden oyunlarda önceden 
belirlenmiş komutlarla veya klavye üzerinden yazışarak haberleşen oyuncular artık 
mikrofonlu kulaklıkları kullanıyorlar. Mikrofonlu kulaklıklarla takım arkadaşlarıyla 
haberleşirken oyuncular sadece kontrollere 
odaklanabiliyor. Takım halinde oynanan 
FPS (first person shooter) oyunlardaki 
mikrofonlu kulaklık kullanımı oyuncuların 
isabet başarısını fark edilir biçimde arttırıyor. Takımlarının daha iyi haberleşmesi ve 
organize olabilmesi de mikrofonlu kulaklık 
setlerinin sağladığı başka bir katma değer. 
Gerek müzik dinlemek gerek iletişim için 
kullanabileceğiniz bu çok yönlü donanımların en iyilerini bu test ay merkezimizde 
konuk ettik. 


Philips 
SHM1900 


HAFİF malzemeden üretilmiş 208 gramlık kulaklık uzun süreli kullanımda büyük 
rahatlık sağlıyor. Kulakları içine alan geniş 
yastıkları kulakların ezilmesini engelliyor. 
Mikrofonun net biçimde ses almasını sağlayacak konumlandırma mikrofonu kulaklığa 
bağlayan hareketli mekanizma üzerinden 
yapılabiliyor. Uzun süreli kullanımda daha 
yüksek konfor sağlamak üzere kullanıcının 
kafa ölçüsüne göre kulaklık kişiselleştirilebiliyor. Kulaklığın sağ ve sol hoparlörlerin 
birleştiren bandın uzunluğu değiştirilerek 
kişiselleştirme yapılabiliyor. 

19.90 YTL 


Firma: Philips Türkiye 
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B 


Creative 
HS-450 


CREATIVE HS-450, neodim mıknatıs kullanan 40 mm'lik hoparlöre sahip olmakla birlikte uygun fiyat aralığında yer alması özelli- 
8iyle dikkat çekiyor. Oldukça basit çizgilere 
sahip tasarımı ve hafif oluşu sayesinde her 
yere yanınızda götürebileceğiniz bir mikrofonlu kulaklık seti. Ürün sadece 145 gram. 
Empedansı 32 ohm olan ürün 105 dB/mW 
hassasiyete sahip. Hat üzeri ses kontrol Ünitesi kullanan üründe mikrofon ses kesme 
anahtarı bulunuyor. Böylece video oyunlarını 
en heyecanlı yerinde dikkatiniz dağılmadan 
sesle ilgili ayarları yapabiliyorsunuz. 


56.14 YTL 


Firma: Kont, Koyuncu, Multimedya 
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MİKROFONLU KULAKLIK SETLERİ 


Philips 
SHM6100 


BOYUNBANDI tipinde tasarlanmış Philips 
SHM6100 mikrofonlu kulaklık seti bu özeliği sayesinde kullanıcısına en yüksek konforu sağlıyor. 32 mm'lik neodim hoparlör 
sürücüleri kullanan üründe bas sesler için 
hava boşlukları yer alıyor. Eğilebilir malzemeden üretilmiş mikrofon kolu sayesinde 
alıcının sesi en iyi yakalayacağı noktayı bulmak çok kolay. VolP uygulamaları için biçilmiş kaftan olan ürünle PC'nize kuracağınız 
Sabancı Telekom MPLS VPN, Süperonline 
Alo!Center, Mor-tel jazz yazılımıyla VolP 
servislerini kullanabilirsiniz. 


29.90 YTL 


Firma: Philips Türkiye 
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Creative 
HS-600 


KULAKLIK setlerini kafa ölçünüze göre 
kişiselleştirebileceğiniz ayarlar oçoğunlukla kafa bandının üzerinde olur. Creative 
HS-600 kulaklık setinde bu ayar dairesel 
kulaklık kapsülleri üzerine yerleştirilmiş. 
Kulaklık yastıkları kadife kaplı süngerden 
üretilmiş ve konforunuz için aynı malzeme 
kafabandında da yer alıyor. Ürün, VolP ve 
PC eğlencesi için uygun bir çözüm. Ürünle 
Skype ve MSN live Messenger görüşmeleri 
yapabilirsiniz. Çevirim için oyunlarda takım 
arkadaşlarınızla konuşabilir rakipleriniz yanıltabilir veya kızdırabilirsiniz. 


37.42 YTL 


Firma: Kont, Koyuncu, Multimedya 
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Creative 
Fatallty 


PROFESYONEL oyuncu Fatality'nin adını 
taşıyan bu mikrofonlu kulaklık setinde tüm 
detaylar Fatality'nin adında yakışır biçimde 
düşünülmüş. Kadife kaplı kulak yastıkları kulakları ezmeyecek ve terletmeyecek 
malzemeden üretilmiş. 105 dB/mW ses 
duyarlılığına sahip Creative Fatallty mikrofonlu kulaklık seti test merkezimizde misafir 
ettiğimiz güçlü ürünler arasında yer alıyor. 
Gürültü izolasyon özelliğine sahip kondansatör mikrofonu 100Hz ile 18 kHz arasındaki frekanslarda etkin. 2.5 metre kordonu 
oksijensiz bakırdan üretilmiş. 


41.4 YIL 


Firma: Kont, Koyuncu, Multimedya 
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Sennheiser 
PL 35 USB 


YÜKSEK kaliteli kulaklıklarıyla ün yapmış 
Alman Sennheiser firmasının her fiyat aralığına ürünün buluyor. Sennheiser PC 35 
USB mikrofonlu kulaklık seti bütçe sınıfı bir 
ürün. Uygun fiyatlı olmakla birlikte aksesuarlar konusunda oldukça cömert. USB ses 
kartı tümleşik olan üründe 3.5 mm'lik ses 
ve mikrofon girişleri yer almıyor. Ürün, internet telefonu uygulamaları ve ses çıkışı bulunmayan bilgisayarlar için ideal. Ses seviye 
kontrolü sayısal olan üründe ses seviyesi artı 
eksi tuşlarıyla alçaltılıp yükseltiliyor. Kontrol 
ünitesinde telefon kapama tuşu bulunuyor. 


108.63 YTL 


Firma: Bircom 
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Sennheiser 
PE 33U 


SENNHEISER'in PC'lerle kullanım için tasarladığı mikronlu kulaklık serisinin en üst 
ürünü olan Sennheiser PC 350 özellikle 
oyun meraklılarının seveceği türden bir donanım. Üründeki kapalı tip dairesel kulak 
kapsülleri pasif ses izolasyonu sağlıyor. 32 
desibele kadar pasif azaltma sağlayan bu tasarım çevresel gürültünün dinlediğiniz müziği 
veya oyundaki efektleri bozmasını engelliyor. 
Sennheiser'in patentli “Duofol Diaphragm” 
teknolojisi kulak kapsülü içinde yansıyan ses 
dalgalarının hemen hemen tümünü silerek 
daha kusursuz ses deneyimi sağlıyor. 


304.04 YTL 


Firma: Bircom 
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G 


Microsoft 
LifeChat LX-3000 


WINDOWS Live Messenger kullanıcısıysanız 
ve bu yazılımın tüm özelliklerini destekleyen 
bir mikrofonlu kulaklık seti arıyorsanız Microsoft LifeChat LX-3000 alışveriş listenizin 
kesinlikle başında yer almalı. USB arabirimli 
üründe Windows Live arama tuşu bulunuyor. Kulak kapsüllerinde imitasyon deri kaplı 
sünger yastıklar kullanılmış. Üründe ne pasi 
nede aktif gürültü engelleme teknolojisine 
yer verilmediği halde kapsül yastıkları önemli ölçüde gürültü kesebiliyor. Hat üstü kontrol 
ünitesinin panelinde iki tuşlu ses seviye denetim ve mikrofon kesici tuşları bulunuyor. 


56.14 YTL 


Firma: Arena, Index, Logosoft 
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Sennheiser 
PC 166 USB 


HEM analog hem de dijital kulaklık olma 
özelliğine sahip ürününle birlikte USB arabirimli küçük bir ses kartı geliyor. USB üniteye 
3.5 mm'lik iki jack ile bağlanan analog kulaklık kullanıcı tercihine bağlı olarak analog 
veya dijital olabiliyor. Ürünün kulak kapsülleri konforlu bir kullanım sağlamak üzere 
kadife kaplı süngerden üretilmiş yastıklarla 
desteklenmiş. Gürültü filtreleme özellikli 
mikrofonunun frekans aralığı 80 ile 15,000 
Hz. Ürünle gelen aksesuarlar arasında mikrofon ucuna takabileceğiniz süngerden üretilmiş rüzgar filtresi bulunuyor. 


231.51 YIL 


Firma: Bircom 
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Microsoft 
LifeChat LX-2000 


MICROSOFT LifeChat LX-2000, ensebandı kullan tipte bir mikrofonlu kulaklık seti. 
Ensebandı tipi kulaklıkların çoğu esneyen 
malzemeden üretilirler ve katlanabilir özelliğe sahip değildir. LifeChat LX-2000 hem 
esnek hem de katlanabilir özellikte. Bu 
özellik hafif tasarımlı ürünün taşınabilirliğini 
kolaylaştırıyor. Ürünün perakende kutusunda 
Microsoft logolu şık bir taşıma kesesi çıkıyor. 
Dikey düzlemde hemen hemen 200 derece 
dönebilen mikrofon kolu, esnek oluşu sayesinde sesi en iyi alabileceği biçimde kolayca 
konumlandırılabiliyor. 


41.74 YTL 


Firma: Arena, Index, Logosoft 
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Sennheiser 
FC ISI 


SENNHEİSER firmasının analog PC kulaklıkları arasında yer alan Sennheiser PC 131, 
kafabandı tipinde bir ürün. Sennheiser PC 
131'in gürültü giderici özellikli mikrofonu sesin net iletilmesini sağlayacak özellikle internet telefonu uygulamalarında çok işe yarıyor. 
Frekans arlığı 30 Hz ile 18 kHz aralığında- 
ki kulaklık 32 ohm'luk empedansa sahip. 
Ucunda süngerden üretilmiş rüzgar filtresi 
olan mikrofon 80 ile 15,000 Hz frekansları arasında etkin çalışıyor. 3.5 mm'lik jackla 
bilgisayara bağlanan ürün 119 desibel gibi 
yüksek bir hassasiyet derecesini destekliyor. 


61.32 YIL 


Firma: Bircom 
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Speedlink 
Keto2 


SPEEDLINK Keto2'nin mikrofonu dikey düzlemde 320 derece dönebiliyor ve bu sayede 
kulaklık çift yönde de kullanılabiliyor. Skype, 
MSN ve Yahoo Messenger Internet iletişimi 
konusunda başarılı ürünün müzik performansı kabul edilebilir ölçülerde. İmitasyon 
deri kaplı süngerden üretilmiş kulaklık yastıkları başarılı ancak kulak kapsülleri kulağı 
tümüyle içine almadığı için uzun soluklu kullanımda rahatsızlık verebiliyor. Ürünü Ventrilo veya Teamspeak gibi oyun içi iletişim yazılımlarıyla kullanabilir çevrim için oyunlardan 
aldığınız keyfi katlayabilirsiniz. 

18.30 YIL 


Firma: Multimedya 


MİKROFONLU KULAKLIK SETLERİ 82 


Speedlink 
Thebe2 


SPEEDLINK, dünyaca ünlü oyun turnası 
WCG (World Cyber Games)'ye resmi sponsor olmuş markalardan birisi. Oyun kontrol 
cihazları ve oyunla ilgili donanımlarda tecrübe sahibi firmanın Speedlink Thebe2 modeli 
mikrofonlu kulaklık seti bu ay test merkezimize konuk oluyor. Kulağı içine alan geniş kulak 
kapsülleri ve imitasyon deri kaplı yumuşak 
sünger yastıkları sayesinde ürün konforlu 
kullanım sağlıyor. Hat üzerine yerleştirilmiş 
potansla kulaklığın ses seviye denetimi gerçekleştiriliyor. Üründeki mikrofon ve kulaklık 
jackları altın kaplama. 


24.88 YTL 


Firma: Multimedya 
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Logitech 
ClearChat Comfort USB 


VOIP ve PC eğlencesi için ideal bir mikrofonlu kulaklık olan Logitech ClearChat Comfort 
USB ile Türkiye ve yurt dışındaki VolP hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Ürün sadece 
USB arabirimi üzerinden çalıştığından sistem 
gereksinimleri arasında bilgisayarınızda boş 
USB girişi olması gerektiğini hatırlatmalıyız. 
ClearChat Comfort USB kulaklık Windows 
2000, XP, Vista işletim sistemlerinin yansıra 
Mac OS X 10.2.8 veya üzeri işletim sistemlerini de destekliyor. Gürültü kesen mikrofonu 
internet telefonu kullanırken sesinizin daha 
anlaşılır biçimde karşıya gitmesini sağlıyor. 


69.96 YTL 


Firma: Logosoft, Mersa Sistem, Penta 
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Speedlink 
Medusa Stereo 


SPEEDLINK firmasının Medusa Stereo tam 
boyutlu mikrofonlu PC kulaklığı büyük kulak 
kapsülleri ve yüksek kapsül yastıkları sayesinde konforlu kullanım sağlıyor. Kulakları 
ezemeyen bu tasarım çevrimiçi sohbet, film 
ve müzik gibi uzun soluklu PC eğlencesi için 
uygun. Her yöne rahatça bükülebilen mikrofon kolu sayesinde çevrimiçi konferanslarda 
sesinizin karşıya başarıyla gideceğinden emin 
olabiliyorsunuz. Üründe mikrofon ve kulaklık 
için altın kaplamalı 3.5 mm'lik jacklar kullanılmış. Perakende kutusunda 3.5 mm den 
6.3 mm'e çeviren jack adaptörü bulunuyor. 


50.78 YTL 


Firma: Multimedya 
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Logitech 
ClearChat Pro USB 


SKYPE ve MSN Live Messenger gibi çevrimiçi 
sesli iletişim yazılımlarını sıkça kullananların 
işini çok kolaylaştıracak Logitech üretimi bir 
mikrofonlu kulaklık setini bu ay test merkezimize konuk ediyoruz. Adının anlamından da 
anlaşılacağı gibi ürün çevrimiçi sohbetlerde 
net ses sağlıyor. USB arabirimi kullanan ürünü Mac ve Windows ortamında kurmak çok 
kolay. Kulaklığı USB girişine bağladığınızda, 
sürücü veya ek bir yazılım gerektirmeksizin 
işletim sistemince tanınıyor. Üründe mikrofonun etkinleştirilip etkinleştirilmediğini gösteren LED gösterge bulunuyor. 


94.71 YTL 


Firma: Logosoft, Mersa Sistem, Penta 
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Speedlink 
Ganymed 


SPEEDLINK firmasının kafabandı tipindeki 
Ganymed modeli mikrofonlu kulaklık seti 
katlanabilir tasarımıyla dikkat çekiyor. Sol 
kulaklık kapsülü içine gizlenmiş teleskopik 
mikrofon isteğe bağlı olarak dışarı çekilerek 
konumlandırılabiliyor. Katlanarak istenilen 
her yere rahat taşınabilmesi için ürünle birlikte bir taşıma kesesi kullanıcısına hediye 
ediliyor. Hat üzeri ses kontrol ünitesi üzerinde ses ayar potansı ve mikrofon kesicisi mevcut. Aynı ünitede ses rengini değiştiren başka 
bir potans daha bulunuyor. Bu ayar özellikle 
bas sesler üzerinde etkili. 


43.65 YTL 


Firma: Multimedya 
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Logitech 
ClearChat Stereo 


AYARLANABİLİR kafabandı sayesinde Logitech ClearChat Stereo kullanıcısına en uygun ölçülere getirilerek kişiselleştirilebiliyor. 
Dikey eksende hareket ettirilebilen mikrofonunda gürültü giderme özelliği bulunuyor. 
Bu özellik ürünü internet kafe gibi kalabalık 
ortamlarda çevrimiçi sohbetler için ideal 
hale getiriyor. Logitech'in bu analog kulaklığında mikrofon ve kulaklık için 3.5 mmlik 
birer jack kullanılmış. Kulaklığın etkin olduğu frekanslar 20 ile 20,000 Hz arasında. 
Mikrofon için bu değer 100 ile 10,000 Hz 
olarak belirlenmiş. 


33.84 YTL 


Firma: Logosoft, Mersa Sistem, Penta 
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A4 Tech 
HS-23 


TÜRKİYE donanım piyasasında klavye ve 
fareleriyle tanına A4 Tech firması bu ay çeşit çeşit mikrofonlu kulaklık setleriyle test 
merkezimize konuk oluyor. A4 Tech HS-23 
kulaklığın kafabandı esneklik sağlaması için 
paslanmaz çelikten üretilmiş. Kullanıcı konforu adına çelik bandın hemen önünde imitasyon deriden yumuşak bir kuşak kullanılmış. 
Kulaklıkta 32 ohmluk 40 mm çaplı hoparlörler kullanılmış. Üründe kullanılan kablonun uzunluğu 1.8 metre. Mikrofon, mikrofon 
kapatma anahtarı ve ses seviye kontrolü bu 
kablo üzerindeki ünitede yer alıyor. 


14.32 YIL 


Firma: Mascom, Multimedya 
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A4 Tech 
HS-800 


TAM boyutlu üründe frekans aralığı 20 ile 
20,000 Hz olan hoparlörler kullanılıyor. Internet telefonu, video konferans ve medya 
çalar uygulamalarının her biri farklı ses seviyelerinde olabiliyor. Şarkıdan şakıya geçişlerde bile aniden değişebildiğinden ses seviyesinin kolay ulaşılabilir olması çok önemli. 
Kullanıcının elinin rahat ulaşabileceği kablo 
üstü ses seviye kontrolü seviyesinde HS-800 
mikrofonlu kulaklık setinde ses seviye ayarı- 
nın yapılması kolaylaştırılmış. Kulaklığı monitörün kenarına asabilmenizi sağlayacak bir 
askı aparatı ürününle birlikte geliyor. 


20.87 YIL 


Firma: Mascom, Multimedya 
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A4 Tech 
HS-50 


KDV dahil 14,39 YTL'lik fiyat etiketiyle uygun fiyatlı mikrofonlu kulaklık setleri arasında yer alan A4 Tech HS-50 ülkemizde Mascom ve Multimedya bilgisayar güvencesinde 
satışa sunuluyor. Kulak biçimine en uygun 
tasarıma ulaşmak için A4 tech mühendisleri köşeleri yuvarlatılmış dikdörtgen biçimi 
kulaklık kapsülü ve yastıkları bu kulaklıkta 
kulanmış. Ürünün konforunuz arttırmaya 
yönelik başka bir unsur ise imitasyon deri 
kullanılan kalın kapsül yastıkları. Konumlandırılabilir mikrofonu gürültü filtreleme 
özelliğini destekliyor. 


14.39 YTL 


Firma: Mascom, Multimedya 
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A4 Tech 
HS-7P 


MİKROFONLU kulaklıklar konusunda zengin 
çeşide sahip A4 Tech firmasının 11 lira 50 
kuruşluk fiyatıyla her keseye uygun ürünün 
bu ay masaya yatırdık. Ürünün çelik kafabandı hem esneklik hem de estetik kazandırıyor. Bükülebilir mikrofon kolu sayesinde 
kullanıcı sesin en iyi geldiği noktaya mikrofonu konumlandırabiliyor. 20 kHz ile 20 
Hz arasında frekans aralığına sahip üründe 
hat üzeri ses kontrolleri mikrofon susturma 
anahtarı bulunuyor. Üründe 6.5 cm çaplı kulaklık kapsülleri kullanılmış. Kapsül yastıkları 
imitasyon deri ile kaplanmış. 


11.50 YTL 


Firma: Mascom, Multimedya 
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Avec 
OK-880 


ÜRÜNDE kullanılan 2.2 metrelik kabloda 
kumaş kaplama kullanılmış. Kumaş kaplama kablonun esnekliğini arttırdığı gibi dayanıklılığına da önemli ölçüde katkıda bulunuyor. Gizli mikrofona yer veren setle çevrim içi 
sohbetlerde mikrofon kolunu en iyi ses alan 
noktaya çevirmek gibi bir endişeniz olmuyor. 
Kulakları içine alan geniş oval kulak kapsülleri kulağınıza uygulanan basıncı asgariye indiriyor. 8 x 10 cm'lik kapsül yastıkları yüksek 
tasarlanmış ve kadife kumaşla kaplanmış. 
102 desibel duyarlılığa sahip üründe hat 
üstü ses kontrol ünitesi bulunuyor. 


12 YIL 


Firma: Mahmutoğlu Elektronik 


TAM ÖLÇEKLİ KULAKLIK SETLERİ 89 


Avec 
SM-HP270MV 


ÜLKEMİZDE Mahmutoğlu Elektronik güvencesiyle satışa sunulan Avec marka kulaklıklar 
Türkiye donanım piyasasında çeşit zenginliği 
sağlıyor. Bize ulaşan Avec SM-HP270MV 
kafabandı tipinde 40 mm hoparlörlere sahip 
bir mikrofonlu kulaklık seti. Yaygın konuşulan 
dillerle, Türkçe ve İngilizce dillerde hazırlanan Avec markalı ürünlerin kutusunda faydalı uyarılar yer alıyor. Örneğin “Uzun süreli 
yüksek sesle kullanım duyma bozukluğuna 
yol açabilir.” ve “ Trafik güvenliği için araç, 
motosiklet veya bisiklet sürerken kulaklığınızı 
kullanmayınız.”gibi uyarılar kutularda var. 


10 YTL 


Firma: Mahmutoğlu Elektronik 
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Digitus 
DA-10200 


DIGITUS DA-10200 mikrofonlu kulaklık 
seti ilk bakışta Bluetooh kulaklıkları andırıyor. Stereo 3.5 mm'lik kulaklık girişine sahip 
üründe tek kulaklık hoparlörü bulunuyor ve 
mono ses üretiyor. Kulaklıktan ileri doğru 
uzanan esnetilebilir kol mikrofonu sesin en 
iyi yakalanabileceği noktaya konumlandırıyor. Tek taraflı bir kulaklık olması nedeniyle 
üründe sabitleyici bir kulak çengeli kullanılıyor. Digitus DA-10200 mikrofonlu kulaklık, 
insan sağlığına zarar veren maddelerin cihazlarda kullanılmasına sınır getiren Avrupa 
birliğinin çevre standardı RoHS ile uyumlu. 


Firma: Bimel 
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Shiny 

SH-5240 

HİÇBİR rahatsızlık vermeyen ergonomik 
tasarımıyla Shiny SH-5240 benzerlerinden 
farklı bir görünüm sergiliyor. Kulaklık hoparlörüne entegre mikrofonu sesi iyi alabileceği 
ağza yakın mesafede yer alıyor. Kulak askılı 
sabitleme mekanizması uzun soluklu kullanımda bile konfor sağlıyor. Kulaklık askısına 
yer veren bu tip mikrofonlu kulaklık setleri 
çoğunlukla mono özelikte oluyor. Fakat ürünün mikrofonlu kulaklık ünitesine ince bir 
kabloyla bağlı diğer kulak içi sürücüsü kullanıcıya stereo ses deneyimi sağlanıyor. Üründe 2 metrelik arabirim kablosu kullanılmış. 


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Creative 
HS-350 


UYGUN fiyatlı giriş seviyesi bir ürün olmakla 
birlikte Creative HS-350 şaşırtıcı ses berraklığı ile multimedya uygulamalarına uygun 
bir ürün. Müzik, oyunlar, film uygulamalar 
dışında çevrimiçi sohbet, internet telefonu, 
çevrimiçi konferans gibi VolP uygulamalarında ürünü kullanmak mümkün. Gürültü 
engelleyici mikrofonu ile çevrimiçi sohbet 
ve ses kayıtlarında arka plandaki sesleri gidererek iletişiminizin daha anlaşılır olmasını 
sağlıyor. Ürün, kafanıza tam oturan kullanımı 
rahat bir set. Üründe süper ince diyaframlı 
40 mm'lik hoparlörler var. 


17.27 YIL 


Firma: Kont, Koyuncu, Multimedya 


MİKROFONLU KULAKLIK SETLERİ 85 


Inca 
IH-4850 


ÜRÜN KDV dahil 8 lira 50 kuruşlu çok 
uygun fiyatının üzerinde dolgun bas üretiyor. 120 desibellik ses hassasiyetine sahip 
üründe 40 m çaplı hoparlörler yer alıyor. 
Neodim mıknatıs kullanan güçlü hoparlörler kulağa tam oturan kapsüller yardımıyla 
ses sızıntısını asgariye indiriyor. Kulaklığın 
etkin frekans aralığı 20 ile 20,000 Hz. 
Bu frekansların üstü ve altı insan işitme 
sınırının dışında kalıyor. Dayanıklı plastik 
malzemeden üretilmiş kulaklık seti internet kafeler gibi çok kullanıcılı ortamlar için 
uygun. 


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Inca 
IH-4150 


ÜRÜNDE kulağı tümüyle içinde alan tam 
boyutlu kulaklık kapsülleri kullanılıyor. İmitasyon deri ile kaplı kapsül yastıkları yüksek 
tasarlandığından kulakları ezmiyor. Kullanılan malzeme ve kapsül tasarımı ses yalıtımı 
sağlıyor. Yüksek ses seviyelerinde müzik dinlerken ses sızıntısını azaltarak sessiz mekanlarda etraftakilerin rahatsız olmasını engelliyor. 40 mm'lik sürücüye yer veren yüksek 
ses çıkışlı kulaklığın 2 metrelik kablo boyu 
kullanıcısına hareket özgürlüğü sağlıyor. Mikrofon ve kulaklık için iki adet 3.5 mm'lik stereo soket kullanılıyor. 


TAM ÖLÇEKLİ KULAKLIK SETLERİ 93 


MSK-686VR 


FRISBY mikrofonlu kulaklıklar Türkiye donanım piyasasında Comsis bilgisayar güvencesiyle satışa sunuluyor. Kapsüllerin üzerindeki bağlantılardan kolayca kişiselleştirilebilen 
Frisby kulaklıkta kullanıcı konforuna verilen 
önem ilk bakışta göze çarpıyor. En yüksek 
100 mw giriş gerilimi için tasarlanmış üründe 32 ohmluk hoparlörler yer alıyor. Üzerinde hat üstü ses seviye kontrol ünitesi olan 
2.4 metre uzunluğundaki kordonu Frisby 
MSK-686VR kulaklık sahibi kullanıcılara geniş hareket alanı sağlıyor. Mikrofonu gürültü 
önleme özelliğini destekliyor. 


14.39 YTL 


Firma: Comsis 
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Inca 
IH-4670 


MİKROFONLU kulaklık setleri ürün gurubunda bol çeşide sahip Inca markası bu ay 
IH-4670 modeli ile test merkezimize konuk 
oluyor. “Farkı duy sesi hisset” sloganıyla Pasifik bilgisayarın satışa sunduğu kulaklıklar 
güçlü neodim mıknatıs kullanan 40 mm'lik 
sürücüleriyle kullanıcısına dolgun bas ve iyi 
bir ses deneyimi sunuyor. 4,53 YTL'lik fiyatıyla öğrencilerin ve bütçesine önem verenlerin kaçırmaması gereken bir ürün. Kafabandı 
tipinde kulaklık hafif malzemeden üretildiginden dizüstü bilgisayar çantasının içindeki 
demirbaşlardan bir olmaya aday. 


MİKROFONLU KULAKLIK SETLERİ 883 


Frisby 3 


FHP-100 


KULAKLIK kapsülleri üzerinde yer alan 
metalik kısımlar Frisby FHP-100'ün şıklığına şıklık katıyor. İmitasyon deri kaplı büyük 
kapsüllere sahip olması hem konfor hem de 
ses sızdırmazlık yönüyle ürüne katma değer 
sağlıyor. Internet üzerindeki ses uygulamarları için çok uygun olan üründe multimedya 
dosyalarının da başarıyla seslendirildiğini 
gözlemledik. 15 cm uzunluğundaki konumlandırılabilir mikrofon kolu ucuna sünger 
malzemeden bir rüzgar filtresi yerleştirilmiş. 
Bu mikrofonlu kulaklık seti için en yüksek 
güç girişi 50 mW olarak belirlenmiş. 


14.39 YTL 


Firma: Comsis 
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MİKROFONLU KULAKLIK SETLERİ 


IH-4160 


İNTERNET'deki video konferanslar, sesli 
sohbetler, çevrimiçi oyunlar gibi VolP (Voice over İP) uygulamaları için Inca IH-4160 
mikrofonlu kulaklık seti özellikle çok uygun. 
Yüksek kaliteli mikrofonu 20 ile 16,000 Hz 
arasındaki frekanslarda çalışıyor. Üründe 
kullanılan 40 mm'lik güçlü sürücüler artı, 
eksi 3 desibellik sapmayla 120 desibel civarında duyarlılığa sahip. Yüksek bas ses 
üretim kapasitesine sahip sürücüleri düşük 
frekans kanalları alçak seviyelerde kayıt edilmiş MP3 müziğin ses rengini düzeltecek kadar başarılı. 


5.54 YIL 


MİKROFONLU KULAKLIK SETLERİ e 10) 


Frisby 
VMSB-813VR-H-CVT 


FRISBY'nin test merkezimize konuk olan 
MSB-813VR-H-CVT modeli mikronlu kulaklık ensebandı tipinde. Kulakları ezmeyen 
yapısıyla ensebandı tipindeki kulaklıklar kullanıcıların çok tercih ettiği ürünler arasında. 
2.2 metre boyundaki uzun kablosu kullanıcısının hareketlerini sınırlamaması açısından 
başarılı. Hat üstü ses kontrol ünitesinde yer 
alan 3.5 mm'lik girişe kulaklığın 3.5 mm'lik 
jakı bağlanıyor. Mikrofon ve kulaklık jackları ses seviye kontrol ünitesine bağlanıyor ve 
gizli mikrofon olarak da bilinen türdeki ses 
alıcısı bu ünite içinde yer alıyor. 


10.07 YIL 


Firma: Comsis 


MİKROFONLU KULAKLIK SETLERİ 4 


Shiny 
SH-5610 


FİYATINA kıyasla yüksek kalite sunan 
Shiny SH-5610 mikrofonlu kulaklıklarda 40 
mm'lik sürücüler kullanılıyor. Sürücüler büyük olmasına rağmen kapsüllerin derli toplu 
tasarımı bu kulaklık setinin taşınabilirliğini 
arttırıyor. Empedansı 32 ohm olan sürücüler 
için belirlenmiş en yüksek giriş gücü 30 mW. 
16 cm uzunluğunda konumlandırılabilir mikrofonu en uygun noktaya yönlendirmek olukça kolay. Yüksek seviyede esneklik sağlayan 
kumaş kaplı kablo kullanılmış. Ayrıntılara 
önem verilen üründe 3.5 mm'lik jacklar şeffaf plastik koruyucusu içinde geliyor. 


MİKROFONLU KULAKLIK SETLERİ e 10) 


Frisby 
FHP-85 


KAFABANDI tipindeki Frisby FHP-85 mikrofonlu kulaklık setinin kapsüllerinde düz 
sünger yastıklar kullanılmış. En üst konfor 
düzeyini hedefleyen bu sade tasarım üretim 
maliyetini de düşürdüğünden Ürüne fiyat 
avantajı sağlıyor. Sert plastik malzemeden 
üretilmiş kafabandında yumuşatıcı dolgu 
malzemesi kullanılmamış. Kulaklığın hafif olması bu durumu telafi ediyor ancak saçı seyrek kullanıcılar uzun süreli kullanımda sert 
plastik kafa bandından rahatsız olabilirler. 
25 mW giriş gücü için tasarlanmış kulaklığa 
uygulanabilecek en yüksek değer 50 mW. 


10.07 YIL 


Firma: Comsis 
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INTEL ATOM 


intel'den 


Ülkemizdeki uygun fiyatlı ilk mini dizüstü bilgisayar 
ailesi olan Asus Eee PC birçok merakı giderdi, ancak 


yanıtlanmayı bekleyen bir soru daha var! 


ASUS'un daha piyasaya çıkmadan efsane olmayı başaran Eee PC ailesi tüm 
dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük 
ilgi gördü. Geçtiğimiz ay biz de test merkezimizde ürün ailesinin “900” modeliyle 
uzun bir zaman geçirme şansını elde etmiştik ve bazı bulgularımızı çözümleyememiştik. Örneğin; bize gönderilen model 
Microsoft'un Windows XP sürümünü içeriyordu ve bu sebepten ötürü 4 GB dahili 
SSD'nin yanı sıra 8 GB harici SSD içeriyordu. Microsoft Windows Vista işletim 
sistemi deneyimlerimiz bu sebeple yarıda 
kaldı; çünkü 8 GB kapasitedeki alan gerçekten de Microsoft Windows Vista için 
yetersizdi. Neyse ki bu kez elimize geçen 
model Linux'lu olan “Eee PC 901” oldu. 
901'in 900'den temel farklılığı Intel'in 
yeni geliştirdiği Atom işlemcileri içeriyor 
olması. 16 GB kapasitede harici SSD'nin 
bulunması da oldukça isabetli oldu tabi, 
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çünkü yazımızın ilerleyen kısımlarında 
yine Microsoft Windows Vista deneyimlerimizi sizlerle paylaşacağız. 


Nedir bu Atom? 

“Atom” Intel'in geliştirdiği yeni bir 
işlemci ailesi; tıpkı Celeron, Pentium, Core, Core 2 ya da Xeon 
gibi. Pentium serisi artık geride 
kaldı denebilir, çünkü Core çekirdeğine sahip olan işlemciler hem performans, hem serinlik, hem de enerji tüketimi açısından çok daha başarılılar. Celeron 
halen uygun fiyatlı masaüstü bilgisayar 
çözümlerini oluşturmaya devam ediyor. 
Sunuculara yönelik olan Xeon'lar konumuzun dışında; gelelim Atom'a. Atom ailesi, 
Intel'in ultra-taşınabilir platformlar için 
geliştirdiği ilk işlemcileri içeriyor. Taşınabilir olan platformlarda hepinizin bildiği 
gibi bugün Pentium-M, Celeron-M, Core 
Duo, Core 2 Duo işlemciler bulunabiliyor. 
Sınıf ultra-taşınabilirliğe döndüğünde, Intel mevcut işlemcilerin enerji tüketimini 
optimize ederek ULV serisini oluşturuyordu. Böylece küçücük ve incecik kasalarda çok daha az ısınan ve az enerji harcayan işlemcilerle karşılaşmak mümkün 
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olabiliyordu. Atom ise başlı başına bir 
mobil işlemci. Planlananlara göre en performanslı olan modeli 4W —şu an için 
bu değer 2.4W seviyesinde- tüketecek, ilerleyen günlerde üretilmesi 
beklenen çift çekirdekli modelde 
de bu değer 8W'a kadar ulaşabilecek. Core ailesinden bir işlemci 
içeren dizüstü bilgisayarlarda bu 
değerlerin 35W'a yakın olduğunu 
belirtmekte fayda var. Silverthorne kod 
adındaki işlemcinin destekçileri ise 945 
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yonga seti ailesinin bir türevi olan 945GC 
/945GMS ve 802.11 b/g standartlarına 
uygun bir kablosuz ağ adaptörü. Kısa zamanda “eski nesil” olmayı başaran Asus 
Eee PC900 ise Intel Celeron-M ULV 353 
işlemci ve Intel 910OGML yonga setinden 
oluşuyordu. 

Atom'un kullanım alanları içerisinde 
PDA'lerden biraz daha gelişmiş taşınabilir bilgisayarlar da hesaba katılmış. Ürün 
yelpazesindeki en uygun fiyatlı ve en giriş 
seviyesi model —tabii ki en düşük performanslı- Z500 olacak. Z500'ün enerji 
tüketimi 0.65W; yani günümüzün çift çekirdekli bir dizüstü bilgisayar işlemcisinin 
yaklaşık 50'de 1'i ya da 4 çekirdekli bir 
masaüstü bilgisayar işlemcisinin yaklaşık 200'de 1'i denebilir. Bu işlemci 800 
MHZ hızında görev yapacak ve 400 MHz 
FSB'yi destekleyecek. 
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BatteryMark'" mam d.0.İ 


Yarılanma süresi 

Asus Eee PC 901'de 6600 mAh'lık bir 
batarya kullanılıyor ve bu yüzden ağırlık 
yaklaşık 100 gr daha artarak 1.1 kg seviyesine gelmiş. Gerçekleştirdiğimiz batar- 


MHZ saat hızında olması, ürünü satın 
almaya niyetli olan birçok kişinin canını 
sıkmıştı; çünkü dizüstü bilgisayarlarda hem AMD, hem de Intel cephesinde 
2.0 GHZ'in üstünde rakamlar telaffuz 


44 ATOM AİLESİNİN ŞİMDİLİK EN TUTUMLU MODELİ OLAN 2500, SADECE 
0.65W GÜÇ TÜKETİMİNE SAHİP BU DÖRT ÇEKİRDEKLİ BİR MASAÜSTÜ 
BİLGİSAYAR İŞLEMCİSİNİN YAKLAŞIK 200'DE 1'İ KADAR 77 


Z serisi ayrıca 13 x 14 mm gibi oldukça küçük bir yer kaplayacak ve el tipi cihazara uygun olacak. N serisi ise biraz 
daha yüksek performansa hitap edecek 
ve ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayarlarda kullanılacak. N serisinde 533 MHz'lik 
FSB hızının desteklenmesi ve 22 x 22 
mm'lik yapı teknik farklılıklar arasında 
gösterilebilir. Tüm seri için ortak özelliklerse 45 nm üretim teknolojisi, 512 kB 
ikinci seviye önbellek, Intel Speed-Step 
teknolojisi ve 32 bit işlem kapasitesi. 
Bazı modellerde pek etkili 
olacağını düşünmediğimiz 
Hyper-threading teknolojisi 
de sunuluyor. SSE4 komut 
satırı desteği ve 64 bit henüz planlarda yok, ancak 
64 bit olan işlemcilerin 
çıkacağına dair dedikodular da dolaşmıyor değil. 
Serinin en performanslı 
modelini merak edenlere 
de hemen bu bilgiyi verelim. Z540 model numaralı 
olan bu model 1.86 GHz 
hızında çalışıyor ve biraz önce de bahsettiğimiz 2.4W'lık tüketim değeri bu işlemciye ait. Yükselen saat hızının enerji 
tüketimine olan etkisi buradan kolaylıkla 
görülebiliyor; bu ayrıca soğutma ihtiyacını da doğuruyor. 


ya ömrü testinde karşımıza çıkan 6 saat 
12 dakikalık sonuç gerçekten de takdir 
edilmeye değerdi. Testleri kablosuz ağ ve 
Bluetooth devredeyken en yüksek ekran 
parlaklığında gerçekleştirdik. Aynı koşullarda 4400 mAh'lık bir bataryaya sahip 
olan Asus Eee PC 900, sadece 2 saat 
39 dakika çalışabilmişti. Aradaki fark iki 
kattan da fazla! Elbette bunda kapasitesi 
yüzde 50 artırılmış bataryanın da etkisi 
var ancak işlemcinin de oldukça az enerji 
tükettiği bariz şekilde ortada. Test uygulamamız ara ara işlemciyi zorlayarak 


| enerji tükettirecek uygulamalar çalış- 


il tırıyor. Ekran parlaklığı orta seviyeye 


“1 kadar kısılsa, kablosuz ağ ve Bluetooth 
145 kullanılmadığı zamanlarda devre dışı 


bırakılsa ve gün boyunca önünüzde 
analiz etmeniz gereken bir Excel tablosu olsa sanıyoruz bu süre rahatlıkla 8 
saate yaklaşabilir. Burada ortaya çıkan 
sonuç şu: Şarjı uzun süre giden, çok 
hafif bir taşınabilir bilgisayar almayı 
düşünüyorsanız artık 1000'lerce YTL 
vermenize hiç mi hiç gerek kalmadı. 
Intel Atom, işlemcileri yüzünden fiyatları uçan ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayarları artık alınabilir kıvama getirecek. 


Performanslı ama... 
İlk nesil Asus Eee PC 900'lerde sunulan 
Intel Celeron-M ULV 353 işlemcinin 900 


ediliyor. Birkaç yüz dolar daha fazla vererek bu tip bir işlemciye benzer, başka 
bir dizüstü bilgisayar alınabileceği uzun 
bir süre konuşuldu ve kuşkusuz Intel'in 
Atom işlemcileri bu kafa karışıklığına hızır gibi yetişti. İlk örneğini Asus'un Eee 
PC'sinde görme şansı bulduğumuz Atom 
işlemci (N270) 1.6 GHZ hızında görev 
yapıyor. İşlem performansı olarak açıkçası Celeron-M ULV 353 karşısında harikalar yarattığı pek söylenemez ancak 
sisteminizin biraz daha kararlı çalıştığı, 
programların biraz daha hızlı kullanılabildiğini söyleyebiliriz. Özellikle Microsoft 
Windows Vista tecrübemizde Celeron-M 


işlemci bizi biraz hayal kırıklığına uğratmıştı ancak İntel Atom M270 bu işin 
üstesinden başarıyla geliyor. Saat hızının 
1.6 GHZ olmasını kesinlikle Core Duo ya 
da Core 2 Duo ailesindeki benzer hızlarla 
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karşılaştırmamak gerekiyor. Tabi ki satın 
almışken Atom işlemci içeren bir mini PC 
almak çok daha mantıklı olacak. Böylece 
Microsoft Windows Vista için hem ideal 
bir platforma sahip olacaksınız, hem de 
ciddi anlamda batarya süreniz olacak. Öte 
yandan 901 modeli sürücüleri açısından 
da sevdiğimiz bir sürüm olmayı başardı; 
Microsoft Windows Vista'ya XP sürücülerinin tanıtılmasında bir problem yaşamadık. Mantık olarak toptan fiyatı 45 dolar 
olan bu işlemcinin, fiyatı pek fazla oynatmaması gerekiyor, ancak 901'de yonga 
seti değiştirilmiş, Bluetooth eklenmiş ve 
her şeyden önemlisi batarya daha maliyetli. Her şekilde aradaki fiyat farkına degecektir. Sonuç olarak işlemcilerin uzun 
süre tam performansta çalışabildiği uygulamalar pek bu tip ürünlere uygun değil. 
Atom programların açılıp kapanması gibi 
kısa vadede iyi performans ortaya çıkarıyor, ancak asıl performans sürekli altını 
çizdiğimiz gibi batarya süresinde. Ultrataşınabilir bilgisayarları beğenmeyen ve 
çok yüksek performans beklentisi olanların yüksek frekanslı Core 2 Duo işlemci 
içeren 17 inç dizüstü bilgisayarlara bakması gerekiyor; daha da iyisi dört çekirdekli işlemci içeren bir masaüstü sistem 
gibisi zor bulunur. 


Salonlara “Atom” sızıntısı 
Ultra-taşınabilir platformlar için geliştiri- 


len Atom işlemciler, masaüstü platformlarda da kullanılabilecek. GIGABYTE ve 


| 


MSI gibi büyük üreticiler şimdiden dahili 
Atom işlemci içeren anakartlarını duyurdular. Yonga seti ve işlemci açısından 
mobil platformlarla benzerlik gösterecek 
ürünleri televizyonunuzun yanında kullanabilmek için gerekli olan tek şey küçük 
bir kasa olacak. Bir düşünün... Televizyonunuzun yanında hiç ses çıkarmayan, 
üzerinde Microsoft Windows Vista işletim 
sistemi bulunduran bir bilgisayar. İnternet daima elinizin altında, dahası Media 
Center arabirimi sayesinde ağınızda bulunan başka bir bilgisayardaki içerikleri 
kolayca transfer edebiliyorsunuz. Bugüne 
kadar benzer yapıda ürünler üretilmedi 
değil; ancak dizüstü bilgisayar bileşenleri içerdiklerinden ötürü her zaman bütçe 
düşmanı oldular. Atom platformuna sahip 
olan bir mini salon bilgisayarını yaklaşık 
olarak 350 YTLye mal etmek oldukça 
kolay olacak. İlerleyen zamanlarda düşmesi muhtemel olan üretim teknolojileri 
gelince daha uygun fiyatlı ve saat hızı 
daha yüksek olmasına karşın daha az 
ısınan işlemcileri de bu tip bilgisayarların 
içinde görebileceğiz. Sanıyoruz Intel'in bu 


İMAN ARAARAŞIND A, 
ATL 


noktadan sonra artık ATl'ın XGP yapısına 
benzer bir harici ve sessiz grafik çözümü 
geliştirmesi gerekecek. 


Hava nasıl oralarda? 

Rakip cephelerde daha önce benzer girişimler olmuştu. Bildiğiniz gibi Intel'e cevap verecek firma ilk olarak AMD olmalı. 
AMD'nin zamanında Geode kod adlı bir 
işlemci denemişliği var, fakat bu pek etkili olamadı. Yayılan dedikodular, firmanın 
Atom işlemcilerle enerji tüketiminde yarışacak bir işlemci üretimine odaklanmış 
olduğu yönünde. Çıkacak olan ilk işlemcinin AMD 64 mimarisine uygun şekilde 1 
GHZ hıza sahip olacağı ve 256 kB ikinci 
seviye önbellek içereceği tahmin ediliyor. 
Intel Atom'a mutlaka bir rakip gelecektir ancak Intel bu durumda biraz daha 
rahat. AMD öncelikle NVIDIA'ya grafik 
kartları konusunda kaptırdığı tacı şu anca 
güzel şekilde geri alacak HD4800 serisini piyasaya sürüyor. Mobil platformda da 
çekişme Intel Core 2 Duo ürünleri adeta ezip geçecek olan AMD Turion 64 X2 
Ultra hesapları var. Sanıyoruz AMD etiketini taşıyan ultra-taşınabilir işlemciler 
için biraz daha beklemek gerekecek. Son 
gelen bilgilere göre NVIDIA da sonunda 
hızını alamayarak işlemci üretimine girecek. İlk plan mobil cihazlarda donanımsal olarak 1080p video hızlandırmayı ve 
kaydetmeyi destekleyen, yüksek üç boyut 
deneyimini sunacak olan Tegra işlemciler. Diğer bir işlemci üreticisi olan VIA da 
ülkemiz pazarında söz sahibi olmaya çalışacak. Yayılan haberler Isaiah kod adlı 
işlemcinin 1.6 GHZ'lik sürümünün, yine 
aynı hızdaki Intel Atom N270 işlemciden 
yaklaşık yüzde 50 performanslı olduğu 
doğrultusunda. Tabi en net cevapları ürünü bizzat test etme şansı bulduğumuzda 
söyleyeceğiz. VİA da özellikle düşük güç 
tüketimine sahip işlemciler konusunda 
hatırı sayılır bir üretici. Önümüzdeki günlerde çoğu kullanıcı için vitrin ürünü olmaktan öteye gidemeyen ultra-taşınabilir 
dizüstü bilgisayarların ve platformların 
düellosunu izlemeye hazır olun! 


Dizüstü bilgisayara 


“irk fer E girertri 


Senar iii? 


li 


USB'den ekran kartı dopingi 


Kim derdi ki bir gün gelecek, tıpkı bir harici disk gibi dizüstü bilgisayarlara dışarıdan bir ekran 
kartı bağlanacak ve oyun oynanacak? 


Pamir KIZILTUĞ / pamir©PCnet.com.tr 


OYUN oynamayı sevenler şayet tercihini 
dizüstü bilgisayardan yana yapıyorsa bu 
biraz yüklü olabilir. Dizüstü bilgisayarların kolaylıkla taşınabilmesi güzel, ancak 
günümüzün oyun piyasasındaki hıza bakıldığında artık her şeyin eskisi kadar yavaş ilerlemediği rahatlıkla görülebiliyor. 
Satın almış olduğunuz en güçlü taşınabilir oyun bilgisayarı bile 6 ay sonra çıkan 
oyunlarda takılmaya başlıyor. Dahası artik ne ATl'yi ne de NVİDİA'yı tutabilene 
aşk olsun. Eskiden yılda sadece bir kez 
güncellenen model aileleri artık senede 
ikiyi aşmaya çalışıyor. Yeni gelen her 
model 6 ay önce aldığınızdan daha ucuz 
ve daha performanslı oluyor; pişmanlık 
duygusu uyandırıyor. Masaüstü bilgisa- 


yar kullanıcıları için kart söküp takmak 
kolay tabi. Ancak dizüstü bilgisayar kullanıcıları için tüm bu bahsettiklerimiz bir 
kabul olmanın ötesine geçemiyor. Şimdiyse artık bambaşka bir çözümle daha 
tanışmak üzereyiz. Ne mi? Harici grafik kartları. 


Bir “Asus” icadı: 

XG Station 

Donanım endüstrisinde son zamanlarda sert rüzgarlar estiren Asus, bu işte 
de ipi göğüslüyor. Her ne kadar diğer 
firmaların da benzer ürünler üreteceği 
şeklinde dedikodular internete düşmüş 
olsa da harici ekran kartı dendiğinde 
kuşkusuz akla gelen tek firma “XG 


Station” ürünü ile Asus olacak; tıpkı ülkemizde mini dizüstü bilgisayar dendiğinde 
akla Asus Eee PC ailesinin gelmesi gibi. 

İçinde bulunduğumuz günlerden yaklaşık 
bir yıl kadar önce XG Station'un ilk haber- 


Asus XG Station'un içerdiği 
grafik kartının masaüstü 
sistemlere uygun olan 
modellerden hiçbir farklılığı yok. 
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leri elimize ulaşmaya başlamıştı. O zamanlarda ürünün NVIDIA GeForce 7900 
GS grafik kartı içereceği söyleniyordu. 
Açıkçası kimse bir fikir yürütemedi. Bu 
kutunun içinde dizüstü bilgisayarlarda 
kullanılacak grafik kartlarından da olabilirdi, bir şekilde masaüstü bilgisayarlara 
uygun yapıda kartlar da sığdırılabilirdi. 
Elimize geçen ilk örnek bu gecikmenin 
de etkisiyle güncellenmiş ve NVIDIA'nın 
GeForce 8600 GT grafik kartını içeriyor. 
Grafik kartı dedik; çünkü ürünün içinde 
masaüstü bilgisayarlarda kullanılan yapıda bir grafik kartı bulunuyor. Öncelikle 
ürünün dış görünüşünü biraz tanıyalım. 


Dünyanın ilk harici grafik kartı 
Asus'un XG Station ürünü çok küçük 
sayılamaz. Yanınızda taşımak için dizüstü bilgisayar çantasını kullanabilmeniz 
mümkün değil. Ağır, büyük ve biraz da 
şekilli sayılamayacak bir ürün. Tasarımı 
oldukça hoş ancak taşınabilmesi için sırt 
çantası tipinde bir dizüstü bilgisayar çan- 


PCI EXPRESS X16 


Asus XG Station'da 
kullanılan arabirim, birçok 
masaüstü bilgisayar 
anakartında grafik kartlarının 
sisteme dahil edilmesini 
sağlayan PCI Express 
yapısında tercih edilmiş. 


SOĞUTMA SİSTEMİ 


Oldukça dar olan iç yapıda çift 
yuva kaplayan özel soğutuculu 
bir grafik kartı tercih edilmiş. 
Bu grafik kartına 40 mm 
çapında bir fan, dışarıdan taze 
hava sağlıyor. 
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tası istiyor. Sol tarafta ürünün içine takılı 
olan grafik kartının çıkışları bulunuyor. 
Ayrıca bilgisayarla iletişimi sağlayan XG- 
NB isimli arabirime ve güç bağlantısını 
da burada görebilmek mümkün. Ürünün 
kutusundan gelen adaptör 19V ve 6.32A 
değerlerini sağlıyor; yani 120W toplam 
besleme yapabiliyor. Ön panele konmuş 
olan analog ayar düğmesi de fan devri 
ve ses ayarları gibi değişiklikleri kolayca yapabilmeniz için sunulmuş. Dikkat 
ederseniz grafik kartı yuvasının hemen 
yanında ikinci bir yuva daha gözüküyor. 
Bu yuvanın tam olarak ne işe yarayacağına yazımızın ilerleyen kısımlarında degineceğiz. 

Sağ kısımda iki adet USB 2.0 arabirimi, 
kulaklık çıkışı ve mikrofon girişi bulunuyor. Tüm bu bağlantıları tek tek yapacagınızı düşünerek endişeye kapılmayın; 
çünkü tüm özellikler XG Station'a özel 
olarak kazandırılmış ve XG Station'u dizüstü bilgisayarına bağladığınız gibi bu 
bağlantılar da kullanıma hazır hale geliyor. Bağlantı yeni nesil Express Card yuvası üzerinden sağlanıyor. Bu arada ses 
özelliklerinin sağlanabilmesi için tahmin 
edebileceğiniz gibi üründe bir ses kartının bulunması da gerekli. Asus işte bu 
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noktada kendi çözümlerinden biri olan 
ve aslen USB bir ses kartı olan Xonar 
U1'i XG Station'un içeriğine dahil etmiş. 
Oldukça performanslı ve dizüstü bilgisayarların standart ses kartlarına göre çok 
daha fazlasını sunan bu eklenti de açıkçası oyuncuların oldukça hoşuna gidecek. Oyuncular için en az görüntü kadar 
sesin de önemi var. 

XG Station'un içi açıldığında oldukça 
komplike bir yapı karşınıza geliyor. Daha 
iyi anlaşılabilmesi açısından grafik kartını yuvasından söktük. Birçok anakarttan aşina olunan PCI Express arabirimi 


GÜÇ GİRİŞİ 
Asus XG Station'un anakartı 
üzerinde bulunan ve henüz 
ihtiyaç olmadığından dolayı 
kullanılmayan güç soketi 
Asus'un gelecek günlerdeki 
planlarında biri olabilir. 


XONAR UI DOPİNGİ 


Bilgisayar bağlantısı Express 
Card arabirimi üzerinden 
sağlanıyor. Grafik kartının 


yanısıra Asus'un Xonar Ul ses 
kartı ve USB çoklama özelliği de 


kazanılıyor. 


karşınızda bulunuyor. İkinci yuvanın ne 
işe yaradığını da şimdi az çok kestirebiliyoruz. Aslında Asus bu modelde kendi 
özel soğutucusunu içeren bir NVIDIA 
GeForce 8600 GT kullanmış; bu sebeple 
ikinci yuvanın olduğu kısım da işgal oluyor. Aslında çift yuva kaplayan daha üst 
seviye bir grafik kartı da teknik olarak 
kullanılabilir. Tabi şu anki düzenekle bu 
pek mümkün değil, ancak ileride aynı 
kutuda olmaması için de hiçbir neden 
yok. Kartın boyu öncelikle 25 cm'i aşmamalı. Ayrıca üst seviye modeller bildiğiniz gibi daha fazla enerji tüketiyorlar. 
Daha güçlü bir adaptör beslemesi ile bu 
sorunun da üstesinden gelinebilir. Tabii 
öncelikle daha düşük üretim teknoloji- 


Express Card 34 yuvasına uygun olan yapı, Express Card 54'e kutudan gelen bir 
adaptörle dönüştürülebiliyor. 


s sine sahip olan grafik işlemcilere sahip 
grafik kartlarını beklemek lazım. Böyle- 
“© ce enerji tüketimiyle 
beraber ortaya çıkan 
ısıda da ciddi azalmalar olacak. 


Yükseltebilme 
potansiyeli 

Asus XG Station'un 
içinde anakarta benzeyen bir kart var. 
Bu anakart belli ki 
Express Card arabirimini PCI Express'e 
dönüştürmenin çok ötesinde bir yapıya 
sahip. PCI Express arabirimi x16 hıza 
sahip ancak elimizde arabirimin 2.0 
uyumluluğu hakkında heniz bir bilgi yok. 
Dikkat çeken bir diğer detaysa arabirimin 
üzerinde bulunan 6 pin PCI Express güç 
bağlantısı. Normalde ürünün içinde yer alan kart 
ayrıca bir beslemeye ihtiyaç duymuyor ancak yine 
de bu yuvaya yer verilmiş. 
Saniyoruz ki daha güncel 
modeller de gelecek ve 
daha yüksek verime sahip adaptörler kullanılarak daha üst seviye kartlar beslenebilecek. Asus 
şimdiden XG Station üzerindeki gelecek planlarını 
oluşturmuş. Daha düşük 
performansa sahip kartlar için şimdilik 
bir sorun olacağını sanmıyoruz ancak bir 
üst model olan NVIDIA GeForce 8600 
GTS'i takıp denemeye çekindik; çünkü 
sınırları zorlamak hem kart, hem de XG 
Station için zararlı olabilirdi. Efsanevi 
NVIDIA GeForce 8800 GT içinde yer var 
ama biraz firma dopingi şart! 

Fotoğrafta Asus XG 
Station içine ızgaralardan taze hava emen 
küçük bir fan gözüküyor. Dar bir alan söz 
konusu olduğu için 
grafik kartına taze 
hava sağlanması faydalı oluyor. Firmanın 


Xonar Ul ses kartı 
da bu bölgede ayrıca 
bulunuyor; o bağlantı 


asıl kart üzerine ayrıca 


yapılmış. Kısacası Asus tamamen harici bir multimedya istasyonu oluşturmayı 
başarmış. Örneğin; çift çekirdekli ve 2 GB 
bellekli, 12 inç bir dizüstü bilgisayar kullanıyorum. Pek yeni sayılamaz. Asus XG 
Station ile birlikte oynadığım her oyunda 
“işte budur!” demeden edemedim. Netice- 
de bu Asus öncülüğünde yeni bir oluşum 
ve muhtemelen cevap niteliğinde benzer 
ürünler gelecek; akabinde XG Station'lar 
sürekli geliştirilerek artık oyuncuların uzun 
yıllardır düşlediği bir arzuyu en sonunda 
gerçeğe dönüştürecek. Güncellenebilirliğe 
daha fazla özen gösterilmesi gerekiyor. 
Bünyesinde harici ekran kartı bulunduran 
dizüstü bilgisayarların yeri elbette başka 
ancak Asus XG Station uzun vadede çok 


daha başarılı olabilir. İşe dizüstü bilgisayarınızla gidip iş yapıyorsunuz ve eve gelince 
XG Station'u bağlıyorsunuz ve oyun oynuyorsunuz; bu kadar basit. Oyun oynadığı 
bilgisayarı her zaman taşımak isteyenler 
için yine tek alternatif bir “oyuncu dizüstü 
bilgisayarı” almak. 


Sonuç 

Asus XG Station'un piyasada son derece 
ihtiyaç duyulan bir ürün olduğu kesin. Piyasaya çıkacak olan ilk modelde sadece 
Express Card arabirimi kullanılıyor. Bu 
arabirim halen yeni nesil bazı dizüstü bilgisayarlarda yok; daha doğrusu tam anlamıyla yaygınlaştığı söylenemez. USB gibi 
daha çok tercih edilen bir arabirim kullanılmış olunsaydı ürünü masaüstü bilgisayar ve salonların sessiz HTPC'lerinde 
de kullanmak mümkün olacaktı. Yeni sürümlerde elbette daha büyük süprizlerle 
karşılaşacağız. * 


AĞUSTOS '08 PCnet 107 


HOMEPLUG 


Wi-Fi ve kablolu ağa alternatif arayanlara 


Elektrik şebekesi 
üzerinden ag kurulumu 


Havada dolaşan farklı radyo sinyallerinin ortak çalışmasına benzer biçimde, elektrik hatlarına 


birden çok görev yüklenebiliyor. 


BİLGİSAYAR kullanımının artmasını sağlayan en önemli etkenlerden biri internet 
ağı oldu. Uçsuz bucaksız büyük bir ağ 
ortamı olan internet sayesinde bilgi topluyor, dosya indiriyor, alışveriş yapıyor ve 
haberleşiyoruz. İnternet yaygınlaşmadan 
önce ofislerde, okullarda vb küçük çaplı 
ağlar kolaylık sağlıyordu. Elbette bilgisayarlar arası ağlardan vazgeçilmedi, aksine kullanım arttı. Birden çok bilgisayar 
olan ortamlarda kaynakları ve bilgileri 
paylaşmak için ağ kurmak en kolay ve 
ekonomik yol. Eskiden disketle taşınan 
veriler artık ağ üzerinden gönderiliyor. 
Centrino tabanlı dizüstü bilgisayarlar 
yaygınlaşınca kablosuz ağ kullanımı arttı. Dizüstü bilgisayarı olanlar haklı olarak 
kablo olmadan ağa ve internete erişmek 
için yatırım yaptılar. Kablosuz ağların 
hızlı yaygınlaşmasını engelleyen güvenlik 
çekinceleri oldu ama günümüzde bunlar 
büyük oranda aşıldı. 

Kablosuz ağ kurmak için Wi-Fi ve Blueto- 


oth, kablolu ağ kurmak içinse 100 Mbps 
ve 1000 Mbps bağlantı seçenekleri var. 
Ancak en çok kabul görenler 802.11g Wi- 
Fi ve 100 Mbps kablolu tip. Birkaç yıldır 
arasıra gündemi meşgul etmiş olan PLC 
(Power Line Communication — Elektrik 
Hattından İletişim) teknolojisi şimdilerde tekrar gündemde. PLN teknolojisinin 
kurallarını düzenleyen gruba HomePlug 
Powerline Alliance (HPPA) adı veriliyor. 
Grubun — (www.homeplug.org) osundugu şartnamelere uyan cihazlar birbiriyle 
sorunsuzca haberleşebiliyor. HomePlug 
sertifikasına sahip olan cihazlar elektrik 
şebekesi üzerinden veri aktarımı yapıyor. 
Elektrik şebekesindeki akımın tipi AC 
yani alternatif akım. Bu sabit değil sürekli sinüsoydal dalgalanma yaparak yol 
alıyor. Türkiye'deki standart 220 Volt AC 
gerilimin 50 Hz frekansla sunulması. 

Radyo dalgalarında olduğu gibi farklı frekansa sahip veriler birbirini bozmadan 
aynı anda bulunabiliyor. Örneğin aynı 
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odada FM radyo dinlemek, TV izlemek ve 
cep telefonuyla konuşmak gibi düşünülebilir. Elektrik şebekesinden veri aktarmak 
için farklı frekansta çalışmak gerekiyor. 
HomePlug şartnamesi 4-21 Mhz aralığını 
öneriyor. Bu cihazlar basit birer adaptör 
görünümünde ve genelde doğrudan prize 
takılıyor. Göze batan adaptörün kenarındaki ağ bağlantısı. Ağ bağlantısına sahip 
olan bilgisayar, router, switch, ADSL modem, DVD oynatıcı, TV gibi çeşitli cihazlarla kullanım mümkün. Son zamanlarda 
USB bağlantısı olan PLN adaptörler de 
üretildi. Ağ bağlantısı olan adaptörler 
daha evrensel çünkü bunları daha çok 
cihaza bağlayabiliriz. USB bağlantılı PLN 
adaptörler sadece bilgisayarlar için kullanılabiliyor. Adaptörler tek prizden güç 
alıyor ve veri alış verişi yapıyor. 


PLN Avantajları 

* Kablo çekmeden hızlı kurulum 
» Görüntü kirliliği yapmaz 

» Wi-Fi erişmeyen binalarda 
kullanılabilir 

» Şifreleme desteği 

* Kurulum kolaylığı, tak-çalıştır 


PLN Dezavantajları 

»* 100 Mbit ağdan daha maliyetli 
» Şebekeye göre hız değişiyor 

* Farklı binada iletişim kopabilir 


İlk avantaj kablo çekmeden hızlı kurulum. Örneğin kiralık bir ofis ya da evde 
kablo çekmek, duvar delmek her zaman 
kolay ve mümkün değil. Wi-Fi yerine PLN 
tercih edilebilir. Bazı durumlardaysa bina 
büyüktür ya da duvarlar kalındır, Wi-Fi 
kesintiye uğrar. PLN adaptörleriyle ağ 
sorunsuzca kurulabilir. Dezavantaj olarak 
görünense maliyeti ve elektrik şebekesi- 


.— 


nin durumuna göre değişen hız. Çok eski 
ya da bağlantıları dolambaçlı olan bir 
elektrik şebekesinde hız düşebilir. Bazı 
durumlarda aynı bina içinde birden çok 
sayaç ya da elektrik fazı vardır ve bu durumlarda bağlantı kurmak imkansızlaşabilir. Denemeden önce kesin bir sonuç çıkarmak mümkün değil. Bazı durumlarda 
aynı sokaktaki iki apartman arasında ağ 
kurulduğu da olabiliyor. 


HLN Standartları 


HomePlug Powerline Alliance tarafından 
tanımlanmış olan standartlar: 


1. HomePlug 1.0 (Haziran 2001): İlk 
versiyon olmakla birlikte tanımlı en yüksek hız 14 Mpbs idi. 

2. HomePlug 1.0 Turbo: Teorik veri aktarım hızı 85 Mbps seviyesine çıkarıldı. 

3. HomePlug AV (Aralık 2005): Ev genelinde HDTV yayınların ve VolP bağlantının aktarılması için geliştirildi. Hız 189 
Mbps seviyesine ulaştı. 

4. HomePlug Command & Control — 
HPCC (Ekim 2007): Düşük hızlı ve çok 
daha ekonomik olan bu çözüm hızlı versiyonu tamamlayıcı olarak geliştirildi. Ev genelinde ışık sistemi, ısıtma, güvenlik gibi 
sistemlerin kontrol edilmesi için uygun. 


Eski ve yeni standarda sahip PLN adaptörlerini bir arada bulundurmak mümkün 
olsa da sadece aynı standarda sahip 
olanlar arasında bağlantı kurulabiliyor. 


Mai, e mi Mp m 5. Vİ 
er CE ğ 


Aynı ortamda HomePlug 
1.0 ve HomePlug AV cihazlar varsa eskiler birbirini AV olanlarsa birbirini 
görüyor. Bunun nedeni hız 
artışı için farklı tekniklerin 
devreye sokulmuş olması. 
Bu tür bir adaptör almak 
istiyorsanız piyasada bulabileceğiniz seçenekler arasında 14 Mbps hız— 56 bit 
şifreleme destekli ve USB 
bağlantılı oSurecom EP- 
6201, 85 Mbps hız destekli ve ağ bağlantılı Yaksu 
SHP85, 200 Mbps hız — 
56 bit şifreleme destekli 
ve ağ bağlantılı Digitus 
DN-15019 var. HPPA'nın 
kısa süre önceki duyuru- 


HOMEPLUG 


> 


suna bakılırsa HomePlug 
AV Il standardı bu sene duyurulacak ve 
ilk uyumlu yongalar 2009 başında hazır 
olacak. Hızın ne seviyeye çıkacağına dair 
ipucu verilmiş değil. 

PLN adaptörlerin en büyük rakibi Wi-Fi 
ağlar. Şu ana kadar 18 milyon PLN adaptörü satılmış durumda ve bunların 11 
milyonu Avrupa'da kullanılıyor. En büyük 
kullanım alanı IPTV servisini bir odadan 
diğer odaya aktarmak. Kurulum yapıp hız 
denemesi gerçekleştirdik. Elimizdeki set 
AirLive HP-3000E modeliydi. Kutu içinden iki tane PLN adaptör, ağ kabloları ve 
yazılım CD'si çıkıyor. Durum göstergesi 
olarak üç LED'e yer verilmiş. Üstteki güç, 
ortadaki eşleşme/hiz, alttakiyse RJ45 
bağlantı durum göstergesi. Kurulum beklenenden kolay gerçekleşti. Cihazı prize 
takınca ilk ışık yandı. Diğer adaptörü başka bir prize takınca onda da üstteki ışık 
yandı. Ardından her ikisinde de ortadaki 
ışıklar yandı ve eşleşme gerçekleşti. Her 
iki adaptörü birlikte gelen kabloyla bilgisayarlara bağlayınca alttaki ışık da yandı. Bilgisayarlarda TCP/IP ayarlarında IP 
adresi manuel seçiliydi, gateway ve DNS 
ise ADSL modemi gösteriyordu. Hiç uğraşmadan ağ kuruldu ve dosya aktarımı 
gerçekleşti. 


Hız testinin sonuçları 

Bu çalışmada hızın ne seviye olduğunu 
görmek için ağ üzerinde iki bilgisayar 
arası dosya aktarımı yaptık. 7/00 MB boyutlu DivX dosyasının aktarılması 2:33 
sürdü ve buna göre hesaplanan ortalama 
hız 4.57 MB/saniye ediyor. Aynı odadaki 


aralarında 4 metre mesafe olan iki priz 
kullanıldı. Cihazın ilan edilen 200 Mbps 
hıza erişmediği ve hızın aynı odada bile 
36.6 Mbps olduğu anlaşıldı. Aynı şartlarda Wi-Fi 802.11g üzerinden yapılan 
aktarımda ortalama hız 2.85 MB/saniye 
oldu. Bunun karşılığıysa 23 Mbps civarında. Şunu da eklemek lazım ki Wi-Fi olsun PLN adaptör olsun, hız değeri ortamdan ortama değişir. Duvarların durumu, 
Wi-Fi cihazların modeli, antenler, elektrik 
şebekesinin eskiliği ve durumu gibi çok 
sayıda etken farklı sonuçlar ortaya çıkartabilir. 100 Mbps ağla dosya aktarımında 
10 MB/saniye değerine ulaşabildik. 
Şimdi değerlendirmeye geçelim. PLN 
adaptörlerle ağ kurmak çok kolay. Kablo 
çekmek gerekmiyor ve 5 dakika alan bir 
işlem. 802.11g'den hızlı olduğunu gördük ama 802.11In'nin gerisinde kalabilir. 802.11n'de sorun uyum modu. Ağda 
802.11g cihazlar varsa uyum modu açılmalı ve bu durumda 802.11n hız kaybedip gücünü gösteremiyor. Ev veya küçük 
ofislerde bilgisayarlar arası kurulumda 
PLN adaptörler uygun olabilir. Ancak dizüstü bilgisayarlar varsa bunlara adaptör 
bağlamak pratik değil, kablolardan kurtulamazlar. Akla gelen bir diğer uygulama 
okul ve çok katlı ofisler. Bunlarda ağ kurulu değilse Wi-Fi masraflı olabilir. Örnegin bilgi işlem odası sadece öğretmenler 
ve müdürün odasına ağ ve internet erişimi sunacaksa Wi-Fi vericiler kurmak ya 
da kablo döşemek yerine PLN adaptörler 
kullanabilir. Şifreleme desteğinin olduğunu da belirtelim. ** 
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SALONUNUZU ŞENLENDİRMENİZ İÇİN: 


HTPC kurulum rehberi 


Hoş görünen, sessiz çalışan ve uzaktan kullanımı kolay olan bir bilgisayar hazırlamak sanıldığı 


kadar zor değil. 


BİLGİSAYARLAR ucuzladı ve satın almak 
kolaylaştı. Üstelik satın alınabilecek en düşük donanımlar bile epey performans sunuyor. Eskiden sadece parası az olanlara 
önerilen giriş seviyesi sistemler günümüzde ofisler, öğrenciler, okullar, HTPC sistemler için yeterli olabiliyor. Daha önceden 
kullandığınız bir bilgisayarı terfi ederken 
işlemci, sürücü, disk, bellek gibi parçaları 
saklayarak ek bir bilgisayara dönüştürebilirsiniz. Bu ek bilgisayar çoğu durumda 
salonda film izlemek için değerlendirilebilir. Fiyatların düştüğünden bahsettik. Eski 
bir bilgisayarınız olmasa bile az masrafla 
iyi bir HTPC oluşturabilirsiniz. Home Theater PC'nin oluşturulmasındaki ana amaç 
salondaki TV ekranında filmler izleyebilmek, fotoğraflara bakabilmek ve müzik 
dinlemek. Tek bir PC'si olan ya da sadece 
dizüstü bilgisayar sahibi olanlar da uygun 
bağlantıları yaparak salonda büyük ekranda film izleyebilir. Ancak bu gibi durumları 
en iyi denemiş olanlar bilir. Kablolarla ve 
fişlerle uğraşmak, bilgisayarı taşımak ya 
da koyacak yer ayarlamak gibi sorunlar dışında gürültüyü kesmek gerekiyor. Salonda 
keyif yapabilmek için kafanızın rahat olması fayda sağlayacaktır. İyi bir HTPC kurarak müzik seti, video, DVD oynatıcı, gibi 
pek çok cihazı ortadan kaldırabilirsiniz. 

Bu rehberdeki amacımız sizlere çok masraflı olmayan, sessiz ve dertsiz bir HTPC 
kurmanın yollarını anlatmak olacak. Herşeyden önce HTPC'de yer alacak donanım 
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bileşenlerinin listesini oluşturmalıyız. Eğer 
PC toplamayı seviyorsanız fotoğraflı kurulum anlatımı hoşunuza gidecektir. Toplama sizi aşıyorsa bir servisten destek alabilirsiniz. Ancak bileşenleri özenle seçmeyi 
ihmal etmeyin. Çünkü ufak bir değişiklik 
bile hedeften şaşmaya neden olabilir. İsteklerimiz şunlar: 


I. Mümkün derece sessiz çalışmalı 

2. Kasası TV sehpasına ya da yakınlarına 
konulabilir boyutlarda olmalı 

3. HD yayınlar için yeterli ya da terfi 
edilebilir olmalı 

4. HDMI, S-Video, Composite, DVI çıkışları 
desteklemeli 

5. Uzaktan kumanda içermeli 

6. Görüntü kaydı yapabilmeli (DVR) 

7. Kart okuyucu ve USB, FireWire, eSATA 
girişleri 

8. Bütçe elveriyorsa Blu-ray okuyucu 
içermeli 

9. Kullanımı kolay yazılım ve arabirim 


Windows Media Center uygulaması HTPC 
sistemlerin yaygınlaşmasına olanak verdi. 
Windows XP'nin özel sürümünde ve Windows Vista'da yer alan bu özellik sayesinde tam ekranda film ve TV izlemek, radyo 
dinlemek, fotoğraflara bakmak, müzik dinlemek ve kayıt yapmak kolaylaştı. Tam ekranda beliren büyük simgeler, büyük fontlu 
yazılar ve oklarla dolaşım desteği sayesinde basit bir kumandayla Media Center 
kontrol edilebiliyor. Bu programı geliştiren 
Microsoft uyumlu donanımları da sundu. 
Windows Media Center için geliştirilmiş 
kablosuz klavyeler ve uzaktan kumandalar 
var. Bunları kullanarak koltuktan kalkmadan HTPC'nizi yönetebilirsiniz. Microsoft 
dışındaki diğer üreticilerin de Windows 
Media Center uyumlu çevre birimleri var. 
Eğer böyle bir set düşünmüyorsanız TV 
kartlarıyla gelen uyumlu kumandalar da 
işinizi görebilir. Şimdi sırasıyla donanım 
bileşenlerini seçelim. 


Önce listemizi oluşturalım 
İşlemciler ve ekran kartları en çok ısınan, 


güç çeken ve gürültü üreten bileşenler. İşlemci seçerken işimizi görecek yeni nesil 
bir model bulmaya özen göstermeliyiz. 
Güç tüketimi ve ısı düşük olsun diyerekten 
tek çekirdekli bir işlemci almak zorunda 
değiliz. Yeni nesil işlemciler çarpan ve gerilimi düşürerek gerekli olmadığından hız 
ve güç tüketimini azaltabiliyor. AMD işlemciler arasında en çok beğeni kazananlar 
çift çekirdekli Brisbane tabanlı Athlon 64 
X2 modelleri. Bunlar 65 nm tabanlı ve 65 
Watt TDP değerine sahip. Athlon 64 X2 
4400-4 modelinin (2.3 Ghz) 98 YTL fiyatı 
çok uygun ve performansı yeterli. Daha da 
iyi bir seçenekse 45 Watt TDP değerine 
sahip ve çift çekirdekli Athlon X2 modelleri. Bunların adları Athlon X2 BE-2000 serisi olarak geçiyor. Brisbane çekirdekli bu 
işlemcilerden en düşüğü BE-2300 modeli, 
çalışma frekansı 1.9 Ghz ama 150 YTL 
olan fiyatı biraz yüksek. 

Intel tarafında tavsiye edebileceğimiz modellerden biri Pentium Dual-Core E2160 
çift çekirdekli işlemci. 65 nm tabanlı ve 65 
Watt TDP değerli işlemcinin hızı 1.8 Ghz 
fiyatıysa 95 YTL civarında. Intel'de 45 nm 
tabanlı işlemciler var ama bunların TDP 
değeri 65 Watt olarak kalıyor. Güç tüketimi 
açısından önemli üstünlükleri bulunmuyor. 
45 nm tabanlı bu tür bir model olan Core 
2 Duo E7200'ün fiyatı 192 YTL civarında. 
İşlemcinin çalışma frekansı 2.53 Ghz ve 
önbelleği 3 MB. Önerimiz Athlon 64 X2 
4400 ya da İntel Pentium Dual Core 
E2160 olacak. Biz sistemi toplarken Intel 
Pentium Dual Core E2160 işlemci kullandık. Bekleme durumunda hızını 1.2 Ghz 
seviyesine indiriyor. Bununla gelen standart soğutucu hiç fena değil ama sessiz bir 
odada kendini belli ediyor. Daha fazla sessizlik için özel bir soğutucu bulmak gerekli. 
Yeni nesil sessiz işlemci soğutucuları genelde kule tiptir ve 120 mm fanlar yanda 
durur. HTPC sistem kasasında yükseklik 
sınırlı olduğundan soğutucu yüksekliğine 
özellikle dikkat etmeliyiz. Bu yüzden kasa 
tercihini ön plana almak gerekiyor. 


Kasa seçimi 

dikkat gerektiriyor 

HTPC kasa üreten başlıca firmalar SilverStone, Zalman, NZXT ve GMC. Bunlar içinde 
Zalman ve SilverStone'un kasaları epey pahalı. Segment Bilgisayar tarafından getirilen NZXT kasalar kalitesi ve uygun fiyatıyla 
ilgi çekiyor. Bu incelemede kullandığımız 
NZXT Duet kasanın 125 YTL olan fiyatı 
çok uygun. Üstelik iç kısım uygun biçimde 
tasarlanmış ve ATX anakart kullanımına da 
izin verilmiş. Normalde bu tür kasalarda 
genişlik sorunu olur ve sadece micro-ATX 
anakartlar kullanılabilir. Duet kasanın bu 
desteği sunmasının nedeni PSU yerinin arkada değil de önde olması. Ayrıca standart 
PSU'lar kullanılabiliyor ve özel küçük bir 
PSU ile sınırlı kalınmıyor. Kasanın boyutları 369.4 x 144.5 x 454.4 mm yani işlemci soğutucusu yüksekliği 130 mm'den 
fazla olmamalı. Amaca en uygun seçeneklerden biri olan Scythe Zipang'ın yüksekliği 
112 mm ve sorun çıkarmıyor. Üzerindeki 
fan 139 x 139 x 25 mm boyutlarında ve 
sadece 1000 devir hızında olduğundan 21 
dBA ses üretiyor. Dört çekirdekli işlemcileri 
bile soğutma kapasitesine sahip. Fiyatı 90 
YTL civarında. Gereksiz bulanlar standart 
soğutucuyla başlamayı deneyebilir. 
Kasamız destek verdiğinden her türlü ATX 
ya da micro-ATX anakartı kullanabiliriz. 
Ancak zorunlu olmadıkça micro-ATX modellerle yetinmek mantıklı. Çünkü bütünleşik görüntü özelliği olan anakartlar HTPC 
sistemler için daha uygun. Böyle bir yol izleyerek ekran kartı almaktan kurtulabiliriz. 
Hem maliyet düşer, hem de güç tüketimi 
ve gürültü azalır. Diğer yandan HTPC sistem kuruyor ama bir yandan da ara sıra 
salonda dev ekranda 3D oyunlar oynamak istiyorsanız ekran kartı almanız şart. 
Micro-ATX anakartlarda yer alan PCle x16 
yuvasına ekran kartı takabilirsiniz. Örneğin 
GeForce 8800GT iyi bir seçim olabilir. Fanı 
sessiz olan modellere yönelin. Bizim böyle bir niyetimiz olmadığından ekran kartı 
olmadan micro-ATX bir anakartla yetindik. 
Intel işlemcilere yönelik bütünleşik görüntü 


destekli yongasetleri Intel 633 ve türevleri 
ya da NVIDIA GeForce 7050-7100-7150 
modelleri. Daha ekonomik bir model olan 
Gigabyte GA-73UM-S2H kullanmaya karar verdik. Fiyatı 100 YTL civarında olan 
anakartın D-Sub, DVI ve HDMI görüntü çıkışları var. TV ve projektör bağlantısı açısından oldukça önemli. Ayrıca 7.1 kanal ses 
çıkışı, FireWire desteği ve eSATA çıkışları 
yer alıyor. Anakartta PCle x16 ekran kartı 
yuvası ve 3 tane SATA|I bağlantısı bulunuyor. Üstelik soğutma sisteminin tamamen 
fansız olması avantaj. 45 nm tabanlı dört 
çekirdekli işlemcileri de çalıştırabiliyor. 


DDR3 şimdilik gerekli değil 
Seçtiğimiz anakart sadece DDR2 bellekleri 
destekliyor ve en fazla 800 Mhz kabul ediyor. Zaten bu tür anakartlarda DDR3 belleği henüz yok. Daha da ötesi DDR3 bellek 
almak maliyeti arttıracak ama HTPC'mizin 
genel kullanımında kayda değer katkısı olmayacak. Çoğumuz için 2 x 1 GB DDR2- 
800 bellek yeterli olacaktır. Bugünlerde 
böyle bir seti 70 YTL'ye alabiliriz. Sabit 
diskleri de özenle seçmek zorundayız. 
Yüksek depolama alanı yanında sessizlik 
ve performans da dikkate alınmalı. Örnegin müzik dinlerken diskten gelen tıkır tıkır 
sesleri kimse sevmez. Günümüzde 500 
GB'lık modeller epey ucuzladı. Son zamanların en sessiz disklerini Samsung ve Western Digital üretiyor. Üstelik sessizlik için 
performanstan ödün vermiyorlar. Önerilebilecek en iyi seçeneklerden biri 320 GB 
kapasiteli Western Digital WD3200AAKS 
modeli. Sondaki K harfine dikkat. Önceki 
model AAJS ve 160 GB'lık iki plaka içeriyor. Yeni modeldeyse 320 GB'lık tek plaka 
var. Böylece performans yükseldi, gürültü 
ve güç tüketimi azaldı. Bu disk 95 YTL civarında. Para mühim değil diyenler hiç ses 
çıkarmayan SSD'lere yönelebilir. Bunların 
fiyatları 500 YTL'den aşağı değil. 
Optik sürücülerde günümüzün standardı 
DVD-RW'lar. Bunlarda bol özellik var ama 
bir film kurduysanız Blu-ray desteği arayabilirsiniz. Blu-ray okuyabilen sürücüler 250 
YTL'den başlıyor. Örneğin Lite-On DH4015S 
modeli Blu-ray, DVD, CD okuyabiliyor 
ama hiçbirine yazamıyor. Fiyatı 250 YTL. 
DVD-RW sürücülerse 35 YTL civarında. 
Blu-ray sürücü alacaksanız DVD-RW sürücüyü ihmal etmeyin. Sisteminizde ekran 
kartı olmayacaksa 450 — 500 Watt PSU 
uzun süre işinizi görür. Gövdesi kısa tip 
olanlardan ya da modüler olanlardan birini 
seçin. Bu tip markalı PSU'lar 90 YTL civarına alınabiliyor. Örneğin AOpen'de bu tür 
seçenekler var. Klavye fare setinin kablosuz olması lazım ki kullanılabilsin. Setlerin 
uzaktan kumanda içerenleri de var. Bazen 
de klavyede gerekli Media Center kontrol 
butonları yer alıyor. Microsoft Wireless 
Entertainment Desktop 7000 seti Windows Vista Media Center için tasarlanmış. 
Kablosuz sette fare ve klavye ile gerekli ek 
kontrollar var. Tek sorun fiyatının 220 YTL 
olması. Alternatifse 45 YTL'ye Logitech 
EX110 kablosuz set alıp kumanda olarak 
TV kartıyla gelene yönelmek. 


TV kartını eksik etmeyin 

TV kartı olarak Media Center desteği olan 
modelleri öneririz. Seçenekleriniz analog, 
DVB-S (uydu), DVB-T (karasal dijital) ya 
da hibrit alıcılı modeller. Hibrit modeller 
daha avantajlı. Bunlar dahili ya da harici 
olabilir. Hem analog, hem de DVB-S desteği olan kumandalı ve FM radyolu Aver TV 
PCI TV kartının fiyatı 101 YTL civarında. 
Salonunuzda zaten TV var diye kabul ediyoruz ama bu sisteme ekleyeceğiniz kart 
sayesinde dijital formatlı kayıt yapabilirsiniz. Bir kanalı izlerken diğerini kaydedin ya 
da siz evde yokken programların kaydedilmesini sağlayın. Gelişmiş TV kartları sayesinde aynı anda 3 kanalı pencereler halinde izlemeniz bile mümkün. DVB-S tipi TV 
kartlarının bazılarıysa kart yuvası sayesinde şifreli paketleri izleme imkanı sunuyor. 
Bir HTPC kurduktan sonra ses sistemine 
özen vermemek olmaz. Sesi arka plana 
atarsanız inanın çok şey kaybedersiniz. 
Anakartın sunduğu imkana göre Stereo ya 
da 7.1 bir ses sistemi kullanmak mümkün 
olabilir. Bu ses sistemlerinin fiyatı büyük 
bir aralıkta oynuyor. Sonuç olarak ana sistemin maliyeti 756 — 1096 YTL arasında 
değişiyor. 
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HTPC kasamızı seçmeden önce boyutlarına dikkat etmek zorundayız. Kasanın derinliği ve genişliği kullanılabilecek anakartın boyutlarını belirler. Çoğu HTPC kasada microATX anakart kullanmak 
şart olur. NZXT Duet kasa microATX yanında ATX anakartları 
da kullanabiliyor. Kasanın yüksekliğiyse kullanılacak kartlar ve 
işlemci soğutucusu açısından son derece önemli. 


Kâsamızla: birlikte güç kaynağı gelmiyor. Öndeki yuvaya uygun bir 
PSU yerleştirmek gerekli. Bu PSU'nun gücü 400 - 500 Watt seviyesinde olursa uzun süre sıkıntı yaşanmaz. Elbette PSU'nun sessiz 
olanı daha makbul. Ayrıca derinliği fazla olan modelleri seçmeyin 
ki anakart ve ekran kartıyla çakışma yapmasın. Solda görülense 
optik sürücü ve sabit disk alanları. 


Anakartı kasaya yerleştirmeden önce deneme yapmak zorundayız. 
Sessizlik için büyük boyutlu bir işlemci soğutucusu seçtik ama 
kasaya tam olarak yerleşecek mi? Soğutucuyu farklı pozisyonlarda 
sabitleyerek sorunları aşabiliriz. Kasanın kenarlarına ve arka paneldeki fanlara temas etmemesi gerekiyor. Bir yandan da anakarttaki 
parçalara temas etmemeli. 


MicroATX anakart seçerseniz bu tür bir kasada bile epey çalışma 
alanı kalıyor. Anakartın sağındaki boşluk kablo düzenlemek açısından etkili olacak. Görüldüğü gibi büyük işlemci fanı solda, altta ve 
üstte-kasaya silme durumda. Fan devri çok düşük olduğundan kasa 
üst kapağına yakınlık uğultu sonucu doğurmuyor. 


Kablolar etrafı sarmadan bellekleri takmayı unutmayın. Anakartın 
güç bağlantısı kenarda ve kolay erişilen bir noktada. Bütünleşik 
görüntü özelliği ve DVU/D-Sub/HDMI görüntü çıkışları olduğundan 
ekran karti kullanmayacağız. Belleklerin altındaki ilginç görünümlü 
parçaysa CF karttan dönüşümlü SSD'miz. Çift yuvası olan bu IDE 
adaptörü sayesinde 8 GB'lik CF kartımız oldu. Sessiz ve serin. 
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Biraz da kasanın ön paneline odaklanalım. Sağda yer alan kısma optik sürücüleri ve 3.5 inç cihazları yerleştirebiliriz. Elbette bu tür bir 
sistemde DVD-RW sürücü mutlaka olmalı. Parası yetenler ikinci 
yuvaya Blu-ray okuyucu koyabilir. En alttaki alan disket sürücü için 
uygun olsa da bu artık demode oldu. Daha mantıklısı 3.5 inçlik bir 
hafıza kartı okuyucu kullanmak. 


Ön paneli kendimize doğru çekince bağlantı alanı beliriyor. Ön 
panelerait siyah plasik kapakları çıkarıp saklayın. Metal kasaya sürücü'vidasız yerleştiriliyor. Kasayla gelen beyaz plastikleri yanlara 
yerleştirip sürücüyü yuvaya itin ve kendiliğinden sabitlendiğini 
görün. Solda görülense PSU'ya gelen güç bağlantısı. 


HTPC KURULUMU 


Optik sürücünün rengi siyah olursa daha uygun ama olması da 

şart değil. Çünkü ön paneldeki alüminyum kapak sürücüyü başarılı 
biçimde gizliyor. Bu kapak oldukça iyi tasarlanmış. Dişli mekanizma 
sayesinde yavaşça açılıp kapanıyor. Mıknatıslar sayesinde kapak 
kapatıldığında kazara açılma riski taşımıyor. 


Kasa içindeki parçaların sorun çıkarmaması ve uzun süre arıza 
yapmadan çalışması için iyi havalandırma şart. Solda görülen iki fan 
işlemci.we anakarttan gelen sıcak havayı dışarı atmakla yükümlü. En 
üstteki alan da benzer biçimde hava atmak için kullanılabilir. Kasanın özelliği bu alana sabit disk de takılabiliyor olması. Bu durumda 
disk alttan vidalanıyor. 


Kasanın alt kısmında Yer alan bu bölüm 3.5 inç sürücü ya da sabit 
disk eklemek için uygun. Bağlantı yandan ya da alttan yapılabiliyor. 
Ek olarak sağda görülen alansa 80 mm genişlikli egzost fanı için 
düşünülmüş. Ağırlıklı olarak PSU'dan gelen sıcak havayı uzaklaştırmaya yarıyor. Fan montajı için tek vidayı söküp takmak yeterli. 


Ör paneldeki'giriş/çıkış alanı beklentileri rahatlıkla karşılıyor. Soldan sağa doğru iki tane USB 2.0 bağlantısı, mikrofon girişi, kulaklık 
çıkışı ve FireWire bağlantısı görülüyor. Bazı dijital kameralardaki 
FireWire ve USB bağlantılarını bilgisayar aktarmak kolaylaşıyor. 
Çıtçıtlı kapak üstündekiyse güç butonu. Bunların tümünü anakarta 
bağlamanız gerekiyor. 


Başta dediğimiz gibi anakartın solundaki alan kabloları düzenlemek için gerekli olacak. Bu fotoğrafta görülen epey kablo olduğu. 
Özellikle PSU'dan çıkan ek kabloları saklama kolay değil. Ancak 
optik sürücü yuvalarından biri boşsa kabloları bu alana yığabilirsiniz. Bundan sonrası.kapağı kapatıp sistemi çalıştırmak. Ardından da 
işletim sistemi ve gerekli yazılımları kurmak. 
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Ekran kartları 
işlemcilere kafa tutuyor 


Eskiden sadece yüksek FPS için tasarlanan GPU'lar artık çok gelişti ve özellikler listesi kabardı. 
Video kodlama, tasarım ve hesaplama alanlarında da ekran kartlarının sözü geçecek. 


KISA süre öncesine kadar ekran kartları 
sadece oyunlarda FPS değerini yükseltme- 
ye odaklanmış durumdaydı. Günümüzde 
artık ekran kartlarında yer alan yongalar 
işlemcilerden daha fazla transistör içeriyor 
ve daha fazla işlem gücüne sahip. Elbette CPU ve GPU kıyaslaması yapmak için 
sadece transistör sayısına bakmak doğru 
değil. NVIDIA'nın son nesil GTX260 ve 
GIX280 modellerinde yer alan GT200 
yongası 65 nm tabanlı ve 1.4 milyar transistöre sahip oldukça büyük bir yonga. Bu 
yazıda soğutma ve güç tüketimiyle ilgili 
olumsuzlukları bir kenara bırakıp GPU'nun 
gücüne ve marifetlerine odaklanıyoruz. 
Bunca transistor içeren, yüksek kapasiteli 
ve hızlı belleğe sahip olan ekran kartlarını 
birer küçük bilgisayar olarak değerlendirebiliriz. Bu bilgisayarla sadece oyun oynamak biraz haksızlık olur öyle değil mi? Ekran kartlarının yarışında hala oyunlardaki 
FPS değeri, görüntü kalitesi ve 3DMark 
puanı önemli durumda ama daha fazlasına bakmanın zamanı geldi. Güçlü modeller yüksek çözünürlüklerde ve yüksek kalite ayarlarında 30 FPS'lik sınır değerinin 
üstüne rahatça çıkıyor. 


Ageia'yı alan NVIDIA 
sayesinde PhysX yayılıyor 


NVIDIA da daha fazlasını istemenin zama- 


nının geldiğini düşünmüş olacak ki PhysX 
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desteğini ekledi ve bazı özel programlar 
geliştirdi. Elbette oyunlar için geliştirilmiş 
ekran kartları dışında CAD/CAM gibi tasarım uygulamaları için özel geliştirilmiş 
ayrı tip GPU'lar ve ekran kartları da var. 
Çok daha pahalı olan bu kartları ayrı bir 
konumda tutuyoruz. Şimdi önemli olansa son kullanıcıların satın aldığı kartların 
oyunlar dışındaki uygulamalarda da katkı 
sunmasını sağlamak. Vakti zamanında 
VCD izlemek için bile ekran kartının modeline bakılırdı. İşlemci ve ekran kartı zayıf olduğunda bilgisayar takılmadan VCD 
oynatamazdı. Benzer durum DVD ve DivX 
için de gerçekleşti. Sonraysa Blu-ray gibi 
HD içerik kullanıma sunuldu. Artık işlemciler çok daha güçlü ama ekran kartı katkı 
sağlamazsa film izlerken işlemci yüklü olduğundan zorlanıyor ve daha çok ısınıyor. 
Son nesil ekran kartları artık film izlerken 
devreye giriyor ve işlemci üzerindeki yükü 
azaltıyor. Yani bizler Blu-ray izlerken ekran kartının katkısıyla işlemci kullanımı 
yüzde 15 gibi düşük seviyelerde kalabiliyor. Buna benzer uygulamaların artmasıyla ekran kartları daha fazla rol almaya 
başlıyorlar. 

AMD ile NVIDIA arasındaki GPU savaşlarındaki aşamalardan biri fizik hızlandırma 
tarafındaydı. Fizik hızlandırmanın kullanılabilmesi için öncelikle oyunun bu desteği 
içeriyor olması lazım. Oyun destekliyorsa 
fizik hızlandırma yapabilen 
bir kart ya da ekran kartı 
kullanmak gerekiyor. Ageia firması bir süre önce 
NVIDIA tarafından satın 
alındı. Satın almadan önce 
firmanın görevi fizik hızlandırma yapan PhysX PPU 
geliştirmekti. Prensipte ekran kartının yanına takılan 
PPU (PhysX Processing 
Unit) tabanlı kartlar oyun 


performansını arttırıyordu. Buna en güzel örnek UT3 oyununun PhysX kartlar 
eklendiğinde daha iyi performans vermesiydi. NVIDIA'nın satın almasından sonra 
beklenen oldu ve PhysX yazılımı ücretsiz 
olarak sunulmaya başlandı. Ayrıca ek bir 
kart alma gereği ortadan kalktı. Şu anda 
GeForce GTX260, GTX280 ve 9800GTX 
ekran kartı sahipleri bu yazılımı kurarak 
fizik o hızlandırmadan  faydalanabiliyor. 
NVIDIA programı şimdilik bu üç kartla 
sınırlayarak satışı arttırmak istiyor. En 
güçlü GeForce modelleri olan bu üçü fizik hızlandırma yapabiliyor ama diğerleri 
yapamaz mı? Biraz detaya inersek GeForce 9800GTX modelinin G92 GPU'sunu 
kullandığını görürüz. GeForce 8800GT, 
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8800GS, 8800GTS-512 ve 9600GSO 
da G92 tabanlılar. Bunların da zamanla 
aynı desteği vermesi bekleniyor. 


AMD'nin tercihi 

Havok mu olacak? 

NVIDIA hızlı davranıp Ageia'yı kapınca 
AMD'ye Havok ile işbirliğine gitmek düştü. Fizik hızlandırma desteğini AMD'nin 
de öne çıkarması bekleniyor. Aslında donanımsal anlamda fiziksel hızlandırma 
desteği var. NVIDIA kendi GPU'ları için 
güncellemeleri yaparken AMD şimdilik 
sessiz kaldı. Havok ile ortak çalışma yürütebilirler ya da ilginç biçimde onlar da 
PhysX hızlandırmayı desteklemeye başlayabilirler. Sony'nin PhysX SDK'sını PS3 
oyun konsolu için lisansladığı biliniyor. 
NVIDIA zaten Ageia'yı almadan önce C 
tabanlı CUDA)yı geliştirmişti. CUDA genelde akademik ortamlardaki HPC 'ler (High 
Performance Computing) için kullanılıyor. 
GeForce GPU yeterli olduğu için ayrıca 
satılan PhysX fizik kartları ortadan kalktı. 
Havok'u alan Intel de Havok FX'i iptal etti. 
NVIDIA'nın fizik hızlandırması etkilerini ilk 
olarak 3DMark Vantage testinde ve UT3 
oyununda gösterdi. UT3'deki değişimi 
görmek için www.nzone.com sitesinden 
PhysX hızlandırma paketini indirmek ve 
kurmak gerekiyor. 

Son gelen bilgilere göre AMD'nin de PhysX 
API'sini desteklemesi söz konusu olabilir. 
AMD bu sayede kendi GPUl'larının çok iyi 
fizik hızlandırma yapabildiğini ispatlamış 
olacak. Sonuçta aynı API ve oyun kullanıldığında farkı tayin eden GPU olacak. AMD 
bunu yapar ve gizliden Havok desteğini de 
geliştirirse kartlarında çift destek sunup 
NVIDIA'ya çalım bile atabilir. Daha önce 
dediğimiz gibi PhysX hızlandırma şimdilik üç modelle sınırlı. Bu sınırlandırmayı 
aşabilenler var. Özel modifiyeli sürücü 
paketleri kurularak NVIDIA PhysX yazılımı 
kandırılabiliyor ve destek açılabiliyor. Ayrıca bir diğer programcı Radeon HD3850 
ekran kartıyla NVIDIA PhysX hızlandır- 


FİZİK HIZLANDIRMA 


mayı aktif etmeyi başardı. Kart tamamen 
farklı tip olmasına rağmen PhysX yazılımı 
kurulduktan sonra 3DMark Vantage puanı 
belirgin biçimde artıyor. Puanın artmasının 
nedeni işlemci puanındaki aşırı yükselme. 
Test sırasında işlemci gücü hesaplanırken 
PhysX yazılımı devreye giriyor ve hesaplama görevini CPU'dan alıp GPU'ya aktarıyor. GPU daha başarılı hesaplama yapınca 
puanlar birden fırlıyor. 


Hızlandırılabilen uygulamalar 
I-Folding&Home 

Stanford Üniversitesi'nin geliştirdiği bu yazılım protein kıvrımlarının hesaplarını yapıyor ve hastalıkların nedenlerini bulmaya 
çalışıyor. Dünya genelindeki binlerce bilgisayar ve PS3 kullanıcısının katlımıyla yürütülen ortak bir çalışma. NVIDIA kartlar 
için CUDA, ATI kartlar için CAL temel alınıyor. Bu yazılımda GPU'nun hesaplama 
gücü COU'ya kıyasla çok daha yüksek. 
2-BadaBOOM ile video kodlama 
Video dosyaları çok farklı formatlarda 
bulunabiliyor. Bunları aynı formata dönüştürmek ya da sıkıştırmak istiyorsanız 
özel yazılımlar epeyce mevcut. Yazılımlar 
kodlamada yükü işlemciye bindiriyor. Aynı 
işlemi GPU yaptığında hızda epey artış 
var. NVIDIA'nın Elemental Technologies 
ile birlikte geliştirdiği RapidHD eklentisi, 
Adobe Premiere Pro CS3'ün bu dönüşümleri GPU'ya yaptırmasını sağlıyor. Bu profesyonel yazılımla uğraşmak istemeyenler 
içinse BadaBOOM kodlama programı 
sunulacak. Cyberlink'in PowerDirector 7 
yazılımıysa AMD Radeon kartlarda benzer 
hızlandırmayı yapabiliyor. 

3-Adobe Photoshop daha hızlı 
Dünyanın en bilinen grafik yazılımı 


Photoshop'un sene içinde hazır olması 
beklenen yeni sürümünde GPU hızlandır- 


ma olacak. Böylece ATI ve NVIDIA ekran 
kartları çok büyük dosyaları daha rahat 
düzenleyebilecek, yakınlaşma, kesme, taşıma çevirme gibi işlemler sırasında eskisi 
gibi beklemek ortadan kalkacak. 
4-Oyun ve benzerleri 

Bunlar içinde en çok öne çıkan UT3 oyunu ve 3DMark Vantage testi oldu. Diğer 
oyunlara da PhysX API desteği eklenebilir. 
Umarız ATI kararını verir ve bazı oyunların 
ATI ile çok yavaş kaldığına şahit olmayız. 


Deneyip farkı görelim 

Leadtek WinFast PX9800 GTX ekran kartımız desteklenen modellerden. Öncelikle 177.39 sürüm Windows Vista 64-bit 
sürücülerini ve PhysX 8.06.12 sistem 
yazılımını kurduk. GPU hızı 675 Mhz, paralel işlemci hızı 1688 Mhz ve 512 MB 
GDDR3 bellek hızı 2200 Mhz idi. Zaten 
PureVideo HD sayesinde HD içerik izlerken CPU'ya binen yükü azaltabiliyor ve 
HybridPower desteği var. GPU'nun gücünü 
görmek için 3DMark Vantage uyguladık ve 
PhysX hızlandırmayı aktif edip tekrarladık. 
Ayrıca BadaBOOM ile 2 dakika uzunluktaki DVD görüntüsünü (720x576 piksel 
MPG, 8000 Kbps) iPod Video uyumlu 
mp4 haline dönüştürdük. Bunu bir kez 
de işlemciyi esas alan yazılımla denedik. 
Son olarak Folding&oHome performansını 
ölçtük. Güncel bir işlemcinin hızı günde 4 
ns, Sony PS3 oyun konsolunun hızı günde 
100 ns olmasına rağmen Leadtek WinFast 
PX9800 GTX'in hesaplama hızı 434 ns/ 
gün seviyesine çıktı. İşemciden 100 kat 
daha hızlı olması inanılmaz! Video kodlama için GPU ve BadaBOOM kullanıldığında işlem sadece 22 saniye sürdü. Yazılım 
ve Core 2 Duo 3 Ghz işlemciyle kodlama 
46 saniye aldı. Fark iki kattan fazla! ** 


Eres PHYSX KAPALI PHYSX AÇIK 


Vantage Skor P5310 P6948 
CPU Skor 4622 24249 
CPU Testi 614.72 631.45 
CPU Test2 6.75 10l 
GPU Skor 5587 5613 
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iPhone 3G çaga ayak uydurdu 


Bu sene içinde ülkemizde satılması beklenen yeni nesil iPhone 3G'nin epey ilgi göreceğini 


tahmin ediliyoruz. 


2007 senesi başındaki Mac World sırasında tanıtımı yapılmış olan iPhone, Apple'ın 
uzun zamandır beklenen bir hamlesi olarak kabul edildi. Milyonlarca kişinin cebine 
girmiş olan iPod nesilden nesile geliştirildi 
ve video izleme gibi ek özellikler kazandı. 
En sonunda telefon özelliği de eklenerek 
iPod'dan iPhone türedi. 9 Ocak tarihinde 
Steve Jobs tarafından tanıtımı yapılan 
iPhone tam beklendiği gibi aşırı ilgi gördü. Kocaman dokunmatik ekranlı telefonun kullanıcı alışkanlıklarını değiştirmesi 
bekleniyordu ve gerçekten de öyle oldu. 
Bunun en güzel kanıtı 6 milyondan fazla 
kişinin kullandığı iPhone ve Samsung, Nokia gibi cep telefonu üreticilerinden gelen 
iPhone benzeri dokunmatik ekranlı rakip 
modeller. Ön panelin neredeyse tamamını 
kaplayan bu dokunmatik ekran sayesinde 
veri girmek için tuşlar ve klavye yerine 
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parmaklar kullanılıyor. Telefon, medya oynatıcı, internet gezgini, fotoğraf makinesi 
gibi çok sayıda farklı cihazın bir araya getirilmiş hali olan iPhone şu ana kadar epey 
ilgi gördü ama bazı eksik kalmış yanları da 
yok değil. 

İşte bu kritikleri dikkate alan Apple, ilk 
duyurunun üzerinden geçen 1.5 seneden 
sonra iPhone 3G adlı yeni versiyonu tanıttı ve 11 Temmuz tarihinde aralarında 
Türkiye'nin bulunmadığı 24 ülkede satışa 
sundu. Şunu da belirtelim ilk modelin satışıyla iPhone 3G satışı arasında yaklaşık 
1 sene ara var. İlk modelle ilgili yapılan 
en önemli negatif yorum 3G özelliğinin 
olmamasıydı. Şimdi bu noktada 3G'nin 
yüksek hızda internet bağlantısı olduğunu 
hatırlatalım. Yani 3G destekli her cihazla 
görüntülü sohbet yapılır diye bir kural yok. 
Örneğin Nokia'nın bazı iş telefonlarında 


3G desteği var ama görüntülü sohbet imkanı yok. Maalesef iPhone 3G'de de EDGE 
yerine EDGE/UMTS/HSDPA  bağlantılarının tümü destekleniyor ama ön tarafta 
kamera olmadığından görüntülü sohbet 
yapılamıyor. O zaman ne işe yaradı bu 3G 
yeniliği? Veri alışverişi yaparken daha az 
beklemek zorunda kalınıyor. Dosya indirirken, internet sitelerini gezerken, mesajlaşırken işlemler daha hızlı tamamlanıyor. 
En hızlı seçenek HSDPA olmakla birlikte 
bulunan mekânda HSDPA bağlantı yoksa 
kademeli olarak UMTS, o da yoksa EDGE 
aktif oluyor. 


Değişiklikler ve faydaları 

Öncelikle ilk olarak iPhone'da neler var, 
ardından da yeni iPhone 3G neler geliyor 
ve neler gidiyor bakalım. Apple'ın çok sayıdaki iPod modeli müzik ve özellik açı- 


sından kullanıcıları tatmin etti. Bu birikimi 
iyi değerlendiren firma iPhone'u başarılı 
bir müzik çalar haline getirdi. Son yıllarda 
eklenen bir özellik olan video izleme desteği de geliyor. Üstelik iPhone ekranı 3.5 
inç genişliğinde olduğundan video izlemek 
her zamankinden daha keyifli. Yatay tutulan ekranla rahatça film izlenebiliyor ve 
fotoğraf arşivlerine bakılabiliyor. Ana ekrana gitmek için butona basmak gerekiyor. 
Diğer tüm işlemler için ekrana dokunmak 
yeterli. Sanal klavye sayesinde stylus kullanmaya gerek kalmıyor. Ekranın kirlenmesini ve çizilmesini istemeyenler özel 
koruyucu kaplamaları kullanabilir. 320 x 
480 piksel çözünürlüklü ekranın parlaklığı 
ve keskinliği yüksek. Mac OS X'den türetilmiş olan bir işletim sistemi yüklü. Bu 
sistemin bir özelliği sadece tek dokunuşu 
değil, parmak hareketlerini de algılayabiliyor olması. Parmakla daireler çizerek diğer 
komutları verebilirsiniz. iPhone içinde hareket algılayıcılar da olduğundan telefonu 
yatay çevirdiğinizde görüntü kendiliğinden 
yatay hale geliyor. 

Görüntüleme açısından söyleyebileceğimiz 
kameranın ne çok iyi ne de kötü olduğu. 
2 MP çözünürlüklü kamera orta halli fotoğraflar çekmek için yeterli ama flaş yok. 
Yeni modelde kamera açısından herhangi 
bir değişiklik bulunmuyor. Piyasada 5 MP 
kameralı telefonlar yer alırken Apple'ın geçen 1 seneden sonra hala 2 MP kamerayla devam etmesi şaşırtıcı oldu. Apple ilk 
modeli tanıttığında neden 3G yok sorusu 
yöneltilmişti. Apple'ın açıklamasına göre 
3G uyumlu devreler hem boyutu arttırıyor, 
hem de batarya ömrünü epey azaltıyordu. Geçen süreyle birlikte daha az enerji 
tüketen ve az yer kaplayan yeni yongalar 
geliştirildi. Bu sayede 3G desteği eklendi 
ama anlaşılan hala daha gelişmiş kamera, 
sohbet kamerası ve LED/Xenon flaş için 
yer yok. Yeni modelde yer alan en dikkat 
çekici yeniliklerden biri GPS uydu alıcısı. 
Apple, kazandığı alana GPS alıcı yerleştirmeyi tercih etmiş. Bilindiği gibi GPS alıcısı 
dünya çevresindeki uydulara bağlanarak 
konum bilgisi elde ediyor. Böylece haritadaki yerinizi görebiliyorsunuz. A-GPS 
(Assisted-GPS) adı verilen destekli GPS 
ise bina içinde fayda gösteriyor. Siz bina 
içindeyken GPS alıcısı uyduya bağlanamadığından konum bilgisini bulmak için cep 
telefonu antenlerini ve halka açık Wi-Fi 
vericilerini kullanıyor. Bunlardan gelen bilgilerle konum bilgisi yaklaşık olarak elde 
edilebiliyor. 


Boyut ve biçim değişimi 

Yeni iPhone 3G boyutlarında önemli bir 
değişiklik yok. Ancak gövde kenarlara 
doğru inceliyor. Gövdeyle ilgili dikkat çeken diğer değişiklikler arka kısmın metal 
yerine plastik kaplamaya çevrilmiş olması. Metal kaplama çok kolay çiziliyor 
ve bunu belli ediyor. Plastik kaplamanın 
dayanımı daha yüksek ve koyu renk olduğundan çizikleri hemen göstermiyor. 
Kulaklık bağlantısı da yeniden tasarlanıp rahatsızlık vermesi engellenmiş. Veri 
aktarım içinse alttaki klasik geniş Apple 
bağlantısı kullanılmaya devam ediyor. 
Bunun değişmemesinin nedeni, iPod ve 
iPhone için üretilmiş olan yüzlerde aksesuarın uyumluluğunun bozulmaması. 
Mac ya da PC olsun, bilgisayarla iPhone 
ve iPhone 3G arası yapılan veri aktarımlarında iTunes programı kullanılıyor. Bu 
program sürekli güncellenmekte. Müzik, 
video, vb satın alırken de iTunes gerekli desteği sunuyor. Ayrıca yazılımları da 
unutmamak gerekiyor. Telefon için çok 
sayıda uygun fiyatlı yazılım var. Bunlar 
iTunes'daki kütüphaneden seçilerek satın alınabiliyor. 

Telefonun gövdesi biraz inceldi ve hacmi 
azaldı ama aksine batarya kullanım süresi arttı. Bu süre sadece batarya boyutları 
ve sığasının artmasıyla ilgili değil. Aynı 
zamanda güç tüketiminin azaltılmasının 
da bir sonucu. 3G ve GPS yeni olmasına 
rağmen güç tüketiminin azalması teknolojik ilerlemelere bağlanmalı. 2G modunda 10 saat, 3G modunda 5 saat konuşulabiliyor. Önceki modelle 10 yerine 8 saat 
konuşulabiliyor. 7 saatlik video izleme 
süresi, 24 saatlik müzik dinleme süresi 
ve 6 saatlik internette gezinti süresi oldukça başarılı. Yeni modelde depolama 
seçenekleri 8 ve 16 GB. A.B.D.'de sözleşme yapanlar 199$'a 8 GB'lık modeli 
alabiliyor. 16 GB depolama alanı sunan 
üst modelse 299$'a alınabiliyor. Telefonlar SIM kilitli olduğundan kırmadan 
başka operatörle kullanılamıyor. Hafıza 
arttırmak için bellek kartı yuvası bulunmuyor. Ayrıca belleğin 500 MB'ını işletim 
sistemi kaplıyor. İlk iPhone çıktığında 4 
GB'lık modele 499$ ve 8 GB'lık modele 
599$ isteniyordu. Yeni fiyatlar inanılmaz 
oranda düşüş gösterdi. Çünkü bir sene 
içinde üretim maliyetleri epey azaldı. 


Maliyet analizinin 

şaşırtıcı sonuçları 

Bağımsız araştırmacıların iddiasına göre 
iPhone 3G'nin maliyeti 100$ civarında. 
İlk model için vaktinde 220$ iddiasını 
atmış olan bu uzmanlara göre çok sayıda 
üretimden dolayı maliyet sürekli azalıyor. 
Telefonların Foxconn'un Çin'deki tesislerinde üretildiği ifade ediliyor. 8 ve 16 
GB modeller arasındaki bellek farkının 
karşılığı 20$ olsa da kullanıcıdan 100$ 
fark isteniyor. Telefonları 2 yıl anlaşmayla alanların bu sürede ödediği bedel 
2000$'ı buluyor. Tahminen operatörler 
Apple'a her satış için 400$ gönderiyor 
ve Apple cihaz başına 300$ kazanıyor. 
Kalan ödemelerse operatörün hizmetleri- 
ne karşılık harcanmış oluyor. Sevindirici 
haber iPhone 3G'nin ülkemizde de satılacak olması. İlk etapta 22 ülkede satışa 
sunulmuş olan cihaz sene içinde diğer 
49 ülkede satılacak. İlk model ülkemizde satılmadığından çoğu kişi cihazı kaçak yollardan ele geçirip SIM kilidi kırık 
kullanmıştı. Ülkemizdeki satışı Vodafone 
gerçekleştirecek. Herkes Turkcell'i şanslı 
görüyordu ama Vodafone toplu anlaşma 
yaptı. Vodafone, bir anlaşmayla Avustral- 
ya, Çek Cumhuriyeti, Güney Afrika, Hindistan, İtalya, Mısır, Portekiz, Türkiye, 
Yeni Zelanda ve Yunanistan'daki iPhone 
3G satışlarından sorumlu oldu. 

Umarız telefon satışa sunulduğunda 
Vodafone'un 3G şebekesi aktif olur. Yeni 
modeldeki yazılım sürüm 2.0 olarak adlandırılıyor ve bu yazılım çıkar çıkmaz 
SIM kilidinin aşıldığı haberleri yayıldı. 
iPhone Dev Team bir süre içinde SIM 
kilidini aşan bir yazılım sunacağını ifade 
ediyor. Yeni nesil iPhone 3G'de artmış batarya ömrü, GPS alıcı, 3G bağlantı üstünlükleri var ama eksikler sürüyor. Batarya 
gövde içinde, bellek kartı eklenemiyor, 
görüntülü sohbet yapılamıyor ve MMS 
gönderilemiyor. ** 
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İntel'in 


Nehalem devrimi 
yaklaşıyor 


İşlemci arenasında yeni bir döneme doğru yaklaşıyoruz. Bu değişimden anakartlar ve 


bellekler de nasibini alacak. 


BİLGİSAYARLARIN en önemli parçası olarak kabul edilen işlemciler açısından önemli gelişmeler aralıksız sürüyor. AMD 
ve İntel arasındaki rekabet sayesinde dört çekirdekli işlemciler 
kullanıma girdi ve çift çekirdekli işlemciler standartlaşmaya 
başladı. Bu rekabet fiyatların düşmesi açısından da etkili oluyor. AMD'nin geç de olsa önce dört sonra üç çekirdekli Phenom 
işlemcileri piyasaya sürmesi Intel'i hareketlendirdi. AMD son 
yıllarda Athlon modelleriyle önemli atağa geçmişti ve İntel'i 
kıstırmıştı. Tam bu esnada Core mimarisi devreye girdi ve Intel 
bir kez daha önce geçti. AMD'nin son hamlesiyse K1O mimarisini temel alan Phenom işlemciler oldu. Ne yazık ki AMD'nin 
hamlesi Intel'e performans anlamında cevap vermekten uzak 
kaldı. İşte bu nedenden ötürü aynı frekanstaki AMD işlemcileri 
daha ucuza satın alabiliyoruz. Kısacası AMD'nin kozu uygun 
fiyat olmakta. Durum böyle olunca performans liderliği Intel'de 
kalmaya devam ediyor. AMD'nin bir sonraki hamlesi açığı kapatacak türden olmazsa Intel alıp başını gidebilir. Çünkü ilk 
gelen sonuçlara göre Intel'in yeni Nehalem mimarisi Core mimarisinden çok daha üstün. 

Intel'in Core mimarisini temel alan çift çekirdekli Core 2 Duo, 
Pentium Dual-Core ve dört çekirdekli Core 2 Guad, Core 2 
Extreme serileri gayet iyi performans sergiliyor. Önce 65 nm 
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olarak üretilen Core işlemciler artık 45 nm üretilmeye başladı. 
Bu değişimin getirisini kısaca özetlemek gerekirse 45 nm işlemciler daha ucuza üretiliyor, daha az güç tüketip az ısınıyor. 
Anlaşıldığı gibi hem üretici, hem de tüketici kazançlı çıkıyor. 
45 nm üretim oturana kadar 65 nm işlemcileri görmeye devam 
edeceğiz. Intel'in şu anda ABD içinde 45 nm üretim yapabilen 
iki fabrikası var. Firmanın 45 nm üreten 3. fabrikası İsrail'de 


açıldı. 2009 senesi içinde Intel işlemci üretiminin büyük kısmı 45 nm tabanlı olacak. Bundan sonraki hedefse 32 nm işlemciler ama bunun için daha epey zaman var. AMD de biraz 
gecikmeli olsa da bu yoldan gidiyor. Firmanın yol haritalarında 
yer alan bilgilerden biri Phenom işlemcilerin çift çekirdekli versiyonlarının da üretileceğiydi. Ancak epey zaman geçmesine 
rağmen bu tür bir adım atılmadı. Sebebiyse basit ve anlaşılır. 
Firmanın şu anda hala epey miktarda çift çekirdekli Athlon 64 
X2 işlemci sattığı biliniyor. Bunlar 65 nm tabanlı ve üretim 
verimi yüksek. Ayrıca fiyatları da 100$ civarında geziyor. 


Phenom X2'yi görmek mümkün olmayabilir 
O zaman AMD tarafında şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. En üst 


performans için AMD Phenom X4 öneriliyor. Biraz altında kalanlarsa Phenom X3 tercih etmeli. En yavaş Phenom X3 olan 
8450'nin fiyatı 200 YTL civarında. Bu işlemcide 2.1 Ghz hızında çalışan 3 çekirdek var. O zaman Phenom X2 üretilmesi 
halinde 150 YTL'den fazla olması tercihi X3 modeline kaydırır. 
Ayrıca çift çekirdekli 2.6 Ghz Athlon 64 X2 5000 işlemci 
135 YTL olduğuna göre Phenom X2 için aralık kalmıyor. Bu 
aralığa Phenom X2 yerleştirilirse hem maliyetinden dolayı kazandırmayacak hem de Phenom X3 ve Athlon 64 X2 satışları 
tamamen darbe alacak. Bakalım AMD ne tür bir karar alacak? 
Son gelen bilgilere göre bu plan çoktan rafa kaldırıldı. Çünkü 
AMD'nin şu anki en acil önceliği Phenom işlemcileri 65 nm 
yerine 45 nm ile üretmeye başlamak. Çok sayıda testte görüldüğü gibi Phenom modelleri Core 2 modelleri kadar performanslı değil ve üstelik overclock yetenekleri de çok daha az. 
45 nm ile birlikte Phenom modelleri daha yüksek frekanslarda 
üretilecek ve performans artacak, ayrıca yeni yongasetlerinin 
de desteğiyle overclock potansiyeli artacak. Benzer biçimde 
maliyet de düşeceğinden AMD fiyatları daha da kırabilecek. 
İşte bu nedenle 45 nm geçişi AMD için en öncelikli durum. 

Intel zaten 45 nm geçişine başladığından şu anda kaynaklarının bir kısmını yeni Nehalem mimarisini geliştirmek için 
ayırdı. Yani AMD kovalıyor ama Intel de yerinde durmayıp 
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kaçıyor. Şimdi buradaki en can sıkan durum İntel tarafında 
anakart değiştirme zamanının geliyor olması. Çünkü Intel'in 
yeni mimarisinde soket tipi değişiyor. Nehalem mimarisiyle ilgili kesinleşmiş detaylar olmasa da pek çok bilgi ortaya çıktı. 
Hatta çalışır durumda olan sistemler var ve bazı benchmarklar yapıldı. Zamanı geldiğinde yapılacak resmi tanıtımda bu 
mimarinin ticari adı değişecektir ama o zamana denk Nehalem 
mimarisi demeye devam edeceğiz. Nehalem ABD'de yer alan 
bir nehrin adı. Mimariyi temel alan ilk işlemcilerin bu sene 
sonunda üretilmesi planlanıyor. Yani AMD'nin 45 nm'lik Phe- 


nom modellerini üretmeye başlayacağı zamanlarda Intel yeni 
mimariye merhaba diyecek. Intel'in amacı ilk olarak üst seviyeli Nehalem işlemcileri üretmek. Bunlar epey pahalı olacak. 
2009 içindeyse son kullanıcılara hitap eden daha ekonomik 
modeller sunulacak. Elbette Nehalem mimarili işlemciler 45 
nm ile üretiliyor olacak. Planlarda değişiklik olmazsa 32 nm 
tabanlı Nehalem modelleri 2010 yılında gelecek ve Westmere 
serisi adını alacak. 


Intel Developer Forum'un önemi anlaşılmalı 
Anlattığımız bilgilerin çoğu Intel Developer Forum sırasında 
açıklandı ve sergilendi. Bilindiği gibi artık frekans değil çekirdek sayısı artıyor. 45 nm gibi belirli bir üretim tekniğinde 
çekirdek sayısının da bir limiti var. Çünkü işlemci alanı belli. Bu durumda yepyeni teknolojiler ve çalışma prensipleriyle 
performans ve verim arttırılıyor. Intel'in AMD'nin kullandığı bir 
prensibi kopya ettiğini görüyoruz. AMD'nin ne zamandır işlemci içine aldığı bellek kontrolcüsü Nehalem mimarisiyle gerçek 
oluyor. Elbette ki DDR3 belleklerden başka bir alternatif yok 
ve buna yönelik bellek kontrolcüsü işlemci içinde olacak. Nehalem işlemcilerin 2, 4, 8 çekirdekli üretilmesi planlanıyor. 4 
çekirdekli olan modelde 731 milyon transistör yer alacak. 8 
çekirdekli olandaysa muhtemelen 1.5 milyar civarı transistör 
olacaktır. Çekirdek başına 256 KB L2 önbellek ve toplam 8 
MB L3 önbellek olacağı ifade ediliyor. Bu L3 seviye önbellek 
miktarı ara versiyonlar üretildikçe değişiklik gösterebilir. 

Daha da ilginci sadece bellek kontrolcüsü değil bütünleşik görüntü devresi (IGP — Integrated Graphics Processor) de işlemci 
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içine giriyor. IGP işlemci gövdesi içinde olacak ama çekirdeklerden ayrı bir alanda yer alacak. Bir diğer önemli gelişme Front 
Side Bus (FSB) diye tabir ettiğimiz veriyolunun Intel GuickPath 
Interconnect halini alacak olması. Kısaca GuickPath diyeceğimiz bu özellik de AMD işlemcilerden alınan bir ilham. AMD'nin 
FSB'yi bırakıp HyperTransport adlı teknolojiye geçtiğini biliyoruz. Bu sayede işlemci, bellekler ve yongaseti gibi parçalar arası bağlantı hızlandı. Intel de bütünleşik DDR3 bellek kontrolcüsü yanında GuickPath'i getirip FSB'yi geride bırakmak istiyor. 
Anlaşılacağı gibi HyperTransport ve GuickPath doğrudan rakip 
oluyorlar. 20 bit genişlikli GuickPath bağlantı sayesinde band 
genişliği link başına 25.6 GB/saniye olacak. Bunun FSB olarak 
eşdeğeri 3200 Mhz. Günümüzde en üst seviye yongasetleri 
resmi olarak en fazla 1600 Mhz FSB destekliyor. Anlaşılan ara 
bağlantıların kapasitesi 2 kat artacak. 

Burada akla gelen bir durum Intel ve diğerleri arasındaki anlaşmalar. Intel işlemcilere yönelik yongasetlerinin büyük kısmını 
Intel ve NVIDIA üretiyor. Bilindiği gibi NVIDIA'nın SLI lisansını 
Intel'e vermemek gibi bir inadı var. Böylece NVIDIA yongasetlerinin daha çok satılmasına imkan sağlıyor. Intel yongasetleri 
sadece CrossFire desteklediği için memnun olmayan çok kullanıcı var. Memnun olmayanlara Intel'de dahil. Kısa süre sonra 
NVIDIA'nın Nehalem işlemciler için yongaseti üretme planları 
olacağı kesin. NVIDIA bir kez daha Intel'in kapısını çalacak ve 
GuickPath için lisans isteyecek. Gelen bilgilere göre Intel'de 
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karşılık olarak SLI lisansını isteyecek. Bakalım bu bir krize dönüşecek mi? NVIDIA olmaz derse belki Intel işlemci için yongaseti üretemez duruma gelecek. Zaten rakibi AMD için yongaseti üretmek pek hoşuna gitmiyor olsa gerek. 


Hyper-Threading'e tekrar merhaba diyoruz 
Pentium 4 işlemcilerle hayatımıza giren ama sonrasında ortadan kalkan Hyper-Threading teknolojisi geri dönüyor. Yani çekirdek sayısının arttırılamadığı noktada her çekirdeğin birden 
çok komutu işleyebilir olması sağlanıyor. Böylece 8 çekirdekli 
bir işlemci aynı anda 16 komutu yürütebilir hale geliyor. Bu, 
16 çekirdekli işlemci kadar iyi sonuç vermese de 8 çekirdekli 
düz işlemciden daha iyi olacaktır. Üstelik güç tüketimi artmadıgından Watt başına performans değeri yükselecek. Şangay'daki 
Intel Developer Forum'daki sunumda 3.2 Ghz'lik Bloomfield 
işlemci çalıştırıldı. Bloomfield serisinin özelliği 4 çekirdekli olması. Bunlar sene sonunda çıkacak ilk Nehalem işlemcilerden. 
4 çekirdekli işlemci Hyper-Threading sayesinde aynı anda 8 
komut işleyebiliyor. AnandTech sitesinin şanslı editörleri bu işlemciyi deneme şansı buldular ve performansın 45 nm Penryn 
modellerinden bariz biçimde üstün olduğunu gördüler. Bunlar 
ilk örnekler olduğundan performansın daha da artması olası. 
Intel'in önemli bir diğer yeniliği 3 kanal bellek kullanımı. Bellekleri ikili setler yerine üçlü setler halinde almaya hazır olun. 
DDR3 belleklerin fiyatları istenen seviyeye inmezse 3 tane 
DDR3 bellek (muhtemelen 3 x 1 GB) almak için epey para 
vermek gerekecek. Bu uygulamada esneklik var. Anakart ve 
işlemci 3 kanal bellek kullanımı sunuyor olsa da tercih etmek 
zorunda değilsiniz. Elbette böyle bir işlemci ve anakart almışken bellek maliyetinden kaçarak performansı sınırlamak pek 
mantıklı olmaz, öyle değil mi? DDR3 kontrolcünün 3 kana- 


lı kullanıldığında saniyede toplam 32 GB veri aktarılabiliyor. 
Band genişliği arttığı gibi bir diğer avantaj daha var. Bellek 
kontrolcü işlemci içinde dahili olduğundan erişim süresi düşüyor. SSE 4.2 komut setini içeren Nehalem işlemciler SSE 4.1'e 
göre bir adım önde olacaklar. Eklenen 7 yeni komutla birlikte 
işlemcinin kapasitesi artıyor. Elbette programcılar da programlarını SSE 4.1 ve 4.2 uyumlu hale getirmeli ki bu kapasiteden 
faydalanarak hız artışı elde edebilsinler. 


Soket 1366 (Soket B) ile tanışalım 


Nehalem yepyeni bir mimari ve bellek kontrolcüsünü işlemci 
içine alıyor. Soket yapısının değişmesi kaçınılmaz ve pin sayı- 


sı ister istemez artıyor. Yeni nesil Intel işlemciler kare (Soket 
775 — Soket T) yerine dikdörtgen biçiminde olacaklar. Yakın 
zamanda bir Intel X48 yongasetli anakarta servet yatırdıysanız 
sene sonunda Intel X58 yongasetli anakarta terfi etmek zorunda kalabilirsiniz, çünkü Soket B desteğini veren ilk yongaseti 
Intel X58 olacak. Bu yongasetini içeren örnek anakartlar hazır bile. Örneğin Foxconn Renaissance anakartta temeli X58 
yongaseti oluşturuyor. Bu yongaseti sadece Soket B desteğiyle 
değil, üç kanal bellek desteğiyle de öne çıkıyor. DDR3-1600 
bellek, PCle 2.0 ve OP! (GuickPath Interconnect) destekliyor. X 
harfini içerdiğinden Intel 5-serisi yongasetlerinin en üst modeli 
olacaktır. Alınan ilk bilgilere göre Nehalem işlemcileri overclock 
etmek sadece Intel X58 yongasetli 
anakartlarla mümkün olacak. Artık FSB olmadığından ve çarpan 

kilitli geldiğinden GuickPath hızını düzenlemek için anakartta özel 

donanım olması gerekecek. 

Soket 1366 işlemciler dikdörtgen 

biçimli ve daha büyük. Bu nedenden ötürü Soket 775 uyumlu işlemci soğutucularının kullanılması 

mümkün olmayacak. Noctua gibi 

bazı üreticiler işlemci soğutucularına özel bağlantı kiti geliştirdi. 

Bu kiti çok ucuza sunacaklar ve 

kiti alanlar işlemci soğutucularını 

Soket 1366 anakartlarla kullanabilecek. Intel Nehalem serisi 

sadece Soket 1366 ile sınırlı da 

değil. Bloomfield dediğimiz ilk modellerde 4 çekirdek olacak ve 2009 içinde orta segmente yönelik modeller gelecek. Daha düşük modellerde üç yerine iki 
kanal destekli dahili DDR3 bellek kontrolcüsü olacak. Bu işlemcilerdeyse Soket 1366 yerine Soket 1160 tercih edilecek. 
Anlaşıldığı gibi soketler artıyor ve anakart uyum sorunlar yakın. 
Intel belki de Soket 1366'yı sadece Skulltrail gibi uç sistemlerle sınırlayabilir ve çoğu kullanıcı Soket 775'den Soket 1160 
anakarta tercih eder. Bu durum henüz kesinlik kazanmış değil. 
Mantıklı olan Intel'in masaüstü sistemler için tek bir işlemci 
soketini esas alması ve anakartların buna göre üretilmesi. Ancak bu sayede karmaşa ve terfi sorunu minimize edilebilir. Bu 
konuyla ilgili bilgisi olanlar elbette anakart üreticileri. Nehalem işlemcilerin ve X58 yongasetinin ilk örnekleri Tayvan'daki 
anakart üreticilerinde. Sadece soketi değil, anakartın büyük 
kısmını yeniden tasarlamaları lazım. Bellek bağlantıları, OP! 
ve daha pek çok alanda düzenlemeler yapılacak. 


YENİ YONGALAR 


Görüntü devresi yongasetinden 

işlemciye geçiyor 

ATl'yi satın alan AMD işlemci yanında GPU üreticisi de oluverdi. Akıllarına gelen ilk çalışmalardan biri CPU ve GPU'yu 
bir araya getirmek oldu. Fusion olarak adlandırılan bu projeyle 
tek bir işlemci aynı zamanda GPU görevi de görebilir. AMD 
bu projeye onay verip başladıktan sonra Intel'in cevabı geldi. 
Nehalem ile birlikte işlemcinin içinde ama çekirdekler dışındaki alanda görüntü devresi olabilecek. Ancak Intel çok aceleci 
değil ve bu kısmı ilerleyen zamanlara bırakıyor. Intel'in görüntü 
özellikli yongasetlerinden gelen deneyimi var ama bu All'ninki 
kadar geniş bir deneyim değil. Zamanı geldiğinde Intel'in ve 
AMD'nin görüntü özellikli işlemcileri çıkacak ve bunlar iyi performans verirse 
olan NVIDIA'ya olacak. Çünkü firmanın 
ekran kartlarına olan talep azalırsa ve 
—İntel'den OP! lisansı alamayıp yongaseti 
de üretemezse zora girecektir. NVIDIA 
bu ihtimallerden dolayı işlemci üretimini 
deniyor. Mobil cihazlar için tanıtımı yapılan NVIDIA APX 2500 işlemciye dikkat 
— etmek lazım. 


Tabloda görüldüğü gibi Nehalem ailesini 
masaüstü, mobil ve sunucu taraflarında 

yer alacağı anlaşılıyor. Masaüstüne yö- 
“nelik 4 farklı seriden Westmere'in özelliği 32 nm olması. Havendale ise GPU 
- özelliğiyle ayrılıyor. Bloomfield daha üste 
hitap ederken Iynnfield orta segmenti 
hedef alıyor. Mobil tarafta Clarksfield'in 
dört çekirdeği ve 8 MB L3 önbelleği var. Auburndale serisiyse 
çift çekirdek ve 4 MB L3 önbellekle yetiniyor. Sunucu tarafında 
Gainestown'un 4 çekirdeği varken Beckton'un 8 çekirdeği var. 
Hyper-Threading de hesaba katılınca 16 komut işlenebiliyor. 
Ayrıca 24 MB L3 seviye önbellek inanılmaz. Soketler açısından 
görülen mobil tarafta sadece mPGA 989 kullanılacak. Sunucu 
tarafında LGA1366 ve sonraki sene LGA1 567 olacak. Masaüstü tarafındaysa en üst performans için LGA1366, alt modeller 
için LGA1160 kullanılacak. Anlaşılan Intel çok iyi hazırlanmış 
ve Nehalem mimarisini olabilecek en iyi biçimde tasarlamış. 
Performans artışının olacağı kesin ama sistem terfisi masraflı 
olacak. Bugünlerde sistemini güncellemek isteyenlerin kafasını 
karıştıran bir konu oldu. Gerçekten de terfi yapmayı planlıyorsanız imkanınız varsa sene sonuna kadar beklemenizi tavsiye 
ederiz. Intel'in yeni modelleri dışında AMD'nin 45 nm Phenom 
modelleri de sene sonunda bekleniyor. 
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SEÇME SİSTEMLER 


Ayın sistem önerileri 


Bütçenize ve ihtiyaçlarınıza uygun sistemler oluşturmaya gayret ettik. Listelerde yer alan 
bileşenler teker teker seçildiğinden birden çok marketten alışveriş yapmanız gerekebilir. 


YAZ sıcaklarının kavurduğu şu günlerde evden çıkmayıp bilgisayar başında vakit geçirmek hiç de fena bir fikir değil. İnternet bağlantısı hızlandı ve çok sayıda oyun piyasada bulunuyor. 
Oyunu boş ver internet bile bana yeter diyorsanız giriş seviyesi 
sistemler tam size göre. Komple bir sistemin fiyatı 400 YTL seviyesine indi. Taksitli kampanyaların da getirdiği avantajla bilgisayar sahibi olmak hiç de zor değil. Kendi bilgisayarını toplayanlar içinse tablolardaki modeller yardımcı olabilir. Giriş seviyesi 
sistemlerde tek çekirdekli işlemciler tercih ediliyor. Anakartlar 
açısından seçenek çok ama ekonomik bir sistem için bütünleşik 
görüntü özelliği olanları almak mantıklı. Bunların neredeyse tamamı ses devresi ve ağ bağlantısı da bütünleşik olarak sunuyor. 
Bu devirde CRT alınır mı diyebilirsiniz ama LCD monitörlerin 
fiyatları hala CRT'lerle yarışabilecek seviyede değil. Bütçenizi 
100 YTL aşmak işinize gelmiyorsa ekonomik sistemde CRT'den 
şaşmak olmaz. Ucuz bir sistemin elbette bazı dezavantajları olacak. Aksi halde kimse pahalı sistemleri tercih etmezdi, öyle değil 
mi? Mesela sabit disk küçük olursa çok daha erken dolar ama 
medyaya yedekleme yapabilirsiniz. CD yazıcılar daha ucuz ama 
bir kerede 4.7 GB değil de 700 MB veri yazabiliyorlar. Örnekleri 
artırabiliriz. Almışken daha dengeli bir sistem alayım diyorsanız 
fiyat / performans canavarı sistemi öneririz. 

Fiyat / performans avcısı modelde bu ay işlemcilerde ve monitörde değişiklik yaşandı. İşlemcilerin fiyatları sürekli düşüyor. 
Bize göre mantıklı olan aynı fiyata daha üst modelleri önermek. 
Özellikle AMD'nin Athlon 64 X2 modelleri sürekli belirli oranlarda ucuzluyor. Firma bu şekilde Intel üzerinde baskı kurmaya 


AMD CEPHESİ 


ve Core 2 Duo alıcılarını cezbetmeye çalışıyor. Core 2 Duo modellerinin fiyatları epey yukarda. Aksine Pentium Dual-Core işlemciler çok daha ekonomik ve farkları FSB ve önbelleğin düşük 
olması. Bu fark performansı aşırı etkilemiyor ve aksine overclock 
imkânını yüksek tutuyor. Aynı sistemlerde anakartların da fiyatları bir miktar azaldı. Sistemde görünen en önemli gelişme ekran 
kartı tarafında oldu. AMD'nin yeni Radeon HD4000 serisi beklentilerin çok üstünde performans gösteriyor ve uygun fiyatıyla 
iyi bir seçim halini alıyor. Elbette piyasaya yeni sürülmüş olan 
HD4850 ve HD4870 modellerinden bahsediyoruz. Bunlardan 
alt model olan HD4850 fiyatına göre çok iyi performans veriyor, 
GeForce 9600GT, 8800GT ve hatta 9800GTX modellerini geride bırakıyor. 

AMD tabanlı performans avcısı sistemin işlemcisi Phenom 
9850'de etkili bir fiyat düşüşü gerçekleşti. Dört çekirdekli bu 
işlemci Intel Core 2 Guad modelleri karşısında güç kazanmaya 
başladı. Performanslı AMD sistemlerde AMD 790FX yongasetini önermekten geri kalmıyoruz. CrossFireX desteği de olan 
MSI K9A2 Platinum yüksek potansiyel sunuyor. Bunun fiyatında 25 YTL indirim oldu. Anakartın CF desteğinden güç alarak 
iki tane HD4850 ile CF kurulumu önerdik. Oyun performans 
olarak çok üstlerde olacağı garanti. 9800GX2 yerine bu kurulum yapılarak epey maliyet avantajı elde edilebiliyor. Sabit 
disklerin fiyatında 10 YTL düşüş olunca çift diskli sisteme 20 
YTL indirim aksetmiş oldu. Bena LCD monitörde de bir miktar 
indirim gerçekleşti. Intel tarafındaysa işlemci ve anakart anlamında düşüş yaşanmadı. ** 


INTEL CEPHESİ 


b craa Ez 


İşlemci Athlon 64 X2 4200 2 Ghz Soket AM2 
Anakart FOXCONN - A690GM2MA AMD 690G 
Bellek 2x1 GBDDR2-800 

Ekran kartı Bütünleşik Radeon X1250 

Sabit disk Maxtor 160 GB SATA 

Monitor AG NEOVO KA19 19 inç LCD 

Kasa AOpen OF50-G02 350W Kasa 


Optik sürücü DVD-RW 20X DL 


Disket sürücü 1,44 MB 

Ses kartı Bütünleşik 

Ağ kartı Bütünleşik 

Hoparlör 

Fare Inca USB Kablosuz Optik 
Klavye Multimedia USB 


72 Intel Pentium Dual Core E2160 1.8 Ghz 87 
70 BIOSTAR P4M890-M7 Soket 775 55 
54 2x1 GBDDR2-800 54 
(0) Bütünleşik VA (0) 
63 Maxtor 160 GB SATA 63 
250 AG NEOVO KA19 19 inç LCD 250 
80 AOpen OF50-G02 350W Kasa 80 
33 DVD-RW 20X DL 53 
8 1,44 MB 8 
(0) Bütünleşik 0 
(0) Bütünleşik (0) 
0 0) 
15 Inca USB Kablosuz Optik 15 
Multimedia USB 
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İşlemci 
Anakart 
Bellek 

Ekran kartı 
Sabit disk 
Monitor 
Kasa 

Optik sürücü 
Disket sürücü 
Ses kartı 

Ağ kartı 
Hoparlör 
Fare 


Klavye 


AMD CEPHESİ 


Sempron LE-I150 2.0 GHz Soket AM2 


Palit NGlS AM2 

512 MB DDR2-800 
Bütünleşik 

Samgung 80 GB SATA 

17 inç Samsung 793DF CRT 
P4 300 Watt 

52X32X52 CD-RW/DVD Kombo 
1,44 MB 

Bütünleşik 

Bütünleşik 

OEM Stereo 

OEM PS/2 Optik 

Türkçe O PS/2 


SEÇME SİSTEMLER 


INTEL CEPHESİ 


Celeron 430 1.8 Ghz Soket 775 
BIOSTAR P4M890-M7 Soket 775 
512 MB DDR2-800 

Bütünleşik 

Samgung 80 GB SATA 

17 inç Samsung 793DF CRT 

P4 300 Watt 

52X32X52 CD-RW/DVD Kombo 
1,44 MB 

Bütünleşik 

Bütünleşik 

OEM Stereo 

OEM PS/2 Optik 

Türkçe O PS/2 


| OOO | FİYAT/PERFORMANSCANAVARI Fiyat (YTL) | FİYAT / PERFORMANS CANAVARI Fiyat (YTL) 


İşlemci Athlon 64 X2 4800 2.5 Ghz Soket AM2 100 Intel Pentium Dual Core E2220 2.4 GHz 136 
Anakart MSI K9AZ CF-F AMD790X 137 ECS P35TD2-A7 P35 Soket 775 99 
Bellek 2x1 GB DDR2-800 54 2x1 GB DDR2-800 54 
Ekran kartı 512 MB GeCube HD4850 300 512 MB GeCube HD4850 300 
Sabit disk WD 320 GBSATA 85 WD 320 GBSATA 85 
Monitor NEC 22WV 22 inç LCD 5 ms 330 NEC 22WV 22 inç LCD 5 ms 330 
Kasa AOpen OF50-G02 350W Kasa 80 AOpen OF50-G02 350W Kasa 80 
Optik sürücü DVD-RW 20X DL 33 DVD-RW 20X DL 33) 
Disket sürücü 1,44 MB 8 1,44 MB 8 

Ses kartı Bütünleşik (0) Bütünleşik (0) 

Ağ kartı Bütünleşik (0) Bütünleşik (0) 

Hoparlör Creative Inspire A300 (24-1) 40 Creative Inspire A300 (24-1) 40 
Fare Inca USB Kablosuz Optik 15 Inca USB Kablosuz Optik 15 
Klavye Multimedia USB Multimedia USB 


e PERFORMANS AVCISI PERFORMANS AVCISI 


İşlemci Phenom X4 9850 Black Edition 2.5 GHz 318 Core 2 Ouad 09300 2.4 GHz 45 nm Ouad-core 400 
Anakart MSI K9AZ Platinum 790FX 222 Gigabyte GA-X38-DS4 320 
Bellek 2x2 GBDDR2-800 133 2x2 GBDDR2-800 133 
Ekran kartı 2x512 MB GeCube HD4850 CrossFire 600 2x512 MB GeCube HD4850 CrossFire 600 
Sabit disk 2 x Samsung 500 GB SATA RAIDO 240 2 x Samsung 500 GB SATA RAIDO 240 
Monitor BenO G2400WA 24 inç LCD 640 BenO G2400WA 24 inç LCD 640 
Kasa Kasa * 700 Watt PSU 250 Kasa * 700 Watt PSU 250 
Optik sürücü DVD-RW 20X DL 33 DVD-RW 20X DL 33 
Disket sürücü 1,44 MB 8 1,44 MB 8 
Ses kartı Creative X-Fi Xtreme Audio 106 Creative X-Fi Xtreme Audio 106 
Ağ kartı Bütünleşik (0) Bütünleşik (0) 
Hoparlör Logitech 5500 (5-1) 55 Logitech 5500 (51-1) 55 
Fare/klavye Logitech Kablosuz Desktop LX700 Set Logitech Kablosuz Desktop LX700 Set 


Açıklama: Bu sistemler tavsiye niteliği taşımaktadır. Sistemlerle birlikte verilen fiyatlar piyasa ortalamaları olup bu bileşenleri belirten fiyattan bulabilmek 
için her birini farklı bir şirketten satın almanız gerekebilir. Belirtilen bileşenlerin özellikleri üretici web sitesinden incelenerek uyumlulukları kontrol 


edilmiştir. Bu nedenle seçilen anakart, işlemci, bellek ve ekran kartları birbirini desteklemektedir. PCnet'te yayınlanan tüm donanım fiyatlarının KDV 
dahil olduğunu, tüketici kanununa göre KDV dahil fiyat verilmesi gerektiğini unutmayın. 
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Programcı olacağım ama... 


Günümüzde bilgisayar dünyasının trendleri hızla değişiyor, tabii bu süreç yazılım geliştiriciler 
için de geçerli. 


TEKNOLOJİ ve bilgisayar gibi çok hızlı gelişip, 
değişen konuları işleyen bir dergide editörlük 
yapıyorsanız inanın başınızı kaşıyacak zamanı 
bulamıyorsunuz. Bu nedenle sizlerden gelen her 
e-postayı, geldiği an yanıtlayamadığım için beni 
affetmenizi rica ediyorum. Fakat bilin ki her yolladığınız e-postayı okuyup, fırsat bulduklarımızı 
yanıtlıyor, fırsat bulamadıklarımızın cevaplarına 
yazılarımızda yer vermeye çalışıyoruz. Tıpkı şimdi 
yaptığım gibi... 

Aldığım e-postaların hatırı sayılır bir kesimi programcı adaylarından geliyor. Tahmin edebileceiniz gibi de soruların ortak noktası “hangi dili 
seçmeliyim?” üzerinde yoğunlaşıyor. Ben de bu 
sorulara tek tek yanıt yazmak yerine köşemden 
genel bir yanıt yazmayı uygun gördüm. 
Günümüzde programcılık trendleri web tarafına 
kayıyor. Hatta kayıyor demek yanlış olur; kaydı 
bile, Hemen her yeni yazılımcı bu işe girdikten 
sonra web sitesi ve web tabanlı uygulamalar tasarlayarak geçimini sağlamaya çalışıyor. Çünkü 
müşterileri onlardan bu tarz uygulamalar talep 


ediyor. Durum bu olunca kendisini programcılık 
e ii 


iz! 


Daron DEDEOĞLU 
daronoPCnet.com.tr 


Microsoft, .net geliştiricileri 

için gerçekten çok başarılı 

bir ara birim sunuyor. 
m m 


ELAN AM b — ğı “Le 
mmm om mara man, Gi eme İL i ii İN ti - 
mi emllmmiinmee ii li - ii simi Gn 
ME A YA 7 ia; 

maili zi ba bnn öm ML i Em kimim mn 
mp 
ep | 
pp 
amma e, aa 7 İİ RT AĞ iel ee 
EŞ iş alm, gn a 
Em aa 
- 5 aramama ya aa 2 m 
| i 
vee üşe lü 0 din — 
ala 0 İnal pazen pe şişip 
Li 
m er e rim er mein erer. Bisiri 

is i 
2 — z ” ——— ve 
— ,, DEN 
İS aş mz ye Bez imdi 

LL — ı .i 

LL amala amm Ü- npm 

LENS le Semi o eli pe kalmamak 
WA — m ee nm Nİ Baza anna eN asm 

e, e : im ği EN e 

iÇ ei eee e mi Panna ei em 

Mi | eee o erime i İsmini ie ellerine 

Bam vam Ön tm mena mana © 
RR e e 
ün ml il mm 
LE i 
İsmimi İml ei Simli İsime İİ İİ Yemini 
—— — LL um ... mi 


Singularity'nin Windows'un yerini almasını 
DanDun TV 


görmemesine Learning Python, 3th Ed. e-kitabı 


Singularity'nin GUl'li test sürümlerini 


alanında yetiştirmek isteyen okurlarımıza bu alana uygun bir dil seçmelerini önererek başlamak 
istiyorum. Ancak elbette ki kurulabilir programların devri kapanmadığından bu alanda da çalışabileceğiniz bir dil seçmeniz işin kilit noktası. 


Ikisi bir arada diller 

Konu geliştirme olunca da Microsoft'un gölgesini 
hissetmekteyiz. Aslında gölgesi demek de yanlış 
olur çünkü günümüzdeki kurulabilir yazılımların 
yüzde 70'i Windows türevleri için kodlanıyor. 
Benzer şekilde web tarafında da .NET neredeyse 
piyasanın yarısından fazlasını himayesi altına almış durumda. Durum bu olunca Microsoft'un geliştirme platformlarına yakın durmakta fayda var. 
Özellikle .NET çatısı altında hem kurulabilir hem 
de web tabanlı uygulamalar geliştirebileceğiniz 
dillerden birisine sarmanız doğru bir hamle olur. 
Bu noktada her ne kadar yeni nesil Visual Basic'i 
görsek de Microsoft C#'a yönelmeyi teşvik ediyor. 
Zaten Visual Studio.NET'in yeni sürümleri bu dile 
odaklanmış durumda. O nedenle yakın gelecekte 
Microsoft'un Visual Basic'i bir kenara bırakacagına dair görüşler şimdiden bloglarda dolaşmaya 
başladı. Bunun bir diğer sinyali de VB geliştiricilerinin hala Visual Basic 6.0'ı kullanmakta ısrar 
etmesinden geliyor. Çünkü yeni nesil geliştirme 
platformu çok fazla değişiklik gerektirdiği için 
adaptasyonda sıkıntı yaşıyorlar. 


C# yükseliyor 

Microsoft belki de C#ın üzerine oynamakla doğru olanı yapıyor. Ne de olsa C# kendisine ait bir 
dil ve bu dilin hemen her ayrıntısını kendisi tasarladığı için geleceğe aktarması da kolaylaşıyor. 
Üstelik C# hemen her türden uygulamayı geliştirmeniz için yeterli. Burada “her türden” derken sadece kurulabilir ya da web tabanlı uygulamaları 
kastetmiyoruz, C# ile işletim sistemi bile yapmak 
mümkün. Hatta Microsoft bu konuda oldukça yol 
almış durumda. Microsoft'un maddi manevi desteklediği Singularity kod adlı yeni işletim siste- 


OBasic ile “Hello World” yazdığım yılları 


Ruby'nin hak ettiği ilgiyi 
Youtube'da video izlediğim günleri 
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mi Codeplex.com'da indirilebilir test sürümleriyle yerini aldı. 
Tamamen C# ve .NET kullanılarak geliştirilen sistem, C#'ın 
yapabileceklerini gözler önüne sererken Microsoft'un yazılım 
lisanslarına olan bakışını da değiştirmeye başladığının gösteriyor. Çünkü Singularity açık kaynak kodlu olarak başlatılmış bir 
işletim sistemi projesi. Yani yakın zamanda Microsoft çok farklı 
bir yüzle yoluna devam edecek gibi. 


Platform çok sorun değil 

Eğer yola C# ve .NET ile başlamaya karar vermenize rağmen 
Windows dışında bir platform kullanıyorsanız (MacOS, Linux, 
BSD ya da Solaris gibi) işletim sisteminizi değiştirmenize gerek 
yok. Çünkü Microsoft — Novell birlikteliğinden güç alan MONO 
projesi sayesinde, C# ve .NET ikilisini diğer platformlarda da 
rahatlıkla kullanabilirsiniz. 

Platformdan söz açılmışken, .NET'in de aslen bir platform olduğunun altını çizmek gerek. Yani .NET bir dil değil, bir teknoloji ya da alt yapı diyebiliriz. Üstelik bu altyapı üzerinde C# 
dışında geliştirme dilleri de kullanabilirsiniz. Bu dillerden birisi 
de tabii ki yazımın başlarında da değindiğim Visual Basic. Belki de şu an bu yazıyı okuyan bir çok kullanıcının bir zamanlar 
ucundan bucağından bulaştığı Visual Basic, son haliyle neredeyse script diline dönüşmeye yüz tutmuş olsa da biraz pratikle eski VB'ciler rahatlıkla .NET platformunda güzel projelere 
imza atabilirler. 


Olü dillere bulaşmayın 

Şimdi yazacaklarımı okuyan bazı okurlar belki de bana biraz 
bozulacaklar ama iş teknoloji olunca devinime uymak ve ölü 
dilleri canlılarından ayırmak gerek. Yani şu çağda en büyük 
değer olan zaman ve “temiz kodlama” olgularını boşa harcamamak gerek. Bu nedenle Pascal, C ya da Delphi gibi dillere 
bulaşmamakta fayda var. 

Seçeceğiniz dili belirlerken ilk kriteriniz kurulabilir yazılımların yanı sıra web tabanlı uygulamalar da geliştirebilmek olsun 
demiştik. İkinci olarak da temiz kodlama yapabileceğiniz (bu 
aslen dilin yanında geliştiricinin kullanacağı mantığa da bağlı) 
ve size hamallık yaptırmayacak, zamandan kazandıracak bir 
dil olmasına özen gösterin. Buna yeni trend dillerden bir örnek 
vermek gerekirse Python'a bakabiliriz. Python, günümüzün 
belki de en iyi çıkış yapan dillerinden biri. Öyle ki, Microsoft 
da bu çıkışa kayıtsız kalmayıp geliştirme araç ve platformlarına 
Python'u ekledi. Ve evet, Python ile .NET üzerinde uygulama 
geliştirebilirsiniz. 


PSP ile oynamak 

Ara başlığa aldanmayın, el konsolundan bahsetmiyorum. 
Python Server Page'in kısaltmasından bahsediyorum. Ve yine 
tahmin edebileceğiniz gibi Python ile dinamik web uygulamaları / içerikleri hazırlayabileceğiniz bir teknoloji bu. .NET'ten 
farklı olarak kendi sunucu eklentilerine sahip olan bu yapıda 
sayfalar hazırlamak, kurulabilir uygulamalar hazırlamak kadar 
kolay bir iş. Bu arada her ne kadar internetteki kaynaklarda 
Python için en kolay öğrenilebilen dil dense de hiçbir dil başlangıçta kolay gelmez. Hele ki, yüksek seviyeli ve çok yönlü bir 
dili web uygulamaları geliştirmek için öğrenmeye başladıysanız 
bol zaman ve çaba harcayacağınızı aklınızdan çıkartmayın. 
Ancak web tarafında Python kullanmak için tek yol PSP değil, 
son zamanlarda adı sıklıkla telaffuz edilen Django çatısı da bu 
dili kullanarak web projeleri hazırlamak için kullanabileceğiniz 
bir yol. Django için birçok kaynak, tema ve örnek bulabilirsiniz. 
Hatta test etmek isterseniz www.revver.com ve Www.ozgurlukicin.com adreslerini ziyaret edebilirsiniz. 

Hiçbir programlama deneyiminiz yoksa ve yola Python'la (ya da 
Django'yla) çıkmayı düşünüyorsanız InstantDjango adlı paketi 
kullanabilirsiniz. Django için ihtiyaç duyacağınız hemen her şeyi 
tek bir paket içine toplamış olan InstantDjango, crimemap örne- 
8iyle size hızlı bir başlangıç ve bol deneyim kazandırabilir. 


PHP biliyorum ama... 

Geçmişten bugüne hiç ilgi ve popülerlik kaybına uğramayan 
PHE, Joomla, Drupal ve WordPress gibi örneklerin de etkisiyle 
portalların dili olarak görülmekte. Ancak bu dil de her ne kadar adını geçirdiğimiz diller kadar esnek olmasa da kurulabilir uygulamalar hazırlayabileceğiniz bir dil. Yani eğer PHP'de 
iyiyseniz Python'a atlayabileceğiniz gibi GTK- kütüphaneleri 
yardımıyla kurulabilir yazılımlar da geliştirebilirsiniz. Fakat dediğim gibi bunu sadece PHP'de uzman olan ve başka dillere 
zaman ayıramayacak geliştiricilere öneriyorum. Hatta Python 
pratiklerine de ufak ufak başlamalarını tavsiye ediyorum. 


Son birkaç söz 

Elbette ki programlama dünyasına adım atmak için birçok alternatif dil mevcut. Ancak öncelikle ne yapmak istediğinize karar vermeli, web ve kurulabilir uygulamalar arasında muallakta 
kalmak yerine gerektiğinde her iki tarafa da örnekler verebileceğiniz bir dil seçmeniz faydalı olacaktır. Bunun yanı sıra dilin 
multi-platform olduğundan ve veritabanı uyumluluklarında sorun çıkartmayacağından emin olun. Son olarak da seçeceğiniz 
dil için çok fazla örnek ve kaynak olup olmadığına bakın. Bu 
önemli, çünkü bir noktada takılıp kaldığınızda başvuracak çok 
sayıda kaynağınızın olması sizin yararınıza. 

Gelecek ay görüşmek üzere. * 
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GDATA 9.0 güvenlik paketi çıktı 


GDATA Kurumsal Güvenlik Çözümünün yeni 
versiyonu olan 9.0 sürümü çıktı. 


HEMEN her kesimden bilgisayar kullanıcısının korkulu rüyası halini alan zararlı yazılımlar artık bir düşmana daha sahipler; GDATA. 
Ülkemizde 9.0 sürüm numaralı kurumsal çözümüyle piyasaya sürülen yazılım, zararlı yazılımlara göz açtırmamayı vaat ediyor. 
Antiviruslere karşı yüzde 100 yakalama oranı sağlayan çift antivirüs tarama motorlu (Double-Scan) GDATA, aynı zamanda yeni 
ve henüz tanınmayan virüsleri yakalayan anlık koruma kalkanına 
(Outbreak Shield) da sahip. 

Yeni GDATA Business/Enterprise 9.0 versiyonun öne çıkan özellikleri, uzaktan erişim ile yönetim sağlayan, web tabanlı yönetim 
arayüzü, ana sunucu çöktügünde yedek sunucuyu devreye alan 
yüksek erişilebilirlik (high availability) özelliği, ana sucunun yükünü azaltan yük dengeleme (load balancing) özelliği, antivirus imzalarının geri yüklenebilmesi (Rollback) ve IPV6 desteği şeklinde 
sayılabilir. GDATA'nın kurumsal kullanıcılara yönelik olan 9.0 versiyonu, Aresis Bilişim Teknolojileri tarafından Türkiye'de satışa 
sunulmuş durumda. 
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fırsat bilen zararlı beyinler durmayıp, bu olayı 
yeni virüsler yaymak için kullanıyorlar. 


BİTDEFENDER araştırmacıları, kullanıcıları bilgisayarlarına 
Trojan yazılımını indirip yüklemeleri için kandırmak amacıyla, 
Angelina Jolie ile ilintili sahte olayları kullanan yeni bir spam 
mesaj dalgasını belirlediler. 

Bu zararlı yazılım dağıtım kampanyası, çoğunlukla sinema yıldızına atfedilen bir erotik video filmi parçası üzerine kurulu. 
Bu filmi izlemek için, kullanıcılar Trojan.Agent.AGGZ taşıyıcısı 
video-nude-anjelina.avi.exe adındaki binary dosyayı indirmek 
zorunda kalıyorlar. 

Spam mesaj, Angelina Jolie'nin hayale yer bırakmayan açıklıkta 
bir görüntüsünün yanısıra, bu postanın “MSN Programlı Teklifler” kapsamında yollandığını belirten bir yazıdan oluşuyor. Yazılı 
mesaj ikili bir rol oynayıp, kullanıcıyı bu mesajın gerçek olduğunu düşünmeye iterken, spam süzücülerin de, tüm mesajı spam 
posta olarak nitelemesinin önüne geçme amacı taşıyor. 


StorageCraft: 
ShadowProtect 
bayilerde 


Günümüzün en büyük sorunlarından birisi olan 
veri kaybını önlemek artık daha da kolay bir 
hal aldı. 


İSTER iş dünyasından kurt bir profesyonel olun, isterseniz de 
ev dünyasından oyun ve divx tutkunu bir kullanıcı, ani sistem 
çökmelerinden kaynaklanan veri kayıplarıyla mutlaka karşılaşmışsınızdır. Böylesi bir sorun ev kullanıcısı gözünde indirilen 
verilerin, harcanan zaman ve bağlantı kotasının kaybı olurken, 
profesyonel hayatta para kaybıyla sonuçlanıyor. Verilerle birlikte 
kaybedilen prestij de ayrı bir durum tabii. 

İşte bu noktada devreye giren StorageCraft imaj alma yazılımı, 
sorunları çözmenizde yardımcı olmayı vaat ediyor. StorageCraft'ın 
ShadowProtect adlı segmenti, özellikle her kesimden kullanıcının rahatlıkla kullanabileceği bir imaj alma yazılımı olarak nitelendiriliyor. Yazılımın öne çıkan özellikleri arasında alınacak 
yedeği başka bir noktaya transfer etmek (sunucu gibi), herhangi 
bir bilgisayara tekrar açmak ve açılış yöneticisi olarak kullanılacak CD tabanlı sistemi Linux dışındaki sistemlerden (Windows 
XP, Windows Vista) de oluşturabiliyor olmak sayılabilir. Ülkemizde Stratus Bilişim tarafından satışa sunulan StorageCraft: ShadowProtect hakkında daha detaylı bilgi için wv ratus.com.tr 
adresini ziyaret edebilirsiniz. 


MİMARLARA TÜRKÇE YAZILIM 


HABER 


GUADEC 2008 
Istanbul'da yapıldı 


GNOME geliştiricileri ve kullanıcıları için 
dünyada düzenlenen en büyük etkinlik olan 
GUADEC (GNOME Geliştiricileri ve Kullanıcıları 
Avrupa Konferansı), bu yıl İstanbul'da 
gerçekleşti. 


YAZILIM 


DÜNYANIN önde gelen 
kurumsal altyapı yazılım 
şirketlerinden oNovell'in 
Gold Sponsor olduğu 
GUADEC 2008, 7-12 
Temmuz tarihleri arasında İstanbul Bahçeşehir 
Üniversitesi'nde — yapıldı. Her sene Avrupa'nın 
farklı bir şehrinde düzenlenen GUADEC, İstanbul Boğazı'nın yanında bulunan üniversite 
kampusü içerisinde üç salonda gerçekleştirildi. 

GUADEC (GNOME Geliştiricileri ve Kullanıcıları Avrupa Konferansı), GNOME geliştiricileri ve kullanıcıları için dünyada düzenlenen en büyük etkinlik olarak nitelendiriliyor. Avrupa'da Özgür Yazılım konferansları arasında da seçkin bir yere sahip olan 
GUADEC, her sene yüzlerce geliştirici ve kullanıcının toplandığı 
senelik bir aktivite olarak dikkat çekiyor. GNOME, kullanıcılara 
ve geliştiricilere masaüstleri, programları ve verileri konusunda 
en son seviyede kontrol imkanını sunan, aynı zamanda da GNU 
projesinin de bir parçası olan özgür yazılım platformu sunuyor. 
Novell SUSE Linux Enterprise Desktop ekibinde yer alan ve BT 
dünyasında Gnome çılgınları olarak bilinen Hubert Figuiere, Aaron Bockover, Gabriel Bunt, Federico Mena Guinteroe Vincent 
Uniz, Srinivasa Ragavan V, Michael Dominic Kostrzewa, Johnny 
Jacob ve Andr&s G. Aragoneses bir hafta boyunca konferans katılımcılarına Gnome uygulamalarındaki yeni gelişmeler hakkında 
bilgiler vererek, çarpıcı uygulamaları katılımcılara sundular. 
Konferans hakkında detaylı bilgiye lec.org web sitesinden ulaşabilirsiniz. 


Nemetschek'den mimarlara yönelik planlama ve tasarım çözümü Allplan” in yeni sürümü 


piyasaya çıktı. 


Türkçe dil desteğiyle kullanıcılarını 
karşılayan Allplan, mimar ve mühendislerin projelerini hazırlarken ihtiyaç 
duyabilecekleri bir çok farklı uygulamayı 
içerisinde barındırıyor. İç mimariden 


peyzaja kadar hemen her yönde kolaylıkla 
kullanılabilen Allplan, zorlu ve karmaşık 
hesaplamaları basit bir şekilde tamamlayıp, hazırlanan modellere uygulamayı 
kolaylaştırıyor. 

Allplan'ın yeni versiyonu kullanıcılara ara 


yüzü kendi çalışma yöntemlerine, projenin 
tipine veya mevcut proje safhasına uygun 
olarak uyarlama esnekliğini sağlıyor. 
Allplan BIM 2008 eskizden 2B çizime, 3B 
tasarımdan metraj ve maliyet verili obje- 
tabanlı bina modelleme araçlarına kadar 
komple bir fonksiyon yelpazesi sunuyor. 
Kullanıcı bütün bunlarla tek bir tasarım 
sistemi içerisinde ve arayüzde çalışabiliyor. 
Yazılımın detayların (| 
adresinden ulaşabilirsiniz. 


MJYAİSİUN YENİ WEB TARAYICILAR 


Dünya 


rekortmeni 


UZUN yıllardan sonra Microsoft'un Internet Explorer'una dişli 
bir rakip olarak karşımıza çıkan Firefox, Microsoft'u Internet 
Explorer'ın yeni bir sürümünü çıkarmaya zorlamıştı. Firefox 
2.0 geçtiğimiz yıl içinde Microsoft'un canını sıkacak kadar 
büyük bir pazar payı elde etti. Bugün Firefox; güvenliğe, kullanışlılığa ve son teknolojilerin desteklenmesine önem veren 
hem amatör hem de profesyonel birçok kullanıcı tarafından 
sevilerek kullanıyor. Firefox'un bedava olması ve Windows'un 
yanı sıra Linux ve Mac platformlarını da desteklemesi tarayıcı 
savaşlarını yeniden gündeme getirmiş durumda. 

Firefox'u geliştiren Mozilla Vakfı, 17 Haziran 2008 tarihinde 
Firefox'un 3. sürümünü dağıtıma sunacaklarını ve aynı gün bir 
dünya rekoru denemesinde bulunacaklarını duyurmuştu. 17 
Haziran sabahından itibaren 8.002.530 kişi Firefox 3'ü indirdi. Böylece kendi 5 milyon hedefini de aşan Firefox 3.0, “24 
saat içinde en çok indirilen yazılım” olarak Guinness Rekorlar 
Kitabı'na girmeye hak kazandı. Peki böylesine sükseli bir çıkışla adını duyuran Firefox 3.0 kullanıcılara neler vaat ediyor? 
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Internet deneyimi yeniden tanımlanıyor 

www.mozilla-europe.org/tr/ adresindeki Türkçe Mozilla Avrupa 
sitesi şöyle diyor: “Bir tarayıcı interneti gerçekten daha iyi yapabilir mi? Firefox'u deneyin ve bunu kendiniz görün.” 

Firefox 3; akıllı konum çubuğu, tek tıklamayla yer imi ekleme 
ve göz görmeyecek kadar hızlı çalışma özelliklerini de kapsayan onlarca yeni özelliğiyle tarayıcılar arasındaki rekabette 
çıtayı yükseltiyor. Firefox 3, şu ana kadar yayınlanan en iyi Firefox sürümü olmanın da ötesinde, bize göre şu anda dünyanın 
en iyi web tarayıcısı! Firefox 3'ü mercek altına almadan önce, 
tarayıcının 7 MB boyutundaki Türkçe sürümünü www.mozilla. 
com adresinden ücretsiz olarak indirebileceğinizi hatırlatalım. 


Görsel değişiklikler 

Firefox, her yeni sürümünde kendini görsel olarak yenilemeyi adet edinmiş durumda. Firefox 3'ün kullanıcı arabirimi 
de yeniden tasarlanmış. Bu sürümün tasarımının en önemli 
özelliğiyse işletim sistemine entegre olması. Yani Firefox 3'ün 
Windows Vista, Windows XP, Mac OS X ve Linux sürümlerinin 
her biri birbirinden farklı ve işletim sisteminin genel tasarımına 
daha yatkın bir tasarım sergiliyor. Vista, XP ve Linux'ta yaptığımız denemelerde bu değişikliği belirgin biçimde fark ettiğimizi 
ve hoşumuza gittiğini söyleyebiliriz. Ayrıca eski sürümlerde 
olduğu gibi “tema”lar sayesinde Firefox'un tüm görünümünü 
değiştirmek mümkün. 
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Girdiğiniz her sayfa, şahane çubukta aleyhinize delil olarak kullanılabilir. 


Şahane konum çubuğu 
Firefox 3'ün akıllı konum çubuğu “şahane çubuk” (awesome 
bar) adıyla anılıyor. Elbette bunun haklı sebepleri var: Eski- 


m ear 


Rİ EE 


< İki yer emiri rape 
Ba s5 ği 


hi Birim 


m 


Yıldız düğmesine iki kez tıklayarak yer iminin ayrıntılarını düzenleyebilirsiniz. 


den yalnızca adres çubuğu görevi gören bu alan artık aradığınız sitelere kolayca ulaşmanızı sağlıyor. Şahane çubuğa daha 
önce ziyaret ettiğiniz bir sayfanın adresindeki veya başlığın- 
da herhangi bir kelimeyi yazmaya başladığınız anda içinde o 
kelimeler geçen sayfalar bir liste halinde sıralanıyor. Böylece, 
konusunu hayal meyal hatırladığınız ama hangi sitede bile 
olduğunu bilmediğiniz bir sayfaya anında ulaşabiliyorsunuz. 
Şahane çubuk, yer imleriniz arasında da arama yapabiliyor. 
Üstelik siz şahane çubuğu kullandıkça hangi siteleri daha sık 
kullandığınızı öğreniyor ve o siteleri sonuçların üst sıralarına 
çekmeye başlıyor. 

Firefox 3'te konum çubuğunun sağ kenarındaki “git” düğmesi 
kaldırılmış, onun yerine RSS beslemesi ve yer imi düğmeleri 
eklenmiş. RSS düğmesine tek bir tıklamayla sitenin RSS beslemesini görüp dilerseniz abone olabiliyorsunuz. Yıldız şeklindeki yer imi düğmesine bir kez tıkladığınızda o sayfa anında yer 
imlerinize ekleniyor, ikinci kez tıkladığınızdaysa sayfanın adını, 
kategorisini ve etiketlerini değiştirebiliyorsunuz. 


Güvenlik had safhada 

Firefox kullanıcılarının tarayıcılarını sevme sebeplerinden biri 
de, Internet Explorer'a kıyasla sunduğu büyük güvenlik hissi. 
Firefox zaten Internet Explorer kullanıcılarını tuzağa düşürmek 
için kodlanmış virüs ve zararlı yazılımlardan etkilenmiyordu, 
ama yeni sürümünde güvenlik özellikleri daha da geliştirilmiş. 
Google'da arama yaptığınızda bazı sonuçların “Bu site bilgisayarınıza zarar verebilir” uyarısıyla işaretlendiğini görmüşsünüzdür. İşte bu faydalı özellik artık Firefox 3'ün içinde! Virüs yayan 
veya zararlı bir kod taşıdığı Google tarafından önceden tespit 
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Saldırgan sitelere girmeniz resimdeki uyarı mesajıyla engelleniyor. 


YENİ WEB TARAYICILAR 


YAZILIM 


edilmiş bir siteye girerseniz, Firefox kıpkırmızı bir “Saldırgan 
olarak bildirilmiş site” sayfasıyla o siteye girişinizi engelleyerek 
sizi koruyor. Riski göze alıyorsanız siteye giriş yapmak da elinizde. Test sürüşümüz sırasında bu uyarıyla birkaç Türkçe sitede karşılaştık ve uyarının gerçekten de yerinde olduğunu tespit 
ettik. Benzer bir erken uyarı sistemi, kimlik hırsızlığı amacı 
taşıyan sahte alışveriş ve banka siteleri için de mevcut. 
Firefox 3'le gelen bir yenilik de Windows Vista'nın ebeveyn denetimiyle uyumlu çalışabilmesi. Vista'nın bu özelliği sayesinde 
çocukların ziyaret edebilecekleri web sitelerini kısıtlayabilir, 
karşıdan dosya yüklemelerine izin verip vermeyeceğinizi belirleyebilir ve içerik filtrelerinin izin verip engelleyeceği içerikleri 
belirleyebilirsiniz. 

Firefox'un önceki sürümlerinde zaten mevcut olan açılır pencere engelleme, parola yöneticisi, anti virüs entegrasyonu, özel 
verileri tek tıklamayla temizleme gibi özellikler küçük yeniliklerle 3.0 sürümünde de yerlerini almış. 


Verimlilik her şeydir 

Firefox 3, daha verimli ve hızlı çalışabilmeniz için birçok yeni 
veya geliştirilmiş özellikle donatılmış. Bunlardan bazıları şöyle: 
İndirme yöneticisi: Yenilenen indirme hala çok basit bir tasarıma sahip ve tam teşekküllü bir indirme yöneticisi yazılımının 
yerini tutamıyor, ama bizce çok önemli bir özellik olan yarım 
kalan indirmeleri devam ettirme özelliği artık Firefox'a eklenmiş. Bu sayede herhangi bir nedenle bağlantınız kesilir ya da 
bilgisayarınızı kapatmanız gerekirse, yarım bıraktığınız dosyaları indirmeye daha sonra devam edebiliyorsunuz. 
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İndirme yöneticisi çok fazla dosya indirmeyen kullanıcılar için ideal. 


Oturum kurtarma: Firefox beklenmeyen bir çökme yaşadığında 
açık olan sekmelerinizi kurtarabiliyor. Firefox'u yeniden açtığınızda son sekmelerin yanı sıra o sayfalarda yazmış olduğunuz 
yazılar bile aynen korunuyor. Ayrıca Firefox'u kapatırken birden 
fazla sekme açıksa, sekmeleri kaydederek bir sonraki oturum- 
da yeniden açılmalarını sağlayabiliyorsunuz. 

Yakınlaştırma: Internet Explorer 7'nin yakınlaştırma (zoom) 
özelliğine bayıldığımızı itiraf etmeliyiz, ama artık aynı özellik 
Firefox'ta da mevcut. Cirl tuşuna basılı tutarak fare tekerleinizi yukarı doğru döndürdüğünüz yalnızca sayfadaki yazılar 
değil, resimler ve diğer öğeler de aynı oranda büyütülüyor. 
Firefox, büyüttüğünüz bir siteye tekrar girdiğinizde büyütme 
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YJVAİNİUN YENİ WEB TARAYICILAR 


YER İMİ YÖNETİMİ 


Firefox 3'te yer imlerinin düzenlenmesini biraz karmaşık 
bulduğumuzu belirtmeliyiz. Yer imlerinizi iki farklı alanda 
depolamanız mümkün: Firefox'un üst menüsündeki “Yer 
İmleri”ne tıkladığınızda açılan “yer imleri menüsü” ve 
konum çubuğunun hemen altına yerleştirilmiş “yer imleri 
araç çubuğu”. Araç çubuğunda varsayılan olarak en çok 
ziyaret ettiğiniz sayfalar ve kaynağını radikal.com.tr'den alan 
bir haberler “canlı yer imi” bulunuyor. Bu araç çubuğunu 
kullanmayacaksanız ve yer kaplamasını istemiyorsanız 
Görünüm > Araç çubukları > Yer imi araç çubuğu yolunu 
kullanarak kapatabilirsiniz. 

Hoşumuza gitmeyen bir diğer özellik de yıldız düğmesine 
tıkladığınızda yer iminin varsayılan olarak “sınıflandırılmamış 
yer imleri”ne eklenmesi. Bu dizine eklenen yer imleri “yer 
imleri menüsü”nde görünmüyor, o yüzden Yer İmleri > 
Yer imlerini düzenle komutunu kullanarak bu yer imlerini 
başka bir dizine atamak şart. 


oranını hatırlıyor, ancak büyütme oranının pencere üzerinde 
hiçbir yerde belirtilmemesi bizce bir eksiklik. IE7'de olduğu 
gibi, bu işlev için özel bir düğme eklenmeliydi. Yakınlaştırmayı 
sıfırlamak için Ctrl--O tuşlarına basmak yeterli. 


Özelleştirme 
Firefox'u rakiplerine göre üstün kılan yeteneklerinden biri de büyük ölçüde özelleştirme imkanları sunması. Firefox 3 temel alanda özelleştirilebiliyor: eklentiler, yan uygulamalar ve temalar. 
Eklentiler, tarayıcının mevcut işlevlerini geliştirmeye ya da yeni 
işlevler eklemeye yarıyor. Geliştiricilere Firefox'ta hemen hemen her ki sai Lr eklenti geliştirmiş durumda. 
// s.moZİ &/ 5/fi adresinden eklenti 


dizinine İsbir. Berin favori eklentilerim, reklamları 
engellemeye yarayan Adblock Plus (www.adblockplus.org), 
formları otomatik em iL yardımcı olan Autofill Forms 
( ://blueimp.net/n a/) ve bu sayımızda ayrı bir yazı olarak bulabileceğiniz Siurmbtetilğon araç çubuğu. Firefox 2 için 
geliştirilmiş eski eklentilerin 3.0 uyumlu olmadığını hatırlatmakta yarar var. 


Araçlar > Eklentiler menüsüne girdiğinde Firefox size eklenti tavsiyelerinde 
bulunuyor. 
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Kullanıcıların Firefox'a gerekli gereksiz onlarca eklenti kurmalarını tavsiye etmiyoruz, çünkü eklentiler kararlılık sorunlarına yol açabildiği gibi bellek tüketimini de artırıyor. Bu yüzden sadece gerekli gördüğünüz eklentileri kurmanızı öneririz. 
Temalara baktığımızdaysa maalesef çok başarılı tasarımlarla 
karşılaşmadık. Zaten Firefox 3'ün varsayılan tasarımının çoğu 
kullanıcı için yeterli olduğunu düşünüyoruz. 


İN ) İGİ-! lost 


Google 
Yahoo 


En seki ziyar 
a 


Amazon.com 
Answers.com 
eBay 
Wikipedia (tr) 
Zargan 

IMDB 

Whois Lookup 


IMDB ile arayın 
Arama motorlarını yönet... 


Firefox'a eklenebilen arama motorları sayesinde dilediğiniz sitede tek tıklamayla 


arama yapmak mümkün. 


Performans ve yeni standartlar 

Firefox'un eski sürümleri performans bakımından oldukça tatmin ediciydi. Firefox 3'te yenilenen çizim motoru (render engine) sayesinde sayfaların daha da hızlı açıldığını görüyoruz. 
Yeni sürümde bellek yönetimi bakımından birçok iyileştirme 
yapılmış. Firefox 2'deki bazı “bellek sızıntısı” hataları nedeniyle bir süre sonra RAM tüketimi olağan üstü artabiliyordu. 
Firefox 3'te bu hatalar büyük oranda giderilmiş. 

Firefox 3'te CSS, ACID2, MathML, ECMAScript 4, animasyonlu PNG (APNG) ve Microformats gibi birçok web standardının 
güncel sürümleri destekleniyor. İleride Internet Explorer başta 
olmak üzere diğer tarayıcılar da bu standartları desteklerse 
web çok daha güzel görünecek. * 


EDİTÖRÜN İTİRAFI 


Yıllar önce “rahmetli” Netscape Navigator ile başladığım 
internet seyahatlerime uzun süredir İnternet Explorer'la 
devam ediyordum. Bilgisayarlarımda mutlaka Firefox 
yüklü oluyordu ama genellikle “yedek tarayıcı” olarak, 


ara sıra kullanılıyordu. Firefox 3'ün RC sürümlerini biraz 
kullandıktan sonra, final sürümüyle birlikte tamamen 
Firefox'a geçmeye karar verdim. Şu anda Windows Vista'da 
varsayılan tarayıcım olarak Firefox 3 kullanıyorum ve şu 
ana gördüğüm en hızlı ve en güvenli tarayıcı olduğunu 
söyleyebilirim. 


A VAINIUN ADOBE CS4 


Adobe dur durak 
bilmiyor 


Adobe, sektöre yön veren yazılımları Acrobat ve Creative Suit serilerinin yeni sürümlerini 
görücüye çıkarttı. Yeni Acrobat gelişmiş özellikler sunarken, CS 4 şimdilik janjanlı 


arayüzlerden ibaret. 
Daron DEDEOĞLU / daron&PCnet.com.tr 


TASARIM ve yayıncılık denildiğinde Adobe ve Macromedia'nın ürünleri ilk akla 
gelenler arasındadır. Aslında ilk akla 
gelenlerin başındadır desek daha doğru 
olur. Çünkü bu firmaların yazılımları format sonrası ilk kurulacak araçlar arasında yer alır. Acrobat ya da Flash Player'ı 
olmayan bir bilgisayar düşünsenize, ne 
kadar sıkıcı değil mi? 

Geçtiğimiz yıllarda Adobe'nin 
Macromedia'yı aldığı haberi ortalığı yeterince sarsmış, bu iki firmanın birleşmesinden doğacak ürünlerin sektörü baştan 
aşağı değiştireceği söylenip durmuştu. 
Elbette ki, bu tür köklü değişikliklere neden olacak ürünler hemen ortaya çıkmadı, üstüne üstlük Macromedia tarafındaki 
ürünlerin gelişimi de bir hayli yavaşladı. 
Fakat Adobe çok hızlı bir ivmeyle ürünlerini geliştirmeye devam edip, Acrobat 
8 ve Creative Suit 3 ürünleriyle yapabileceğinin en iyisini ortaya koydu. Biz de 
basılı yayıncılığın içerisinde olduğumuzdan dolayı ucundan bucağından CS3'e ve 


e e 
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Acrobat'a bulaşarak iş süreçlerimizin bir 
kısmını basitleştiriyoruz. 
“Basitleştiriyoruz” diyoruz çünkü Acrobat 
8 bu anlamda çok büyük bir yol katedip, 
sektörün birçok sorununu çözmeyi başardı. Şimdiyse durum çok daha ilginç bir 
hal aldı. Çünkü Adobe, Acrobat'ın yeni 
sürümü olan 9 içerisinde, yıllar önce öngörülen ve bir türlü gerçekleşmeyen değişimi yarattı. Macromedia'dan miras olan 
Flash teknolojisini PDF'in içerisine kattı. 
Bu gerçekten ilk bakışta “olması gereken” ya da “ne var ki bunda” şeklinde 
geçiştirilecek türden basit bir adım gibi 
görünebilir, ancak bu adımın sonuçlarını 
irdelediğinizde gerçek bir devrim olduğu 
hemen anlaşılıyor. 


Hoş geldin Acrobat 9 

Acrobat 8'in bıraktığı yerden yeniliklere devam eden yeni Acrobat 9'un en 
büyük özelliği PDF'lerin içerisine Flash 
dosyalarını ekleyebilmesi diyebiliriz. Bu 
sayede sadece imaj ve metinlerden olu- 


geliyor diye hiç merak ettiğiniz 
oldu mu? Cevap veriyoruz; Adobe 
Nehri. Adobe firmasının kurucuları, 
şirketlerini kurma arifesindeyken 


bu nehrin eşsiz görüntüsünden çok 
etkilenip, kuracakları firmaya Adobe 
ismini vermişler. Bu sayede tıpkı adını 
aldığı nehrin, aktığı vadiyi şekillendirmesi gibi Adobe de hayatımıza kattığı 
yeni teknolojilerle yazılım dünyasını 
şekillendirmeye başlıyor. 


şan PDF'lerin devri kapanmış oluyor. 
Artık çokluortam dosyalarıyla bezenmiş 
PDF'ler hemen her yerden karşımıza çıkmaya başlayacak. 

PDF dosyalarının daha çok e-kataloglarda 
ve kullanım kılavuzlarında kullanıldığı 
düşünülürse artık çok daha eğlenceli ve 
görsel el kitaplarıyla muhatap olacağımız kesin. 

Acrobat 9'un Flash desteğiyle harmanlanması aynı zamanda 3 boyutlu ve hareketli modellemelerle bezeli PDF dosyaları da oluşturabileceğiniz anlamına 
geliyor. 

Acrobat 8 ile birbirinden farklı tür ve lokasyonlardaki dosyaları bir PDF içerisinde birleştirebiliyorduk. Bu özellik şimdi 
daha da geliştirilmiş durumda. Üstelik 
yine Acrobat 8 sürümünde tanıştığımız 
sıfırdan boş PDF dosyası oluşturma özelliği Acrobat 9'da Flash desteğiyle birleştirilmiş durumda. Tabii bu durumun 
bir de oynatıcı tarafı var. Yani bildiğimiz 
Acrobat Reader'a datahmin edebileceğiniz üzere Flash dosyalarını yorumlama 


' Fa, İz ilemi im 
G Dimmi geri ği ir efem ğa 
EET. TERİER ETEĞİ 
gri iin -— —B - Er jile 

Me 


Adobe, bünyesine kattığı Macromedia 
ürünlerinin belli başlı özelliklerini 
yılların Acrobat'ına kaynaştırmayı 

başarmış gözüküyor. Öyle ki, 
oluşturduğunuz PDF'ler içerisine 

Flash filmler ya da üç boyutlu nesneler 

yerleştirmeniz mümkün. 


Acrobat 9 ile tıpkı bir önceki sürüm olan Acrobat 8 gibi çoklu çalışmalarda PDF'lere 
yorum, uyarı ya da küçük notlar alınabiliyor. PDF üzerinde çalışan diğer kullanıcılar 
yetkilendirme derecelerine göre bu küçük pop uplara müdahale edip gerektiğinde 
kaldırabiliyorlar. 


ADOBE CS4 BAv4jsiyi 


özelliği eklenmiş durumda. Bu da artık sistemlere hem Acrobat 
Reader hem de Flash Player yükleme zorunluluğunu kaldırıyor. 
Sadece Acrobat Reader bize yetecek. 

Konu Acrobat Reader'dan açılmışken bir noktaya daha dikkat 
çekmek istiyoruz; boyuta. Bildiğiniz gibi Acrobat Reader yaklaşık olarak 20-25 MB boyutunda bir dosya olarak karşımıza çıkıyor ve PDF dosyalarını görüntülemek için yüzde 50'ye yakın 
bir kısmını kullanıyor. Yani kabaca 10-12 MB olması gereken 
kurulum dosyası iki katı yer kaplıyor. Bunun nedenini merak 
ettiğimizde şöyle bir sonuçla karşılaştık, Adobe, Acrobat ve CS 
serisine her eklediği yeni özellik için Reader'ın içerisine de bir 
modül yerleştiriyor ve teknolojilerini kullanıma açtığında küçük 
güncellemelerle (tetikleyici de diyebiliriz) bu gömülü ama kapalı özellikleri Reader içerisinde de aktif ediyor. Yani Adobe'nin 
sürprizleri aslında Reader'ın boyutunda saklı diyebiliriz. 


Acrobat daha hızlı 

Acrobat 8 ile ilk karşılaştığımızda hızına hayran kalmıştık. Acrobat 9 ise bu hız yarışında bayrağı eski sürümünden almış ve 
performans kaybı yaratmadan yoluna devam etmişe benziyor. 
Çünkü yeni özelliklere ve çokluortam formatları gibi zorlu eklentilere rağmen hız da kayıp yok. 

Acrobat'ın yayıncılık gib takım çalışması ve farklı iş süreçleri 
gerektiren hemen her projede kullanılıyor olması, Adobe'den 
çok fazla şey beklememize neden oluyor. Acrobat 8'de de bu 
alanda hoş yenilikler görmüştük. Acrobat 9 ise eski sürümde 
yer alan, bir belge üzerinde birden çok kullanıcının eş zamanlı 
olarak çalışabilmesi, birbirlerine notlar ya da yorumlar bırakabilmesi gibi bir dizi özelliği kullanabilirken yeni nesil bir servisi 
de bünyesine katarak takım çalışmasını bir adım daha ileri taşımayı başarıyor. Servisin adı acrobat.com. Bu servis anladığınız üzere bir web sitesi ve tahmin edebileceğiniz gibi Acrobat 
9 bu siteye göbekten bağlı. Yani Acrobat 9 ile hazırladığınız bir 
çalışmayı bu site üzerine aktarıp, dünyanın dört bir yanından 
geliştirici (ya da uzman) ile eş zamanlı olarak dosya üzerinde 
çalışabiliyorsunuz. Ayrıca elinizin altındaki dosyaya (ya da sisteme) bir zarar gelirse acrobat.com üzerinde otomatik bir yedeğiniz oluyor. Yine Acrobat 9 yüklü herhangi bir bilgisayardan 
projenize erişip çalışamaya devam edebilmenizi de sağlıyor. 
Adobe'nin Acrobat 9 kullanıcılarına bir sürprizi de, acrobat. 
com'u özel sanal depolama alanı olarak kullanmalarına izin 
vermesi diyebiliriz. 

Tabii ki, Acrobat 8 ile tanıştığımız ve tek tıklamayla PDF dosyalarınızdan MS Word belgelerine çıktı almanızı sağlayan özelliğin, 9. sürümde de iyileştirilmiş ve geliştirilmiş şekilde yer 
aldığını söylemeye gerek yok. 


Her türden dosya tek PDF'te 

Acrobat 9'un en önemli özelliklerinden biri de PDF portfolyo 
kavramını getirmesi. PDF portfolyo, kullanıcıların video, ses 
ve hatta 3D (üç boyutlu) nesneleri de dahil olmak üzere pek 
çok farklı formattaki belgeyi tek bir belge içinde toplamalarını 
sağlıyor. 

Acrobat 9 ile kullanıcılar hazır veya kendi oluşturdukları şablonları kullanarak kısa zamanda kendilerini yansıtacak çalışmalar hazırlayabiliyorlar. Üstelik yeni eklenen özellikler sayesinde 
toplanan belgeler arasında hiyerarşi kurulabilmesi, navigasyon 
sağlanabilmesi, belgelere açıklamalar eklenebilmesi kolaylıkla 
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sağlanabiliyor. Sonuç olarak, satış teklifleri, yasal belgeler ve 
ürün tanıtım belgeleri gibi iletiler çok daha özelleştirilmiş ve 
dikkat çekici hale gelmiş oluyor. 

Adobe yeni Acrobat'ı üç farklı paket şeklinde piyasaya sunuyor. 
Bunlar, Acrobat 9 Standard, Acrobat 9 Pro ve yeni Acrobat 
9 Pro Extended yazılımlarından oluşuyor. Ailenin en kapsamlı 
üyesi olan Acrobat 9 Pro Extended, içindeki Adobe Presenter 
yazılımı sayesinde Microsoft PowerPoint sunumlarını kolayca 
PDF dosyası olarak yayınlanabilen çokluortam deneyimlerine 
dönüştürebiliyor. Bu da Acrobat 9'da en çok kullanılacak özelliklerden birisi olacak gibi. 


Program gibi PDF'ler 

Acrobat 9'un bizce en önemli özelliği Flash ile bütünleşebilmesi demiştik. Bu noktada sadece SWF uzantılı Flash dosyalarının ya da FLV uzantılı çoklu ortam dosyalarının PDF içerisine 
eklenebileceğini düşünerek kendinizi kısıtlamayın. Çok yakında 
Flash ile yapılmış küçük programların yer aldığı (ya da oyunların) etkileşimli PDF'ler görmeye başlayacağız. Düşünsenize 
PDF formatında bir e-kitap almışsınız, içerisinde 3 boyutlu 
modeller ve çoklu ortam dosyalarıyla desteklenmiş çok zengin 
bir içerik bulunuyor ama yine de belli noktalarda takılıyorsunuz. Bu noktada yapacağınız şey hemen kitabın içerisindeki 
bir yazılım sayesinde (Flash ile kodlanmış ve web sitelerinde 
kullanılan bileşenlerin benzerlerini düşünün) kitabı yazan / yayınlayan kişiye posta atıyorsunuz, yorumlarınızı iletiyorsunuz 
ya da arkadaşlarınızla paylaşıyorsunuz. Harika değil mi? Belki 
de bir anlık mesajlaşma özelliğiyle kitabı edinmiş ve okumakta 
olan diğer kişilerle irtibata geçiyorsunuz. Yani yakın bir gelecekte PDF ile yapılamayacak hiçbir şey kalmayacak. 


Adobe CS4 huzurlarınızda 

Adobe'nin bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürmesi beklenen 
Adobe Creative Suite 4 (CS4) yazılım paketinin ilk test sürümleri görücüye çıktı. Gözlerinizin parladığını görür gibiyiz ancak 
hemen heyecenlanmayın, zira CS4'ün ilk sürümlerini kullanabilmek için biraz uğraşmanız gerekecek. Öncelikle hemen belirtelim ki, lisanslı bir CS3 paketine sahip değilseniz CS4'ü sadece 
deneme sürümü olarak indirip 48 saatcik kullanabiliyorsunuz. 
Yani denemek istediğiniz özellikleri ya da kurcalayacağınız menüleri önceden belirleyin ki bu 48 saatlik deneme şansını iyi degerlendirebilin. Tabii tahmin edebileceğiniz üzere Creative Suite 
3 lisansına sahip olan kullanıcılar, bu ilk betaları CS4 ün nihai 
sürümleri piyasaya sürülene kadar ücretsiz olarak kullanabilecekler. Yani CS3 lisansına sahipseniz size süre kısıtlaması yok. 
Bilindiği üzere Dreamweaver yazılımı web tasarımı ve geliştiricileri için kullanılırken, Fireworks prototiplendirme, Soundbooth ise ses dosyaları oluşturma ve düzenleme işlemleri için 
kullanılıyor. Bu anlamda beta yazılımlar Adobe Creative Suite 
yazılım paketinin yeni teknolojileri nasıl kullandığı ve bunları uygulamalara nasıl yansıttığını test edebilmek ve fikir alabilmek amacıyla önem arz ediyorlar. Beta kullanıcıları ayrıca 
istemeleri durumunda Adobe ekibi ile iletişim kurarak gerek 
yazılımlarda bulunan hataları bildirebilecekler, gerekse de yazılımın yeni sürümünde gelmesini istedikleri özellikleri önerme 
fırsatına kavuşacaklar. Ancak bizim ilk izlenimlerimiz şimdilik 
sadece arayüzlerle oynandığı yönünde. Fakat ileriye dönük olarak daha detaylı incelemeler de gerçekleştireceğiz. 
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Adobe Dreamweaver CS4 

Yeni Dreamweaver betasıyla birlikte gelen “İlişkili Dosyalar 
Araç Çubuğu” ve “Kod Gezgini” özellikleri sayesinde kullanıcılar, karmaşık HTML dosyaları üzerinde bağlantılı durumda 
olan JavaScript ve XML dosyalarıyla onlara ilişkilendirilmiş 
dosyalara kolayca erişebilme olanağına sahip olacaklar. Kullanıcılar ilişkili dosyaları ilgili araç çubuğunda görebilirken, Kod 
Gezgini sayesinde farklı sayfaların farklı bölümlerinde görülen 
kodları sadece tek bir kod değiştirerek düzenleyebilecekler. 
Dreamweaver'ın yeni sürümünde ayrıca “Live View” modu sayesinde kullanıcılar, açık kaynak kodlu WebkKit işleme motoru 
tabanlı bir arabirimi kullanarak, sayfalar üzerinde yaptıkları 
değişiklikleri eş zamanlı olarak görebilecekler. Bu özellik ayrıca 
kullanıcılara JavaScript'i “dondurma” ve interaktif sayfalardaki sorunları gidermeyle Flash içeriği üzerinde çalışma olanağı 
da sağlayacak. Bu noktada yeni DW kararlı sürüme eriştiğinde 
gerçekten web tasarımcılarının işi bir hayli kolaylaşacak. 


Adobe Fireworks CS4 
Fireworks'ün yeni betası ise yenilenmiş kullanıcı arabirimi ile 
birlikte geliyor. Bu yeni arabirim, diğer Creative Suite yazılımlarında kullanılan arabirimle eşleştirildiğinden dolayı, uygulamalar arasında sıkça geçiş yapan kullanıcıların çalışma ortamlarındaki uyumsuzluğu gidermesi hedeflenmiş. Kullanıcılar 
yazılımın yeni sürümü ile birlikte dosyaları yüksek duyarlılık, 
interaktif ve geliştirilmiş istemci iletişimi olanakları için güvenli Adobe PDF dosyası olarak da kaydedebilecekler. Fireworks 
beta ayrıca yeni Adobe AIR, HTML, Adobe Flash ve Adobe Flex 
Builder ile de uyumlu. Bu sayede Fireworks üzerinde geliştirilen tasarımlar, istenilen platforma kolaylıkla 
entegre edilerek çoklu-platform desteğine kavuşabilecekler. 


ADOBE CS4 


YAZILIM 


edebileceğiniz bir önizleme modu da yer alıyor. Ayrıca yeni ses 
tanıma teknolojisi sayesinde kullanıcılar, parçalar üzerindeki 
konuşmaların bir transkriptini kolayca oluşturabilecekler ve 
bunlar üzerinde kelime ve zamanlama bazında arama yapabilecekler. Tahmin edebileceğiniz gibi bu özellik henüz dilimizde 
desteklenmiyor. 


Photoshop CS4 

CS4 uygulamaları üzerinde belki de göze çarpan en büyük yenilik hiç şüphesiz yazılımların kullanıcı arabirimlerinde yapılan 
değişiklikler demiştik, bu değişiklik dışında göze çarpan yeni 
özelliklerde ise, birden fazla belge üzerinde çalışırkan belgelerin karşılaştırılması ya da bütünleştirilmesi işlemlerinin daha 
efektif bir biçimde yapılabilecek olması başı çekiyor. Yani tüm 
uygulamanın ve uygulamaya ait elementlerin bir monitörden 
diğerine taşınabilmesinin daha kolaylaşmış olması tasarımcıları ve grafikerlerin hoşuna gidecek bir özellik. Bunun dışında 
belgelerin paneller tarafından kaplanmasının önüne geçilecek 
olması ve masaüstü simgelerinin genel görünümü etkilemeyecek olması da vaatler arasında yerini almış. 

Henüz Adobe Photoshop'un yeni sürümünün ne zaman yayımlanacağı konusunda herhangi bir bilgi verilmemiş olsa da söylentiler yeni sürümün Ekim ayında piyasaya sürüleceği önünde. 
Merakla bekliyoruz. 


Editör diyor ki 

Adobe'nin Acrobat 9'u her ne kadar hayatımızda köklü bir değişimin ilk temellerini atmış olsa da her zamanki gibi CS4 özellikle ülkemizde daha büyük bir ilgi görmeyi sürdürecek. Bizde 
nihai sürümleri rafları süsleyene kadar bu paketin her yeni 
betasını elimizden geldiğince incelemeye çalışacağız. Ancak 
şimdilik elimizde betaların yapabildikleri ve yapabileceklerini 
içeren vaatler dışında sadece janjanlı arayüzler var. Zaten aksi 
olsa deneme sürümleri lisansız kullanıcılar için 48 saat gibi 
bir süreyle kısıtlanmazdı. Ancak her ne olursa olsun CS4 de 
Acrobat 9'un başlattığı yenilikçi yoldan ilerleyecek özelliklerle 
donanmış olarak karşımıza gelecek. Her halükarda bizim biraz 
daha beklememiz gerekecek. * 


Adobe Soundbooth CS4 

Ülkemizde pek sık kullanılmasa ya da PS, SW 
ve FW kadar rağbet görmese de dünyada kullanım yüzdesi oldukça yüksek olan Soundbooth 
da CS4 betaları arasında kendisini gösterenlerden. Soundbooth beta ile ses tabanlı çalışmalarınızı daha efektif bir biçimde tamamlayabilmenize olanak sağlayacak bir dizi yeni 
araç karşımıza geliyor. Bunların başında çok 
kanallı ses desteği sayesinde kullanıcıların 
birden fazla parça üzerinde birden fazla ses 
klibini düzenlemelerine olanak sağlanmasının 
yanı sıra, birden fazla ses dosyası üzerindeki 
ses seviyesini eşitleme özelliği de yer alıyor. 
Yeni Soundbooth'ta MP3 biçiminde sıkıştırma 
yapılmadan önce oluşacak ses kalitesini test 
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YAZILIM 


Ücretli yazılımlara 
bedava alternatifler 


HANGİ SİSTEM? 


Yazılımların muadilleri var ama ya sistemlerin? İşte Windows'a birkaç muadil! 


Normal şartlarda ücretli olan hemen her yazılım için bir ücretsiz muadil bulmak mümkün ama konu Windows'a gelip çattığında durum biraz karışıyor. Çünkü kimse Windows gibi bir 
işletim sistemini hobi amaçlı bir proje içerisinde gerçekleştiremez (Microsoft'taki iş gücünü bir düşünün). Zaten Windows 
açık kaynak kodlu bir lisans taşımadığından birebir aynı işe yarayan bir türevi de yapılamıyor. Tabii şimdilik. Şimdilik diyoruz 
çünkü bugünler de tam da bu amaca hizmet eden bir işletim 
sistemi var; ReactOS. 

Elbette Windows'un yerini alabilecek düzeyde değil henüz ama 


MOZILLA THUNDERBIRD 


hoş bir Windows türevi olan ReactOS küçük boyutu ve DOS 
temelli olması ve Windows sürücülerini kullanabilmesiyle öne 
çıkıyor. İleriki yıllarda belki kendisini Windows'a rakip olarak 
gösterebiliriz kim bilir? 

İllaki DOS temelli bir muadil (tabii ücretsiz) arıyorsanız 
FreeDOS'a da göz gezdirebilirsiniz. GUl desteğiyle kullanılabilen 
bu sistem de tıpkı ReactOS ve Windows gibi DOS tabanlı. 
DOS dışından bir işletim sistemi arayanlara tabii ki önerimiz 
Linux. Bu noktada Ubuntu, Suse ya da Pardus seçenekler arasında. 


Outlook Express ayarında ama dilediğinizde MS Outlook kıvamına da gelebilecek bir e-posta istemcisi arıyorsanız 


Thunderbird ve eklentilerine göz atabilirsiniz. 


Microsoft Office paketiyle birlikte gelen MS Outlook, birçok 
profesyonel için vazgeçilmez bir e-posta ve kişisel takvim uygulaması olarak favoriler arasında yerini alır. Ancak sırf bu yazılımı 
kullanabilmek için koca bir ofis paketine yüzlerce dolar ücret 
ödemek birçok kullanıcı için hayal bile edilemez. Bunun yanı 
sıra Vista öncesi Windows sürümleriyle birlikte gelen Outlook 
Express de yine takvim ve benzeri MS Outlook hizmetlerinden 
yoksun olduğundan kullanıcılar soluğu başka e-posta istemcileri 
aramakta alıyorlar. Bu istemcilerin bir kısmı ücretli, bir kısmı ise 
sadece e-posta alıp vermekle yetinmenizi istiyor. Ancak iyiden 
iyiye ev kullanıcısına ısınan Thunderbird, bu noktadaki eksikliği 
eklentilerle aşmanızı sağlıyor. 

Lightning adlı kişisel takvim eklentisi, bu alandaki ihtiyaçlarınızı 
karşılamayı amaçlıyor. XPI uzantılı olarak https://addons.mozilla. 
org/en-US/thunderbird/addon/2313 adresinden indirebileceğiniz 
Lightning, kullanım ve kurulum olarak da oldukça kolay bir eklenti. 

İndirdiğiniz XPI dosyasını Thunderbird'ün Araçlar > Eklentiler 
penceresi üzerine sürükleyip bırakmanızın yeterli olduğu kurulum işlemi sonrasında yapmanız gereken tek şey, günlük ya da 
aylık işlerinizi bu eklenti ile Thunderbird e-posta istemcisi üzerinden yönetmeye başlamaktan ibaret. 

Açık kaynak ve ücretsizler dünyasında hiçbir yazılımın tek olmaması gibi, Mozilla dünyasında da çözümler tekle sınırlanmıyor. 
Eğer Thunderbird'ü Lightning eklentisiyle kullanmak istemiyor- 


sanız ya da hâlihazırda Thunderbird kullanmıyorsanız, sizin için 
Sunbird biçilmiş kaftan olabilir. 

Geliştirilme amacı sadece kişisel takvim ve zaman planlama aracı 
olmaktan ibaret olan Sunbird, başlı başına bu ihtiyacı karşılayabilen yegâne araç diyebiliriz. Üstelik Mozilla'nın elinden çıkan her 
araç gibi Sunbird'ün de USB belleklerde taşınabilen sürümü mevcut. Yani dilerseniz kişisel takvim ve zaman planlama yazılımınızı 
cebinizde taşıyabilirsiniz. 

Ülkemizde fazlaca ilgi görmeyen ve neredeyse adı bile telaffuz 
edilmeyen Sunbird, birçok ülkede oldukça tercih edilen bir yazılım. Özellikle OpenOffice.org ile benzer bir çözümün gelmemesi 
Amerika ve Avrupa başta olmak üzere birçok açık standarttaki 
ofis kullanıcısını bu yazılıma itmiş durumda. Bu alanda profesyonel bir çözüm arıyorsanız Sunbird biçilmiş kaftan diyebiliriz. 
Mutlaka deneyin. 


SOHBET İÇİN PIDGIN YA DA aMSN 


YAZILIM 


Hemen her işletim sisteminde çalışabilen Pidgin ve aMSN sizi sohbet keyfinden ve arkadaş listenizden mahrum 


bırakmıyor. 


Ne hikmettir bilinmez, açık kaynak geliştiricileri kuşları simge 
olarak kullanmayı seviyor. Şimdiki yazılımımız da posta güvercininden esinlenilerek geliştirilmiş bir anlık mesajlaşma yazılımı. 
MSN Messenger için hoş bir alternatif olan Pidgin adlı bu yazılım, 
eskiden Gaim olarak bilinen çok protokollü mesajlaşma yazılımının el değiştirdikten sonra aldığı hal diyebiliriz. 

Pidgin ile MSN, Google Talk, Jabber, ICO ve IRC protokolleri- 
nin birine ya da hepsine aynı anda bağlanabilirsiniz. Türkçe dil 
desteğine de sahip olan bu yazılımın USB bellekler için dizayn 
edilmiş, taşınabilir sürümü de bulunuyor. Bu sayede hesaplarınızı başka bilgisayarlarda kullanırken çaldırma riskiniz ortadan 
kalkmış oluyor. 

Pidgin ile arkadaş listenizdeki dostlarınız sohbet edebilir, dosya 
paylaşabilir, kısacası protokolünüzün el verdiği hemen her özelligi kullanabilirsiniz. Ancak bu yazılımı yeterli bulmazsanız size yine 
benzer bir amaca hizmet eden ama sadece MSN ile sınırlandırılmış aMSN yazılımını önerebiliriz. 

aMSN ile MSN Messenger'dan alıştığınız her fonksiyonu yine 
MSN Messenger benzeri bir arayüz ile gerçekleştirebilirsiniz. 
Eklentilerle zenginleştirebileceğiniz Pidgin ve aMSN sayesinde 
sohbet keyfinizi zenginleştirebilirsiniz. 


OPENOFFICE.ORG 


üs ss 


hideree 
“müüsüs, 


M2 
hüğemeürs. 


Eskimeyen ofis paketi 3. sürümünün kıyısındayken, her platformdan kullanıcıyı kendisine çekmeyi başarıyor. 


Ofis yazılımı denildiğinde hemen herkesin aklına ilk Microsoft'un 
ofis yazılım paketi olan MS Office gelir. Bu durumun temel nedeni 
sektörde standart halini almış olan DOC, XLS ve PPT gibi uzantılar diyebiliriz. MS Office paketindeki Word, Excel ve Powerpoint bileşenlerine ait olan bu uzantılar hemen herkes tarafından 
kullanılan yegane formatlardır diyebiliriz. Elbette ki, MS Office 
sadece üç adet bileşenden oluşmuyor, veritabanı yönetiminde 
kullanabileceğiniz MS Access ve kişisel haberleşme akışınızı yönetebileceğiniz MS Outlook da bu paket içerisinde yer alıyor. 
Standart paketlerin haricindeki özel paketlerde de bunlara ek 
olarak Publisher ve Frontpage'ten de söz edebiliriz. 

Ancak bu ofis paketi tahmin edersiniz ki standart yaratmış olmanın vermiş olduğu ivme ile fiyat etiketini yükseltmekten kendini alamadı ve şuan için ev kullanıcısının bütçesine oldukça uzak 
noktalarda yer alıyor. Fakat yine uzun yıllardır piyasada olan ve 
naçizane bir şekilde kendi formatını açık kaynak standartları arasına sokan bir başka ofis yazılımı daha var; OpenOffice.org. 

Java tabanlı olan bu ofis paketi ile MS Office formatlarını açabilir, 
değiştirebilir ve tekrar aynı uzantılarla kaydedebilirsiniz. Bunlar 
bir yana, sıfırdan bu uzantılarda bir belge yaratabilir ve dilerseniz hazırladığınız belgeleri PDF olarak kaydedebilirsiniz. Bildiginiz gibi bu özellik MS Office içerisinde bulunmuyor (Adobe 
Acrobat'ı satın almadığınız sürece). 

OpenOffice.org'un bir diğer güzelliği ise Türkçe imla denetimi 
yapan, yerli yapım Zemberek. Bu eklenti sayesinde OpenOffice. 
org ile tam ve doğru bir şekilde imla denetimi yapabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra deyim ve atasözlerinde bile düzeltmeler 
içeren Zemberek, OpenOffice.org'un otomatik kelime tamamlama özelliğini de efektif olarak kullanma özelliğine sahip. Yani 
otomatik tamamlama özelliği zaman içerisinde sizin kullandığınız 
kelimelere duyarlılaşıp yazma hızınızı arttırıyor. 


MS Excel için OpenOffice'teki muadil bileşen Calc. Calc ile MS 
Excel'de hazırladığınız her türlü XLS uzantılı dosyayı makrolarıyla birlikte açıp, düzenlemeniz mümkün. Bunun yanı sıra OpenOffice.org ile birlikte gelen Impress, Base, Draw ve Math hemen 
her kesimden kullanıcının işine yarayacak türden özelliklerle 
donatılmış. 

Powerpoint dosyalarınızı İmpress ile açabilir, veritabanı uygulamalarınızı Base ile yönetebilirsiniz. Bu aşamada hemen belirtelim 
Base ile Access arasında bir bağ yok. Yani Base ile MySOL ve 
PostgreSOL gibi açık kaynaklı veritabanı uygulamalarını rahatlıkla 
yönetebilirsiniz. Oluşturduğunuz veritabanlarını yazılımlarınızda 
ya da web çalışmalarınızda kullanabilirsiniz. Bunların dışında kalan Draw ve Math ise daha çok tekniker ve öğrencilerin derdine 
derman olacak özelliklere sahip. Draw ile teknik çizimler yapabilir, Math ile formülasyonlar hazırlayabilirsiniz. Anlayacağınız 
üzere OpenOffice.org'un özellikleri saymakla bitmiyor. Ofis ve 
ev kullanıcıları için her türlü ihtiyacı karşılayabilen bu tam teşekküllü ofis paketini mutlaka denemelisiniz. 
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A YAİNİN ALTERNATİFLER 


GÜVENLİK ÇÖZÜMÜ 


Windows'un güvenlik sorunlarını aşmak için kullanabileceğiniz antivirüs ve spam yazılımlarını da unutmadık. 


Yıllardır bu konuyu yazıp durduk ancak altını çizerek belirttigimiz, “bunu kullanın” diyebildiğimiz bir güvenlik yazılımıyla da 
karşılaşmadık. İşte bu nedenle bu yazımızda da AVG, Avast ve 
Antivir arasından birini tercih etmenizi önermekle yetiniyoruz. 
Antispam cephesinde de Ad-aware hala tek tercihimiz. 


MIRO 


Torrent indirin, online TV izleyin ya da çoklu ortam 
dosyalarınızı yürütün. Tüm bu işlemleriniz ve daha 
fazlası için Miro şiddetle önerilir. 


Muadilleri ücretli mi ücretsiz mi bilmiyoruz. Çünkü henüz 
bir muadilini bulamadık. Miro adlı bu çoklu ortam oynatıcısı hemen her formatı oynatmasıyla ve harikulade kullanıcı 
arabirimiyle ünlü. Yazılımın en güzel tarafı dilerseniz sadece 
web tabanlı çoklu ortam formatları için bile kullanabilecek 
olmanız. Yazılım, Youtube'tan (ve muadilleri) web tabanlı 
MMS yayınlarına kadar hemen her akışkan (stream) formatı destekleyebiliyor. Bunun yanı sıra ülkemizde pek rağbet 
görmese de internetin parlayan yıldızı, video RSS gibi yenilikleri de kullanabilmenizi sağlıyor. Eğer, torrent meraklısı 
kullanıcılardansanız, Miro ile torrent dosyalarınızı indirebilir, 
bu dosyalar çoklu ortam formatlarından birini taşıyorsa ön 
izlemelerini yapabilirsiniz. 

Böylesi bir yazılımın muadilini gördünüz mü hiç? Görmediyseniz bu yazılımı mutlaka deneyin. Pişman olmayacaksınız. 


PAINT.NET 


Paint size yetmiyorsa Gimp ya da Photoshop da fazla gelir 
diyorsanız, Paint.NET tam size göre demektir. 


Microsoft'un katkılarıyla Washington State üniversitesinde geliştirilen bu küçük imaj işleme yazılım, tamamen ücretsiz oluşu 
ve kullanıcı dostu arabirimiyle dikkat çekiyor. İmaj dosyalarınıza 
birçok farklı efekti uygulayabileceğiniz, imaj dosyalarınızı kesip 
biçebileceğiniz hoş ve basit bir yazılım. 

Temel olarak adından da anlayabileceğiniz üzere Paint ve .NET 
teknolojilerinin alındığı yazılımla PNG uzantılı dosyaları işleyebilir ve blur gibi zor efektleri kolayca uygulayabilirsiniz. Göz atmanızda fayda var. 


Eğer tam teşekküllü ama tamamen ücretsiz bir güvenlik paketi 
arıyorsanız bunu kendiniz oluşturmak durumundasınız. Önecelikle bir antivirüs seçip, onu Ad-aware ve ZoneAlarm ile bir 
arada kullanmayı deneyebilirsiniz. Tabii Firewall kullanmak istemiyorsanız ZoneAlarm'ı geçebilirsiniz. 


SCRIBUS 


Tam bir masaüstü yayıncılık canavarı olan Scribus, 
hemen her platformda çalışabilmesiyle öne çıkıyor. 


OuarkXpress ve InDesing'ın hüküm sürdüğü basılı yayıncılık 
tasarımlarında artık bir yazılımın daha adı anılıyor; Scribus. 
Tam teşekküllü sayfa tasarımları hazırlamanızı sağlayan bu yazılım sayesinde kendi derginizi ya da gazetenizi kolayca hazırlayabilirsiniz. Türkçe desteği de sunan Scribus, geliştirilebilir 
komut konsolu ve sayısız şablon kaynağıyla sizi bu sektörde 
yalnız bırakmıyor. 

Avrupa, Güney Amerika, Afrika ve bazı Asya ülkelerinde 
çoktan standartlaşmış olan bu yazılım ile birçok profesyonel 
çalışmaya imza atabilirsiniz. Basılı yayıncılık ya da ajans sahiplerine duyurulur. 
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ALTERNATİFLER B/Y4İHİy 


GIMP 


İmaj düzenleme yazılımlarının en başarılılarından birisiyle karşı karşıyayız. 


Photoshop belki de bilgisayar dünyasındaki en bilinen imaj işleme 
yazılımlarından biridir. Hemen her sektörden kullanıcı imaj işleme 
konusunda soluğu bu yazılımın kurulum dosyasında alır. Ancak bu 
yazılımın piyasa fiyatını bilen kullanıcı sayısı ne yazık ki kullananların yüzde | ya da 2'sini geçmez. 

Bu tarz çok gelişmiş ve pahalı yazılımları korsan olarak kullanmak 
yerine onlarla muadil özelliklere sahip yazılımlar kullanmak çok 
daha faydalı olabilir. Bu yazılımlardan birisi de Gimp. 

GTK tabanlı bir uygulama olan Gimp, birçok ülkede Photoshop'un 
yerini aldı bile. Tıpkı Photoshop gibi katmanlı çalışmalara izin vermesi ve sayısız efektiyle profesyonel dünyada her geçen gün daha 
çok kullanıcı bulan Gimp, çoklu platform desteğiyle de dikkat çekiyor. Gimp'i, Windows, Linux ve Mac yüklü bilgisayarlarda rahatlıkla kullanabilirsiniz. 

Geniş format desteği ve araç çubuğuyla imaj dosyalarınıza dilediginiz her türden dokunuşu ücretsiz ve özgürce yapabilirsiniz. 


INKSCAPE 


Vektörel çizimlerle uğraşmak durumundaysanız, işte 
size ayrılamayacağınız bir yazılım; Inkscape. Ayrılamayacaksınız çünkü kendisi her platformda çalışıyor. 


Konu tasarım olunca Adobe ve Macromedia (ki bu firmalar artık yola birlikte devam ediyorlar) her zaman başı çekip, sektörün standartlarını belirlemeyi adet edinmişler. Bu 
standartlardan bir diğeri de vektörel çizim alanından geliyor. Ancak artık vektörel çizimler için Freehand yazılımına 
ihtiyacınız yok, çünkü Inkscape size yeter de artar bile. 
Tam bir çizim üstadı olan Inkscape, SVG uzantısı sayesinde 
hiçbir pikseli harcamadan çok kaliteli çalışmalar yapabilmenizi sağlıyor. Bu yazılım sayesinde kolayca afiş, kapak ya da 
illüstratif çalışmalar yapabilirsiniz. 

Yazılımın çoklu platform desteği sayesinde ister Windows, 
ister Linux isterseniz de Mac altında kullanabiliyorsunuz. Bu 
alanda çalışmaya hevesli ya da hâlihazırda çalışmakta olan 
hemen her kullanıcıya Inkscape'i denemesini öneriyoruz. 


BLENDER 


Muadilleri fiyat barını kabul edilebilir sınırların üzerine 
doğru taşırken, Blender hala ben buradayım diyor. 


Bildiğiniz gibi açık kaynak kodlu profesyonel çözümlerin en eskilerinden birisi de oyun ve modelleme meraklılarının yakından 
tanıdığı Blender yazılımıdır. Bu yazılım ile birçok popüler oyun ve 
animasyon filmi yapılmış ve başarısı gözler önüne serilmiştir. Son 
zamanlarda Orange adlı projeyle karşımıza çıkan Elephants Dream de bu yazılımın son ürünlerinden. Eğer üç boyutlu uygulamalara meraklıysanız ya da şirketiniz bu alanda faaliyet gösteriyorsa 
mutlaka denemenizi öneriyoruz. 
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A(VAİSNİUN İNCELEMELER 


Ayın yazılımları 


Günlük hayatınızda sıklıkla kullanabileceğiniz, az yer kaplayan, 
tümü ücretsiz uygulamaları bu bölümde topladık. 


Daron DEDEOĞLU / daron&PCnet.com.tr 


Unlocker 


Kalıntılardan kurtulabileceğiniz olmazsa olmaz bir yazılım. 


SADECE ne olduğunu merak ettiğiniz için kurduğunuz ve sonra da beğenmeyip kaldırdığınız yazılımların bıraktığı artıklarla uğraştınız mı hiç? Bu artıkları silmek istediğinizde bazı programlar tarafından kullanıldıklarından dolayı hata mesajları alır ve bu 
tarz artıkların sayısı artınca da sisteminizi formatlamak durumunda kalırdınız. Ancak 
Unlocker bu tarz durumları sona erdirecek türden bir yazılım. Kurduğunuz zaman sağ 
tuş menüsüne atanan yazılım sayesinde bir artık dosyanın hangi yazılımlar tarafından 
kullanılmakta olduğunu rahatça görebiliyorsunuz. Daha sonra artık dosyayı silmek için 
“bütün kilitleri kaldır” düğmesine tıklamanız yeterli. Anlayabileceğiniz gibi yazılım ücretsiz olmasının yanı sıra Türkçe dil desteği de sunuyor. 


TAMAMI DVD'DE 


Burada sizlere tanıttığımız 


yazılımların tamamını 


Ağustos DV! 
ve sisteminize 


VD'mizde bulabilir 
kurabilirsiniz. 


Yimu var.rmammı siğisi m 
ge —— 
Nİ rem baret İİ İm rim 


55 Düğikmer reg Habil li 
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İİ 
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Bali aş, Ban çe eği a me ii LER e ge 
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Tidy Start 
Menu 


Düzenli Başlat menülerine sahip 
olmak artık hayal değil! 


BAŞLAT menüsü, gün geçtikçe karmaşıklaşan ve 
kurulan her yazılımla biraz daha genişleyen bir yapıda geliyor. Durum bu olunca sık sık yazılım kurup deneyenler için bir yazılımı başlat menüsünde 
arayıp bulmak işkence haline gelebiliyor. Elbette ki, 
başlat menüsünü düzenlemesi kolay. Ancak ya acemilikten ya da zamansızlıktan bir türlü derli toplu 
başlat menüleri göremiyorsanız bu yazılım tam size 
göre. Tek tıklamayla 8 kategoriye kadar gruplama 
yapabileceğiniz gibi kaldırdığınız halde menü çubuğundan kopamayan boş kısayolları da rahatlıkla 
temizleyebilirsiniz. Pro sürümüne göre çok kullanışlı 
olmayan bu ücretsiz sürüm özellikle acemi kullanıcılar için faydalı olabilir. 


KAŞ ie, mile rl aş Pe e sik mllin 
İN amma DE 


lr İlmi ki ki 
Li 


mn 
 Uyperu — 


Bagir eze 
Lparau giy Barişfı Syi 


İgor eri Bim 


Autostart&Process Viewer 


Windows XP ile birlikte gelen görev yöneticisine hoş bir alternatif. 


ADINDAN da kolayca anlayabileceğiniz üzere, o an kullanılmakta olan yazılım ve servisleri görüp, gerektiğinde müdahale edebileceğiniz hoş bir yazılım 
Autostart&Process. Dilerseniz Başlat çubuğuna ya da kayıt defterine yapacağınız 
eklemelerle bilgisayarınızın açılışında başlatılan yazılımlara da müdahale edebi- 


İNCELEMELER BfV4l8iy 


lirsiniz. Bir yazılım yanıt vermediği zaman sonlandırmak için ilk başvurduğumuz NN 


mecra olan görev yöneticisinden sıkıldıysanız ya da sisteminize renk katacak türden 


değişiklikler arıyorsanız bu ücretsiz yazılımı deneyebilirsiniz. 


My Pictures 3D 


Üç boyutlu resim sergimize hoş geldiniz. 


TAMAMEN ücretsiz olan ve bilgisayarınızda sakladığınız imaj dosyalarına farklı bir bakış açısı getiren bu yazılımla kendinize ait üç boyutlu 
sanal galeriler oluşturabiliyorsunuz. Dilerseniz postmodem bir mimariye 
sahip galeriler oluşturabileceğiniz gibi, antik yunan döneminden kalma 
bir galeri mimarisi de tercih edebilirsiniz. Oluşturduğunuz bu galerileri 
sanki bir FPS oyunu oynar gibi gezebiliyorsunuz. Dilerseniz ekran koruyucusu olarak da kullanabileceğiniz bu galerilere sahip olabilmeniz için 
tek yapmanız gereken yazılımı denemek. 


BurnAware Free Edition 


CD ya da DVD yazmak için Nero'ya muhtaç değilsiniz. 


ULEN 


Broadcaster 


StudioPro 


Web kameranız eşliğinde evinizden 
canlı yayın yapmaya hazır mısınız? 


ADSL'in nimetlerinden tam olarak yararlanmak isteyenlere değişik bir önerimiz var; canlı yayına geçin... 
İşin esprisi bir yana dursun, web sitenizi daha renkli 
ve canlı hale getirmek için web kameranızı kullanarak canlı yayına geçebilir, ziyaretçilerinize sitenizi 


anlatan bir online 
TV lüksü sunabilirsiniz. Yok ben kamera 
karşısına geçemem 
diyorsanız diskiniz- 


de bulunan video | 


dosyalarını da yayınlayabilirsiniz. 

Yayıncılıkta gözü olmayan okurlarımız 
ise bu ücretsiz yazılımı MSN Messenger, Yahoo Messenger ya da Skype gibi 
sohbet yazılımlarında kullanabilirler. 


| — 


; Giurilri'mci 


EV kullanıcılarının belki de en büyük zevki internetten elde ettiği çoklu ortam dosyalarını 
CD ve DVD'lere yedeklemektir. Bu aşamada CD/DVD yazıcıyla birlikte gelen yazılımdan 
memnun kalmadıysanız soluğu Ahead firmasının Nero yazılımında almışsınız demektir. 
Bu yazılımın da yüksek fiyatı ve bir süre sonra şişdikçe şişen araç eklentileriyle başınız 
dertteyse size kullanışlı bir alternatif önerimiz var; BurnAware Free Edition. 

Yazılımla ISO uzantılı kalıp dosyalarınızı yazmaktan tutun da, ses ve video CD'lerine, 
DVDlerine kadar hemen her türden medyayı oluşturmanız mümkün. Yazılım, ülkemiz 
için biraz erken de olsa Bluray ve HD medyaları da yazmaya destek veriyor. Tüm bunların yanı sıra tamamen ücretsiz oluşu da denemeniz için güzel bir bahane. 


PLAY MN il 


Vu ME Lİ 


2, MERE APT 
Eril yilerği ii rin Bim 
UORLANS AT A EĞJN 
odan mi braşsı 
İİ 
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İNCELEMELER 


MSN Web Cam 
Recorder 


MSN üzerinden yaptığınız görüntülü 
konuşmaları kaydetmeyi istediniz mi hiç? 
Işte bu yazılım tam size göre. 


YAZILIM sayesinde sadece birkaç tıklama ile MSN Messenger üzerinden yaptığımız görüntülü sohbetleri kaydedebiliyoruz. Üstelik yazılımın mahareti MSN Messenger 
ile de sınırlı değil. WebCam Recorder ile, Aim, ICO ve 
Yahoo Messenger gibi diğer popüler mesajlaşma yazılımlarının da görüntülü sohbetlerini kaydedebiliyorsunuz. 
Ayrıca Web Cam Recorder size, sohbetlerinizi dilerseniz 
sesli, dilerseniz sessiz kaydedebilmeniz için olanak sunuyor. Ayrıca benzer şekilde sadece sesli sohbetlerinizi de 
kaydedebiliyorsunuz. 


“SW welhcam recorder 2 © 


5 in ii 


Hürp Mera O Alemi 


Gmail Manager 


Günümüzün popüler e-posta hesabı Gmail 
için, pratik ve kullanışlı bir yönetici. 


TODD Long adlı geliştirici oo tarafından 
açık kaynak olarak 
yazılıp ücretsiz dağıtılan Gmail Manager; 
aslında bir yazılımdan ziyade kullandıgınız web tarayıcınıza, Gmail hesabınızı 
kontrol edip sizi bilgilendirecek özellikler ekleyen bir eklenti. Gmail Manager 
şimdilik sadece Mozilla Firefox tarayıcısı ile çalışıyor. Üzerine tıklayıp, açılan pencereden hesap bilgilerinizi kaydettiğiniz zaman, Gmail Manager sizin adınıza log-in olarak 
posta kutunuza gelen e-postalardan sizi haberdar ediyor. 
Gmail Manager çalıştığı sürece Gmail sayfasına girdiğinizde kullanıcı adı ve parola yazmadan hesabınızın açıldığını 
göreceksiniz. Bu özellik, gelen kutunuzdaki postalarınızı 
okumanızda kolaylık sağlarken, bilgisayarınızın başında 
olmadığınız zamanlarda başkalarının da hesabınızı kullanabileceği anlamına geliyor. Bu nedenle bilgisayarınızın 
başından kalkarken log-out olmanızda fayda var. 

Eklenti paketini dilediğiniz platform üzerindeki Firefox web 
tarayıcılarında kullanabiliyorsunuz ama popüler web tarayıcılarından Internet Explorer ve Opera'ya destek sunmaması oldukça büyük bir eksi. Bunun yanında halihazırda 
Firefox kullanıyorsanız ve Gmail hesabınızda varsa mutlaka 
denemeniz gereken bir eklenti. 


Atory Password Generator 


E-posta hesaplarınız, arşivleriniz ya da web üyeliklerinizde kullanmak üzere kırılması güç şifreler 


oluşturmak istiyorsanız işte harika bir yazılım. 


KULLANIMI ve ara yüzü oldukça basit olarak hazırlanmış olan 
Password Generator, bizlere şifre oluştururken birçok seçenek 
sunuyor. Bu seçenekler arasında şifrenizde bulunmasını istediginiz karakterlerden, kaç haneli bir şifre oluşturacağınıza kadar 
birçok tercih hakkınız bulunuyor. 

İnternet üzerinde bulabileceğiniz şifre kırma yazılımları genellikle 5 ve altındaki hanelerden oluşmuş şifreleri ücretsiz olarak 
kırdığından dolayı, size tavsiyem oluşturacağınız şifreleri en az 
7 haneli olarak belirlemenizdir. Bu konuda oldukça şanslıyız 
çünkü Atory Password Generator bizlere dilediğimiz karakterlerden ve sınırsız hanede şifre oluşturma imkanı sunuyor. Üstelik 
oluşturduğumuz şifreleri unutmamızı önlemek için, yaratılan her 
şifreyi otomatik olarak clip board'a yapıştırıyor. Ancak kullandığınız bilgisayar başkaları tarafından da kullanılıyorsa, şifrelerinizin 
güvenliği açısından bu özelliği kapatabilirsiniz. Böylelikle sizden 
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sonra bilgisayarınızı kullanan kişilerin şifrelerinizi öğrenme olasılığını ortadan kaldırmış olursunuz. 


ei Atory Pasewnrd Gönsrâlür 


Püütüsürtd Sumbüle 


| Üsnennle Past | 


2) Numbers 

Fİ Upparcasa symbals |, MR İİ 

İİ Lörmiriğğdap eyrribölü ani 

akakahn ElAşto Copy Gipbosrd 
Password Karı 8 İşi | Gopyin Gipbasmi | 


Pasmaned.  SRSDBOGW 


Volumouse 


Ses ayarlarınızı farenizi hareket ettirerek 
yapmak ister misiniz? 


WINDOWS ya da ses kartınızla birlikte gelen ses denetimi 
yazılımından memnun değilseniz, Volumouse adlı bu küçük 
yazılımı mutlaka denemelisiniz. Adından da anlayabileceğiniz 
üzere yazılımı fare imlecinizin hareketleriyle yönetiyorsunuz. 
Yani ses denetimleriniz farenizin imlecine bağlı diyebiliriz. Oldukça kolay bir kurulum sürecine sahip olan yazılıma alışmak 
ilk başlarda biraz zaman alabiliyor. Bol pratikle aşabileceğiniz 
bu handikap sonrasında farenizi oynatarak ses denetimlerinizi kolayca yönetebiliyorsunuz. Değişiklik arayanlara göz atmalarını öneriyoruz. 


WhoisThisDomain 


Sık sık alan adı sorgulaması 
yapanlardansanız işte vazgeçemeyeceğiniz 
bir yazılım. 


GÜNÜMÜZDE belki de sudan ve petrolden sonra en zor 
bulunan şey, elle tutulur bir alan adı desek abartmış olmayız herhalde. Hemen hergün yüzlerce yeni alan adının alındığı internette siz de kafanızdaki fikirlere uygun 
bir alan adı arıyorsanız WhoisThisDomain adlı yazılım 
oldukça işinize yarayacak demektir. Oldukça basit bir 
kullanıma sahip olan yazılım sayesinde bir alan adının 
boşta olup olmadığını, doluysa kime ait olduğunu ve boşa 


çıkmasına ne kadar zaman kaldığını kolaylıkla öğrenebiliyorsunuz. Web geliştiriciliğiyle ilgileniyorsanız elinizin 
altında bulundurmanız gereken bir yazılım. 
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PrestoNotes 


Artık hiçbir önemli randevuyu 
unutmayacaksınız çünkü PrestoNotes sizin 
için hatırlayacak. 


HEMEN tüm zamanınızı bilgisayar başında geçiriyorsanız ama 
bir o kadar da unutkanım diyorsanız, PrestoNotes tam size göre 
diyebiliriz. Çok basit ve kolay bir kullanıma sahip olan yazılımı 
kurduğunuzda masaüstünüzde sanal bir post-it şeklinde beklemeye koyuluyor. Üzerine dilediğiniz an notlar karalayabilir ya da 
önemli randevularınızı yazabilirsiniz. Aynı zamanda başarılı bir 
hatırlatıcı olan PrestoNotes, girdiğiniz önemli randevuları size 
hatırlatacaktır. Bütünleşik e-posta kontrolcüsüne de sahip olan 
yazılım, ayarladığınız pop3 hesaplarını kontrol ederek yeni gelen 
e-postalarınızı da haber vermeyi ihmal etmiyor. 
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YAG AAUĞ OPEN SOLARIS 2008 


OPEN SOLARIS 2008 


Sun'ın son zamanlarda ağırlık verdiği açık kaynak kodlu işletim sistemi Open Solaris, 2008-5 


sürümüyle karşımızda. 


Daron DEDEOĞLU / daron©PCnet.com.ir 
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SÖlariğ 


Solaris, farklı deneyimler yaşamak ve UNIX'i 
keşfetmek isteyenler için bulunmaz bir fırsat. 


JAVA denildiğinde ilk akla gelen isim kuşkusuz Sun'dır. Son yıllarda hızlı bir şekilde açık kaynak dünyasına yatırım yapmaya 
başlayan Sun, Java geliştirme araçlarından sonra Solaris'i de 
açık kaynak kervanına kattı ve Open Solaris 2008 sürümünün 
geliştirilmesine önayak oldu. Geçtiğimiz aylarda optik sürücüden 
çalışan tek CD'lik sürümünü dağıttığımız Open Solaris, içinde bulunduğumuz şu günlerde oldukça popüler bir sistem oluverdi. 
Linux'tan farklı olarak gerçek bir UNIX olan Solaris, hem UNIX 
hem de Linux yazılımlarını kullanabiliyor. Bu güçlü tarafı sayesinde hemen her alandan kullanıcıya uygun bir forma girebilen 
Solaris, özellikle geliştirme araçlarıyla göz dolduruyor. Java'dan 
Python'a, C'den C#'a kadar hemen her türden geliştirme aracını 
Solaris üzerinde bulmanız mümkün. 


Benzer basitlikler 

Solaris, tabanı olan UNIX'e yakınlığı nedeniyle Linux'tan ziyade 
BSD'ye daha yakın bir yapıda. Bunun en büyük izi kurulum sırasında karşımıza çıkıyor. Tıpkı BSD sürümlerinde olduğu gibi bir 


Solaris ve Linux birbirine oldukça benzer yapılara sahip 


ancak Solaris'te Linux'ta yaptığınız gibi yazılım derlemeye 
kalkmayın sakın. Yani o kadar da benzer değiller. 
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kurulum yöneticisine sahip olan Solaris, sadece “next” tuşuna 
tıklayarak kurabileceğiniz bir işletim sistemi haline gelmiş diyebiliriz. Tabii yeterli GPU belleğine sahipseniz. 

Solaris'i grafiksel arayüzü aracılığıyla kurabilmek için en azından 
512 MB bellek ve 32 MB grafik kartına sahip olmalısınız. Eğer 
paylaşımlı bellek kullanan bir grafik kartına sahipseniz ve toplam 
belleğiniz 512 MB dolaylarındaysa, grafik kartınıza ayırdığınız 
bellek miktarını 32 ya da 64 MB yaparak grafiksel kurulumu kullanabilirsiniz. Böyle bir şansınız yoksa mecburen fare özgürlüğünü terkedip, metin tabanlı kurulum seçeneğine dönerek Solaris'i 
kurmanız gerekebilir. Bu noktada da endişeye mahal yok, çünkü 
grafiksel kurulumda fare aracılığıyla hangi düğmelere tıklıyorsanız 
metin tabanlı kurulumda da aynı düğmelere tab ve yön tuşlarını 
kullanarak “tıklayacaksınız”. Yani sadece kaplamalar ve fare denetimleri devre dışı kalıyor. 

Solaris'in dizin yapısı da Linux'la neredeyse aynı diyebiliriz. Bu nedenle Linux kullanıcıları hiç zorlanmadan sistemi kurcalayabilecekler. Tabii konsol komutları da yüzde 90 oranında Linux ile aynı 
olduğundan konsol tabanlı işlemlerde pek zorlanmıyorsunuz. 


Açık kaynağın gücü 

Solaris açık kaynak hale gelmeden önce yine Sun firmasına ait 
olan Java ile geliştirilmiş özel bir masaüstü yöneticisi kullanıyordu. Ancak açık kaynak lisansına geçiş yapmasının ardından 
Solaris'e destek veren geliştiriciler tarafından uyarlanan Gnome, 
KDE ya da Xfce gibi masaüstü yöneticileri hemen Solaris üzerinde kendilerini göstermeye başladılar. Eğer Linux'u derinlemesine 
değil de yüzeysel olarak (yani sadece grafiksel arabirimden ve 
fare yardımıyla) kullanıyorsanız, inanın Linux mu yoksa Solaris mi 
kullanıyorsunuz farkedemeyeceksiniz. 


Solaris, Linux ve BSD'ye 
zi nazaran oldukça farklı 


bir kurulum arabirimiyle 
geliyor. Ancak yaptığınız 
F2'ye basmaktan ibaret. 


Elbette ki, açık kaynak dünyasının Solaris'e yansıttığı tek proje masaüstü yöneticilerden ibaret değil, Linux dünyasındaki 10 
binlerce yazılımı sorunsuzca Solaris'inize kurup kullanabiliyorsunuz. Durum bu olunca diskinizde 9-10 GB'lık küçük bir bölümü Solaris'e ayırıp denemekten zarar görmeyeceğinizi rahatlıkla 
söyleyebiliriz. 


Başarılı paket yöneticisi 

Solaris'i uzun yıllardan sonra ve masaüstü formunda kurduğumuzda gerçekten aradan geçen zamanın çok iyi değerlendiri!- 
diğini söyleyebiliriz. Ubuntu'dan görmeye alıştığımız şekilde ve 
kolaylıkta bir paket yöneticisi de Solaris içerisinde kullanıcıları 
bekliyor. Bu sayede hem dilediğiniz paketleri kurup, kaldırabilir 


Solaris Türkiye'yi 
ve Türkçe klavyeyi 
kurulum sırasında 
seçtirip kendisini 
ona göre kuruyor. 
Ancak masaüstüne 


geçiş yaptığınızda 

bu ayarların US 
klavyeye döndüğünü 
görüyorsunuz. Fakat 


bu güncellemelerle 
çözülebilen 

bir durum gibi 
görünüyor. 


hem de sisteminizi güncelleyebilirsiniz. Hatta kurulum medyasından paket kurmak istediğinizde Linux'ta olduğundan çok 
daha kolay seçeneklere sahip olduğunuzu söyleyebiliriz. Paket 
yöneticisinin ayarlarından yapacağınız küçük bir değişiklik ile 
internetten yoksun olduğunuz ya da kotanızın sınırlarına dayandığınız zamanlarda kurulumlarınızı rahatlıkla kurulum medyasından yapabiliyorsunuz. 

Ön tanımlı olarak gelen masaüstü yöneticisi Gnome olduğundan 
dilerseniz Ubuntu ya da Debian'dan alıştığınız Synaptic paket yöneticisini de Solaris'e kurabilirsiniz. Bu şekilde alıştığınız konforu 
bu platformda da sürdürebilirsiniz. 


Java'cılar yaşadı 

Eğer bir yazılım ya da web geliştiricisiyseniz ve bir de Java dilini 
kullanıyorsanız Solaris sizin için biçilmiş kaftan diyebiliriz. Rahatlıkla hemen her türden çalışmanızı Solaris üzerinde ve alıştığınız (Eclipse mesela) geliştirme ortamlarını kullanarak devam 
ettirebilirsiniz. Hatta Java'ya meraklı ve Java öğrenmeye niyetli bir 
kullanıcıysanız, Solaris sabit diskinizin bir köşesinde bulunmalı 
diye düşünüyoruz. 

Bir sunucu olarak da oldukça başarılı ve yeterli olan Solaris bazı 
durumlarda bize gerçek bir UNIX olduğunu hatırlatmayı ihmal 
etmedi. Özellikle root parolamızı unuttuğumuzda Linux'taki gibi 


Kurulum yaptığınız | 
seçimlere göre 
İ 30-40 dakika arası 


bir süre alıyor. Bu 
İ aşamada çay kahve 
i molası verebilir ya 
da direk yemeğe 
gidebilirsiniz. 
Je 
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Linux kullanıcılarına oldukça tanıdık gelecek 
olan GRUB Solaris'te de açılış yöneticimiz. 


düştüğümüz bir anlık gaflet sonucu makinemizin adı “UNK- 
NOWN” olarak kalınca değiştirmek için de bin takla atmamız 
gerekti. Yani Linux dünyasından alışageldiğimiz bazı küçük hinlikler, Solaris üzerinde pek işe yaramayabiliyor, bizden söylemesi. 
Benzer şekilde Linux'tan alışık olduğumuz kaynak koddan yazılım 
derleme komutları da (./configure, make, make install) Solaris'te 
pek işlemiyor diyebiliriz. Bu noktada yukarıda da bahsettiğimiz 
gibi kullanılan konsol komutlarının uyuşmayan yüzde 10'luk kısmı bazen kitap ya da online kaynak kurcalamanıza neden olabilir, 
ki bu aslen sizin kendinizi geliştirmenizde de faydalı olacak bir 
durum diyebiliriz. 


Ufak tefek sorunlar yok değil 

Solaris o gerçekten 
rüştlüğünü  ispatlayıp, işletim sistemi 
savaşlarında ben de 
varım diyebiliyor. 
Ancak hemen her 
sistemde olduğu gibi 
Solariste de bazı 
küçük sorunlar yok 
değil. Örneğin, kurulum sırasında ülke, 
dil ve klavye ayarlarını doğru bir şekilde 
yaptığınıza aldanmayın. Çünkü Solaris'te Türkçe klavye büyük bir 
sorun olarak karşımıza çıktı. Sanal bilgisayarda da gerçek test 
bilgisayarımızda da Solaris'te ç,ö,ş,ü,! gibi harfleri basamadık bir 
türlü. Ancak bunun da bizim göremediğimiz basit bir çözümü vardır diye düşünüyoruz. 


Kurulum sonrasında sizi Solaris'in Java Desktop 


System'i karşılıyor. 


Bizim Solaris 

Solaris ve Sun'ı düşününce kafamızda kurguladığımızdan biraz 
daha eksik bir sistemle karşılaştık diyebiliriz. Örneğin Sun'a ait 
olan ve OpenOffice.org'un da temeli diyebileceğimiz Sun Office 
paketi tam teşekküllü bir şekilde Solaris içerisindeki yerini almışken, birkaç yıl öncesinin efsane masaüstü yöneticisi (hala geliştirilen) Lookin' Glass, Sun'a ait olmasına rağmen Solaris üzerindeki 
yerini almamış durumda. Bu noktada bizim kafamızda canlandırdığımız Solaris grafiksel arayüz bakımından hemen her işletim 
sisteminden üstün ve dudak ısırtacak şekilde janjanlı bir Solaris'ti. 
Sanırız bir işin içinde dünya devi yazılım firmalarından birisi olunca ister istemez fazlaca beklentilere giriyoruz. Ancak Solaris'in birkaç yıl sonraki halini de merak etmiyor değiliz. Şimdilik yapacak 
tek şey bekleyip görmek. * 


AĞUSTOS '08 PCnet 145 


(MMNUĞ PARDUS 2008 


Kaplan pençesini tekrar gösterdi: 
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PARDUS ilk duyurulduğundan bu yana (ki o zamanlar ULUsalDAĞItım adıyla 
anılırdı) ülkemizdeki bilgisayar kullanıcıları tarafından hep ilgi ve merakla takip 
edildi. Pardus geliştiricileri de bu kitleyi hep yenilikler ve her yeni sürümde daha 
iyi bir işletim sistemiyle karşıladı. Elbette görücüye çıkan ilk Pardus sürümüyle 
henüz buharı tüten 2008 sürümü arasında dağlar kadar fark var. Yani ilk izlenimlerimiz “Pardus oldu, afiyet olsun” şeklinde diyebiliriz. 

Eski sürümlerde arada sırada da olsa karşılaştığımız PİSİ hataları 2008 sürümünde henüz karşımıza çıkmadı. Çünkü PİSİ 2008 sürümü çalışmaları kapsamında baştan kodlandı. Artık Pardus çok daha güçlü bir paket yöneticisine ve 
güncelleme aracına sahip. Üstelik PİSİ eski sürümüne göre çok çok daha hızlı. 
2007 sürümlerindeki PİSİ'yle 2008'deki PİSİ'yi kıyasladığımız yarı yarıya bir hız 
farkından bahsedebiliriz. Bu durum özellikle kurulum sonrası yapılandırma ve 
güncellemelerin yüklenmesi sürecini bir hayli hızlandırıyor. 


Janjanlı ama sade bir kurulum 

Pardus'un kurulum arabirimini hiçbir sürümünde beğenemedik desek yalan olmaz. Nedeni ise majör ve alışılagelmiş Linux dağıtımlarındaki çoktan seçmeli 
kurulum arabirimleri diyebiliriz. Bu arabirimlerde (mesela Slackware, Suse, Fedora ya da Debian) sistemi kurmadan önce özelleştirebilir, dilerseniz geliştirme 
amaçlı, dilerseniz ofis amaçlı, dilerseniz de sunucu amaçlı bir yazılım kombinasyonu yaparak özelleşmiş bir kurulum yapabilirsiniz. Bu şekilde belki de 
hiç kullanmayacağınız yazılımları en baştan kurmayarak hem yerden hem de 
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sistem performansınızdan kazanabilirsiniz. 

Diğer taraftan baktığımızda da Pardus'un sorgusuz 
sualsiz bir kurulum arabirimine sahip olması özellikle Linux tarafında acemi olan kullanıcıların içini 
rahatlatan bir yapı gibi görünüyor. Yani daha önce 
hiç kullanmadığınız bir sistemi kurmaya kalktığınız- 
da, cevaplarınızın sonuçlarını kestiremeyeceğiniz 
türden sorularla karşı karşıya gelmek size zor anlar 
yaşatabilir. Bu noktada Linux dünyasına Pardus'la 
adım atacak olan kullanıcılar sadece “ileri” tuşuna 
basarak Pardus 2008'e kavuşabilecekler. 


2 a mm 


Zaten 2008 sürümünde neredeyse baştan kodlanan 
bir diğer bileşen de YALI. Yani Pardus'un kurulum 
arabirimi. 2007 sürümlerinden farklı olarak daha 
canlı bir renkle karşımıza çıkan YALI, özellikle acemi Linux kullanıcılarının kabusu durumunda olan 
disk bölümleme faaliyetini de bir scroll yardımıyla 
çocuk oyuncağı formatına getirmiş. Yani 2008 sürümünde sabit diskinizin boş alanlarını kullanabileceğiniz gibi yeni bölümleme yöneticisi sayesinde 
farenizi kullanarak diskinizde Pardus'a gereken yeri 
kolaylıkla açabilirsiniz. 

Donanım özelliklerinize bağlı olarak yaklaşık 20-30 
dakika gibi bir süre içerisinde kurulan Pardus, anlayacağınız üzere PİSİ'nin hızından kurulum sırasında 
da faydalanıyor. 


Pardus ile 
birlikte her 


türlü codec 
sisteminize 
otomatik 
olarak 
yükleniyor. 


Eyvah kotam! 

Pardus'un 2007 sürümlerinde bizi rahatsız eden bir başka durum 
da yine PİSİ tarafından yönetilen güncellemelerdi. (PİSİ'ye amma 
çok yükleniyoruz değil mi? Çünkü başarılı ve kendisinden yana 
beklentilerimiz her geçen gün daha da artıyor). 

Bildiğiniz gibi Pardus da diğer Linux dağıtımları gibi kararlı sürümünü çıkartıp yayınladıktan hemen sonra belli başlı güncellemeleri yayınlamaya da başlıyor. Çoğunluğu kernel ve diğer yazılımların sürüm yenilemelerinden oluşan bu güncellemeler eğer dağıtımı 
duyurulduktan 2-3 hafta sonra edinip kuruyorsanız size yaklaşık 
olarak 50 ile 100 MB boyutlarında geri dönüyor. Bu boyutlar her 
geçen gün daha da artıyor. Ama düzenli olarak güncelleme yapıyorsanız bu durum size fazlaca kendisini hissettirmiyor. Ancak 
PİSİ sizin de iyiliğinizi düşünerek tüm sistemi bir defada güncellemek istiyor ve ara vermek durumunda kaldığınızda ufak tefek 
sorunlarla karşılaşabiliyordunuz. Sonuçta PİSİ sık sık çöküyor ve 
siz de konsol bilgisine sahip değilseniz ne paket kurup/kaldıra- 
bilir ne de güncelleme yapabilir bir halde kalıyordunuz. İşte bu 
durum 2008'de özleyeceğiniz (şaka tabii ki, bu özlenecek bir şey 
mi?) bir durum olarak Pardus tarihinin henüz tozlanmaya fırsat 
bulamamış raflarındaki yerini alıyor. Çünkü yeni PİSİ güncelleme 
boyutlarını sınırlandırmaktan, güncellenecek yazılımlara öncelik 
atayabilmeye kadar bir çok farklı özellikle 2008 içerisindeki yerini 
alıyor. Bu sayede özellikle zorunlu format sonralarında 6 aylık ya 
da 1 yıllık güncellemeleri bir defada indirip kotanızı aşma korkusu 
da ortadan da kalkıyor. 


Yeni Kaptan'ınız konuşuyor 

Pardus 2008'i kurmayı tamamladığınızda sizi yeni sürümle birlikte 
baştan kodlanan bir başka Pardus bileşeni olan Kaptan karşılayacak. Kaptan geçmiş Pardus sürümlerindeki görevini yine eksiksiz 
olarak gerçekleştiriyor ve sisteminizi kendinize göre ayarlamanıza 


Pardus 2008 
hazırlanırken Kaptan 
da baştan kodlanan 
bileşenler arasında 
yerini aldı. 


PARDUS 2008 Bell ey f 


olanak veriyor. Bu noktada Kaptan içerisinden ulaşabileceğiniz 
TASMA da değişikliklerden nasibini almış durumda. Önceki TAS- 
MA sürümünde belli başlı bazı ayarları ancak aktif ederek görüp, 
müdahale debilirken yeni TASMA'da bu tarz ayarlar (mesela oyun 
çubukları) ön tanımlı olarak açık geliyor. Benzer şekilde Kaptan 
ile kurulum sonrası gerçekleştirdiğiniz her türden ayarı TASMA 
aracılığıyla tekrardan düzenleyebilirsiniz. 


En sevdiğimiz bileşen: Ağ Programcığı 

Biz internete bağımlı yaşayan editör türü kullanıcılar bir sistemde 
öncelikle sağlıklı bir internet bağlantısı, sonra da ofis yazılımlarını ararlar. Durum bu olunca özellikle Pardus'ta da ilk yaptığımız 
iş kurulum sonrası Kaptan aracılığıyla ayarladığımız internet ve 
yerel ağ bağlantılarını kullanmak oldu. Sonuç olarak da Ağ Programcığı adını taktığımız ve Pardus 2007.3 sürümünde öncüllerini gördüğümüz Ağ Yöneticisinin son haliyle tanıştık. Bu küçük 
araç sayesinde bağlandığınız ağlar sizin için (belki bir gün gene 
bağlanırsınız diye) otomatik olarak farklı profiller şeklinde kaydediliyor. Elbette ki bu profilleri adlandırabiliyor ve gerekiyorsa ağa 
bağlanmak için gereken kullanıcı adı ve parolaları da içerisine 
koyabiliyorsunuz. Bu şekilde evde ev profilini, işte iş profilini, bir 
alışveriş merkezine uğradığınızda da oraya ait (tabii ki daha önceden kaydettiğiniz) ağ profilini kullanarak internetin tadını çıkartabiliyorsunuz. Bu gerçekten güzel bir özellik olmuş. Umarız ultrataşınabilir bilgisayarlarda da 2008 sürümünü deneme fırsatımız 
olur da özgürlüğün ve güvenliğin tadını çıkartabiliriz. 

Bir diğer olmazsa olmazımız bu arabaşlığa başlarken de belirttiğimiz gibi ofis yazılımları. Pardus'un herhangi bir sürümünü kullanmış olanlar (canlı sürümler de dahil) OpenOffice.org'un neredeyse 
PİSİ ya da Çomar gibi Pardus'un ayrılmaz demirbaşlarından birisi 
haline gelmiş olduğunu farkedeceklerdir. MS Office paketleriyle 
tam uyumlu olan bu ofis otomasyonu Zemberek eklentisi sayesinde doğru Türkçe imla denetimleri gerçekleştirebiliyor. Kullanımı 
da zaten alışık olduğunuz ofis yazılımlarından farksız. 


Pardus 2008 daha 


kolay, daha kullanışlı ve 
daha eğlenceli olarak 
karşımıza çıkıyor. 


Eğlence zamanı 

Fedora ve Debian gibi sistemlerde ön tanımlı olarak codeclerin 
gelmemesi, zamanının büyük kısmını şarkı dinleyip, video izleyerek geçiren ev kullanıcılarını oldukça rahatsız eden bir durum. Ancak Pardus her sürümünde olduğu gibi 2008 sürümünde de bizi 
çoklu ortam alışkanlıklarımızdan mahrum etmiyor. Üstelik hemen 
her platformda çalışan VLC ve Real Player gibi başarılı yazılımlara 
da paket deposunda yer vermiş durumda. 

Oyun tarafındaysa hemen her Linux gibi elinden geleni yapmaya 
çalışan Pardus 2008, oyun geliştiricileri Linux'u görmezden gelmeyi bırakana kadar vasat kalmaya devam edecek. * 
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İnternet her şeyi yutacak 


Sanal dünyadaki servisler gerçek hayattakilerin pabucunu dama attı, atıyor, atacak. 


A. Kıvanç TANRIKULU 
kivanc(oPCnet.com.tr 
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EMİNİM ki, artık “ev aramak” dendiğinde aklınıza bu Ağustos sıcağında sokak sokak dolaşmak ve 
kafanızı yukarılara çevirerek dairelerin camlarında 
ilan aramak gelmiyordur. Bunun yerine İnternet 
Explorer'ın ya da Firefox'un (bazıları için Opera ya 
da Safari de olabilir) simgesine tıklayarak online ortama dalmak daha akıllıca. Mutlaka aklınızın köşesine yazılmış bir ilan sitesi mevcuttur... 

İlan siteleri sanal âlemin gerçek yaşamdan bir şeyler kopartmaya başladığı ilk örneklerden. Artık her 
emlakçının bir dijital fotoğraf makinesi var ve bir ev 
geldiği zaman yapılan ilk iş eve gidip birçok fotoğraf 
çekerek ilan sitelerine yüklemek. Hatta bazı emlakçılar bu işte öyle ilerlediler ki, satılmış ya da kiralanmış evlerin ilanlarını kaldırmamayı bile öğrendiler. 
İşi biten ilanı kaldırmıyorlar, çünkü bu sayede ilanı 
inceleyip onlara ulaşan müşteriye “Siz evden çıkıp 
bizim dükkana gelene kadar biz o evi birine verdik! 
Ama isterseniz size şu evi gösterelim...” diyebiliyorlar. Onlar web 2.0 döneminin akıllı emlakçıları... 
Tabii bir de kapının önünde yan komşu manavla 
tavla oynayan, iletişim aracı olarak dükkanında 
yalnızca “telsiz” telefon bulunduran ve her sohbette 
“İşlerin eski tadı yok üstadım.” diye dert yanan bir 
önceki çağdan kalma esnaf var. 

Bir önceki çağdan kalmak, çok zor bir iş değil esnaf 
için. Ustanızdan 90'lı yıllarda öğrendiğiniz mesleği 
2000'li yıllarda aynı şekliyle sürdürürseniz, akşamları televizyondaki birbirinden faydalı kutu açma 
yarışmalarıyla kendinizi geliştirirseniz, bilgisayara, 
internete yüz vermezseniz, başarıyla önceki çağda 
kalabilirsiniz. Yani illa kapının önünde tavla oynamaya gerek yok. Yeterince kararlı olanların bilgisayar ve internetten uzaklaşarak bu çağdan bir öncekine dönmeleri bile mümkün! 

Bir başka benzer konuya atlayalım. Türk Telekom 
bu aralar harıl harıl görüntülü konuşmayı tanıtıyor. İlginçtir, şirketin web sitesinde aynen şöyle 
yazıyor: “Türk Telekom Videofon hizmetiyle, konuşurken aynı anda karşınızdakini görme hayaliniz 
gerçek oluyor!”. 


ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE 
BİRİLERİ TELEVİZYONA ÇIKIP 
E-POSTA TEKNOLOJİSİNİ 


TANITMAYA KALKARSA BEN 
ŞAŞIRMAM. SİZ DE ŞAŞIRMAYIN 


İyi de, benim böyle bir hayalim yok ki! Bu benim 
için gayet doğal bir şey. İşte bu işi yapan programın simgesi bilgisayarımın masaüstünde duruyor... 
Aklımdan bunlar geçerken şöyle bir durup, MSN 
Messenger üzerinden ilk kez ne zaman görüntülü 
sohbet yaptığımı hatırlamaya çalıştım. Net olarak 
hatırlayamadım ama birkaç yıl önce olmalı. Güzel 
bir ilerleme. Demek ki şirketler de zamanda yolculuk yapabiliyor. Önümüzdeki günlerde birileri televizyona çıkıp e-posta teknolojisini tanıtmaya kalkarsa ben şaşırmam. Siz de şaşırmayın. Zira yeni bir 
çakmak tasarlayan, “Ateşi buldum!” diye bağırmaya 
başlıyor bu ülkede. 

Şimdi yazının başlığına dönelim. İnternet her şeyi 
yutacak. Yalnızca kendinden önceki yöntemleri, 
alışkanlıkları, gelenekleri değil, kendinden sonraki 
talihsiz denemeleri de yutacak. İnterneti ciddiye almayanlar bedelini çok ağır ödeyecekler. 

İlginçtir ama bedel ödeyecekleri ararken çok da 
uzağa bakmak gerekmiyor. Bilişim dünyasının kalbindeki şirketler bile internetin hışmından 
nasibini alacak. Kimlerden mi bahsediyorum, tabii ki online işlere çok fazla 
kafa yormayan yazılımcılardan. Webware adıyla anılan, online ortamda tarayıcı 
üzerinden kullanılan yazılımlar, gelecekte 
masaüstü yazılımları üreten şirketlerin 
canını çokça sıkacağa benziyor. Örneğin 
herkes Google'ın kendi işletim sistemini 
geliştirdiğine dair dedikoduları konuşurken, şirket online yazılımlardaki ağırlığını 
artırmaya devam ediyor. Zaten bana kalırsa Google'ın işletim sistemi geliştirmeye pek ihtiyacı yok. O'na lazım olan şey 
doğru dürüst çalışan, yetenekli tarayıcılar. 
O, tarayıcının içinde kullanıcıya yararlı 
olan birçok şeyi gerçekleştirebiliyor: ofis 
dosyalarını açtırıyor, düzenletiyor, takvime 
notlar aldırıp gerektiğinde SMS ile hatırlatıyor... O'nun tek ihtiyacı doğru dürüst 
çalışan bir tarayıcı. Kaldı şirket Firefox'u 
yıllardır açıkça destekliyor. 

Dünyada olup bitenler böyleyken, bizim 
Türkiye olarak ne bir webware'imiz var, 
ne de dünyaya açılmış bir online platformumuz. Ama yine de umutsuz olmamak 
lazım. 


Çok güzel hareketler 

Köşe yazılarımda olumsuz bir tablo çizmek 
beni her zaman rahatsız etmiştir. O yüzden 
sıra geldi internet üzerindeki çok güzel hareketlere değinmeye. 

Geçtiğimiz ay faaliyete geçen Televidyon, 
kanımca bu çok güzel hareketlerden biri. 
Televidyon, Türkiye'de daha önce yapılmamış, belki de tüm sistemiyle bilinmemiş bir 
şey. Orada işinin ehli insanlar profesyonelce planlanmış, “vizyoner” bir iş yapıyorlar. 
www.televidyon.com/dandun O adresinde 
bu işe bir köşesinden dahil olmak beni 
çok mutlu ediyor. Televidyon, içinde çeşitli 
kanallar barındıran bir online TV oluşumu. 
www.televidyon.com adresinde önümüzdeki günlerde farklı konularda birçok program izleyebileceğiz. Televizyonla karıştırmamakta yarar var. 

Burada bahsetmek istediğim bir diğer çok 
güzel hareket de Mekanist.net. Şimdilik 
yalnızca büyük şehir insanlarına çevredeki 
mekanlar hakkında bilgiler veren web sitesi, zamanla büyüyecek ve gelişecek bir 
sosyal platform. Bu adrese girerek diğer 
kullanıcıların keşfettiği mekanlar hakkında 
bilgi alabiliyor ve keşfettiğiniz mekanları 
başkalarıyla paylaşabiliyorsunuz. Kullanıcılar bu site sayesinde çeşitli mekanlardaki 
etkinliklerden haberdar olabiliyor. Mekanist.net aynı zamanda Google Maps API'ın 
kullanımına oldukça başarılı bir örnek. Çok 
güzel bir fikirle yola çıkan sitenin kurucuları, şimdilerde kurdukları bu güzel sistemi 
tanıtmak için çaba harcıyor. Web 2.0 mantalitesini tam anlamıyla sindirmiş olan bu 
kişilerin başarılı olacaklarından eminim. 


AĞA TAKILANLAR 
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İla HABER 


Smile'dan güvenlik paketi 


MÜŞTERİLERİNİ online ortamda bekleyen tehlikeleri 
önemseyen ve internette güvenliğimizi koruyarak gezinme- 
nin önemini vurgulayan Smile 
ADSL, yeni hizmeti “Güvenlik 
Paketi” ile tüm Smile ADSL 
kullanıcılarına yeni bir koruma 
kalkanı sunuyor. 

Dünyaca ünlü internet güvenliği 
firması Trend Micro'nun 2008 
yılının Haziran ayında gerçekleştirdiği, kapsamlı uluslararası 
araştırmaya göre, 2008'in ilk 6 
ayında İnternet'ten gelen tehdit 
adedi 50 milyona yaklaştı. Bu 
tehditlerden sadece 9 milyonu 
İnternet kullanıcıları tarafından 


fark edilirken, yaklaşık 30 milyonu ise kullanıcıların haberi 
olmaksızın bilgisayarlarda gezinerek, çeşitli zararlara neden 
oluyor. Smile ADSL, internet 
içerik güvenliğinde önemli bir 
isim olan Trend Micro ile işbirliğine giderek, kullanıcılarının 
kafalarında oluşabilecek güvenlikle ilgili soru işaretlerini 
yok ediyor. 

Doğan Telekom Satış Pazarlama Direktörü Çağatay Arslan, 
konuyla ilgili görüşlerini şöyle 
ifade ediyor. “İstatistikler yalnızca 2007 yılında 711 bin 
adet virüs ile 208 bin adet kişisel bilgi hırsızlığı saldırısının, 


internet kullanıcılarının maddi manevi zararlar yaşattığını 
ortaya koyuyor. Bu saldırıları 
yapan internet sitelerine sahip olan ülkeler listesinde de 
başta Amerika ve Çin geliyor. 
APWG'ye (Anti-Phishing Working Group) göre 2008 yılının 
Ocak ayında ise, dünya çapında kişisel bilgi hırsızlığı yapan 
20.305 adet web sitesi rapor 
edilmiş. Tüm bu rakamlar, 
internet kullanıcılarının karşı 
karşıya oldukları tehlikenin ne 
denli büyük olduğunu ortaya 
koyuyor. Oysa bu tip tehlikelere 
maruz kalmamak için alınabilecek güvenlik önlemleri var. 


Smile ADSL olarak, kullanıcılarımızı bu alanda bilinçlendirmeyi ve onların sanal alemdeki 
güvenliklerini sağlamayı kendimize görev biliyoruz.” 
www.smileadsI.com/guvenlik 
adresinden kolayca indirilebilen Smile ADSL Güvenlik Paketi, internet kullanıcıları için eksiksiz ve son derece ekonomik 
bir çözüm niteliği taşıyor. 


— Li 


Map24 artık 
Nokla'nın 


NOKJA, başarılı özellikleriyle dikkat çeken online harita ve rota 
hesaplama aracı Map24'u, NAVTEG ile birlikte satın aldı. Mobil iletişim cihazları işine ek olarak “Ovi” markası altında bir 
internet şirketi olma yolunda ilerleyen Nokia, yeni stratejisiyle 
yakından ilgili olan başarılı bir satın alma gerçekleştirdi. Konu 
hakkında bir açıklama yapan Nokia CEO'su Olli-Pekka Kallasvuo görüşlerini şöyle ifade etti: “Bu haberi memnuniyetle 
karşılıyoruz. Haritalama ve navigasyon konusunda dünya çapında lider olan NAVTEO'in uzmanlığı, güçlü müşteri portföyü, 
ellerindeki harita verileri ve en geniş coğrafi kapsama alanı 
sağlayan teknolojisiyle İnternet servisleri stratejimizde önemli 
bir rol alacağına inanıyoruz.” 

NAVTEO CEO'su Judson Green ise konu hakkında şunları söyledi: “Komisyonun, NAVTEO'in tüm müşterilerimize kapsamlı 
erişim sağlamasının devamlılığı konusunda bizimle aynı kararı almasından memnuniyet duyuyoruz. Nokia sahipliğinde 
NAVTEO'in müşterilerimize vereceği hizmet konusunda daha 
iyi konumlandırılacağına inanıyoruz.” 
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Tatil yok, 
iş aramaya devam! 


POPÜLER insan kaynakları sitesi Secretcv.com'da yapılan ankete göre yaz aylarında da adaylar iş arayışına ara vermeden 
devam ediyor. Anket sonuçlarına göre adayların yüzde 87.6'sı 
yaz aylarında aktif olarak iş arıyor. Yazın iş arayan adayların 
büyük çoğunluğunu ise gençlerin oluşturması dikkat çekiyor. 
Bu kitlenin yüzde 48.7'si 21 - 25 yaş arasındakilerden oluşurken, yüzde 27,27'si 26 - 30 yaş grubundaki adaylardan 
oluşuyor. 40 yaşın üzerinde olan adaylar ise yazın aktif olarak iş arayışını çok fazla tercih etmiyor. Özellikle gençlerin 
yaz aylarında aktif biçimde iş arayışlarına devam etmesi, yeni 
mezunların alanlarında deneyim kazanabilecekleri bir iş, biraz 
daha deneyimli gençlerinse daha uygun şartlarda bir iş arayışını tamamlamamış olmalarına bağlanıyor. 


HABER 


Yellow Pages Türkiye'de 


120 yılı aşkın bir süredir tüm dünya genelinde 80'den fazla ülkede yerel arama alanında 
hizmet veren Yellow Pages, Türkiye'de de faaliyet göstermeye başladı. YellowPages.com. 
tr hem online hem de mobile portal olarak hizmet sağlıyor. Artık aranan her türlü firma 
bilgisine, telefon veya adrese, YellowPages.com.tr ile ulaşmak mümkün. 

Yellow Pages, sahip olduğu bilgi birikimi ve tecrübeleri ile tüm dünyada olduğu gibi 
Türkiye'de de küçük büyük tüm işletmelerle potansiyel müşterilerin buluşma noktası olmaya aday. Günün herhangi bir saatinde ihtiyaç duyulan bir çilingire, bir çiçekçiye veya bir 
restorana ait bilgileri öğrenmek için www.yellowpages.com.tr adresine göz atabilirsiniz. 
Yellow Pages'da her türden işletmenin yer alabilmesi için firma sahiplerine oldukça ekonomik yıllık reklam paketleri sunuluyor. Rakiplerinden birkaç adım önde olmak isteyen şirketler YellowPages.com.tr'de yerlerini çoktan almaya başladılar. Türkiye'de kurulu tüm firmalar kendi işlerini potansiyel müşterileri 
ile buluşabilecekleri bir mecrada tanıtmak için Yellow Pages Medya Danışmanları ile iletişime geçebilirler. 


İnternet 


ALIŞVERİŞ sitelerinden sızan bilgilere göre erkekler sağlık, bakım ve güzellik ürünlerini internetten alıyor. Hemalhemsat.com'un 2008 yılına dair ortaya koyduğu alış ve satış istatistikleri, erkeklerin kendilerine özen gösterme 
konusunda kadınları neredeyse solladıklarını gösteriyor. 

2.5 milyon potansiyel alıcı ve satıcının yer aldığı Hemalhemsat.com'un 
2008 yılına ait alışveriş istatistikleri, Konyalı erkeklerin sağlık, bakım ve 
güzellik ürünleri almak konusunda Bursalı kadınları geçtiğini ortaya koyuyor! 
Aynı veriler, 2008 yılında “İnternetten satışın en çok gerçekleştiği alan” olarak da kozmetiği işaret ediyor. Bu kategorideki ürünleri alan erkeklerin sayısı 
da kadınlardan yüzde 30 daha fazla. İnternetten en çok parfüm satın alan & 
erkekler, bakımlı olmak konusunda kadınları gölgede bırakıyor. 

Anlaşılan o ki, erkekler günden güne güzelliklerine daha düşkün hale geliyor. 
Ancak aradaki tek fark, erkeklerin bu tür alışverişlerini internetten yapıyor 
olmaları. Kadınlar mağaza mağaza gezedursunlar, erkekler bir tıkla ihtiyaç 
duydukları bakım ürünlerine kimselere görünmeden sahip oluyorlar. Hemalhemsat.com'un 2008 yılı alış ve satış alışkanlıklarına dair ortaya çıkarttığı 
istatistikler, başka bilgiler de içeriyor. Buna göre Ankaralı erkek üyeler sağlık, 
bakım ve güzellik ürünlerini İzmirli erkek üyelere oranla daha çok satın alıyorlar. Konyalı erkek üyeler, aldıkları kozmetik ürünleri ile Bursalı kadınları 
geride bırakıyorlar. İstanbullu erkek üyeler internetten daha çok sağlık, bakım ve güzellik ürünleri alırlarken, İzmirli erkekler interneti giyim alışverişleri 
için kullanıyorlar. Antalyalı erkekler parfüme, Bursalı erkekler ise kol saatine 
daha çok para harcıyor... 


Ullllg8 ONLINE FOTOĞRAF PAYLAŞIMI 


-otoğrat paylaşım ortamları 


Tatil fotoğraflarını 
bilgisayarınızda tutmak yerine 
Web'e yükleyin, kolayca 
paylaşın. 


A. Kıvanç TANRIKULU 
kivancoPCnet.com.tr 
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DÜNYA üzerinde hızla artan bant genişlikleri, çeşitli online servisleri hayatımıza soktu. Video paylaşımından hemen 
önce hayatımıza giren ve çoğu kişi için 
video kadar ilgi çekici olmasa da özel 
bir yeri olan fotoğraf paylaşım servisleri 
de bunlardan. 

Fotoğraflarınızı bilgisayarınızın sabit diskinde tutmak yerine bir kopyalarını da 
online ortamda depolayıp dünyayla paylaşmak gerçekten iyi bir fikir. Son birkaç 
yılda bizlere bu şansı sunan onlarca ücretsiz servis Web'deki yerini aldı. 

Online fotoğraf paylaşımının önde gelen 
isimlerini bu yazıda inceleyeceğiz fakat 
başarılı servislere değinmeden önce fotoğraf paylaşımı hakkında dikkat edilmesi gereken noktalara ve birkaç ipucuna yer vermekte fayda var. 


Online megapikseller 

Piyasadaki dijital fotoğraf makinelerinin 
çözünürlükleri günden güne artıyor. Yüksek çözünürlük, özellikle kağıt üzerine 
yapılan baskılarda en iyi sonucu elde etmek için gerekli. Fotoğraflarınızı kağıda 
basmak yerine bilgisayarınızda izlemeyi 
ya da online fotoğraf paylaşım sitelerinde saklamayı düşünüyorsanız, çok yük- 


sek çözünürlüğe ihtiyacınız yok. Hatta 
bir fotoğraf paylaşım sitesine göndereceginiz fotoğrafın çözünürlüğü gereğinden 
fazla yüksekse bu size fayda yerine zaman kaybı yaratabilir. 

Bir fotoğrafı bilgisayar ekranında izliyorsanız, görebileceğiniz en yüksek 
çözünürlük ekranınızın çözünürlüğüyle 
sınırlı. Günümüzde çoğu bilgisayar kullanıcısı 1024x768, 1280x800 veya 
1280x1024 piksel çözünürlüğe sahip 
ekranları kullanıyor. Full HD olarak anılan bilgisayar ekranlarıysa 1920x1080 
piksel çözünürlüğe sahip. Full HD ekranların yatay piksel sayısıyla dikey 
piksel sayısını çarptığımızda 2073600 
piksellik çözünürlüğe sahip olduklarını 
görüyoruz. Yani günümüz dijital fotoğraf 
makineleri çok megapiksellik fotoğraflar 
çekebilirken Full HD ekranlar bile yalnızca yaklaşık 2 megapiksel çözünürlükte görüntü verebiliyor. Fotoğrafları 
bilgisayar ekranında izlemek söz konusu olduğunda şöyle bir durum oluşuyor: 
Ekranınızın çözünürlüğü 2 megapikselse 
(örneğin 1920x1080), 8.2 megapiksellik bir fotoğrafı ekranınızda yalnızca 2 
megapiksel çözünürlükle görüyorsunuz. 
Resim, ekrana sığabilmesi için küçültü- 


lürken bazı pikseller görüntüleyici program tarafından çıkartılıyor ve doğal olarak ayrıntılar azalıyor. Kısacası bilgisayar ekranında iki megapiksel 
çözünürlüğünde bir fotoğrafın 8.2 megapiksel 
çözünürlüğündeki fotoğrafla hemen hemen aynı 
kalitede görüntüleneceğini söyleyebiliriz. 

Bu yüzden Web'de paylaşılacak ya da fotoğraf 
paylaşım sitelerine yüklenecek olan fotoğraflarınızın 8, 10 megapiksel gibi yüksek çözünürlüklerde 
olmasına gerek yok diyebiliriz. Kaldı ki, çoğu online fotoğraf paylaşım servisi yüklenen fotoğrafları 
otomatik olarak belirli bir çözünürlüğe düşürüyor. 


Fotoğrafların 

diskteki boyutları 

Online fotoğraf paylaşım servisleriyle çalışırken, 
gönderdiğiniz fotoğrafların diskte kapladığı alan 
büyük önem taşıyor. Bu tip servisler özellikle ücretsiz hizmet veriyorlarsa fotoğraflarınızı yüklemeniz için sınırlı bir alan sunuyorlar. Bu yüzden 
mümkün olduğunca makul çözünürlüklere sahip, 
diskte nispeten az yer kaplayan fotoğraflar göndermekte fayda var. Örneğin Flickr'in sunduğu 
ayda 100 MB'lık ücretsiz alanı 5 MB'lık 20 fotoğrafla doldurmak yerine 500 KB'lık 200 fotoğraf 
yükleyerek değerlendirebilirsiniz. 

Fotoğrafları online ortamda paylaşmaya alışıp bu 
işi sevdikçe yüklediğiniz fotoğraflar çoğalabilir ve 
sonunda ücretsiz hesabınızın yükleme sınırına 
dayanabilirsiniz. İşte bu noktada online fotoğraf 
paylaşım servislerinin gelir modeli sahneye çıkıyor. 
Bu tip servisler size ek alan sağlamak ve bazı diger sınırlamaları kaldırmak için ödeme yapmanızı 
istiyorlar. Ücret ödemek istemiyorsanız bazı fotoğrafları kaldırıp yerlerine yenilerini koymak da can 
sıkıcı olabileceğinden, ücretsiz olarak sunulan alanı 
mümkün olduğunca verimli kullanmakta fayda var. 
Fotoğraf paylaşım servisleri genellikle yüklenecek 
her bir fotoğraf için de belirli bir boyut kısıtlaması getiriyor. Bu kısıtlamanın sebebiyse kullanıcıyı 
sonu gelmez bekleme süreleriyle üzmemek ve sistemin kararlılığını korumak. 


Ek özellikler ve online baskı 

Fotoğraf paylaşım servisleri, yüklediğiniz fotoğrafları albümler halinde izleyebilmenizin ve tanıdıklarınızla paylaşmanın yanında ek özellikler de 
sunuyor. Örneğin sistemin sunduğu tek satırlık 
bir kodu kullanarak fotoğrafınızı başka bir yerde, 
söz gelimi blog'unuzda ya da istediğiniz bir Web 
sitesinde kullanabiliyorsunuz. Çoğu online servis, fotoğraflarınızı kolayca yükleyebilmeniz için 
bilgisayarınıza kurabileceğiniz masaüstü yazılımları sunuyor. Ayrıca fotoğraf paylaşım servisleri 
genellikle Web üzerinden siparişle fotoğraflarınızı 
bastırmanıza da imkan tanıyor. Sözü daha fazla 
uzatmadan kullanmaya değer servisleri incelemeye başlıyoruz. 


Flickr 


www.flickr.com 

Online fotoğraf paylaşımı konusunda dünya üzerinde en çok kullanıcıya hizmet veren Flickr, gördüğü ilgiyi kesinlikle hak ediyor. Flickr, Yahoo'ya 
ait olduğundan Yahoo ID'niz ile giriş yaparak sistemi kullanabiliyorsunuz. Tabii Yahoo hesabı olmayan kullanıcılar için de hesap açmak hiç zor 
bir iş değil. Zaten Web sitesi genel anlamda kullanıcılarının işini kolaylaştırmak için elinden geleni 
yapıyor. 

Resimlerinizi yükleme ve paylaşma konusunda- 
ki özelliklerine geçmeden önce, Flickr'ın zevkle 
gezilebilecek kaliteli içeriğe sahip bir Web sitesi 
olduğunu belirtmekte fayda var. Boş vakitlerinizi 
diğer kullanıcıların Flickr'da paylaştığı fotoğrafları 
inceleyerek geçirebilirsiniz. Geniş kullanıcı kitlesi 
sayesinde Flickr'da her türden fotoğraf bulmak 
mümkün. Ayrıca sitede çeşitli konulara odaklanan grupları incelemek de ilginizi çekebilir. Kullanıcılar tarafından yaratılan gruplarda benzer ilgi 
alanlarına sahip Flickr kullanıcıları birbiriyle içerik 
paylaşıyor. 

Limitler: Gezintiden sonra sıra kendi fotoğraflarınızı yükleyerek paylaşmaya geldiğinde, Flickr oldukça kullanışlı bir arayüz sunuyor. Fakat resimlerinizi Flickr'a yüklemeden önce bilmeniz gereken 
bazı ayrıntılar var. Flickr'da ücretli bir hesabınız 
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RESİMLERE ONLINE 
RÖTUŞ 
www.picnik.com 


Yaz aylarında dijital fotoğraf makineleri dolup dolup 
taşıyor, birçok fotoğraf 
bilgisayarınızda birikiyor. Tatil 
fotoğraflarınızı Windows'un 
Resimlerim klasöründe 
uykuya yatırmadan önce ufak 
rötuşlar yapmak istemeniz 
muhtemel. Çekilen fotoğrafları Photoshop benzeri 

bir resim işleme yazılımında 
rötuşlamak en iyi sonucu sağlayacaksa da çoğu kullanıcı için 
bu pek kolay bir iş değil. Hatta 
resimlere ışık ayarı yapmak, 
boyutlarını değiştirmek gibi 
küçük işlemler için gereksiz 
bile denebilir. 

Fotoğrafları rötuşlamakta 
kullanabileceğiniz ücretsiz 
yazılımlara sıkça yer veriyoruz. 
Şimdi ele alacağımız uygulama 
ise önemli bir farka sahip. 
Picnik.com adresinden ulaşabileceğiniz resim düzenleme 
uygulaması tamamen online 
olarak çalışıyor. rötuşlamak 
istediğiniz resmi Picnik'e yüklüyorsunuz ve site üzerinde 
düzenliyorsunuz. Flickr da Picnik.com ile işbirliğine giderek 
sisteme yüklenen resimlerin 
online ortamda düzenlenebilmesini sağlamış. 

Picnik gerçekten çok şık ve 
kullanışlı bir tasarıma sahip. 
Flash'ın tüm nimetlerinden 
yararlanılırken, kullanıcı can 
sıkıcı uzun bekleme sürelerine mahkum edilmemiş. 
Şunu rahatça söyleyebiliriz 

ki, Picnik'in arayüzü tüm 
resim işleme yazılımlarıyla 
baş edebilecek kadar sağlam, 
hızlı ve kararlı. FI l tuşuna 
basarak uygulamayı tam ekran 
kullanmaya başladıktan bir 
süre sonra bir internet sitesi 
üzerinde çalıştığınızı unutuveriyorsunuz. 

Picnik'i denemek için elinizde 
düzenlemek isteyeceğiniz bir 
resim olana kadar beklemenize gerek yok. Sitede kullanıcıların sistemi denemesi için 
hazırlanmış örnek resimler 
bulunuyor. Bu resimlerden 
birini seçerek tüm düzenleme 
özelliklerini deneyebilirsiniz. 


İNTERNET 


yoksa yüklediğiniz büyük fotoğraflar, 
uzun kenarı 1024 piksel olacak şekilde 
küçültülüyor. Flickr Pro hesabına sahip 
olan kullanıcıların resimleri sitede gerçek 
boyutlarında tutuluyor. Sistem fotoğrafları yalnızca JPEG, GIF (animasyonsuz) 
ve PNG formatlarında saklasa da TIFF 
benzeri farklı formatlar da yüklenebiliyor. 
Farklı formatlar yüklemeden sonra otomatik olarak JPEG'e çevriliyor. Ücretsiz 
hesabınıza yükleyeceğiniz bir fotoğrafın 
boyutunun 10 MB'ı geçmemesi gerekli. 
Pro hesapta ise 20 MB'a kadar büyüklükteki fotoğrafların yüklenmesine izin 
veriliyor. 

Son olarak Flickr'ın ücretsiz hesaplara 
uyguladığı bir de aylık limit var. Bir ay 
süresinde yüklediğiniz fotoğrafların diskte kapladığı toplam boyut 100 MB'ı geçemiyor. Limitsiz şekilde fotoğraf yükleyebilmek için ücret ödeyerek Pro hesaba 
geçiş yapmalısınız. 


Photobucket 


Flickr gibi belirli kısıtlamalarla ücretsiz 
olarak da kullanılabilen Photobucket, 
ne yazık ki kullanım kolaylığı ve sundugu özellikler bakımından Flickr'ın yanına yaklaşamıyor. Siteye ilk bakışta 
Photobucket'ın Flickr'ı çok gerilerden takip ettiği anlaşılıyor. Bu alternatif fotoğraf 
paylaşım servisini Flickr ile karşılaştırarak 
işe başlamamızın sebebiyse bazı benzer 
özellikleri. Photobucket, aynı Flickr gibi 
bazı özelliklerini yalnızca Pro hesaplar 
için sunuyor. Flickr'da olduğu gibi burada 
da ücretli hesap Pro adıyla anılıyor. 

Photobucket'da açacağınız ücretsiz bir 
hesapla I GB'a kadar fotoğraf ve video 
depolayabiliyorsunuz. Multimedya paylaşımına para ödemek istemiyorsanız, bir 
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ONLINE FOTOĞRAF PAYLAŞIMI 
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ay boyunca site üzerinde yarattığınız veri 
trafiğinin 25 GB'ı geçmemesi gerekiyor. 
Başka bir deyişle, ücretsiz hesabınızdaki 
fotoğraf ve videolarınız 25 GB'lık trafik 
limitini dolduracak kadar çok izlenirse, 
tekrar ziyaretçilere gösterilmesi için o 
ayın tamamlanmasını beklemek gerekiyor. Photobucket üzerinde toplam 1 GB 
büyüklüğünde bir fotoğraf arşiviniz oldugunu düşünürsek 25 GB'lık veri trafiğini 
doldurmak için her bir fotoğrafın en az 
25 kez izlenmesi gerekiyor. Tabii iş videoya geldiğinde trafik limitine çok daha 
hızlı şekilde ulaşılabilir. 

Photobucket'ın ücretsiz olarak sunduğu 
online video işleme özelliği gerçekten 
çok ilgi çekici. Siteye yüklediğiniz videoları Adobe Premiere Express ile ücretsiz 
olarak düzenleyebiliyorsunuz. Ücretsiz 
hesabınıza yükleyebileceğiniz videoların 
5 dakikadan kısa olması ve diskte 100 
MB'tan az yer kaplıyor olması gerekiyor. 
Photobucket'a yüklenen fotoğraflara 
dair bazı kısıtlamalar da var. Siteye tek 
seferde 30 fotoğraf yüklenebiliyor ve 
yüklenen fotoğraflar 1024x768 piksel 


çözünürlükteki ekranlarda tam olarak 
görüntülenebilecek şekilde küçültülüyor. 
Fotoğraflar için disk boyutu türünden bir 
kısıtlama yok. 

Photobucket'ın ücretsiz hesaplar için sunduğu özellikler çoğu zaman Flickr'ı aratsa 
bile, farklı ihtiyaçları olan kullanıcılar için 
tercih edilebilecek bir fotoğraf paylaşım 
ortamı alternatifi gibi görünüyor. 


Phanfare 

Phanfare işini son derece profesyonelce 
yapan bir online fotoğraf paylaşım servisi. Servisi ücretsiz bir hesapla kullanabilmek için geçerli bir e-posta adresiyle 
kayıt olabiliyorsunuz. Kayıt sırasında 
e-posta adresinize gönderilen kontrol 
e-postasındaki bağlantıya tıkladığınızda 
sizi Phanfare.com'daki özel sayfanız karşılıyor. Bu sayfada dikkat çeken ilk özellik, Phanfare'in çeşitli fotoğraf paylaşım 
servislerinde yüklü bulunan fotoğraflarınızı kendine aktarabiliyor olması. Sayfada ayrıca sistemle ilgili araçların yanında “aile ekleme” bölümü bulunuyor. Bu 
bölüme aile üyelerinizi ekleyebiliyor ve 
onları Phanfare kullanmaya davet edebiliyorsunuz. Sistem bu tür özellikleriyle 
Facebook'u andırıyor. 

Phanfare'i ücretsiz bir hesapla kullanıyorsanız I GB'lık bir depolama alanınız 
oluyor. Ücretli hesaplardaysa saklama 
alanı konusunda bir sınırlama yok. 1 
GB'lık limit, yalnızca fotoğraflarınızı yüklemeyi düşünüyorsanız çok çabuk dolmayacaktır fakat işin içine videolarınızı 
da dahil ederseniz kısa sürede sıkıntı 
yaşayabilirsiniz. Sisteme yüklenecek videoların boyutlarına dikkat etmekte fayda var. Phanfare'de fotoğrafları gerçek 
boyutlarıyla saklama özelliği ücretsiz 
hesaplar için de geçerli. Bu özellik onu 
Flickr ve Photobucket'ın karşısında öne 
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çıkarıyor. Ücretsiz bir hesabı kullanıyor 
olsanız bile e-postayla destek alabiliyorsunuz. Sitenin diğer limitleri ise hem ücretli hem de ücretsiz hesaplar için aynı. 
Yüklenecek her bir videonun süresi 10 
dakikayı geçemiyor. Yüklenecek her bir 
resmin diskte kapladığı alan da 20 MB'ı 
geçmemek durumunda. 


Herkese Negatif.com, 
sanatçılara Fotokritik.com 
Online ortamda fotoğraf dendiğinde 
doğrudan Türkiye kullanıcılarına hitap 
eden iki önemli isimden mutlaka söz 
etmek gerekiyor. Bunlar Nokta İnternet 
Teknolojileri'nin iki farklı Web sitesi olan 
Negatif.com ve Fotokritik.com. 
Negatif.com, yukarıda incelediğimiz online fotoğraf paylaşım siteleriyle aynı işi 
yapan başarılı bir Web projesi. Negatif. 
com kullanıcıları, bu servis sayesinde fotoğraflarını online ortamda ücretsiz olarak 


ONLINE FOTOĞRAF PAYLAŞIMI 


saklayabiliyor, paylaşabiliyor ve yükledikleri fotoğrafları blog, Web sitesi ve forumlar gibi diğer ortamlarda kullanabiliyor. 
Negatif.com'a yüklenen fotoğraflar en 
fazla 5 MB büyüklüğünde olabiliyor. Ayrıca yüklenecek fotoğrafların piksel boyutlarının da çok küçük olmaması gerekiyor. 
Fotoğrafın kısa kenarının en az 450 piksel 
uzunluğunda olması şart koşulmuş. Yalnızca JPEG formatında (JPG uzantılı) fotoğrafların yüklenebilmesi de kullanıcının 
tadını kaçırabilecek bir kısıtlama. 
Fotokritik.com ise daha çok fotoğrafa bir 
sanat olarak yaklaşanların rağbet ettiği 
bir mekan. Burada amatör ve profesyonel fotoğrafçılar çektikleri fotoğrafları 
sergiliyorlar. Fotokritik'te düzenli olarak zaman geçirerek fotoğraf sanatında 
ilerlemek mümkün gözüküyor. Fotoğraf 
sanatına ilgi duyuyorsanız burada başarılı fotoğrafları inceleyebilir ve yorumlara 
göz atarak bilginizi artırabilirsiniz. 
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20 ALTERNATİF RESİM 
PAYLAŞIM ORTAMI 


Önceleri o tamamıyla ücretsiz olan 
Fotokritik'in Nokta İnternet Teknolojileri 
tarafından satın alındıktan sonra kısmen 
ücretli hale getirilmesi sistemin kullanıcılarından bir miktar tepki almıştı. Siteye göz atan sıradan bir ziyaretçinin bile 
reklamların yakınında bulunan “kapat” 
ifadesine tıkladığında ücretli üyelik satın 
almaya yönlendirilmesi çoğu kişi tarafından hoş karşılanmayabilir. Fotokritik'e 
dair bu küçük eleştiriden sonra bazı 
güzel yönlerine de yer vermeliyiz. Fotokritik, kullanıcılarını gerçekten sosyalleştirebilen bir online platform. Site 
üzerinde paylaşılan fotoğraflara yapılan 
yorumlarla başlayan sosyalleşme süreci, 
bu sitede online ortamdan çıkıp gerçek 
yaşama kadar uzanıyor. Fotokritik üyeleri 
zaman zaman çeşitli organizasyonlar düzenleyerek gerçek yaşamda da bir araya 
geliyorlar. Toplu halde çıkılan fotoğraf 
gezintileri gibi... Ayrıca işe yeni başlayan 
amatör fotoğrafçıların deneyimli üyeler- 
den aldıkları destekle işi ilerletebilmeleri, Fotokritik'in en önemli özelliklerinden. 
Zira sizi bir konuda geliştirebilecek, gerçekten bir şeyler öğretebilecek bir online 
ortam bulmak pek kolay değil. Fotokritik 
başarılı sosyal sistemi sayesinde bunu 
yapabiliyor. ** 
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StumbleÜpon ile kendi 
Web'inizi keşfedin 


StumbleUpon araç çubuğuyla en eğlenceli ve bilgilendirici Web sayfalarını, resimleri ve videoları 


keşfedip arkadaşlarınızla paylaşın. 
Selim ŞUMLU / webmaster©PCnet.com.tr 


UÇSUZ bucaksız internet alemini sadece ihtiyacımız olan 
bilgilere ulaşmak için ziyaret etmiyoruz elbette. İnternet kullanıcılarının hemen hemen hepsi eğlenmek, vakit geçirmek, 
ilginç şeyler öğrenmek için de internetin nimetlerinden faydalanıyor. Tabi internetteki “ilginç” sayfalarına kolayca ulaşmak 
pek mümkün değil, çünkü bu cevherler genellikle kocaman 
sitelerin derinliklerindeki tek bir sayfada gizlenmiş oluyor. Bu 
sayfayı şans eseri keşfeden kişiler, kendi Web siteleri, e-posta 
ya da anlık mesajlaşma yazılımları aracılığıyla sayfayı arkadaşlarıyla paylaşıyor. Böylece e-posta kutunuz, arkadaşlarınızın 
hoşuna giden ama sizi belki de hiç alakadar etmeyen bebek 
resimleriyle ya da gereksiz bilgilerle dolabiliyor. Peki sadece 
sizin ilgi alanlarınıza giren konularla ilgili Web sayfalarını, sizin istediğiniz anda keşfedebilmek istemez miydiniz? Öyleyse 
StumbleUpon'a ihtiyacınız var. 


Kanalları kullanarak sadece resim, video ya da belli bir konuyu keşfedebilirsiniz. 


Kendi Web'ini keşfet 


StumbelUpon, internette keşfe çıkmayı seven 5,5 milyonun 
üzerinde Web gezginin kullandığı bir servis. StumbleUpon'u 
kullanabilmek için tarayıcınıza bir araç çubuğu yüklemeniz 
gerekiyor. StumbleUpon Toolbar adlı bu araç çubuğu hem Internet Explorer hem de Firefox ile uyumlu ve her iki tarayıcı 
için de aşağı yukarı aynı özellikleri sunuyor. İngilizcede “ayağı 
bir şeye takılmak” anlamına gelen “stumble upon” deyimin- 
den adını alan bu servis, özetle kullanıcıların “ayağına takılan” ilginç Web sayfalarını, resim ve videoları paylaşmalarına, 
dileyen kullanıcıların da kendi ilgi alanlarına giren bu öğeleri 
bulmasına aracılık ediyor. 

StumbleUpon, kendine has algoritması sayesinde sizin en çok 
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Dilerseniz beğendiğiniz siteleri profil sayfanızda yayınlayabilirsiniz. 


hoşunuza gidecek Web sitelerini keşfetmenize ve keşfettiğiniz 
siteleri paylaşmanıza yardımcı oluyor. “Stumble!” düğmesine 
tıkladığınızda kişisel tercihleriniz göz önünde tutularak kaliteli 
bir Web sayfası seçilip size sunuluyor. StumbleUpon'un sundugu sayfalar otomatik bir yöntemle derlenmiş değil; aksine, 5 
milyonun üzerinde Web gezgini tarafından bizzat tavsiye edilen 
sayfalar karşınıza geliyor. Siz de bu sitelere “beğendim” ya da 
“beğenmedim” oyu vererek otomatik olarak benzer zevklere 
sahip olduğunuz insanlara bu siteleri tavsiye etmiş oluyorsunuz. StumbleUpon Web sitesi ve araç çubuğu İngilizce, ama 
aralarında Türkçenin de bulunduğu birçok dildeki ilginç Web 
içeriğini keşfetmenizi sağlayabiliyor. 


Kurulum ve kayıt 

StumbleUpon'u kullanabilmek için ilk olarak www.stumbleupon.com adresine girip Download Now düğmesine tıklayarak 
StumbleUpon araç çubuğunu indirip kurun. Bu işlem yalnızca 1-2 dakikanızı alacak. Kurulumdan sonra açılan sayfadaki Continue düğmesine tıklayarak kayıt sayfasına girin. Kayıt 
sayfasının 1. bölümünde ilginizi çeken konuları işaretlemeniz 
gerekiyor. 1-2 kelimeden oluşan bu seçenekleri anlamak için 
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İlgi alanlarınıza ekleyebileceğiniz 500 civarında konu bulunuyor. 


sözlük kullanabilirsiniz. İlgi alanlarınızı sonradan değiştirebiliyor ve daha ayrıntılı seçimler de yapabiliyorsunuz. Formun 2. 
bölümündeyse e-posta adresinizi, tercih ettiğiniz kullanıcı adını, doğum tarihinizi ve cinsiyetinizi girmeniz gerekiyor. “Save & 
create account” düğmesine tıkladığınızda hesabınız açılıyor ve 
şifreniz e-posta adresinize gönderiliyor. 


Nasıl çalışıyor? 

StumbleUpon, Web sitelerini seçmek için o siteye kullanıcıları 
tarafından verilen olumlu ve olumsuz puanları değerlendiriyor. 
Stumble düğmesine tıkladığınızda sadece arkadaşlarınızın ve 
benzer ilgi alanlarına sahip olduğunuz kullanıcıların tavsiye 
ettiği sayfalarla karşılaşıyorsunuz. Böylece, arama motorlarını 
kullanarak ulaşamayacağınız şaşırtıcı Web sayfalarına kolayca 
ulaşmanız sağlanıyor. 

StumbleUpon araç çubuğu, dilediğiniz sayfa türlerine ulaşmanızı kolaylaştıran bazı düğmelere sahip. En baştaki Stumble 
düğmesiyle yeni sayfalara yelken açabileceğinizi belirtmiştik. 
StumbleUpon'un sizin için seçtiği sayfayı beğendiyseniz “| like 
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Yeni keşfettiğini siteleri paylaşmak için kısa bir form doldurmanız gerekiyor. 


İNTERNET 


STUMBLEUPON 


it” düğmesine tıklamanız yeterli. Sayfayı beğenmezseniz “aşağı 
baş parmak” düğmesine tıklayarak benzeri sayfaların bir daha 
getirilmemesini isteyebilirsiniz. İnternette gezerken kendi keşfettiğiniz bir sayfayı paylaşmak isterseniz yine “I like it”e tıklamanız yeterli. O sayfayı ilk defa siz beğendiyseniz karşınıza 
bir “keşif formu” geliyor. Bu forma sayfanın başlığını, dilerseniz 
incelemenizi yazıyor, sayfanın konusunu ve etiketlerini seçiyor, 
yetişkinlere yönelik içerik olup olmadığını belirtiyor ve sayfanın 
dilini seçiyorsunuz. 

StumbleUpon'un İngilizce sayfalar için müthiş bir içerik deposu olduğunu söyleyebiliriz, ama siz yalnızca Türkçe sayfaları 
görmek istiyorsanız Select Topic > Language (Firefox için All 
> Language) listesinden Turkish'i seçmeniz yeterli. Araç çubugundaki Channels düğmeleri; tüm siteler, resim, video, önemli 
Web siteleri, haberler, arkadaşlarımın önerdikleri gibi kanallar 
arasından seçim yapmanızı sağlıyor. Dilerseniz Select Topic/All 
düğmesine tıklayarak, ilgi alanınıza giren konulardan biriyle 
ilgili sayfa getirilmesini de seçebilirsiniz. 


Ilgi alanlarınızı seçin 

StumbleUpon'u bir süre kullanıp muhtemelen bağımlı olduktan sonra araç çubuğunuzu özelleştirmek ve servis kullanım 
seçeneklerinizi detaylandırmak isteyebilirsiniz. Bu noktada 
Tools düğmesi devreye giriyor. Bu düğmeyi kullanarak araç 
çubuğu seçeneklerini düzenleyebilir (Toolbar Options), ilgilendiğiniz konuları güncelleyebilir (Update Topics), şifrenizi 
değiştirebilirsiniz (Change Password). Update Topics'e tıkladığınızda StumbleUpon'un aslında onlarca kategoride 500'e 
yakın konuya sahip olduğunu göreceksiniz. Bunları tek tek inceleyip ilgi alanlarınızı ayrıntılı olarak seçmenizi öneriyoruz. 
www.stumbleupon.com 
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toru ne tarz sayfalardan 
hoşlandığınızı öğreniyor hangi düğmelerin eklenip hangilerinin 
ve taleplerinizi ekleriz eklenmeyeceğini seçebilirsiniz. 
la karşılayacak sayfaları 
getirmeye başlıyor. Bu yüzden “beğendim” ve “beğenmedim” 
düğmelerine sık sık kullanmanız önemli. 

Son olarak küçük bir ipucu verelim: StumbleUpon'u çok sık 
kullanmayacaksanız ve ekran çözünürlüğünüz düşük olduğu 
için tarayıcınızda sürekli yer işgal etmesini istemiyorsanız, araç 
çubuğuna sağ tıklayıp StumbleUpon'u seçerek araç çubuğunu 
geçici olarak gizleyebilirsiniz. Çubuğu geri getirmek için aynı 
alana sağ tıklayıp StumbleUpon'u seçmeniz yeterli. ** 
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MENEMEN EN 
YouTube kapanıp açıladursun, biz onun yerine iyi zaman geçirilebilecek video paylaşım 
ortamlarını inceliyoruz. 


is VİDEO PAYLAŞIM SİTELERİ 


En iyi Your: 
alternatifleri 


me ii a — 


A. Kıvanç TANRIKULU / kivanc©PCnet.com.tr 


YOUTUBE'un üzerinde kara bulutlar gezinmeye başlayalı bir hayli zaman oluyor. 
Bir açılıp bir kapanan video sitesinin aramızdan son ayrılışı bir hayli uzun sürdügünden, gönüllerdeki tahtı iyiden iyiye 
sallanmaya başladı. Can sıkıntısıyla boğuşan Türkiye kullanıcıları kendilerine başka 
video paylaşım ortamları bulmaya yöneldi bile. Videoları internet üzerinden diğer 
kullanıcılarla paylaşmak, eğlence olmanın 
dışında zamanla bir ihtiyaca dönüştüğün- 
den artık herkes videolarını yayınlayabileceği “güvenli bir yer” arayışında. Bulmak 
da öyle çok kolay sayılmaz: video paylaşım 
ortamının performansı yüksek olacak, sinir bozucu sınırlamaları olmayacak ve en 
önemlisi güvenilir olacak, ummadık bir 
anda kapanmayacak! 

Videolar hem görüntü hem de ses içermeleri sebebiyle paylaşılabilecek belgeler 
arasında en değerli olanlardan. Bugün 
video paylaşımı dakikalar içinde halledilebilecek basit bir iş gibi görünse de internetin gelişimini dikkatle takip edenler, 
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video paylaşım sitelerinin hiç de basit bir 
iş yapmadıklarını biliyor olmalılar. Çok 
değil, birkaç yıl önce yüksek çözünürlüklü 
resimlerin paylaşılması bile zorken, şimdi boyutları yüzlerce MB'ı bulan videoları 
internet üzerinden paylaşabiliyoruz. Üstelik video paylaşım siteleri kullanıcı dostu 
arayüzlere ve birçok güzel ek özelliklere 
sahip. Gelir paylaşımından tutun da Web 
kameranızın çektiği görüntüleri anlık olarak siteye göndermeye kadar çeşitli olanaklar kullanıcıya sunulmuş durumda. 

YouTube benzeri video paylaşım sitelerinin 
aşması gereken temel zorluklar, sunucular- 
da büyük disk alanı ihtiyacı, yüksek veri 
trafiği ve sunucu işlemcilerini zorlayan 
dosya dönüşüm işlemleri olarak sıralanabilir. Video dosyaları diskte çok fazla yer kapladığından site sunucularının çok büyük 
saklama alanlarına sahip olması gerekiyor. 
Videoların milyonlarca kullanıcıya problemsizce izletilebilmesi için sunucuların 
internete dev bant genişlikleriyle çıkması 
şart. İşin paylaşım kısmında ise dosya türü 
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uyumsuzlukları söz konusu oluyor. Siteler, 
kullanıcıların yükledikleri çeşitli türlerdeki 
videoları tek bir biçime dönüştürmek ve 
dönüşüm sırasında belirli oranda sıkıştırmak durumundalar. Bunun için video siteleri başarılı bir yazılım altyapısına da sahip 
olmak zorunda. Son olarak video düzenlemenin “işlemci canavarı” bir eylem olduğunu hatırlatmalıyız. Kısacası bu iŞ için 
hem donanım hem de yazılım anlamında 
ciddi bir yatırım yapılması gerekiyor. 
Online video paylaşım sektöründe hizmet 
veren firmalar gerekli yatırımları yaparak 
tüm bu zorlukların üstesinden gelebilseler de çeşitli ülkelerdeki kanunlara takılıp 
kalabiliyorlar. Kanunsuz MP3 paylaşımıyla müzik endüstrisinin başına gelenlerin 
aynısı film şirketleri ve televizyonların da 
başına geldiğinden video paylaşım siteleri 
sürekli telif haklarına dair uyarılar ve açılan 
davalarla uğraşmak durumunda. 

Sözü daha fazla uzatmadan bizlere 
Youlube'u aratmayacak video paylaşım 
ortamlarına göz atmaya başlayalım. 


REMVERWWwwirevver”com 


Geniş bant internet bağlantısına erken kavuşan bazı kullanıcılar YouTube devrinden yıllar önce Metacafe'yi kullanarak 
eğlenceli videoların keyfini çıkarttılar. Yurtdışında yayınlanan 
komik ve ilginç reklamları ülkemizdeki bazı şanslı kullanıcılara 
ulaştıran ilk isim Metacafe'ydi. İsrail kökenli Web sitesi, video 
paylaşım tarihinin ilklerinden olması ile birlikte günümüzde de 
popülerliğini koruyan kaynaklardan biri. 

Metacafe kullanım kolaylığı ve özellikleri bakımından YouTube'a 
yakın bir çizgiye sahip. Yüklenen videoların sitede yayınlanan 
boyutları 565 x 428. Kalite bakımından da You Tube'dan daha 
iyi olduğunu söyleyebiliriz. Metacafe'ye eklenen videolara 100 
MB'lık bir boyut sınırlaması getirilmiş durumda. 

Daha önce video paylaşımıyla uğraşmış olan herkesin bileceği gibi videoların siteye yüklenmesini beklemek gerçekten 


YZURSANII WwwWw4izlesene”com 


MEMACAREWWwwiMetacafe'com 


VİDEO PAYLAŞIM SİTELERİ BUMİL:0134 


Mi xE KE a Sa 
Gr. g 

a Ba 
m © PAEZN EM 


sıkıcı bir süreç. Metacafe bu süreçte 

sizi can sıkıntısından kurtaracak bir 

yöntem kullanıyor. 

Videonuzun ismi, etiketleri, bağlantılı Web sitesi gibi bilgilerini yükleme sırasında giriyorsunuz. Siz birkaç adımdan 
oluşan formu doldururken video arka planda yüklenmeye 
devam ediyor. Sitenin bir başka güzel özelliği de video önizleme resmini seçebiliyor olmanız. Videonuz yüklendikten bir 
süre sonra sistem otomatik olarak videodan resimler çekiyor 
ve videoyu temsil edecek resmi siz bunların arasından seçiyorsunuz. İşlemlerin son adımında arkadaşlarınızı e-posta 
ile videoyu izlemeye davet edebiliyorsunuz. 
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KuLulağ VİDEO PAYLAŞIM SİTELERİ 


GOOGLENMİDEO 
http://video'google'com 


m. | |EN 


e ağ 


VİDEOLARINIZI PAYLAŞIRKEN 


Video paylaşım sitelerine dosya 
yüklenirken dikkat edilmesi 
gereken birkaç unsur var. Bunlardan ilki yükleyeceğiniz videonun dosya uzantısı. Genellikle 
WMV, AVI, MOV, ve MPG 
uzantılı videoların sitelere 
yüklenmesine olanak sunuluyor. Yükleme işine başlamadan 
önce, sitenin elinizdeki video 
türünü desteklediğinden emin 
olmalısınız. İncelediğimiz video 
paylaşım sitelerinin kabul ettikleri dosya türleri için aşağıdaki 


tabloya göz atabilirsiniz. Web 
sitelerindeki arayüzü kullanarak dosya yükleme özelliği 
genellikle 100 MB ile sınırlanmış durumda. Ama birçok site 
daha büyük boyutlu dosyaların 


problemsizce yüklenebilmesi 
için masaüstünden yükleme 
yapılmasını sağlayan yazılımlar 
sağlıyor. 

Video biçimi konusunu geçip 
dosyayı sunucuya yükledikten 
sonra “processing” süreci 

ile baş başa kalıyorsunuz. 
Niyetiniz videonuzu bir an 
önce eşe dosta göstermekse 
bazı sitelerin bitmek tükenmek 
bilmeyen video işleme süreci 
canınızı sıkabilir. Burada sitenin 
teknolojik altyapısı ön plana 
çıkıyor. Videolar gönderdiğiniz 
biçimden sitede yayınlanacakları biçime dönüştürüldüğü 

için belirli bir süre beklemek 
durumundasınız. 

İşleme sürecinden sonra site- 


nin moderatörleri videonuzu 
yayınlanması için onaylıyor. 
Çoğu sitede hemen her video 
kolayca onay alırken bazı 
sitelerde telif hakları konusuna 
çok dikkat ediliyor. Örneğin 
Revver, videonuzu yayınlamayı 


reddederek e-posta ile içeriğin 
size ait olduğunu kanıtlamanızı 
isteyebiliyor. Siteye bir film 
fragmanı yüklemek istediğinizde “Copyright verification 
warning” konulu bir e-posta 
almanız işten değil... 


Videolarınızı Web'e yüklemeden önce bir programla düzenleyerek makul 


boyutlara getirmeniz gerekebilir. 


YAYINLANAN 
GÖRÜNTÜ BOYUTU 


MAXİMUM DOSYA 
BOYUTU 


MPEG, AVI, WMV, MOV, MPG, DIVX, ASF, MPA, MPE, MIV, WMF, 
M4A, MP4, FLV, 3GP, RM, RMVB, RV, RAM, MKV 


Google Video AVI, ASF, MOV, WMV, MPG, MPEG, MP4, RAM, MOD 400 x 340 Sınır Yok 


Metacafe 565 x 428 
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master 


web sitelerine hayat verenlerin el kitabı 


AdSense-TR 
ile görüştük 


e Webmaster'ların bir numaralı gelir 
nl kaynağı AdSense'in Türkiye ekibi 
sorularımızı yanıtladı. 


R. temelleri 


Google Analytics kullanımı 
Açık kaynak kodlu CMS'ler 


i -— Web sitenize forum ekl 
BAYILERDE! DE 


İZÜ AYIN SİTELERİ 


Okurlarımızdan siteler 


PCnet okurlarının hayata geçirdiği web siteleri her ay bu sayfalarda yer alıyor. 


dikkalKENEVircim 7 


ö | www.dikkatkenevar.com 


Ğİ mamanın a 


İLk emmi mm e ni 


ibra rare çoğazararruinl' 


EA MA AA O A 


2008 yazını çoğumuz kene olaylarıyla hatırlayacağız. Umuyoruz 
ki bu üzücü olaylar 2008 yazıyla 
sınırlı kalır ve önümüzdeki yıllarda 
bu tür üzüntüler yaşamayız. İnternet üzerinde başarılı işler yapmanın 
en önemli prensiplerinden biri ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılamaya 
yönelik hareket etmek. Bugünlerde 
milyonlarca kişi kene gündemini 
internetten takip ediyor. Dikkat- 
KeneVar.com, konuyla ilgili önlem 


almak ya da bilgi edinmek isteyen 
internet kullanıcıları için önemli 
bir içerik sunuyor. Sitedeki çeşitli 
resimler ve videoları inceleyerek 
bilgi edinebilirsiniz. Özellikle Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı video 
ilginizi çekebilir. Bu videoda bir uzman, koluna yapışan keneyi birkaç 
farklı yöntem kullanarak çıkartıyor. 
Acil bir durumda nasıl hareket etmeniz gerektiğini bilmeniz açısından yararlı olabilir. 


Mi. 2 eye aşı; PR MN WE ME | 
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Mammaş mam 
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Bar aş şe — m e aman aa 
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Ülkemizde basketbol kimi zaman futbolun gölgesinde kalarak 
: in, Bandırmalılar için internet üzerinde bir sosyal ortam olmayı 
: amaçlamış. Sitedeki içeriğe bakılacak olursa Bandırma.in hede- 
: fine ulaşmış ve ilerlemeye devam ediyor. Sitede editörler düzenli 
* olarak ziyaretçilerin ilgisini çekecek güncellemeler yapıyorlar. 


arka plana itilse de birçok seveni olan önemli bir spor dalı. 
Tblstat.net, basketbol severler için önemli bilgiler sunan başarılı 
bir web sitesi. Sitenin geniş oyuncu veritabanı ve hem Türkçe 
hem de İngilizce hizmet vermesi dikkat çekiyor. 


İYİ FİKİRLER KAZANACAK 


A. Kıvanç TANRIKULU 
kivanc(©PCnet.com.tr 
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Geçtiğimiz Şubat ayından bu yana faaliyette olan Bandırma. 


WWwWw.yasirpro.com 


ia rek ,c«0 


Yasirpro, web geliştiricilerinin verimli bir şekilde zaman geçire- : 
bileceği, programcılar için ilgi çekici bir buluşma noktası. Sitede : 
çeşitli programlama dilleriyle ilgili örnek kodlar, makaleler ve 
dosyalar bulunuyor. Programcılık alanında kendinizi geliştirmek 
paylaşabiliyorsunuz. Boş bir zamanınızda mutlaka göz atın. 


istiyorsanız bu siteye mutlaka uğramalısınız. 


 www.sanalbayrak.com 


Sayfacım.com, web tarayıcılarda açılış sayfası olarak kullanılmak 
üzere tasarlanmış. Sayfacim.com'u açılış sayfası yaparak aynı sayfada hem Google, hem de Yahoo aramasını elinizin altında bulun- ! 
durabiliyor, hem de sıkça kullandığınız adreslerin bağlantılarını saygelindiğinde, ekleyen kişinin adı ve iletişim bilgileri görüntüleniyor. 


faya ekleyerek zaman kazanabiliyorsunuz. İncelemekte yarar var. 


Programcılık konusunda kendinizi geliştirmenizi sağlayacak bir- : 
çok başarılı kaynak web üzerinde yayın yapıyor. ASP konusunda 
kendini geliştirmek isteyenler www.rahimcan.com adresini ziyaret edebilirler. Sitede ASP hakkında çeşitli makaleler ve dosyalar : 
* Paşalimanı Adası hakkında bilgi almak için göz atabilirsiniz. 


yer alıyor. Örnek çalışmalar ve makaleler size yol gösterebilir. 


AYIN SİTELERİ Bilgi 


 www.yenibirfikir.net 


yenibirfikiri,.) | 


m e m m mmm mm m mm em 


Düşündüklerini kendine saklamak yerine paylaşmayı amaçlayan 
Furkan Turan, Yenibirfikir.net'i kurmuş. Oldukça başarılı bir tasarıma sahip olan web sitesinde kendisinin fikirlerini inceleyebileceğiniz gibi kendi fikirlerinizi de ona ulaştırarak diğer ziyaretçilerle 


Sanalbayrak, internet üzerinde yürüyen ilginç bir proje. Sitede oluşturulan sistemle “dünyanın en büyük sanal bayrağı” hazırlanıyor. 
Sanalbayrak.com'a giderek siz de bayrağa yeni bir parça ekleyebiliyorsunuz. Fare imleciyle daha önce eklenmiş parçaların üzerine 


Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı olan ve Marmara Adası'nın güneyin- 
de, Avşa Adası'nın güneydoğusunda yer alan Paşalimanı Adası, web 
üzerinde de varlığını sürdürüyor. Sitede adayı tanıtan ayrıntılı bilgilerin yanında haberler ve sohbet ortamı gibi ek özellikler de bulunuyor. 
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Yine büyük bir sürpriz! 


Şu günden sonra yapabileceğimiz tek şey, çıkacak olan haberleri takip ederek oyuna 
kavuşacağımız günü beklemek... 


Timur ERBİL 
timur©PCnet.com.tr 


BLIZZARD Entertainment her yıl düzenlediği Worldwide Invitational etkinliğinde büyük sürprizler 
yapmayı artık adeta bir gelenek haline getirmiş 
durumda. Hatırlayacaksanız geçtiğimiz yıl Kore'de 
düzenledikleri etkinliğin bombası Starcraft 2'nin 
tasarım aşamasında olduğu haberiydi. Üstelik firma sadece kuru kuruya bir basın bildirisiyle yetinmemiş, oyunun bazı bölümlerinin etkinliğe katılan 
oyun severler tarafından test edilmesine bile imkân 
sağlanmıştı. Firma “biz zaten bir hayli yol kat ettik ve bakın karşınızda neredeyse tamamlanmış 
bir oyun yer alıyor” ifadesini adeta oyun severlerin 
beyinlerine işlemeyi amaç edinmişti. O güne değin 
beklentiler dışında böyle bir gelişme hiç hesapta 
olmadığı için çok büyük yankı uyandırdığı da şüphesiz. Öyle ki şimdilerde bakacak olursanız, bir yıl 
öncesinde ağzımıza çalınan bir parmak balın ardından, ne söyleniyor ne de firmaya sitem ediyoruz. 
Sabırla oyuna kavuşacağımız günü bekliyoruz. 
Geçtiğimiz haziran ayının son günlerinde Paris'te 
düzenlenen Worldwide Invitational 2008 etkinliğineyse hiç şüphesiz Diablo Ill damgasını vurdu. Tıpkı Starcraft 2 örneğinde olduğu gibi firma etkinlik 
öncesinde en ufak bir renk bile vermedi. Aslında 
artık bizler sıranın Diablo'ya geldiğinden emindik, 
tam emin olamasak da firmadan yeni bir sürpriz 
açıklama yapılacağını düşünüyorduk. Ancak yine 
oyun üzerinde bu denli ilerlenmiş olacağını tahmin 
edemedik. 

Firmanın gayretinin büyük bir kısmını WoW için 
hazırladıkları Wrath of the Lich King genişleme 
paketine ve geri kalan kısmını da Starcraft 2 için 
harcadığını varsayıyorduk. Diablo evreninde geçe- 


44 GEÇTİĞİMİZ HAZİRAN 
AYININ SON GÜNLERİNDE 
PARİS'TE DÜZENLENEN 
WORLDWIDE INVITATIONAL 2008 
ETKİNLİĞİNEYSE HİÇ ŞÜPHESİZ 
DIABLO Ill DAMGASINI VURDU 7) 
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cek yeni bir oyuna anca Wrath of the Lich King'den 
sonra başlayabilecekleri yorumunu yapmıştık. Ancak firma yazımızın başında da belirttiğimiz gibi 
bizleri şaşırtmayı gerçekten çok seviyor. 

Etkinliğe katılanlar bu kez oynanabilir bir ürünle 
karşılanmadılar belki ama biri tanıtım diğeriyse 
oyun içi oynanışı gösteren iki video büyük ses getirmeyi başardı. Oyun içi videolarında, Diablo Ill'le 
birlikte bizlerle tanıştırılan iki yeni karakter sınıfının bazı temel özelliklerine göz atabilmemiz mümkün oldu. Her şey önce oyunun görünüş olarak 
serinin önceki oyunlarına son derece benzediğini 
belirtmeliyim. Hatta bana kalırsa ilk oyunu daha 
çok andırıyor. Ancak yanlış anlaşılmasın, burada 
göreceli bir yaklaşım yapıyorum. Tabii ki oyunun 
grafikleri günümüz izlerini taşıyor ve son derece 
ayrintili modellemeler söz konusu. Kastetmeye çalıştığım, ilk oyun zamanında grafiksel olarak nasıl 
bir haz aldıysak, yeni oyunun videosunu seyrettigimde de aynını hissettiğim. Kaldı ki belki burada 
grafikler söz konusu olması gereken en son konu. 
Ancak oyunu bizzat elimize alıp da test edemedigimiz için görsellikten yola çıkabiliyoruz. Videoda 
Barbarian ve Witch Doctor karakterlerin oynanış 
özelliklerinin temelleri üzerinde duruluyor. İzlenimlerimiz her iki karakter sınıfının da gerçekten çok 
farklı oynanış unsurlarına sahip olduğu. Örneğin 
Barbarian karakteri kalabalık düşman birimleri- 
ne karşı etkin yeteneklere sahip ve çekinmeden 
kendini onlarca düşmanın ortasına atabiliyor. 
Hatta asıl etkinliği bu tür durumlarda ortaya çıkıyor. Bunun neredeyse zıttı olarak Witch Doctor 
karakteriyse kaçak dövüşmeyi tercih ediyor. Düşmanlarını uzaktan veya çağırdığı çeşitli yaratıklar 
yardımıyla etkisiz hale getirmeye çalışıyor. Her 
iki karakter de çevresel birimleri lehlerine kullanabiliyorlar ki oyunun çevresel mekânları tümüyle 
etkileşimli bir formda tasarlanmakta. Aslında burada anlatmakta bitiremeyeceğiz, en iyisi sizlerin 
de kendi gözlerinizle görmesi; www.blizzard.com/ 
diablo3 adresinde bu video yer alıyor. Geriye düşense sabırla beklemek, nitekim firma yine alışık 
olduğumuz gibi oyunun piyasaya çıkışı konusunda 
herhangi bir açıklama yapmaktan çekiniyor. * 


Di dip di 
BLIZZARD'DAN | 
MÜJDELİ HABER... 


Cehennem zebanileriyle yüzleşmeye hazır olun. 


Blizzard Entertainment haziran ayının son haftasında Paris'te düzenledikleri ve artık gelenekselleşen Worldwide Invitational etkinliğinde, 
yine büyük bir bomba patlatarak Diablo Ill'ün ilk tanıtımını gerçekleştirdi. Sizlerin de hatırlayacağı gibi firma geçtiğimiz yıl yine aynı etkinlikte Starcraft 2'nin duyurusunu gerçekleştirmişti. Üstelik şirket 
yine geçtiğimiz yıl Starcraft'ta olduğu gibi, Diablo Ill'ün duyurusu için 


General, Amiral, 
Imparator... 


Barut icat olunca... 


SEGA Europe geçtiğimiz ay içerisinde, merakla beklenen strateji 
oyunları Empire: Total War için yeni bir tanıtım videosu yayınladı. 
Bu video aynı zamanda oyunun Kasım 2008 olarak duyurulan 
piyasaya çıkış tarihini de perçinlemiş oluyor. 18. yüzyılın yayılmacı ortamında, kolonileşme teması üzerine kurgulu oyunda 
yerine göre; meydan savaşlarında ordularımızın başında bir General, büyük deniz savaşlarında bir Amiral ve ülkemiz sınırlarını genişletirken bir İmparator olarak görev yapmamız mümkün 
olacak. Oyun için gerçekten devrim niteliği taşıyacak bir deniz 
savaşı sistemi geliştirilmiş durumda. Bununla birlikte klasik 3D 
savaşlar için de bir çok yenilik söz konusu. Zaten savaş alanlarında barut gücünün kullanılmaya başlanması da stratejik açıdan 
çok çeşitli opsiyonları beraberinde getirmekte. Oyun hakkında 
daha ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler www.totalwar.com adresini 
ziyaret edebilirler. 


de gerçekten etkileyici bir tanıtım videosu yayınladı. Firmanın yaptığı 
açıklamada oyunda toplam 5 farklı karakter sınıfı yer alacağı vurgulanıyor, ancak diğer 3 karakter sınıfı hakkında henüz bir bilgi verilmiyor. 
Yeni oyun tümüyle Diablo Il'nin bir devamı niteliğini taşımakta ve hikayemiz Diablo Il'deki olaylardan yaklaşık 20 yıl sonrasında geçmekte. 
Hatred, Terror ve Destruction Lord'larıyla yapılan savaş unutulmaya 
yüz tutmuş ve artık sadece bir efsane olarak anılmaya başlanmıştır. 
Ancak yıllardır süren sessizlik bozulmak üzeredir ve Tristram yeniden şeytani bir varlığın tehdidi altındadır ve bu varlık ilk kurbanını 
seçmiştir bile; Deckard Cain'i... Diablo Ill'un oyun içi videolarından 
elde ettiğimiz izlenimlere göre, karakter sınıfı seçeneklerinin tümüyle farklı oynanış özelliklerine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Oynanış 
eskiden olduğu gibi sadece basitçe uzak ve yakın mesafe dövüş şeklinde ikiye ayrılmıyor. Karakter yetenekleri, büyü seçenekleri, silah 
ve ekipmanlar çok farklı opsiyonları da beraberinde getiriyor. Yaratılan oyun dünyası, orijinal oyunun klasik havasına sahip, öte yandan 
tümüyle etkileşimli bir formada tasarlanmış olması belki en büyük 
özelliği. Öyle ki artık çevresel birimleri de kullanarak düşman birimlerini öldürebilmemiz mümkün olacak. Diablo Ill'ün piyasaya çıkış tarihi 
konusundaysa Blizzard yine klasik açıklamasını yaparak, oyunun hazır 
olduğu zaman piyasaya sürüleceğini vurguluyor. Oyun hakkında daha 
ayrıntılı bilgi edinmek için www.blizzard.com/diablo3 adresini ziyaret 
edebilirsiniz. 


Süper kahramanların 
dünyası 


Champions Online yayıncısını buldu. 


2K Games firması Cryptic Studios tarafından hazırlanmakta olan 
MMO türündeki Champions Online'nın yayın haklarını satın aldı. 
Eş zamanlı olarak hem Xbox 360 hem de PC platformları için 
geliştirilmekte olan ve 2009 yılının ilkbahar aylarında piyasaya 
sürülmesi planlanan oyunda yarattığımız süper güçlere sahip 
karakterlerle birlikte düşmanlarımıza karşı mücadele verebilmemiz mümkün olacak. Aslında süper kahraman ve süper kötülerle 
MMO oyunlarındaki ilk karşılaşmamız değil bu. Hatırlayacağınız 
gibi City of Heroes ve City of Villains oyunları da aynı tema üzerine 
kurgulanmıştı, ancak hemen küçük bir ayrıntı tüm bu oyunların 
geliştiricisi de zaten Cryptic Studios'du. Champions adıysa ilk olarak 1981 yılında bir kolej öğrencisi olan George MacDonald'ın 
can sıkıntısından yarattığı bir RPG oyunu olarak ortaya çıkmış. 
Champions Online öncelikle özgün karakter yaratım sistemiyle 
dikkat çekmekte. Yüzlerce farklı kostüm parçasını değişik kombinasyonlarla kullanacak, özel görünüme sahip karakterler yaratabilmeniz mümkün olacak. Oyun hakkında daha ayrıntılı bilgi için 
www.champions-online.com adresini ziyaret edebilirsiniz. 
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N ALONEIN THE DARK 


Acaba sizler de canlandırdığınız karakter kadar cesur olabilecek misiniz? 


İLK olarak 1992 yılında tanışma imkanına sahip olduğumuz Alone in the Dark oyunu, o dönemde henüz benzer örnekler bulunmamasından ötürü sadece bir macera oyunu olarak değerlendirilmekteydi. Ancak barındırdığı korku unsurları ve oyun süresince 
sürekli olarak bir hayatta kalma mücadelesi içinde olmamız, oyunu klasik maceradan ayıran özelliklerin başında yer almaktaydı. 
Nitekim 1994 ve 1995 yıllarında birbiri ardına piyasaya sürülen 
devam oyunlarıyla birlikte, tür olarak artık “Survival horror” adı 
da anılmaya başlandı. Bu bağlamda Alone in the Dark'ın Korku 
Macera türünün ilk örneklerinden biri olduğunu ve bu türün en 
temel özelliklerinin altını çizdiğini de söyleyebiliriz. Neden sonra marketlerde boy göstermeye başlayacak olan Resident Evil ve 
Silent Hill gibi oyunların Alone in the Dark'ın çizmiş olduğu bu 
temel yolu takip ettiklerini de belirtmeliyiz. 

Serinin dördüncü sürümü olan ve biraz da hayal kırıklığına yol 
açan The New Nightmare 2001 yılının mayıs ayında piyasaya sürülmüştü. Oyunda artık karakter tasarımları 3 boyutlu 
bir şekilde ele alınmakta, bununla birlikte 2 boyutlu arka plan 
görüntüleri kullanılmaktaydı. Yine bu oyunla birlikte ışık, daha 
doğrusu bir ışık kaynağının varlığı, tür adına vazgeçilmez bir 
unsur halini aldı. Oyun genellikle karanlık mekanlarda geçiyor 
ve elimizde yer alan fenerin yardımıyla düşmanlarımızın yerini tespit etmeye veya çeşitli problemleri çözmeye çalışıyorduk. 
Ancak tüm bu unsurlar bile oyunu kurtarmaya yetmedi, türlü 


* Ateş efektleri gerçekten kusursuz, fizik modellemeleri, bazı bulmacalar. 
- Zayıf hikaye, çeşitli buglar, tekdüzeleşen oynanış, araba sahneleri. 


Oyun derecelendirmesi: Gereken: 4 / Tavsiye Edilen: 5 
Sistem gereksinimleri: 2.8 GHz işlemci, | GB RAM, 256 MB DirectX 9.0c uyumlu görüntü kartı, 8.5 GB sabit disk alanı. 


eksikliklerinden ötürü oyunun raflardan inmesi uzun sürmedi. 
Ardından da uzun süren sessizlik dönemine geçildi. 

Bir devam oyunun hazırlanmakta olduğu haberleriyse 2006 yılının başlarında duyulmaya başlandı. Üstelik ilk lansmanda vaat 
edilen unsurlar ve özellikle de oyun görüntüleri gerçekten dikkatlerin üstüne çekilmesine neden oldu. Oyun artık yeni evinde 
Atari imzasıyla yepyeni bir firma, Eden Games tarafından tasarlanmaktaydı. Eden Games'i dikkatli okurlarımız geçtiğimiz yıl 
mart ayında piyasaya sürülen Test Drive Unlimited oyunundan 
da hatırlayacaklardır. Yaklaşık iki yıl süren tasarım aşamasından 
sonra da geçtiğimiz haziran ayının 20'inde oyun marketlerdeki 
yerini aldı. 
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ALONE IN THE DARK 


Oyun atmosferi 

Alone in the Dark New York'un meşhur Central Park'ı civarında 
geçen bir oyun. Bu mekanın korku macera türü için gerçekten 
müthiş bir performansa sahip olduğunu da dile getirmeliyiz. Karanlıklar içinde kaynağı belirsiz gölgeler, nereden geldiği belli 
olmayan tuhaf sesler sinirleri germeye yetiyor da artıyor. Yine 
bir önceki oyunda olduğu gibi, karanlık belki de karşılaşmak 
zorunda olduğumuz diğer pek çok düşmandan daha korkutucu 
bir unsur. Öyle ki her an bir yerden üzerinize bir yaratığın atlayabileceği ihtimali sizi sürekli tetikte olmaya zorluyor. Böylesine 
dikkatli bir şekilde ilerlerken de aniden karşınıza çıkan bir yaratık veya duyduğunuz bir ses yerinizden zıplamanıza neden olabiliyor. Uzun lafın kısası oyun atmosferi açısından Eden Games'in 
aslında başarılı bir iş ortaya çıkarmış olduğundan bahsedebilmemiz mümkün. 


Hikaye 

Oyun paranormal olayları araştıran kahramanımızın tümüyle 
alevler içinde kalmış bir apartman dairesinde uyanmasıyla başlıyor. Kim olduğunu hatırlamayan kahramanımız kendini zorla 
bu binada tutan adamların kimliği hakkında da hiçbir fikre sahip 
değildir. Bir süre sonra hafızası yavaş yavaş yerine gelmeye 
başlar ve adının Edward Carnby olduğunu hatırlar. Zaten aksi 


bir durumu da beklemiyorduk, herhalde Edward'sız bir Alone 
in the Dark tuzsuz çorbaya benzerdi. Karşılaştığı en korkutucu 
durumlarda bile soğukkanlılığını korumasını bilen ve her fırsatta 
bir küfür sallamayı ihmal etmeyen kahramanımız, haydutların 
elinden kurtulur kurtulmaz da amcasının yıllar önce bir tapınaktan çaldığı esrarengiz bir kolyenin esrarını çözebilmek için Central Park'a gelir. Hikaye aslında tek bir işleyişe sahip değil, öte 
yandan ana konu bu kolye etrafında şekillenmekte. Öte yandan 
oluşturulan bu hikaye mekanizmasının maalesef çok da sağlam olmadığını dile getirmeliyiz. Öyle ki çeşitli olaylar arasındaki 
bağlantıları kurabilmek gerçekten çok güç, hele oyunun bir final 
sahnesi var ki inanın evlere şenlik. Oysa temelinde bir macera 
oyunu olduğu için bu hikaye düzeninin çok daha sağlam temeller üzerine şekillendirilmesini beklerdik. 


Yak bir kibrit! 

Oyunda kısa bir süre sonra çeşitli şeytani varlıklarla karşı karşıya 
kalmaktayız. Bir nevi zombi formunda karşımıza çıkan bu yaratıklar aslında, çeşitli ruhlar tarafından ele geçirilmiş olan varlıklardan ibaret. Görünen tek amaçlarıysa sizin varlığınızı sona 
erdirmek, nitekim gördükleri yerde sizi öldürmeye can atıyorlar. 
Diğer pek çok silah seçeneğine karşı duyarlı olsalar da, bu zombi benzeri yaratıkları geldikleri yere göndermenin tek yolu onları 
yakmak. Zaten bu özelliği keşfettiğiniz andan itibaren de elinizde yanan bir cisimle ona buna dokunmaya çalışıyorsunuz. 
Elimizin altında silah olarak bir de tabanca yer almakta, ancak 
bu silah en azından yanabilen mermiler hazırlayıncaya değin, 


ALONE IN THE DARK 


- 
“ 
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niz gibi gamepad'e de başvurabilmeniz mümkün.Yakın mesafe 
dövüşlerinde elinizde objeyi savurmak için mouse'u sağa sola 
veya yukarı aşağı hareket ettirmeniz yeterli oluyor. 

Ne zaman ki silahınıza sarıldığınızda veya uzun mesafeli bir diger silahı kullanacağınız zaman, veya yangın söndürme tüplerini elinize aldığınızda bu kez kamera açısı birinci şahıs moduna 
geçmekte. Aslında örneklerini başka oyunlarda da gördüğümüz 
bu sistem fazla sayıda düşman birimiyle karşılaşmak zorunda 
olmadığınız sahnelerde gayet güzel işlemekte. Ancak düşman 
sayısı arttığında sürekli olarak birinci ve üçüncü şahıs kameraları arasında geçiş yapma zorunluluğu can sıkıcı olabiliyor. 
Benzer durum envanter sistemine geçişte de söz konusu. Hemen belirtelim oyun dünyasında bulduğumuz pek çok nesneyi yanımıza alabilmemiz mümkün, ancak belirli bir sayıda. 
Oyunda karakterimizin yanında herhangi bir çana veya sandık 
yer almıyor ve bulduğu çeşitli eşyaları sadece ceket ceplerine 
doldurabilmesi mümkün. Bu durumda aynı anda taşıyabildiği 
yük miktarı da bir hayli az. Üstelik ceketin farklı bölmelerine 
sadece belirli tipten ekipmanları yerleştirebilmesi mümkün. 


Envanter sistemi 

Çeşitli farklı ekipmanları birbirleriyle birleştirerek yeni bazı 
araçlar üretmek oyunun temel işleyiş unsurlarından biri. Bu 
birleştirme bulmacalarını çözmek içinse çoğu zaman bir dahi 
olmanız gerekmiyor. Yani artık düşmanlarınızın ateşe karşı biraz fazlaca hassas olduğunu öğrendiniz ve cebinizde bir şişe 
votkayla bir parça bez gözünüze çarpıyor. Pek tabi ki de bu 
ikisini birleştirip monotof kokteyli benzeri bir patlayıcı elde 
etmeyi düşüneceksiniz, ki doğru yoldasınız da. Ancak bu birleştirme işlemi için önce şişeyi sonra bezi seçecek olursanız 
sistem buna izin vermeyecektir. Öte yandan önce bez parçasını 
elinize alıp sonra şişeyle birleştirmeye çalıştığınızda işe yaradıgını göreceksiniz. Bu gereksiz sıralama zorunluluğu gerçekçiliği 
düşürmekle kalmıyor, kimi durumlarda gereksiz yere ölmenize 
bile sebep olabiliyor. Çünkü siz kafanızı ceketinize gömüp çeşitli parçaları birleştireceğim diye uğraşırken, karşınızdaki yaratıklar size saldırmaya devam etmekte. Belki gerçekçiliği çok 
daha düşürürdü fakat, envanter sistemine geçildiğinde oyun 
işleyişi de durdurulsaydı eğer en azından anlamsız yere ölmemiş olurduk. 

Öte yandan yapımcı firmanın oyunun zorluk seviyesini biraz 
yükseltebilmek için böyle bir yola özellikle başvurduğunu 
söyleyebiliriz. Aslına bakılırsa kimi durumlarda alel acele bir 
şeyleri birbirine karıştırmaya çalışmak gerçekten heyecanlı da 
olabiliyor. Nitekim bu gibi unsurlar söz konusu olmasa oyunda 
sizi zorlayacak çok fazla bir problemle karşılaşacağınızı sanmıyoruz. Alone in the Dark'da yer alan birkaç bulmaca gerçekten 
çok iyi düşünülmüş ve çözebilmek için bir miktar kafa patlatmanız gerekebiliyor. İpuçları öyle olur olmadık yerlerde saklı 
değil ve bulmacaların çözümü sadece mantık analizlerine bağlı. Ancak dediğimiz gibi bunların sayısı gerçekten az ve diğer 
bulmacalarsa adeta çocuk oyuncağı niteliğinde. 


Fizik modellemeler 

Alone in the Dark için geliştirilmiş olan fizik motoru, oldukça 
etkileşimli bir oyun dünyası yaratılabilmesini sağlamış. Karakterimizle tıpkı gerçek dünyada olduğu gibi türlü eylemleri gerçekleştirebilmemiz mümkün. Sadece düşünün ve uygulamaya 


geçirin, örneğin hazırladığınız bir monotof kokteylini düşmanlarınızın üzerine fırlatarak, daha yere düşmeden silahınızda 
havada vurmayı deneyebilirsiniz. Görsel olarak gerçekten tatmin edici bir sonucun ortaya çıkacağından emin olabilirsiniz. 
Ancak işlerin her zaman istediğiniz gibi gitmemesi de olası bir 
durum ve birkaç kez yandıktan sonra eminiz ki sizde ateşle 
oynamaktan vazgeçeceksinizdir. 

Oldukça düzlemsel bir işleyişe sahip olan oyun çoğunlukla 
dar koridorlarda, kanalizasyon kanallarında ve çeşitli dehlizler- 
de gerçekte. Ancak öylesine yürüyüp geçip gitmek de oyunun 
büyük bir kısmını atlamanıza yol açar. Unutmamanız gereken, 
Alone in the Dark'ın araştırma odaklı bir oyun olduğu, her köşe 
de işinize çok yarayacak veya kilit rol oynayan bir ekipmanı 
veya ayrıntıyı bulabilmeniz mümkün. Öyle ki yanından geçtiğiniz bir kapı alevler içindeyse bile yangın söndürücünüzle ateşi 
söndürüp ardındaki odaya girebileceğinizi göz ardı etmeyin. 


Sonuç 

Grafiksel açıdan Alone in the Dark'ın harikalar yarattığını söyleyebilmemiz güç, özellikle de son dönem aksiyon oyunlarıyla 
kıyaslandığı zaman. Ancak yine de grafik detayların göze batmadığını dile getirmeliyiz. Zaten çoğunlukla karanlıklarda dolaşmak zorunda olduğumuz için pek fazla ayrıntı da gözümüze 
çarpmıyor. Öte yandan alev, ışık ve gölge efektleri işlrini son 
derece başarıyla yerine getirmekteler. 

Sonuç olarak Alone in the Dark'ın işleyiş ve hikayeye yönelik 
kimi eksiklikleri olmasaydı, başarılı sayılabilecek bir oyun olduğunu söyleyebilirdik. Hiç şüphesiz beklentilerimiz fazlaydı 
ve bunları bulamamak bizlerde hayal kırıklığına yol açtı. Ancak 
oyun açısından kurak geçen bu mevsimde yine de değerlendirebileceğiniz bir başlık. 


Beklentiler fazla olunca... 

Böylesine köklü seriler için yeni oyunlar hazırlamanın gerçekten cesaret gerektiren ve bir o kadar da riskli bir iş olduğunu 
hepimiz biliyoruz. Üstelik bir önceki oyun fiyaskoyla sonuçlanmış ve serinin fanatiklerinin beklentileri artık son haddine ulaşmışken, Eden Games'in bir anlamda elini taşın altına sokması 
gerçekten takdire değer. Ortaya çıkan sonucun da en az firmanın cesareti kadar güçlü olmasını ve aynı takdirlerimizi oyunun 
geneli için sunabilmeyi gerçekten çok isterdik, ancak maalesef 
ikinci bir hayal kırıklığıyla karşı karşıya bulunuyoruz. 


Ateşle dans 

Yapımcı firmanın ateş modellemesi konusunda gerçekten çok başarılı olduğunu da vurgulamamız gerekir. Belki böylesine başarılı 
bir sonuç ortaya çıkartabilmiş olmalarından kaynaklı, her fırsatta 
ateşi kullanma yolunu seçmişlerdir. Oyun genel olarak karanlık 
mekanlarda geçtiği için, düşmanlara karşı kullanmanın yanı sıra 
alevlere önümüzü görebilmek için de sıklıkla başvurmaktayız. 
Hatta öyle bir noktaya geliyoruz ki, karşımıza yanabilen herhangi 
bir çevresel birim çıktığı anda çakmağı çakıveriyoruz. 


Kullanılabilir araçlar 

Yapımcı firma Eden Games alone in the Dark için araç kullanabildiğiniz bazı bölümler de geliştirmiş. Ancak sanki firmanın bir 
önceki oyunu Test Drive Unlimited değilmişçesine bu bölümler 
gerçekten çok amatörce ele alınmış. Tüm araç seçeneklerinin, 
ki aslında buna üç araç seçeneği demeliyiz, fizik modellemeleri 
çok problemli. Sanki araçlar ağırlıkları yokmuş gibi davranmak- 
ta, yol tutuşları, virajları alışları tümüyle farazi. Neyse ki araba 
sahneleri oyun süresince biri oyunun başında, diğerleri ortasında 
ve sonunda olmak üzere sadece üç yerde ön planda tutulmuş. 
Bu bölümleri geçebilmek içinse herhangi bir araç sürme yeteneği değil, sadece deneme yanılma yöntemi yeterli oluyor. 


Yara aldığımızda 

Oyunda rakiplerimizden aldığımız çeşitli darbeler elbiselerimizin yırtılmasına ve vücudumuzda çeşitli yaralar açılmasına 
neden oluyor. Görsel olarak karakterimizin aldığı hasarı görebilmek gerçekten oldukça hoş. Yaralarımız iyileştirmek içinse, 
oyun dünyasının çeşitli yerlerinden bulduğumuz ilk yardım 
spreylerini kullanabilmemiz mümkün oluyor. Bu işlem için 
envanter çantamızdan spreyi seçip, yaralanan bölgelerimize 
sıkmamız yeterli. “ 
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AMIN DEVİL MAY CRY 4 
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Yeni bir kahraman, yeni bir düzen 


Devil 


May Cry 4 


İblisleri bilemeyiz ama, oyunu oynarken keyiften ağlamanız olası. 


DEVİL May Cry ismine aslında PC oyuncularından çok daha fazla 
konsol oyuncuları aşina durumda. Nitekim oyun ilk kez karşımıza 
çıkartıldığı 2001 yılında sadece Playstation 2 platformu için geliştirilmişti. Zaten temel oyun mekanizmaları da konsol işleyiş tarzı göz önüne alınarak hazırlanmış ve o dönem için teknik açıdan 
PC'lere taşınması biraz imkansız görünmekteydi. Nitekim devam 
oyunu da yaklaşık 2 yıl sonra yine sadece Playstation 2 platformu 
için piyasaya sürüldü; oyunun tanıtım videolarını, ekran görüntülerini gördükçe biz PC oyuncularının burunlarındaki sızı inanılmaz 
artıyordu. Neyse ki ilk oyunla kıyaslandığında Devil May Cry 2 


DEVİL MAY CRY 4 İLE BİRLİKTE 
SERİYE DAHİL OLAN NERO 
KARAKTERİ, OYNANIŞ YÖNÜNDEN 
DE PEK ÇOK YENİLİĞİ BİZLERLE 

TANIŞTIRIYOR 


PUAN YAPIMCI YAYINCI 


daha az başarılı bulundu, bu bile bizler için bir teselliydi, yoksa 
halimiz gerçekten harap olabilirdi. Bizlerin yani PC oyuncularının 
yüzlerini güldüren gelişmeyse 2005 yılında yine konsol platformları için piyasaya sürülen Devil May Cry 3: Dante's Awakening'in 
aynı zaman PC uyarlamasının da yayınlanacağı haberi oldu. Yaklaşık bir yıl kadar beklemek zorunda kaldık ama buna hiçbirimizin 
bir itirazı yoktu, önemli olan nihayet bilgisayarlarımızda bu oyunu 
oynayabilecek olmamızdı. Zaten geçen zamanla birlikte teknik 
açıdan pek çok engel aşılmış ve artık PC'ler konsollarla boy ölçüşebilecek düzeye de gelmişti. Aslında Devil May Cry 3'ün hem 
seri hem de diğer benzer başlıklar için bir anlamda kırılma noktası 
olduğunu da söyleyebiliriz. Nitekim yine 2006 yılı içerisinde duyurulan Devil May Cry 4 başlığının aynı zamanda PC'ler için de 
tasarlanacağı vurgulanmaktaydı. 


Son oyun karşımızda 
Ancak Capcom firmasının oyunu halen konsol odaklı bir şekilde 


* Sürükleyici hikaye ve aktarım mekanizması, yeni dövüş özellikleri, başarılı bulmacalar, mükemmel grafikler. 


- Kontrol mekanizmasına alışmak zaman istiyor. 
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ele aldığı da yadsınamaz bir gerçek. Bu konudaki tutumlarını da 
gayet anlayışla karşılamaktayız, öte yandan Devil May Cry 4'ün 
bir önceki oyuna kıyasla PC'ye port edilmesinin çok daha kısa 
bir sürede gerçekleştirildiğini görmek gerçekten hoş. Sizlerinde 
bildiği gibi oyun Playstation 3 ve Xbox 360 platformları için 
geçtiğimiz şubat ayında marketlerdeki yerini almıştı. PC'ye uyarlamasıysa yaklaşık 5 ay sonra geldi. Bu kez sürenin azlığının 
yanı sıra, PC için özel olarak hazırlanmış bir modun da oyunda 
yer alması sevindirici. 

Devil May Cry 4'ü ele aldığınız ilk andan itibaren öncelikle 
konsol platformları düşünülerek tasarlanmış olmasının izlerini 
görebiliyorsunuz. Bunun en büyük örneğiyse menuler haricinde 
oyun içerisinde kesinlikle mouse kullanımına yer verilmemiş olması. Aslında yapımcı firma burada oyuncuları biraz da özellikle 
gamepad'e yönlendirmeye çalışıyor olabilir ki bunu sağlayabildikleri takdirde işlerinin inanılmaz kolaylaşacağının bilincindeler 
şüphesiz. Öte yandan esas amaçları ne olursa olsun kontrol mekanizması bu haliyle sanki firmanın PC adaptasyonu konusunda 
yeterince titiz davranmadığı izlenimini yaratmakta. 


Kontrol sistemi 

Eğer bir Xbox 360 kontrol cihazına sahipseniz oyunun kontrol mekanizmasına adaptasyonunuz sadece birkaç dakikanızı 
alacaktır. Öte yandan klavyeye mahkumsanız ve eğer önceki 
sürümden de deneyiminiz yoksa sisteme alışmanız can sıkıcı 
olduğu kadar uzun da sürecektir. Esasında temel hareketler göz 
önüne alındığında klavye düzeneğinin pek problemli olduğunu 
söyleyebilmemiz güç. Varsayılan konfigürasyonda, karakterimizi 
yine klasik WASD tuş dağılımıyla yönetebilmemiz mümkün. Sağ 
elimizin altına denk gelen IJKL tuşlarıysa zıplama, kılıç veya 
tabanca kullanımı gibi çeşitli eylemleri gerçekleştirebilmemizi 
sağlıyor. Eğer oyun için herhangi bir kombo sistemi söz konusu olmasaydı, bu düzeneğin problemsiz bir şekilde çok kısa bir 
pratiğin ardından işlevsel olarak kullanılabileceğini söyleyebilirdik. Ancak kombo hareketler (ki belki de bunlar oyunun anahtar 
unsurları arasında yer almakta) devreye girdiği anda karışıklık 
da kendisini göstermekte. Her ne kadar bu kez firma komboları gerçekleştirebilmek için klavyedeki hangi tuşlara birbiri ardı 
basılması gerektiğini gösteriyorsa da, alışma süresi aşılıncaya 
değin bunun bir problem teşkil ettiği ortada. 

Olayları kronolojik olarak ele aldığımızda serinin üçüncü oyununun ilk oyundan önceki bir zamanı ele aldığını ve son oyununsa ikinci oyunu takip ettiğini söyleyebiliriz. Serinin önceki 
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oyunlarında hatırlayacaksınız kendi ırkına isyan ederek insanlığı 
kurtaran bir iblis olan Sparda'nın oğlu Dante karakterini canlandırma imkanına sahip olmuştuk. Yeni oyundaysa tümüyle yeni 
bir kahraman, Nero bizlerle tanıştırılmakta. Devil May Cry 2'de 
yaşanan olayların üzerinden yıllar geçmiş ve neredeyse Dante'yi 
hiç hatırlamayan bir ırk yetişmiştir. Sparda'nın izinden gitmeyi kendilerine amaç edinmiş bir grup olan Order of the Sword 
da en güçlü dönemini yaşamaktadır. Kahramanımız Nero'ysa 
şeytani varlıklara karşı mücadele etmek için varlık gösteren bu 
topluluğun genç bir üyesidir. Nero hakkında ilginç bir bilgi de 
sağ kolunun bir iblis kolu olması. 

Oyunun ilk açılış videosunda aslında oyun süresince bizleri nelerin beklediğinin de ipuçlarına yer verilmekte. Bu açılış demosunun hemen ardındansa oyuna hızlı bir giriş yapılıyor ve daha ilk 
sahnede kafalarımızı karıştıran bir olay yaşanıyor. Ayin sırasında 
serinin önceki oyunlarının kahramanı Dante, tapınağın çatısından girerek, Order of the Sword'un liderini tek kurşunla kafasından vuruyor. İlk şaşkınlığı üzerinden atan şövalyeler hemen 
Dante'nin etrafını sarıyorlar, ancak efsanevi savaşçı karşısında 
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pek bir şansları olduğunu söylemek güç. Neden sonra sevdiği 
kızı korumaya çalışan Nero yani bizimle karşı karşıya geliyor. 
Aslında hayli dramatik bir sahne, yani önceki oyunlardaki kahramanımızla karşı karşıya gelmek zorunda kalmak İşin aslı da 
zaten ilerleyen bölümlerde yavaş yavaş ortaya çıkıyor ve inanın 
hikayenin ayrıntılarını buradan anlatmamız sizler için büyük bir 
kötülük olur. Sadece kız arkadaşımızın kaçırıldığını ve kurtarmak 
amacıyla Dante'nin peşinden gittiğimizi söyleyebiliriz. 

Hikaye aktarımı oyun süresince çeşitli ara demolar eşliğinde 
gerçekleştirilmekte. Tüm bu demoların ortak özelliğiyse klasik 
Japon animasyonlarının tüm karakteristik unsurlarını barındırıyor olmaları. Yüksek hızlı aksiyon ve dövüş sahneleri, imkansız 
görünen hareketler, abartılı büyüklükteki silahlar, güzel bayanlar, 
yakışıklı erkekler; kısacası bulunması gereken her ayrıntı mevcut. Öte yandan firma dozajı komiklik seviyesine kaçmayacak 
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şekilde başarıyla kurgulayabilmiş. 

Hikaye aktarımının bu denli başarılı olmasının ardında hiç şüphesiz oyunun grafik özelliklerinin de rolü büyük. Karakter tasarımları ve animasyonları için gerçekten kusursuz yorumunu 
yapabiliriz ve çevresel mekan tasarımlarında en ufak ayrıntıların 
bile atlanmaması için uğraş verilmiş. Oyunun konsol versiyonları 
da grafik açıdan son derece başarılıydı, ancak sanki PC sürümünde biraz daha rötuş yapılmış gibi. Grafikler çok daha keskin 
ve daha yüksek çözünürlüklü dokulara yer verilmiş. 

Grafiklerin böylesine üst seviyelerde olmasına karşılık, grafik 
motorunun sistem üzerine bindirdiği yük bir hayli düşük kalıyor. İncelemelerimiz süresince grafik motoruna bağlı herhangi 
bir kilitlenme veya oyunda yavaşlama yaşamadığımızı belirtmeliyiz. Grafik detayları en üst seviyeye çektiğimizde bile, en 
kalabalık sahnelerde kare oranının en az 45 fps'ye düştüğünü 
gördük, ki bu gerçekten başarılı bir sonuç. Oyunla birlikte zaten 
sisteminizin performansını ölçebildiğiniz bir benchmark da aracı gelmekte. Bu araç sayesinde hangi sahnelerde kare oranının 
aşağı yukarı hangi seviyelerde olacağını görebilir, oyunun grafik 
ayarlarını da bu doğrultuda yapılandırabilirsiniz. 

Yeni oyunda bizlerle tanıştırılan Nero karakteri oynanış yönünden de seriye farklı bir yorum getiriyor. Aslında Nero'nun iblis 
kolunu görmezden gelirsek, kontrol ve dövüş siteminin Dante'yle 
yani serinin önceki sürümleriyle aşağı yukarı aynı olduğunu söyleyebiliriz. Kahramanımız yine kılıç ve tabancası (Blue Rose) 
yardımıyla düşmanlarını etkisiz hale getirmeye çalışmakta. Çeşitli yakın ve uzak mesafe saldırı tekniklerini birbiri ardına kullanarak, rakipler üzerinde maksimum hasarı vermeye çalışmak 
dövüşlerimizdeki esas amaç. Bunun için oyun içerisinde oldukça etkin bir kombo mekanizması da geliştirilmiş. 

Başlarda sadece birkaç çeşit olan bu kombolara, oyunda ilerledikçe ve öldürdüğümüz düşmanlardan veya çevresel birimler- 
den elde ettiğiniz çeşitli item'lar yardımıyla yenilerini ekleyebilmeniz mümkün. Oyunda öldürdüğünüz her birim geride çeşitli 
cevherler bırakmakta, ki bunların miktarı sizin oyun içerisindeki 
performansınızla doğru orantılı. Bir diğer anlatımla, oyunda rakiplerinizi artistik bir şekilde öldürdüğünüz ve komboları birbirine bağladığınız sürece öldürme reytinginiz artmakta. Bir dövüş 
bölümünü ne kadar yüksek reytingde bitirirseniz yaratıklardan 
daha fazla sayıda cevher elde edebilmeniz mümkün. 

Oyunda serinin önceki sürümlerinde olduğu pek çok farklı şeytani varlıkla mücadele etmemiz gerekiyor. İlk bölümlerde sadece 
çerez niteliğindeki ve size karşı fazla tepki vermeyen yaratıklarla 
dövüşmeniz gerekirken, ilerleyen bölümlerde bu yaratıkların giderek güçlendiğini ve sizi zorlamaya başladığını göreceksiniz. 
Yine bir Devil May Cry klasiği olarak bölüm sonu boss yaratıkları da atlanmamış. Daha oyundaki ilk anlarınızda karşılaşmak 


zorunda olduğunuz Ateş Lordu gerçekten görülmeye değer. Tüm 
Boss yaratıkları kendilerine özgü saldırı ve savunma yetenekleri- 
ne sahipler, kimilerini daha ilk denemenizde kolaylıkla yenebiliyor, kimileriyse sizi bir hayli zorluyor. Ama rakibin davranış şeklini öğrendikten sonra sizi zorlayacak fazla bir unsur kalmıyor. 
Devil May Cry 4'te bölüm süresince oldukça akıcı bir işleyiş 
söz konusu. Farklı mekanlar arasındaki geçişlerde herhangi bir 
yükleme ekranı söz konusu değil, her şey anlık gerçekleşiyor. 
Bu özellik aksiyon düzeyinin her an üst düzeylerde tutulmasına 
yardımcı. Oyunda kimi bölgelere girdiğiniz zaman, giriş veya 
çıkışların kırmızı bariyerlerle kapatıldığını göreceksiniz. Bu yerlerde, çıkışı açabilmek için ya spawn olan düşman birimlerini 
öldürmeniz veya çeşitli düzenekleri çalıştırarak kilitleri açmanız gerekmekte. Yine kimi bölümlerde bir nevi duvara çakılmış 
parşömen parçalarıyla betimlenen özel yerler bulunmakta. Bu 
bölümlere tıkladığınız zaman bazı gizli oyunlara girebilmeniz 
mümkün oluyor. Bu bölümler genellikle belirli bir zaman dili- 
mi içerisinde tüm düşman birimlerini öldürme prensibi üzerine 
kurgulanmış. 


Sonuç 

Devil May Cry 4, gerek soluksuz hikayesi, gerek sunumu ve 
grafik detayları, gerek yüksek aksiyon düzeyi ve oynanış özellikleriyle gerçekten müthiş bir başlık. Böylesine mükemmel bir 
oyunu Pc'lerimizde oynuyor olmak inanın büyük bir keyif. Görünen tek kusur kontrol mekanizmasının biraz karışık olması, 
ancak bir süre pratik yaptıktan sonra işleyişe alışacağınızdan 
şüpheniz olmasın. Hepsinden öte oyun gerçekten yüksek bir 
yeniden oynanabilirliğe sahip, özellikle Legendary Dark Knight 
modunu çok beğeneceksiniz. 


Mükemmel prezantasyon 

Oyunun hikayesi kadar, bu hikayenin aktarılışı da tek kelimeyle 
mükemmel. Biraz önce bahsettiğimiz açılış videosuyla birlikte 
kendinizi adeta bir sinema filmi izliyormuş gibi hissedebiliyoruz. Ardından ne siz daha ne olduğunu kavramaya çalışırken 
oyun içine çekiliyor ve birden kendinizi Nero karakteriyle özdeşleştiriyorsunuz. 


Devil Bringer 

Nero'nun oynanış yönünden seriye kazandırdığı en önemli özellik Devil Bringer olarak adlandırılan iblis kolu. Nero bu kolunu, 
uzaktaki düşman birimlerini yanına çekmek için, yakındaki bir 
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birini tutup havaya fırlatmak veya çok uzak bazı özel noktalara 
uçarak gidebilmek için kullanabiliyor. Devil Bringer oyun içerisinde çeşitli kombo sistemleriyle de entegre bir şekilde kullanılabiliyor. Öyle ki hareketlerinizin devamlılığını sağlamanızı 
sağlayan en büyük yardımcılarınızın başında yer almakta. 


Oldüğünüz zaman... 

Oyunda öldüğünüz zaman karşınızda iki alternatif yer almakta. 
Bunlardan ilki eğer envanterinizde altın cevheri bulunuyorsa, 
bunun karşılığında oyuna kaldığınız yerden geri dönmek. Diğer 
seçenekse biraz can sıkıcı, çünkü son kayıt noktasına geri dönmeniz anlamını taşıyor. Eğer bölümün henüz başlarındaysanız 
bu konuyu çok da dert etmeyebilirsiniz, ancak bölümün sonlarındayken böyle bir durumla karşılaşmamak için en azından 
yanınızda bir altın bulundurmanızı tavsiye ederiz. Altın cevherlerini, yine öldürdüğünüz düşmanlardan elde edebildiğiniz gibi, 
çeşitli gizli yerlerde bulabilir veya elde ettiğiniz kırmızı cevherleri 
harcayarak satın alabilirsiniz. 


Farklı oyun modları 

Oyunu bitirdikten sonra elde ettiğiniz toplam reyting puanı uyarınca çeşitli farklı modları da etkinleştirebliyorsunuz. Bu modlar 
içinde şüphesiz en dikkat çekeniyse PC platformu için özel olarak geliştirilen Legendary Dark Knight modu. Bu mod ekran üzerine yerleştirebildiği kadar çok sayıda düşman birimini ekliyor 
ve sonuçta tahmin edebileceğiniz gibi gerçekten bir kıyım söz 
konusu. Bu modun yanı sıra Bloody Place ve hem yaratıkların 
hem de sizin asdece tek bir darbeyle ölebildiği Heaven or Hell 
modu söz konusu. * 
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ERTAN DVD'YE DÖNÜŞÜM 


VHS kasetlerinizi 


'ye dönüştürün 


Uygun bir TV kartı ya da görüntü yakalama kartıyla eski anılarınızı dijital ortama aktarabilirsiniz. 
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VHS formatındaki eski video kasetler, VHS'e kayıt 
yapan ve bu kasetleri oynatan VCR'lar artık teknoloji müzelerindeki yerlerini almak üzere. Günümüzde VHS formatında satılan herhangi bir film 
bulunmuyor ama pek çok kişinin elinde sünnet 
ve düğün görüntüleri ya da eski hatıraların kaydedildiği videolar VHS kasetlerde kayıtlı halde duruyor. VOR'lar yerini çoktan DVD oynatıcılara ve 
PVR'lara bıraktı, ama bu cihazlarda VHS kasetlerinizi izleyemeyeceğiniz için üzülmeye gerek yok. 
Uygun donanım ve yazılımlarla eski kasetlerinizi 
DVD'ye ya da VCD'ye dönüştürebilirsiniz. 


Ihtiyacınız olan şeyler 

VHS kasetleri DVD'ye dönüştürebilmek için şunlara ihtiyacınız olacak: 

» VHS kaseti oynatabileceğiniz bir VCR ya da 
kamera. 

* Bağlantı için S-Video veya kompozit kabloları. 

» Video girişi yapacağınız bir donanım. Bu video 
girişi olan bir TV kartı, grafik kartı ya da görüntü 
yakalama (capture) kartı olabilir. 

* Kayıt ve dönüştürme yazılımları. 


Bağlantıyı kuralım 

Öncelikle bilgisayarınızda halihazırda mevcut donanımlarda uygun video girişleri olup olmadığını 
kontrol edin. VCR ve kameralardan genellikle iki 
kablo tipinde çıkış alınabilir: S-Video ve kompozit (composite). S-Video kompozitten daha kaliteli görüntü aktardığı için mümkünse S-Video'yu 
tercih edin, ancak S-Video ile ses aktarımı yapılmadığı için sesi ayrıca bağlamanız gerekecektir. 
Kompozit bağlantı kabloları genelde sarı, beyaz 
ve kırmızı olmak üzere üç tanedir. Sarı olan video, 
beyaz ve kırmızı ses bağlantısıdır. Video bağlantısı olarak S-Video kullansanız bile ses için beyaz 
ve kırmızı kompozit kablolarını kullanabilirsiniz. 


Farklı kaynaklardan DVD'ye 
dönüştürme işini sık sık 
yapacaksanız bir capture kartı 
edinmeniz şart. 


Örnek uygulamamızda 
kullandığımız TV kartı, el 
kamerası, S-Video ve minijackkompozit kabloları. 


Bazı grafik kartlarında S-Video veya kompozit 
yuvası bulunur ama bunlar çoğunlukla içeri sinyal almak, yalnızca dışarı sinyal verirler (örneğin 
PC'nizi TV'ye bağlamak için). Böyle bir yuva görürseniz üzerindeki simgeye bakın: Simgeden dışarı 
doğru bir ok çıkıyorsa işinize yaramaz ama içeri 
doğru bir ok varsa bunu kullanabilirsiniz. Bazı TV 
kartlarında da S-Video veya kompozit girişi ya da 
ikisi birden yer alır. Böyle bir TV kartınız varsa bu 
yuvaları kullanabilirsiniz. TV kartlarının bazıların- 
da 3,5 mm'lik minijack line-in (kulaklık ucunun 
sığacağı bir ses girişi) bulunur. VCR'dan kompozit 
ses çıkışı alıyorsanız, elektronik mağazalarından 
temin edebileceğiniz iki kompozit ve tek minijack 
uçlu bir kabloyla bağlantı sağlayabilirsiniz. 


Her iki donanıma da sahip değilseniz ya da elinizdeki donanımlarda video girişi yoksa, ayrı bir 
görüntü yakalama (capture) cihazı almanız gerekecektir. Piyasada PCI capture kartları da bulunuyor ama USB'den bağlanan harici cihazlar daha 
yaygın ve pratik. Capture kartları donanımsal dönüştürme yaparak bilgisayarınızı yormaz ve süreci 
hızlandırırlar. Giriş ve orta seviye cihazların fiyatı 
100 ile 300 USD arasında değişiyor. Fiyatlar çok 
da ucuz olmadığından şunu hatırlatmakta fayda 
var: Yalnızca 2-3 tane VHS kaseti dönüştürmeye 
niyetliyseniz bu işi yaklaşık 10 YTL karşılığında 
yapan mağazalara uğramanız daha mantıklı olabilir. Amatör kullanıcılar TV kartı ile de yetinebilir ama en profesyonel ve kaliteli çözüm için bir 
capture kartı edinmek şarttır. Capture kartı yerine 
TV kartı almayı düşünüyorsanız üzerinde kendi 
MPEG-2 çözücü yongası bulunan modellei tercih 
ederek daha fazla performans elde edebilirsiniz. 


Kayıt ve DVD'ye yazma 


Sahip olduğunuz donanıma ve yazılıma bağlı 


olarak VHS'ten gelen görüntünün kaydedilmesi, 
gerekiyorsa montajlanması ve DVD'ye yazılması 
tamamen farklı olacaktır. Capture kartları genellikle kaliteli kayıt ve montaj yazılımlarıyla birlikte 
gelir: Sizin de elinize böyle bir yazılım geçtiyse 
onu kullanmanızı öneririz. Elinizde böyle bir yazılim yoksa DVD yazıcınızla gelen Nero veya Roxio 
paketlerini kontrol edin; Nero Vision veya Roxio 
Easy Media Creator'a sahipseniz bu yazılımlarla 
montajlama yapabilirsiniz. 


r Uygun yazılımı kullanarak görüntüyü kaydedin. TV kartından görüntü alıyorsanız TV izleme 
yazılımınızın kayıt fonksiyonunu kullanabilirsiniz. 
Biz örneğimizde Hauppauge tarafından üretilen, 
bütünleşik MPEG-2 çözücüsüne sahip bir modeli 
kullandık. S-Video kanalına geçtikten sonra kayıt 
düğmesine basıp kaset bitene kadar bekledik ve 
kaydı durdurduk. Bu aşamada videoyu normal 
hızda, duraklatmadan oynatmanız şart. 

2. Hangi yazılımı kullanmış olursanız olun genellikle .mpg uzantılı MPEG-2 formatında ve DVD 
kalitesinde bir video dosyası elde edersiniz. Bu 
dosyanın boyutu nispeten büyük olacaktır. (1 saatlik görüntü için 2 GB'ye kadar çıkabilir.) Sabit 
diskinizde yeterli boş alan bulunmasında fayda 
var. Videonuz .avi gibi farklı bir formatta kaydedildiyse de dert etmeyin, bir sonraki adımda dönüştürebilirsiniz. 


DVD'YE DÖNÜŞÜM (Mila GE 


* DVDStyler - www.dvdstyler.de 

* Movie DVD Maker - www.sothinkmedia.com/movie-dvd- 
maker/ 

* Free Videos To DVD - www.koyotesoft.com/indexEn.html 
» Windows DVD Maker — Windows Vista Home Premium 
ile birlikte geliyor. 


* Magix Movies on DVD — www.magix.com 

* muvee Reveal — www.muvee.com 

* Ulead DVD MovieFactory — www.ulead.com 

* Cyberlink PowerProducer — www.cyberlink.com 


Bazı kartlarla beraber gelen Movies on DVD kayıt ve montaj 
konusunda oldukça gelişmiş seçenekler sunuyor. 


TV kartınızdan kayıt 
yapmadan önce ayarlarından 
kayıt kalitesini DVD olarak 
değiştirmeyi unutmayın. 


3. MPEG-2 ve diğer formatlardan DVD'ye dönüşüm yapan profesyonel bir yazılım bulmak çok zor, 
ama basit işlemleri yerine getirebilen bir yazılım 
var: DVD Flick. 7 MB boyutundaki programı www. 
dvdflick.net adresinden indirebilirsiniz. 

4. DVD Flick'i kurup çalıştırın. Yazılımın arabirimi 
oldukça basit. Sağ üstteki Add title düğmesine tıklayıp DVD'ye dönüştürmek istediğiniz dosyayı seçin. 
Dilerseniz birden fazla dosya seçebilirsiniz. Ekranın 
sol kenarındaki çubuk, DVD'nin ne kadar dolduğunu gösterir. Sağ alt köşedeki Browse'a tıklayarak 
geçici dosyaların kaydedileceği klasörü değiştirebilirsiniz. Bu basit programı kullanarak DVD menüsü 
oluşturamayacağınızı hatırlatalım: DVD'yi taktığınız 
anda video oynamaya başlayacaktır. 

5. Üstteki Project settings düğmesine tıklayın. 
Normalde buradaki ayarlarda değişiklik yapmanıza 
gerek yok. Bizi ilgilendiren kısım sadece Burning 
sekmesi. Burning'e tıkladıktan sonra “Burn project 
to disc"i işaretleyin, Disc label satırına DVD'nizin 
adını yazın ve Drive listesinden DVD yazınızı seçip 
Accept'e tıklayın. Projeyi daha sonra DVD'ye yazmak üzere bilgisayarınızda ISO formatında saklamak isterseniz “Create ISO image” seçeneğini kullanmanız mümkün. 

6. Son olarak sürücünüze boş bir DVD yerleştirin, 
Create DVD düğmesine tıklayın ve açılan mesajı 
OK düğmesiyle geçin. Filmin boyutuna ve bilgisayarınızın performansına bağlı olarak DVD'nin oluşturulması 30 dakika kadar sürebilir. Yazma işlemi 
tamamlandığında DVD Flick penceresine geri döneceksiniz; artık programı kapatabilirsiniz. ** 
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AURA (MİELE YEDEKLEME 


Firefox ve Thunderbird'de yedekleme 


Kullanım yüzdeleri hızla artan Firefox ve Thunderbird'ü yedeklemenin de kullanmak kadar basit 


olduğunu biliyor muydunuz? 


Daron DEDEOĞLU / daron©PCnet.com.ir 


MOZILLA, Firefox ve Thunderbird'ü hayatımıza soktuğundan beri birçok şey kökünden değişti. Bu değişimin başını da 
alışkanlıklarımız çekiyor. Artık kullanım 
yüzdeleri 30'ları aşan Firefox ve Thunderbird, birçok bilgisayarın demirbaşı 
halini almış durumda. Bunun en büyük 
nedenlerinden birisi de bu yazılımların 
sadece “işlerini” yapıyor olması. Yani bu 
yazılımları amaçlarından ancak eklenti 
yükleyerek saptırabiliyorsunuz. 
Mozilla'nın bu ikilisi sadece kullanım kolaylıkları ve basitlikleriyle zirveye oynamıyorlar elbette, hemen her dile destek 
vermeleri, tüm işletim sistemlerinde çalışabilmeleri ve kolay yedeklenebilmeleri 
de kullanıcıların onları tercih etme sebeplerinden diyebiliriz. 

Konu ev kullanıcıları olunca sıklıkla karşılaşılan sorunların başında şişen işletim 
sistemleri ve format öncesi yedek alma 
telaşı gelir. Yedekleme seremonisinde 
karşılaşılabilen durumların en kötüsüyse 
birkaç şeyin hep unutulmasıdır. Biz de 
bu ay bu iki yazılımı nasıl yedekleyebileceğinize değinmeye karar verdik. Bu işlemin uzun ve kısa yolları mevcut. Tahmin 
edebileceğiniz gibi uzun yol, herhangi bir 
eklenti ya da yazılım kullanmadan yedek 
almaya dayanıyor. Bu nedenle önceliği 
uzun yola veriyoruz. 


Firefox'u yedekleme 

Mozilla Firefox bir web tarayıcısı oldugundan yedekleyebilecekleriniz, yer imleri, sık kullanılanlar ve eklentilerle sınırlı. 
Bu noktada eklentilerinizi yedeklemenin 
en kolay yolu XPI dosyalarınızı bir dizin 
içerisinde toparlamak, çünkü bunlar kurulduktan sonra Firefox dizini altına açılıp kaydedildiklerinden dolayı JAR uzantılı bir halde karşınıza çıkacaklar. 
Firefox'ta yer imlerini yedeklemekse oldukça kolay; bunun için Yer İmleri > Yer 
İmlerini Düzenle yolunu izleyerek açabileceğiniz Yer İmi yöneticisini kullanıyoruz. Yer İmi yöneticisinin arayüzünden 
dilerseniz yer imlerinizi ve sık kullanılanlarınızı düzenleyebilir, isimlerini değiştirebilir ya da tamamen silebilirsiniz. Bu 
küçük hatırlatmanın ardından yedekleme uygulamamıza dönebiliriz. Hemen 
arayüzden Dosya > dışa aktar yolunu takip ediyoruz. Bizi farklı kaydet penceresi 
karşılıyor. Bu pencere üzerinden yedek 
dosyamızı nereye ve hangi isimle kaydedeceğimizi seçebiliyoruz. İşlemi tamamladığınızda yedeğinizi almış oluyorsunuz. 
Artık bu yedek dosyanızı dilediğiniz zaman başka bir Firefox'a yükleyebilirsiniz. 
Yedeğinizi yüklerken yine Yer İmleri > Yer 
İmlerini Düzenle > Yer İmi Yöneticisi yolunu izliyoruz. Tıpkı yedek oluştururken 
yaptığımız gibi Dosya menüsüne girip, 
bu defa İçe Aktar seçeneğini kullanıyoruz. Bizi bir seçenek penceresi karşılayacak, bu pencereden “Dosyadan” seçeneğini tercih ediyoruz. Böylece önceden 
aldığımız yedeğin yolunu göstererek yedeklerimizi yüklemeyi tamamlıyoruz. Artık yerimlerimiz ve sık kullanılanlarımız 
yeni Firefox'umuza kurulmuş oluyor. 


Thunderbird'ü yedekleme 
Mozilla Thunderbird sadece e-posta alışverişini basitleştirmekle kalmıyor, aynı 
zamanda olası tehlikelere ya da sistem 
taşınmalarına karşı e-postalarınızı, adres 
defteri ve diğer posta bilgilerinizi yedeklemeyi de çok pratik bir hale getiriyor. 
Mozilla Thunderbird kişisel klasörlerinizi, adres defterinizi ve postalarınızı tek 
bir dizin altında tutuyor. Bu sayede bu 
dizini bir yere kopyalamanız ve daha 
sonra kurulumunu yapacağınız yeni Mozilla Thunderbird'ün aynı yolda tuttuğu 
dizinlerle değiştirmeniz Thunderbird'ü 
yedeklemek için yeterli. 


MozBackup ile Mozilla ürünlerini yedeklemek oldukça 
kolay. Yapmanız gereken yazılımı kurduktan sonra 
sisteminizdeki yedeklemek istediğiniz Mozilla ürününü 
seçip yazılımın sunduğu yönergeleri takip ederek yedek 
alma işlemini tamamlamaktan ibaret. 
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Ancak hemen belirtelim bu iş için kullanacağınız dizin (yani kopyalayacağınız 
Thunderbird dizini) yazılımlarınızı kurduğunuz Program Files dizini altında yer 
alan Mozilla klasörü içinde bulunmuyor. 
Yani o dizini kopyalarsanız hiçbir yedek 
almamış sayılırsınız. 

Postalarınız /kullanıcı oadınız/.thunder- 
bird/ yolunda yer alır. Buradaki Thunderbird dizinini, dilerseniz sıkıştırılmış 
arşiv dosyası dilerseniz de olduğu gibi 
alıp yeni kurduğunuz bilgisayardaki aynı 
yola yerleştirmeniz yeterli. Artık Mozilla 
Thunderbird'ü hiç ara vermemişsiniz gibi 
kullanmaya devam edebilirsiniz. Bu arada ileti kurallarınızı ve e-posta imzanızı 
da yedeklemiş oluyorsunuz. Unutmadan 
ekleyelim normal şartlarda ev dizininize 
girdiğinizde bu klasörü göremezsiniz. 
Çünkü bu klasör (ve önünde nokta olan 
tüm klasörler) gizli bir klasör ve görebilmek için dosya yöneticinizin “Görünüm” 
sekmesi altından “Gizli dosyaları göster” 
seçeneğini işaretlemeniz gerekiyor. 


Yedeklemenin en kolay yolu 
Gördüğünüz gibi üçüncü parti yazılım 
kullanmadan da Firefox ve Thunderbird'ü 
yedeklemek oldukça kolay. Ancak hem 
Thunderbird hem de Firefox kullanıyorsanız tüm bu yedekleme işlemlerini (eklentiler de dâhil) tek bir seferde yapmanız 
mümkün. Bunun için Çek yazılımcılar tarafından geliştirilen MozBackup adlı ücretsiz yazılımı kullanıyoruz. MozBackup, 
Windows 98'den Windows Vista'ya kadar 
her türlü Windows sürümünde sorunsuzca çalışabiliyor. Şimdilik Linux ya da Mac 
sürümü bulunmuyor. Ama eğer Windows 
kullanıcısıysanız ve Mozilla yazılımlarıyla 
haşır neşirseniz MozBackup sizin işinizi 
görecektir. 


Oldukça basit bir kuruluma sahip olan 
MozBackup, kullanım arabirimiyle de 
öne çıkıyor. Sade bir pencereden oluşan 
kullanıcı arabirimi sayesinde sisteminizde kurulu olan Firefox ve Thunderbird'ü 
her yönüyle yedekleyebiliyorsunuz. Yazılım sayesinde, Firefox'unuzun yer imleriniz, sık kullanılanlarını, eklentilerini, 
çerez dosyalarını ve indirrme listelerini 
yedekleyebilirken, oThunderbird'ünüzün 
de adres defterini, e-postalarını, e-posta 
kurallarını, eklentilerini ve kullanıcı profillerini yedekleyebiliyorsunuz. Üstelik 
birkaç tıklamayla! 

MozBackup, aslında anlattığımız gibi 
sadece Firefox ve Thunderbird için geliştirilmiş bir yazılım değil. MozBackup 
sayesinde Mozilla SeaMonkey, Sunbird, 
Flock, Mozilla Suit, Spicebird ve Netscape yazılımlarında da yedekleme yapabiliyorsunuz. Yani tek kelimeyle “gerekli” bir 
yazılım diyebiliriz. Ancak yazılımın diğer 
platformlarda çalışmaması gerçekten büyük bir eksiklik. 


Firefox'a özel 

Eğer sadece Firefox kullanıyorsanız sizin 
için başka yedekleme çözümleri de var. 
Mesela bir başka Mozilla hizmeti olan 
Weave. Weave aslen bir Firefox eklentisi 
ve yaptığı iş sadece Firefox'unuzdaki her 
şeyi Mozilla sunucularında sizin için açılan yere yedeklemekten ibaret. Bu şekilde dilediğiniz an dilediğiniz bilgisayarda 
bulunan herhangi bir Firefox'a (Önce bu 
eklentiyi yüklemek şartıyla) yedeğinizi 
kurabilirsiniz. Bu sayede hatırlanan parolalardan tutun da çerezlere ve yer imlerine kadar hemen her özel veriniz yeni 
Firefox'a da yüklenmiş olacak. 

Tamamen ücretsiz olarak sunulan bu 
hizmetten yararlanabilmek için hemen 
services.mozilla.com adresinden bir 
hesap oluşturmanız ve ardından Weave 
eklentisini tarayıcınıza yüklemeniz gerekiyor. Ardından eklentiye oluşturduğunuz hesap bilgilerinizi girerek tarayıcınızı 
Mozilla Weave sunucusuyla eşitleyebilirsiniz. Yine aynı eklentiyi kullanarak kolaylıkla yedeklerinizi yeni bir Firefox'a 
aktarabilirsiniz. 

Firefox için düşünülmüş bir başka yedekleme eklentisi de FEBE. Weave gibi bir 
sunucuya yedekleme yapmasa da tam 
teşekküllü bir yedeği (içerisinde eklentilerinizin de bulunduğu) kolaylıkla oluşturup, ihtiyaç duyduğunuzda kolayca (yine 
önce eklentiyi yüklemek şartıyla) yeniden 
Firefox'unuza aktarabiliyorsunuz. 


Editörden son söz 

Firefox ve Thunderbird'ü yedeklemek için 
hangi yöntemi kullanırsanız kullanın, işlemin çok basit ve hızlı olduğunu fark edeceksiniz. Sadece bu nedenle bile tarayıcı 
ve e-posta istemcisi olarak bu yazılımları 
kullanmayı (ya da denemeyi) düşünebilirsiniz. Ancak yedekleme işlemi için 
hangi yöntemi kullanırsanız kullanın, yedeklerinizi (özellikle de Thunderbird için) 
düzenli olarak güncellemeyi unutmayın. 
Bu şekilde hiç veri kaybı yaşamazsınız. 
Ve format gerektiğinde yedek alma süreciniz oldukça kolaylaşmış olur. ** 
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EE (YAİSNS DİSK BÖLÜMLENDİRME 


Sabit disk bölümlendirme 


Dosyalarınızı yedekleyebileceğiniz ayrı bir sürücü sahibi olmak ya da birden fazla işletim sistemi 
kurmak istiyorsanız sabit diskinizi bölümlere ayırmalısınız. 


Selim ŞUMLU / webmaster©PCnet.com.tr 


GÜNÜMÜZÜN büyük boyutlu sabit diskleri için bölümlendirme yapmak son derece faydalı olmasına rağmen, kullanıcı alışkanlıklarını tahmin etmek güç olduğu için işletim sistemi yüklü 
gelen çoğu bilgisayarın sabit diski bile tek bölümden (partition) 
oluşuyor. Oysa “sabit diskimizi neden bölümlendirelim” sorusunun birçok cevabı var: 

. İşletim sistemi ve program dosyalarıyla kullanıcıya ait verileri 
ve dosyaları birbirinden ayırmak için. 

* Birden fazla işletim sistemi kurmak için. Örneğin 3 disk bölümünüz varsa birine Windows Vista, birine Windows XP, diğerine 
de Linux yükleyip sistem açılışında istediğiniz işletim sistemini 
seçebilirsiniz. 

* Sık kullanılan sistem ve program dosyalarını aynı bölümde 
tutarak “disk birleştirme”yi kolaylaştırmak için. 

* Veri kaybını azaltmak için. Örneğin C:'deki işletim sisteminiz 
çökmesine rağmen önemli dosyalarınızı D: bölümünde depolamışsanız, önemli bir veri kaybı yaşamadan C:'ye format atıp 
sisteminizi yeniden kurabilirsiniz. 

» Diske düzen getirmek için. Büyük bir diskiniz ve çok fazla dosyanız varsa, içeriğine göre ayrı bölümler oluşturarak diskinizde 
düzeni sağlayabilirsiniz. 


Ornek bir bölümlendirme 

Bölümlendirmenin nasıl yapılacağını ve ne gibi faydalar sağladıgını görmek için gerçek bir örnek olarak benim bilgisayarımı ele 
alacağız. Masaüstü bilgisayarımda biri 300, diğeri 80 GB olmak 
üzere iki sabit disk var. 300 GB diskim daha yeni olduğu haliyle 
daha fazla performans sağlıyor, o yüzden günlük kullandığım 
işletim sistemini ve dosyalarımı bu diskte tutuyorum. Bu diskleri 
şu şekilde bölümlendirdim: 

» C: (50 GB) - Sistem: Bu bölümde Windows Vista ve program 
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dosyaları var. Normalde Vista'nın Kullanıcı klasöründe bulunan 
kişisel klasör ve dosyalarımı D: bölümüne taşıdım. Böylede C: 
sürücüsündeki işletim sistemim çökerse ve format atmam gerekirse, kaybettiğime üzüleceğim hiçbir dosya bulunmadığı gibi 
yedeklenmesi gereken dosyaların sayısı da çok az. İşletim SİStemini kuracağınız bölüm XP için en az 10, Vista için en az 20 
GB olmalı. Sisteminize bolca program ve oyun kuruyorsanız bu 
bölümün boyutunu daha da artırmanızda fayda var. 

* D: (140 GB) - Depo: Normalde Windows Vista'nın Kullanıcılar (C.NÜUsers) klasöründe tuttuğu belgeler, karşıdan yüklenenler, 
müzik, resimler ve videolar gibi kişisel klasörleri D: bölümüne 
taşıdım. (Bu gibi kişisel klasörlere sağ tıklayıp Özellikler > Konum > Taşı komutuyla klasörün yerini değiştirebilirsiniz.) Format attığımda bu sürücüdeki verilerim sapasağlam kaldığı gibi, 
XP ve Linux gibi farklı işletim sistemlerinden de bu sürücüye 
rahatlıkla erişebiliyorum. 

*E:(110 GB) - Yedek: Bu bölümü 1SO formatındaki CD imajları, izledikten sonra saklamak istediğim filmler, büyük boyutlu 
grafik çalışmaları, yaptığım web siteleriyle alakalı dosyaları ve 
program kurulum dosyalarını saklamak için kullanıyorum. Çok 
sık kullanmadığım, ama ihtiyaç anında kolaylıkla erişmek istedigim dosyaları depoladığım bir bölüm olarak düşünebiliriz. 

* F: (65 GB) — XP: İkinci sabit diskimde Windows XP yüklü. 
Normal şartlar altında Windows Vista'dayken bu diski kullanmıyorum. Ama birinci diskimin arızalanması halinde kaybetmeyi 
göze alamayacağım bazı dosyaları yedeklemek için de bu diskten faydalanabiliyorum. 

* Linux — (15 GB): İkinci sabit diskimin Windows'ta görünmeyen 15 GB'lik bir kısmını da Linux'a ayırdım. Bu bölüme 
Pardus, Ubuntu gibi Linux dağıtımları kurarak denemeler yapabiliyorum. 

Elbette her bilgisayar kullanıcısının sabit disk sayısı, disk boyutları ve kullanım amaçları olduğu için benim örneğimden çok 
daha farklı bir dağılım belirleyebilirsiniz. Önemli olan, kendi 
kullanım alışkanlıklarınıza uygun bir bölümlendirme şeması 
yapıp uygulamaya koymak. Bu şemayı bir kez belirleyip kullanmaya başladıktan sonra değiştirmenin çok da kolay olmadığını 
unutmayın. 


Bölümlendirme nasıl yapılır? 

Sabit diskinizi bölümlere ayırmanın en kolay ve en garantili 
yolu, bu işi işletim sistemini kurarken yapmaktır. Windows XP 
kurulumu sırasında, kurulumun yapılacağı sürücüyü seçme ekranına geldiğinizde mevcut bölümleri silebilir, boş alanları kullanarak yeni bölümler oluşturabilirsiniz. Windows Vista'daysa 
“Windows'u nereye yüklemek istiyorsunuz?” adımına geldiğinizde “Gelişmiş seçenekler”e tıklayarak bu komutlara erişebilirsiniz. Buradaki “Biçim” komutuna dikkat etmekte fayda var, çün- 


kü tıkladığınız anda sorgusuz sualsiz o bölümü biçimlendiriyor 
(format atıyor). 


Sonradan bölümlendirme 

Windows kullanıcılarının öteden beri en çok talep ettiği şeylerden 
biri, veri kaybetmeden sürücü boyutlarını değiştirebilmekti. Eskiden sürücü boyutlarını değiştirebilmek için bütün sürücülerin 
silinmesi, dolayısıyla tüm verilerin kaybedilmesi şarttı. Ardından 
veri kaybını önleyen Norton Partition Magic gibi ticari yazılımlar 
çıktı. Son olarak Windows Vista ve GParted gibi bedava araçlar 
da bu işi yapabilir hale geldi. 


Windows XP 

Ne yazık ki Windows XP'nin bölümlendirme aracı oldukça kısıtlı. 
Mevcut bölümlerinizi biçimlendirmek (format) ya da sisteminize 
aldığınız boş bir diski bölümlere ayırmak için bu araçtan yararlanabilirsiniz. Ayrıca, içeriğinin önemli olmadığını düşündüğünüz 
bölümlendirilmiş disklerdeki bölümleri silip yeniden bölümlendirme yapmanız da mümkün. 

Denetim Masası > Performans ve Bakım > Yönetimsel Araçlar > Bilgisayar Yönetimi'ni açtıktan sonra sol bölmeden Disk 
Yönetimi'ne tıklayın. Mevcut diskleriniz ve bölümlerinizin dilimler 
halinde gösterilecektir. İstediğiniz bölüme sağ tıklayarak silebilir, 
sürücü harfini değiştirebilir, biçimlendirebilir, boş alanlara sağ 
tıklayarak yeni bölüm oluşturabilirsiniz. XP'nin Disk Yöneticisi'ni 


Vista'nın disk yönetimi basit işler için ticari yazılım ihtiyacını ortadan kaldırıyor. 
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kullanarak mevcut bölümlerin boyutunu değiştiremezsiniz. 


Windows Vista 

Windows Vista'nın Disk Yönetimi, Windows XP'de bahsettiğimiz özelliklerinin yanı sıra mevcut bölümlerin boyutunu daraltma veya genişletme yeteneğine de sahip. Ancak bu özelliklerin 
ticari yazılımlara ve birazdan değineceğimiz GParted'a kıyasla 
bir dezavantajı var: Yalnızca NTFS dosya sistemli ve birbirine 
bitişik sürücülerin boyutuyla oynayabilirsiniz. 

Disk Yönetimi'ni başlatmak için Denetim Masası > Sistem ve 
Bakım > Sabit disk bölümleri oluştur ve biçimlendir'i seçin. Bir 
bölümü küçültmek isterseniz bölüme sağ tıklayıp Birimi Küçült 
komutunu, büyütmek içinse Birimi Genişlet komutunu seçin. 
Biraz önce anlattığımız nedenlerle, en sondaki bölümü küçültüp ilk bölümü genişletmeniz mümkün olmayabilir; bu iş için 
GParted'ı öneriyoruz. 


GParted 

GParted, açık kaynak kodlu, Linux tabanlı ücretsiz bir yazılım. 
GParted, bilgisayarınızı CD'den başlatarak kullanabileceğiniz bir 
Live CD'dir. git.pcnet.com.tr/45 adresinden indireceğiniz ISO 
dosyasını (85 MB), CD yazma programınızın “kalıp/imaj/ISO yazdırma” seçeneğini kullanarak CD'ye yazın. Ardından BIOS'a girip 
bilgisayarınızı CD'den önyükleme yapacak şekilde ayarlayın. 


GParted aslında bütün fazlalıklardan arındırılmış bir işletim sistemi olarak çalışıyor. 


GParted'ın tamamı olmasa da önemli kısımları Türkçeye çevrilmiş. Yazılımı Türkçe olarak kullanmak için bilgisayarınızı 
GParted CD'sinden başlattıktan sonra GParted açılırken sorulan 
sorulara sırasıyla Don't touch keymap, <enter>, <enter> yanıtlarını verin ve dil seçimine geldiğinizde 31 (Türkçe) yazın. 
GParted açıldığında ilk diskinizin ekranda haritalandığını göreceksiniz. Birden fazla sabit diskiniz varsa sağ üst köşeden seçim 
yapabilirsiniz. Boyutunu değiştirmek istediğiniz bölüme sağ tıklayıp Resize/Move'u seçin. Açılan penceredeki Yeni Boyut alanına dilediğiniz boyutu girebileceğiniz gibi, dilimin sağ kenarını 
tutup çekerek de disk boyutunu görsel olarak belirleyebilirsiniz. 
İşlemi onayladıktan sonra yeniden boyutlandırma birkaç dakika 
sürebilir, bu esnada kesinlikle bilgisayarınızı kapatmayın. Sisteminizi yeniden başlattığınızda “C: üzerindeki dosya sistemi 
denetleniyor” gibi bir ekranla karşılaşabilirsiniz; bu ekran gelirse 
taramayı iptal etmeyin ve tamamlanmasına izin verin. ** 
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PRATİK 


Gadwin PrintScreen: Ekran idileBackup: yedeklemek hiç 
görüntülerinde tam kontrol bu kadar kolay olmamıştı 


İİ 


Gadwin PrintScreen ekranınızın herhangi bir bölümünün görüntüsünü alıp, bilgisayarınıza kaydedebileceğiniz, bilgisayarınızın hafızasında 
tutabileceğiniz, e-postayla arkadaşlarınıza gönderebileceğiniz veya 
yazdırabileceğiniz ücretsiz bir yazılım. Programın 5 farklı görüntü 
formatında kayıt yapabiliyor oluşu ve her bir formatta boyutlandırma 
yapmanıza imkan vermesi de cabası. Bu kolay kullanımlı çok yönlü 
programı indirmek için http://www.gadwin.com/download/ps. setup.exe 
adresine girin ve indirdikten son bilgisayarınıza kurun. 


e e a 
RE A e 
MY R... 


Rİ 


Programın ayarlarını özelleştirmek isterseniz simgesine çift tıklayarak 

özelliklerine girin. “Preferences” sekmesinde “Hotkey” ile ekran 
görüntüsünün hangi tuşla alınacağını seçebilirsiniz. “Source” sekmesinde 
“Captured area” altında “Current Window” o anda açık olan pencerenin, 
“Client Window” kullandığınız programın aktif pencerelerinin, “Full 
screen” ekranın tümünün ve “Rectangular area” ise farenizle seçeceğiniz 
bir alanın ekran görüntüsünü almanızı sağlar. 


le 
PER llelmnmiememilemmlmilniinii 


a 


iy 


Destination sekmesinde “Copy captured area to Clipboard” ile 
görüntüyü panoda tutabilir, “...to Printer” seçeneği ile yazıcıya 
gönderebilir, “...via E-mail” ile postalayabilir ve son olarak “...to File” ile 
bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. Bilgisayarınıza kaydetmeyi planlıyorsanız 
“Name” kısmında belgelerinizi otomatik bir isim verebilirsiniz. Son olarak 
“Capture Directory” kısmından ekran görüntülerinin kaydedileceği dizini 

seçebilirsiniz. “Image” sekmesindeyse kaydedilecek görüntünün dosya 
formatını “Type of İmage” altından seçebilir, “Resizing” kısmından 
otomatik olarak yeniden boyutlandırabilir, “Gray scale” ile resmi siyah 
beyaz olarak kaydedebilir ve “Stamp” seçeneği ile resmin altına otomatik 
bir metin ekleyebilirsiniz. 
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Jooce: İnternetteki 
işletim sisteminiz 


WWw.jooce.com 


lealıgi NASIL YAPILIR 


MozBackup: Mozilla için 
yedekleme aracı 


İfii eridi sil Katlı pert bik eğ Ge ipilgin yeni LİEEMA 
iLE BTE 


İni TliBriğiş ieezrmreimiğrd Bigi yön Eri ll Lerığemeei 
para girşm TİER iç arge e deiş eİ pepayı Baci up 
Eral der beşiz ranir arı. 


dier Eriş mii emi BİLA Da çağına, Gr çime Fenni bal gemi elim 


| 1 ) MozBackup Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird, Mozilla Sunbird, 
S5 Flock, SeaMonkey, Mozilla Suite, Spicebird ve Netscape profillerinizin 
yedeğini alabileceğiniz Windows 98/ME/NT/2000/XP/2003Vista 
sistemlerinde çalışabilen bir uygulamadır. Program sayesinde yer imlerinizi, 
e-postalarınızı, kişilerinizi, geçmişinizi ve Mozilla uygulamalarının diğer 
birçok özelliğini yedekleyebiliyor ve istediğiniz zaman geri yükleyebiliyorsunuz. Ücretsiz olan bu programı indirmek için http://mozbackup. 
jasnapaka.com/download.php adresine girin ve bilgisayarınıza kurun. 


Ret Var ğildir yönü vrf hü perisi: 
Lr Yİ DÜ Basin a peçe 


Ri eee Ba İder er reyi çep bazal işden perağiiığ Par 
Pak İbilğmekiıği apöüieöriil 


Sihirbazın ikinci ekranında “Backup a profile” seçeneğini seçerek 

yedekleme “Restore a profile” ile yedeklediğiniz ayarları geri yükleme 
işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Yedeklemek için “Backup a profile” 
seçeneğini aktif hale getirin ve daha sonra alttaki alandan yedeklemek 
istediğiniz uygulamayı seçin ve “Next” düğmesine tıklayın. Bir sonraki 
ekranda yedeklemek istediğiniz profili seçin ve “Save backup to directory” 
seçeneğini kullanarak yedeğinizi kaydetmek istediğiniz dizini belirtin ve yine 
“Next” düğmesine tıklayın. Açılacak pencerede yedeğinize şifre koruması 
vermek isteyip istemediğiniz sorulacak. Son ekranda yedeklemek istediğiniz 
öğeleri işaretleyip “Next” ile yedekleme işlemini tamamlayabilirsiniz. 


Öğetmlünri 
e TR İ Bamiceş a peyfile 


Bir gün ayarlarınızı geri yüklemek isterseniz programı tekrar çalıştırın 

ve sihirbazın ikinci ekranında bu kez “Restore a profile” seçeneğini 
seçin ve aynı pencerenin alttaki kısımdan geri yüklemek istediğiniz ayarlarla 
ilgili uygulamayı işaretleyin. Bir sonraki ekranda geri yüklemek istediğiniz 
ayarın ismini seçin ve ilerleyin (isim ekranda görünmediyse “Restore backup 
from directory” kısmından yedeğinizi kaydettiğiniz yeri elle seçebilirsiniz.) 
Son pencerede geri yüklemek istediğiniz ayarları seçin ve ilerleyin. Yeni bir 
pencere açılacak ve yüklediğiniz ayarların mevcut ayarlar üzerine kaydedileceği, devam etmek isteyip istemediğiniz sorulacaktır. Devam etmek için 
“Evet” seçeneğine tıklayın. Geri yükleme işlemi tamamlanacaktır. 
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bri 


Görkem YILDIRIM 


gif UZMAN 


OPENOFFICE.ORG'DAKİ KRİTİK AÇIK 


OpenOffice.org, açık kaynak kodlu ofis paketinin 
çeşitli versiyonlarını etkileyen bir güvenlik açığını 
kapayan yama yayınladı. Şu anda indirilebilir olan 
sürüm 2.4.1 aynı açığı içermiyor. Bellekle ilgili olan 
açık, saldırgan tarafından gönderilen özel hazırlan- 


yarda özel komutlar çalıştırılabiliyor. Sonuç olarak 
OpenOffice.org'ın eski sürümü yüklü bir makinede 
çalışmakta olan kullanıcının yetkileriyle işlem yürütülebiliyor. Bu tür bir durumla karşılaşmak istemiyorsanız yazılımın son sürümünü kullandığınızdan 


gorkem©PCnet.com.tr 


mış OpenOffice dokümanı aracılığıyla aktif hale ge- oemin olun. 


tirilebiliyor. Bu tür bir dokümanla saldırılan bilgisa- 


Güncelleme sonrası kopan bağlantı 


Sistemimi saldırılardan korumak için ZoneAlarm 
kullanıyorum. Geçenlerde birden bire internet bağlantım 
kesildi. Programın ayarlarına baktım ama bir saldırı 
kaydı göremedim. Hatırladığım kadarıyla en son 
yaptığım Windows güncellemeydi. Saçma gelebilir ama 
sorun bundan kaynaklanmış olabilir mi? 


SİZİN başınıza gelen olay gerçekten de Windows güncellemesiyle yakından 
alakalı. Microsoft'un yeni güncellemelerinden biri olan KB951748 aslında 
DNS güvenliği için 8 Temmuz tarihinde sunuldu (http://support.microsoft. 
com/kb/951748). Çok sayıda haber grubunda çıkan bilgiye göre bu güncellemeden sonra ZoneAlarm ayarları birbirine giriyor. ZoneAlarm'ın kontrol ettiği 
bazı ağ dosyaları değişince olan bağlantıya oluyor. Dosyaların değiştiğine gören ZoneAlarm güvenli olsun diye tüm bağlantıyı kesiyor. ZoneAlarm ayarlarından Internet Zone Security hakkını yüksek güvenlikten orta güvenliğe getirince 
sorun aşılıyor. Kökten çözümse programın veritabanı kayıtlarını sıfırlamak. 


Güç tüketimi seviyesi 


Feel Hurricane 400 Watt kasa ve AMD Phenom X3 8750 ya da Phenom X4 9550 işlemci 
almak istiyorum ama Vista'da her çekirdeğe işlem atayınca güç yetersiz olur mu bilemiyorum? 
Sistemde HD2400 ya da HD3450 ekran kartı olacak. 


BİR sistemde en çok güç tüketen parçalar işlemci ve ekran 
kartıdır. Söz ettiğiniz işlemcilerin güç tüketimleri 95 Watt. 
Ekran kartlarından HD3450'nin güç tüketimi yük altındayken bile 100 Watt'ı geçmez. Çünkü kartın ek güç girişi bile 
yok. Sadece ekran kartı ve işlemci 200 Watt'a yakın tüketiyor diye gözünüz korkmasın. Geriye kalan anakart, bellek, 
sabit disk, optik sürücü ve fan gibi parçalar toplasanız 100 
Watt eder. Bu nedenle toplam 300 Watt diyebiliriz. Yük altındaki durumlar ve diğer ihtimaller dahil edilirse 400 Watt 
PSU bu aşamada yeterli olacaktır. Elbette Feel Hurricane 
kasanın PSU'su gerçek anlamda 400 Watt olmalı, değer 
etikette kalmamalı. Diğer yandan ilerisi de düşünülerek 
550 Watt'lık kaliteli bir PSU almak daha mantıklı olabilir. 
Ekran kartınızı ve sisteminizi terfi ederseniz PSU değiştirmek zorunda kalmazsınız. 


İşlemci mi yoksa VGA'mi? 


Ben yeni bir PC toplamak istiyorum ama bir konuda 
kafam karıştı. Sizce Intel Core 2 Duo E8400 ve ATI 
HD4870 mi yoksa Core 2 Guad 09300 ve HD4850 mi 
daha performanslı olur? 


ÇOK güzel bir soru sormuşsunuz. Bu aralar Intel sürekli olarak paranızı işlemciye yatırın ki sistem genel performansı artsın diyor. NVIDJA ise işlemci terfisi 
yerine VGA terfisi oyuna daha çok fayda sağlar diyor. Her ikisi de haklılar. 
Önerdiğiniz ilk kombinasyonda işlemci 275 YTL ve ekran kartı 425 YTL, toplam 700 YTL ediyor. İkincisinde işlemci 400 YTL ve ekran kartı 300 YTL, toplam 700 YTL ediyor. Cepten çıkacak para aynı olduğuna göre seçim yapmak 
zor. İşlemci 09300 (4 x 2.5 Ghz — 133 FSB — 6 MB) ve ekran kartı 4850 
olunca sistem genel performansı artar. İşlemci E8400 (2 x 3 Ghz— 1333 FSB 
— 6 MB) ve ekran kartı olunca oyun performansı biraz daha iyi olur. Demek 
ki ne kadar oyun oynadığınız öne çıkıyor. Çoğu zaman oyunlarla meşgulseniz 
4870 olana yönelin. E8400 işlemcinin performansı da hayli iyidir. Aksi halde 
4850'li durumu seçin. 


YAZICI KURULUM HATASI 


Yeni HP Photosmart c4280 yazıcı aldım fakat içinden çıkan 
yazılım yükleme cd sini kurarken bilgisayarda ““sccbase. 
dil” ve “sibcsp.dIl”? dosyalarının olmadığı belirtiyor. Şimdi 
benim ne yapmam gerekir? 


Eksik dil dosyalarını bir şekilde arkadaştan filan bulun ve system32 klasörü- 
ne yerleştirin. Daha sonra bunların sisteme yüklenmesi için kayıt defterine 
ekleme yapmamız gerekecek. Notepad açıp aşağıdaki metni aynen girin ve 
key.reg olarak masaüstüne kaydedin. Dikkat edin uzantısı txt değil de reg 
olsun. İşlem bitince bu dosyayı çalıştırın ve sistemi yeniden başlatın. Daha 
sonra HP ile gelen kurulumu bir daha deneyin. 


Windows Registry Editor Version 5.00 


IHKEY LOCAL MACHINENSOFTWARE'MicrosoftCryptographyiDefaultslProvideriinfineon SICRYPT Base Smart Card CSPJ 

“Image Path”—”C'NWINDOWSWSystem32Wsccbase.dii” 
“Type”—dword:00000001 

“SiginFile”—dword:00000000 


(IHKEY LOCAL MACHINESOFTWAREMicrosoftiCryptographylDefaultslProviderlSchlumberger Cryptographic Service Provider) 

“İmage Path”—”CAWWINDOWSSystem32sibesp.dll” 
“Type”—dword:00000001 

“SiginFile”—dword:00000000 


UZMAN Bigileri 


Açılıştaki 
şüpheli dosya 


Bilgisayardaki “ctfmon.exe” in tam 
olarak işlevi nedir acaba? Bilgisayara 
yararı ya da zararı var mı? 


Ctfmon.exe, farklı kullanıcı giriş türü metin giriş 
işlemcisini (TIP) ve Microsoft Office Dil Çubuğu'nu 
etkinleştirir. Etkin pencereleri izler ve konuşma tanıma, el yazısı tanıma, klavye, çeviri ve diğer alternatif kullanıcı girişi teknolojileri için metin girişi 
hizmeti sağlar. Dosyayı msconfig'den kaldırırsanız 
devre dışı kalmaz. Ctfmon.exe dosyasının kaldırılması Office XP programlarınızda soruna neden 
olan davranışlara yol açabilir, bu nedenle kaldırı!- 
ması önerilmez. İlla kaldırmak istiyorsanız http:// 
support.microsoft.com/kb/282599/ir adresindeki 
açıklamaya göre yol alın. 


Microsoft GE m 


Office “ 


Professional 


PHOTOSHOP 


Photoshop filtreleri 


Photoshop kullanıcıların daha kreatif işler yaratmasında büyük rol oynayan filtreleri araştırdık. 


Tolga ŞİŞMANOĞLU / tolga ©PCnet.com.tr 


PHOTOSHOP filtreleri tasarımla uğraşanların hayatında gün geçtikçe daha çok yer 
kaplıyor. Daha önceki yıllarda birçok emek 
ve uğraş harcanılarak yapılan efektler, 
yerini tek tıklama ile sonuca giden hazır 
filtrelere bırakmış durumda. 13 ana başlıktan oluşan bu filtreler eğer size yetmemeye başladıysa, ekstra hazır yazılımlar 
ve dokümanlar yükleyerek filtre sayınızı 
arttırabilirisiniz. 


deniyle yumuşak hatlar oluşturur. Yüksek 
kontrast oranlı görsellerde iyi sonuç verir. 
Dry Brush: Kuru boya etkisini veren bir filtredir. Görseldeki renk geçişlerini azaltarak 
kenarları gelişigüzel büker, anti-alias etkisi 
verir. 

Film Grain: Bir tür kirlenme etkisini görsele 
verir. Çalışmadaki beyaz kirli alanlar aydınlanırken, siyah kirli alanlar ise koyulaşır. 
Fresco: Kontrastı oranı yüksek bir görüntü 


44 CS3 PAKETİ İLE GELEN FİLTRELERLE BİRÇOK EFEKT YARATMAK 
MÜMKÜN. AYRICA, DİĞER YAZILIM PAKETLERİ VE DOKÜMANLARLA 
YENİ FİLTRELER YÜKLEYEBİLİRSİNİZ. 77 


Renk modunuz eğer CMYK ise bazı filtreler 
kullanılamaz. Bu durumda dokümanınızı 
RGB moda alarak filtreyi uygulayabilir ve 
tekrar geri dönebilirsiniz. Yeni sürümler ile 
gelen bir özellik de filtreyi seçtiğinizde ayrı 
bir seçim penceresinin çıkma özelliğidir. 
Bu alanda seçili olan efekt üzerinde ayarları yapabilir, önizlemeyi görebilir ve diğer 
tüm fitrelere bu arayüz ile ulaşabilirsiniz. 


Artistic 

Colored Pencil: Çalışma üzerinde bir renk 
haritası çıkaran bu filtre, baskın olan renkleri alarak fırça darbeleri oluşturuyor. Yumuşatma (Feather) ile uygulanırsa yağlı 
boya etkisi verir. 

Cutout: Fotoğraf üzerindeki köşe geçişlerini sadeleştirerek detayını azaltır, yarattığı 
köşe ve çizgilerde anti-alias özelliği nesağlar. Kenarlar daha keskin, koyu renkler 
daha koyu olmakla birlikte "Dry Brush" filtresine benzemektedir. 

Neon Glow: Uygulandığı alanın renk özelliklerine göre 2-3 renk tonu içeren sonuçlar 
oluşturur. 

Palette Knife: Paletteki renk sayısını azaltarak, az renkli ama keskin hatlı görseller 
oluşturur. 

Poster Edges: Görselinizi posterize ederek 
renk sayısını azaltır. Çalışmanızın kenarlarına siyah detaylar ekler. 

Rough Pastels: Görselin kenarlarını geliştirir. Bunun için bir doku dosyası kullanır. 
Smudge Stick: Renkleri birbirlerine karışmış olan bir bez görüntüsünün, kağıt üzerindeki etkisini verir. 

Sponge: Çalışmanıza buzlu cam etkisi verir. Ünderpainting: Görselinize kumaş kap- 


lanmış görüntüsünün verir. 
Water Color: lmajımızın kenarlarına sulu 
boya etkisi verir. "Fresco" filtresine benzer. 


Blur 

Blur: Yumuşatma, bulanıklaştırma. Standart rakamlar ile blur uygulanır. 

Blur More: "Blur" etkisini standart değerin 
üzerinde uygular. 

Gaussian Blur: Filtrede bulanıklaştırma ve 
yumuşatma etkisini dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. 

Motion Blur: Hareketli bir kameranın yakaladığı görüntüyü filtre olarak sunar. Hareketin şiddeti ve yönü belirlenebilir. 
Radial Blur: Görseli bir objektif görüntüsü 
gibi yapar. Bir kamera efektidir. 

Smart Blur: Görseldeki kenarları tespit 
ederek "Gaussian Blur" filtresini sadece iç 
bölgelere uygular. 

Surface Blur: Özellikle yüz, cilt vs. gibi 
bölgelerdeki görüntüyü sadeleştirerek, güzelleştirir. Uygun olan fotoğraflara Surface 
Blur efekti uygulanabilir. 


Brush Stroces 

Accented Edges: Genellikle küçük görsellere uygulandığında daha iyi sonuç veren filtrede, fotoğrafa doku ekleme özelliği vardır. 
Angled Strokes: Fotoğraf üzerinde kenar 
hatları sertleştirerek ama hatlara dikkatin 
çekilmesi sağlar. 

Crosshatch: Görsle üzerinde rastgele dokular ve zigzaglar oluşturur. 

Dark Strokes: Koyu renkli sert kenarlar 
üretir. 

Ink Outlines: Görselin kenarlarına mürekkep bulaşmış havası verir. 
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Splatter: Sudaki yansıma etkisi. 

Sprayed Strokers: Kenarlarda yatay veya 
dikey deformasyonlar oluşturur. 

Sumi-e: Genellikle yazılarda kullanilan bu 
flitre ile hoş görüntüler elde edilir. 


Distort 

Diffuse Glow: Aydınlık alanlara gölgeler 
verir. 

Displace: Seçtiğimiz ikinci bir çalışma 
(PSD Formatlı) ile sonuç veren, grafiğin 
tüm piksellerini düzenleyen bir filtredir. 
Glass: Görsele eğrilmiş cam kaplaması 
yapar. 

Ocean Ripple: Su dalgalarının verdiği etkiyi yapar. 

Polar Coordinates: Çalışmaya iki çeşit bükülme etkisi verir. 

Ripple: Küçük su dalgaları etkisi verir. 
Shear: Verdiği eksen üzerindeki noktalar 
ile dikey doğrultuda imaja eğrilik vermeyi 
sağlar. 

Spherize: Deformasyonları küresel yapmamızı sağlar. 

Twirl: Girdap hareketi etkisi yapar. 

Wave: Su dalgası gibi yumuşak bir deformasyon sağlar. 

ZigZag;: Zigzaglar, su dalgaları oluşturur. 


Noise 

Add Noise: Belirtilen sıklıkta rastgele pikseller ekler. 

Despeckle: Tarayıcı ile tarattığınız fotoğraflardaki kirleri yok eder. 

Dusk & Scratches: Renkleri birbirine yaklaştırarak contrast'ı azaltır. 

Median: Pürüzsüz yüzeylerin oluşmasını 
sağlar. En çok kullanılan filtrelerden biridir. 


Pixelate 

Color Haftone: İmajımızı renk sayısı az, 
düşük kalitede bir hale getirir. 

Crystallize: İmajımızı renkli hücrelere bölerek petek gibi bir doku yaratır. 

Facet: İmaj içindeki kenarlardan antialiasing'i kaldırır. 

Fragment: İmajımızda deprem etkisi oluşturur. 

Mezzotint: İmajımıza kirlilik ekleyecek 
rastgele noktalar üretir. 

Mosaic: İmajımızı kareselleştirir. Düşük 
çözünürlükte büyütme yapmış gibi bir görüntü verir. 

Pointilize: Doku yaratmaya yardımcı olur, 
uygulanan bölgeyi noktasallaştırır. 


Render 
Clouds: Fırça ve zemin rengini kullanarak 


bulut etkisi veren bir filtredir. Doku çalışmalarında sıkça kullanılır. 

Differance Clouds: "Clouds" filitresine benzer. Uygulandığı yüzeyin karşıt renklerini 
alarak bulut etkisi oluşturur. 

Lens Flare: Photoshop'un belki de en çok 
kullanılan filtrelerinden birisidir. Kamera 
objektifine ışık vurmasıyla oluşan sanal 
ışık hüzmeleri oluşturmanızı sağlar. 
Lighting Effects: Herhangi bir yüzeye ışık 
efekti vermeyi sağlar. 

Texture Fill: Bir PSD dosyasını desen olarak döşemeye yarar. 


Sharpen 

Sharpen: İmajdaki kenar ve köşeleri belirginleştirir, keskinleştirir. 

Sharpen More: Daha çok şiddetli bir 
Sharpen" etkisi sağlar. 

Sharpen Edges: Düşük şiddette "Sharpen" 
etkisi yapar. 

Unsharp Mask: Kenarların keskinliğini 
azaltır. Çoğunlukla fotoğraf üzerindeki sis 
perdesi görünümünü almak için baskı öncesi kullanılır. 


Sketch 

Bas Relief: Kompleks çizgileri alıp iki renkli bir imaj oluşturur. 

Charcoal: Siyah ve beyaz renkleri kullanarak kara kalem çalışmasına benzer kareler yaratır. Görüntünün contrast'ı çok fazla 
olur. 

Chalk and Charcoal: Paletteki arka plan 
rengi ile tebeşir etkisi, ön plan rengi ile 
"Charcoal" etkisini birleştirir. 

Chrome: Metal etkisi sağlar. 

Conte Crayon: Renk sayısını 6 ya indirir 
ve doku ekler. Yüksek contrastlı görsellerde 
olumlu sonuç verir. 

Graphic Pen: İki renkli bir grafiği detay seviyesi düşük olarak oluşturur. 

Halftone Pattern: "Graphic Pen" filtresinin 
gelişmişidir. 

Note Paper: Gri renk yoğunlukta basit görüntüler sağlar. 

Photocopy: Beyaz tonların ağırlıklı olduğu, 
az detay ve az renkli görseller oluşturur. 
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Plaster: Siyah, beyaz, gri tonlarda plastik 
etkisi yapar. 

Reticulation: Siyah-Beyaz kirli bir görüntü 
sağlar. 

Stamp: İki renkli sert kenarlı bir sonuç 
verir. 

TornEdges: "Stamp" filitresine gri tonlar 
ekler. 

Water Paper: Su içindeki bir imajın sert 
hatlarını su üstüne çıkan bir mürekkep etkisi oluşturur. 


Stylize 

Diffuse: Pikselleri dağıtır. 

Emboss: En çok kullanılan filtrelerden biridir. Fotoğrafı gri yaparak üç boyutlu bir 
görünüm verir. 

Extrude: Görseli değiştirerek farklı bir imaj 
olmasını sağlar. 

Find Edges: Kenarların kontrastını arttırır. 

Glowing Edges: "invert" (tersyüz) edeceği 
uçları otomatik bulur. 

Solarize: Renk eğrilerine yaptığı etki ile 
görseli 9650 koyulaştırır. 

Tiles: Kaplama yapar. 

Trace Contour: Kontur çizgilerini bulur, 
geri kalanların hepsini yok eder. 

Wind: Rüzgar efekti verir. 


Texture 

Craguelure: Doku oluşturur. Yazılarda iyi 
sonuç verir. Eskimiş yağlı boya tablo etkisini veren görseller oluşturur. 

Grain: "Add Noise" filtresine benzer. 
Mosaic Tiles: Gelişmiş mozaik de denilebilir. "Craguelure" a benzer. 

Stained Glass: "Mosaic Tiles" ın contrast 
ile kristalize edilmiş halidir. 

Texturizer: Yazılarda iyi sonuçlar verir. Görseli doku ile kaplar. 


Video 

De-Interlace: Videodan aktarılan karelerin 
üzerinde temizlik yapar. 

NTSC Colors: Resmin renklerini titremeyen, kaymayan renklere çevirir. 


Other 

Custom: Resim üzerinde numerik olarak 
bir çok efekt oluşturmayı sağlar. 

High Pass: Resimdeki contrast oranını 
azaltır. 

Minimum: Resimdeki koyu piksellerin 
daha çok vurgulanmasını sağlar. 
Maximum: Resimdeki açık pikselleri vurgular. 

Offset: Birbirini takip eden döşenebilen 
desenler oluşturmaya yarar. ** 
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WPF Browser Application / XBAP 


WPF uygulamalarını internet tarayıcınız içerisinde çalıştırabilirsiniz. 


XBAP'ın açılımı “XAML Browser Applications” şeklinde. Peki 
XAML neydi? Extensible Application Markup Language, yani 
WPF (Windows Presentation Foundation) ile beraber gelen XML 
yapısında görsel, vektörel içeriklerin tanımlandığı bir model. 
XAML aynı anda Silverlight içerisinde de görsel arayüzü modellemek, animasyonları hazırlamak için kullandığımız yapının ta 
kendisi. Önceki aylarda WPF'in kullanımı ve Expression Blend 
ile ilgili uygulamalar yaptık. Şimdi sıra geldi bu uygulamaları 
interner ortamına taşımaya. 


WPF'deki herşeyi Browser'a taşıyın! 

XBAP işte tam olarak bu işi yapıyor. WPF Browser Application olarak da tanımlayabileceğimiz bu uygulamalar tamamen 
internet üzerinden çalışarak istemcideki tarayıcının içerisinde 
sunuluyor. 

WPF'in 3D desteği olduğunu biliyoruz, bu çerçevede hazırladıgımız herhangi bir WPF 3D uygulamasını hemen WFP Browser Application olarak çevirerek internette yayınlama şansımız 
da var. Maalesef şu an ne Silverlight ne de Flash'ın böyle bir 
desteği yok. 


Silverlight, WPF, XBAP? Nedir bunların farkı? 
Programlama açısından XBAP ile WPF arasındaki fark çok az. 
XBAP bir internet tarayıcı içerisinde (Sadece Internet Explorer) çalıştığı için bazı ek güvenlik sınırlamaların maruz kalıyor. 
WPF ise zaten bildiğimiz windows programlarından farksız. 
Hem XBAP hem de WPF'de tüm .NET dillerini (VB.NET, C# 
vs) kullanabiliyoruz. XBAP'ın avantajı bir HTTPReguest ile karşı tarafta internet tarayıcıya yüklenerek hemen çalıştırılabiliyor 
olması. Fakat bu noktada özellikle belirtmem gereken bir nokta 
var; istemci bilgisayarda .NET Framework 3.0'ın yüklü olması 
şart! Aksi halde uygulama çalışmayacaktır. Bunun için bir ASP 
NET sitesi hazırlayarak ilk aşamada kullanıcının bilgisayarında 
.NET Framework 3.0'ın yüklü olup olmadığı incelenerek uygun 
mesajlar verilebilir ama her halükarda istemcileri Windows XP 
SP2 ve Vista ile sınırlamış oluyorsunuz. 

Silverlight zaten apayrı bir dünya. İstemcide .NET Framework 
3.0 vs yüklü olmasa da sadece Silverlight Plug-In yüklü ise Macintosh dahil tüm cihazlarda çalışacaktır. WPF ile XBAP arasındaki kadar büyük bir yakınlık olmasa da Silverlight da WPF'in 
ufak bir parçası aslında. Silverlight şu anki 1.0 sürümünde 
JavaScript, ileride ise .NET dilleri ile programlanabilecek fakat 
yine de kullanılan .NET sınıfları da sınırlı olacak ve XBAP gibi 
geniş olanaklara sahip olmayacak. 


Ufak bir örnek 

Şimdi çok ufak bir WPF windows uygulaması hazırlayalım ve 
aynı uygulamayı WPF Browser Application yapmanın ne kadar 
kolay olduğunu inceleyelim. Tüm bunları yaparken Visual Studio 2008 kullanacağım. VS 2005 ile WPF Browser Application 
Proje Şablonu gelmiyor ve bazı işlemleri elle yapmak gerekiyor. 
O nedenle Visual Studio 2005 ile hiç uğraşmayarak doğrudan 
Visual Studio 2008 kullanacağız. 


186 AĞUSTOS '08 


Expression Blend 2 kullanarak yeni bir WPF Application yaratarak otomatik olarak gelen uygulamanın ana penceresi üzerine 
bir dikdörtgen koyarak ufak bir animasyon tanımladım. Bunu 
takiben bir de pencereme düğme koyarak önceden hazırladığım 
animasyonu bu düğmeye bağladım. Windowl.XAMLin kodu 
aşağıdaki şekilde sonlandı. 


<Window 
xminsz"http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation” 
xmins:x-”http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xami” 
xClass-"Window1” 
xNamez"Window” 
Title-"Window1” 
Widthz"300" Height-"300"> 


<Window.Resources> 
<Storyboard x:Keyz"OrnekAnimasyon"> 
<DoubleAnimationUsingKeyFrames BeginTimez"00:00:00" Story 
board.TargetNamez"rectangle” 
Storyboard.TargetPropertyz"(UlElement.RenderTransform).(Trans 
formGroup.Children)(31.(TranslateTransform.X)”> 


<SplineDoubleKeyFrame KeyTimez"00:00:00” Value-"0"/> 
<SplineDoubleKeyFrame KeyTimez"00:00:02” Valuez"91/> 
</DoubleAnimationUsingKeyFrames> 


<DoubleAnimationUsingKeyFrames BeginTimez"00:00:00" Story 
board.TargetNamez"rectangle” 
Storyboard.TargetPropertyz"(UlElement.RenderTransform).(Trans 
formGroup.Children)(31.(TranslateTransformY)"> 


<SplineDoubleKeyFrame KeyTimez"00:00:00” Value-"0"/> 
<SplineDoubleKeyFrame KeyTimez"00:00:02" Valuez"93"/> 
</DoubleAnimationUsingKeyFrames> 
</Storyboard> 
</Window.Resources> 


<Window.Triggers> 
<EventTrigger RoutedEvent-"ButtonBase.Click” 
SourceNamez"button"> 
<BeginStoryboard Storyboardz"(StaticResource OrnekAnimas 
yon)”/> 
</EventTrigger> 
</Window.Triggers> 


<Grid xxNamez"LayoutRoot"> 
<Rectangle Marginz"18,34,131,128” Fillx"#FFFFOOOO" 


Strokez"#FFOO0000" x:Namez"rectangle" RenderTransformOrigin 
—"0.5,0.5"> 
<Rectangle.RenderTransform> 
<TransformGroup> 
<ScaleTransform ScaleX-"1” ScaleY-"1"/> 
<SkewTransform AngleX-"0"” AngleY-"O”/> 
<RotateTransform Anglez"0”/> 
<TranslateTransform X-"0” Y-"0"/> 
</TransformGroup> 
</Rectangle.RenderTransform> 
</Rectangle> 
<Button HorizontalAlignmentz"Left” Marginz"18,0,0,8” 
VerticalAlignment-"Bottom" Width-"81” Height-"36" 
Contentz"Button” x:Namez"button”/> 
</Grid> 
</Window> 


Şu an hala bir windows programı üzerinde çalıştığımızı aşağıdaki basit ekran görüntüsünü inceleyerek tekrar hatırlayalım :) 


Ornek WPF uygulamamız 

Şimdi biraz .NET kodu yazmak için Blend'de hazırladığım projemi Visual Studio ile açarak hazırlamış olduğum animasyonun 
bitişinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki kodu yazacağım. 


Imports System 

Imports System.lO 

Imports System.Net 

Imports System.Windows 

Imports System.Windows.Controls 
Imports System. Windows.Data 

Imports System.Windows.Media 

Imports System.Windows.Media.Animation 
Imports System.Windows.Navigation 


Partial Public Class Window1 


Dim WithEvents Animasyonum As Storyboard 
Public Sub New() 
MyBase.New() 


Me.InitializeComponent() 
"Insert code reguired on object creation below this point. 
End Sub 


Private Sub Window1, Loaded(ByVal sender As Object, ByVal e As 
System.Windows.RoutedEventArgs) Handles Me.Loaded 
Animasyonum — CType(Me.Resources.Item(“OrnekAnimasyon"”), 
Storyboard) 
End Sub 


Private Sub Animasyon, Bitti(ByVal sender As Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles Animasyonum.Completed 
MicrosoftVisualBasic.MsgBox(”Bitti”) 
End Sub 


End Class 


BLEND VE ASP.NET 


Sıra geldi uygulamamızı aynen bir WPF Browser Application'a 
çevirmeye. Bunun için ilk olarak Visual Studio 2008 içerisine 
yeni bir WPF Browser Application yaratmamız gerekiyor. 


Visual Studio 2008 ile 

WPF Browser Application yaratıyoruz 

Projemizi yarattıktan sonra ilk olarak XAML kodlarımızı kopyalayacağız. Visual Studio ile WPF Browser Application'ımızı yarattıktan sonra bizim için otomatik olarak boş bir XAML Page de 
yaratılmış oluyor. Pagel.XAML olarak geçen dosyanın içeriğine 
gelin hızlıca bir göz atalım. 


<Page x:Class-"Page1" 
xminsz"http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation” 
xmins:x-”http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xami” 
Titlez"Pagel"> 
<Grid> 


</Grid> 
</Page> 


Peki bunun herhangi bir WPF uygulamanın bir penceresinden 
farkı nedir? Onun da içerisinde Grid yok muydu? Evet, aynen 
öyle. Aradaki fark WPF uygulamalarda Window'lar varken XAML 
Browser Application'larda Page'lerin olması. Yani sadece XML 
dosyasında kök element değişiyor. O nedenle WPF windows 
uygulamamızda Window tagları arasında yer alan tüm XAML 
kodunu kopyalayarak burada Page taglarının arasına koymamız 
gerekiyor. Zaten bu nedenle bir önceki örnekteki XAML kodun- 
da Window taglarını koyu olarak yazmıştım :) Bakalım tüm bu 
işlemleri yapınca WPF Browser Application'ımızın Pagel.XAML 
dosyası ne hale geliyor. 


<Page x:Class-"Page1" 

xminsz"http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation” 
xmins:x-”http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xami” 
Titlez"Pagel"> 


<Page.Resources> 
<Storyboard x:Keyz"OrnekAnimasyon"> 
<DoubleAnimationUsingKeyFrames BeginTimez"00:00:00" Story 
board.TargetNamez"rectangle” 
Storyboard.TargetPropertyz"(UlElement.RenderTransform).(Trans 
formGroup.Children)(31.(TranslateTransform.X)”> 
<SplineDoubleKeyFrame KeyTimez"00:00:00” Value-"0"/> 
<SplineDoubleKeyFrame KeyTimez"00:00:02" Value-"91”/> 


</DoubleAnimationUsingKeyFrames> 

<DoubleAnimationUsingKeyFrames BeginTimez"00:00:00" Story 
board.TargetNamez"rectangle” 
Storyboard.TargetPropertyz"(UlElement.RenderTransform).(Trans 
formGroup.Children)(31.(TranslateTransformY)”"> 


<SplineDoubleKeyFrame KeyTimez"00:00:00” Value-"O"/> 


<SplineDoubleKeyFrame KeyTimez"00:00:02” Value-"93”/> 
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</DoubleAnimationUsingKeyFrames> 


</Storyboard> 


</Page.Resources> 


<Page.Triggers> 


<EventTrigger RoutedEvent-"ButtonBase.Click” 
SourceNamez"button"> 


<BeginStoryboard Storyboard-”(StaticResource OrnekAnimasyon)”/> 
</EventTrigger> 
</Page.Triggers> 
<Grid x:Namez"LayoutRoot"> 
<Rectangle Margin-"18,34,131,128” Fillx"#FFFFOOOO" 
Strokez"#FFOO0000" x:Namez"rectangle" RenderTransformOrigin 
—"0.5,0.5"> 
<Rectangle.RenderTransform> 
<TransformGroup> 
<ScaleTransform ScaleX-"1" ScaleY-"1"/> 
<SkewTransform AngleX-"0” AngleY-"O"/> 
<RotateTransform Anglez"O0”/> 
<TranslateTransform X-"0" Y-"0"/> 
</TransformGroup> 


</Rectangle.RenderTransform> 


</Rectangle> 


<Button HorizontalAlignmentz"Left” Marginz"18,0,0,8" 
VerticalAlignmentz"Bottom" Width-"81” Height-"36" 
Content-"Button” x:Namez"button”/> 


</Grid> 
</Page> 


Sayfamızdaki Trigger (Tetikleyiciler) ve Ressources (Kaynaklar) 
ile ilgili tanımlamaların bulunduğu bölümlerde değişikler yaptık. 
Bu bölümlerin tag isimlerinde WPF uygulamamızda “Window” 
yazıyordu, onları “Page” olarak değiştirmemiz gerekti, çünkü artık bir Window değil Page içerisinde çalışıyoruz. 

Sıra geldi VB ile yazdığımız kodları da WPF Browser Application 
tarafına taşımaya. Gelin yine Pagel.XAML'in boş VB sayfasına 
göz atalım. 


Class Pagel 
End Class 


Epey basit değil mi? :) Eh gelin o zaman kodlarımızı kopyalayalım. 


Imports System.Windows.Media.Animation 
Class Pagel 
Dim WithEvents Animasyonum As Storyboard 
Private Sub Window1, Loaded(ByVal sender As Object, ByVal e As 
System.Windows.RoutedEventArgs) Handles Me.Loaded 
Animasyonum — CType(Me.Resources.Item(“OrnekAnimasyon”), 
Storyboard) 
End Sub 
Private Sub Animasyon Bitti(ByVal sender As Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles Animasyonum.Completed 
MicrosoftVisualBasic.MsgBox(“Bitti") 
End Sub 


End Class 
Aynı kodları bire bir “copy-past” :) Hiçbir değişiklik gerekmeden 


uygulamamızı artık F5 tuşu ile Internet Explorer içerisinde çalıştırabiliriz. 


ASPNET ile URLMapping 


ve Rewriting 


Sitenizdeki adreslerin okunabilir adreslerle değiştirilebilmesini sağlayabilirsiniz. 


İNTERNETTE gezerken bazı sitelerde o www.adres.com/ 
bu--bir--makale/default.aspx gibi adresler kullanıldığı dikkatinizi çekmiştir. İşte buna URL Mapping deniyor. Bu işlemi, aslında 
var olmayan bir adresi varmış gibi kullanarak aslen var olan başka bir adrese arka planda yönlendirmek şeklinde tanımlayabiliriz. URLMapping'in birçok faydası var; bunlardan ilki arama motorları ile ilgili. Herhangi bir arama motoru sitenizi gezerken söz 
konusu sayfaların adres metninin içeriğini de inceler. Örneğin si- 


tenizin adresi elma.com ise büyük ihtimal ile elma aratıldığında 
siteniz ön planda çıkacaktır. Aynı şekilde adres çubuğunda urun. 
aspx?ID—2 yerine urun/anakartlar/default.aspx?ID—2 bilgisi yer 
alırsa bu adres içerisindeki anakartlar kelimesi arama motoru 
tarafından değerlendirilebilecektir. 

Daha basit bir örnekle 

www.ornek.com/urunler.aspx?ID—5 

gibi bir adres yerine 

www.ornek.com/5/default.aspx 

şeklinde adresler kullanabiliyorsunuz. 

Biz de bu konuda bir örnek yaparak yukarıdaki gibi bir adresi 
dönüştürmeyi deneyelim. Örneğimizde kullanmak üzere bir default.aspx yaratıyoruz ve basit bir şekilde sayfaya bir adet yerleştirerek GueryString üzerinden gelecek ID bilgisini Label içerisine 
yazdıracağız. 


(default.aspxI 
<YW© Page Languagez"VB" AutoEventWireupz"false" 
CodeFilez"Default.aspx.vb" Inherits-" Default" Yo> 
<DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.W3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtmli-transitional.dtd"> 
<html xminsz"http://www.wW3.org/1999/xhtml"> 
<head runat-"server"> 

<title>Untitled Page/title> 
</head> 
<body> 

<form idz"form1" runat"server"> 

<div> 

<asp:Label ID—"Labeli" runat-"server" Text-"Label"></ 

asp:Label> 

</div> 

</form> 
</body> 
</html> 


(default.aspx.vbj 
Partial Class Default 

Inherits System.Web.Ul.Page 

Protected Sub Page Load(ByVal sender As Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles Me.Load 

Labeli.Text < Reguest.GueryString("ID") 

End Sub 

End Class 


Sayfamızı hazırladığımıza göre sıra geldi mapping işlemini 
yapmaya. Projemize bir adet Global.asax (Global Application 
Class) eklememiz gerekiyor. Projeye "Solution Explorer" içerisinde sağ tuş tıklayarak "Add new item" diyerek söz konusu 
dosyayı ekleyebilirsiniz. Sonrasında Global.asax içerisinde 
Application'a ait BeginReguest durumunu yakalayarak mapping kodumuzu yazacağız. 


<Y© Application Languagez"VB" 9/0> 
<script runatz"server"> 
Protected Sub Application BeginReguest(ByVal sender As Object, 
ByVal e As System.EventArgs) 
Dim GelenAdres As String < Context.Reguest.Url.AbsolutePath 
Dim GeleniD As String < GelenAdres.Substring(GelenAdres. 
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Index0f("/", GelenAdres.IndexOf("WebSite15")) * 1, GelenAdres. 
IndexOf("default.aspx") - GelenAdres.IndexOf("/", GelenAdres. 
IndexOf("WebSite15")) - 2) 
Context.RewritePath("../default.aspx?I1D-" & GelenlD) 
End Sub 
</script> 


Gelelim yukarıda neler yaptığımıza. İlk satırda GelenAdres adında bir değişken yaratarak buraya kullanıcının talepte bulundugu adresin yolunu kopyalıyorum. Bu adres metni içerisinde /5/ 
gibi duran ID bilgisini almam gerekiyor. Ben bu işlemi standart 
String işlemleri ile yaptım, oysa güzel bir RegularExpression 
çok daha hoş durabilir. İhtiyaçlarınıza göre istediğiniz metodu 
kullanabilirsiniz. ASPNET Development Server kullandığım için 
benim sitem bir WebSitel5 denen bir klasör içerisinde açıldı. O 
nedenle string işlemlerimi şimdilik ona göre yazdım. Son olarak 
da Context nesnesine ait RewritePath metodu ile esas açılacak 
olan adresi belirtiyorum. Yakalamış olduğum ID bilgisini adresin 
sonuna ekliyorum. 

Artık www.ornek.com/5/default.aspx adresine giden kullanıcılar 
için aslında www.ornek.com/default.aspx?ID—5 adresi açılıyor 
ama bunu hiçbir kullanıcı görmüyor. Örneği bir adım ileri taşıyarak www.ornek.com/Bu *-bir--metin/default.aspx şeklindeki 
adreslerin de www.ornek.com/default.aspx?ID—5 şekline dönüşmesini sağlayabilirsiniz. Tek yapmanız gereken gelen başlik 
bilgisini alip ona uygun ID'yi veritabanından çekerek yeni adrese 
aktarıyor olmak. 

Mapping yaptığımız tüm adreslerin sonunda .aspx uzantılı bir 
dosya adresi kullandık. Bunun nedeni sadece .aspx uzantılı 
dosyaların IIS 6.0 üzerinde asp.net motoruna bağlı olması. Bu 
durum |lS'e admin erişiminiz varsa özel ayarlarla tabi ki değiştirilebilir. Server 2008 ile beraber gelen 11S7.0'ın mimari yapısındaki değişiklikler sonucu yukarıdaki kodu IIS 7.0 üzerinde 
çalıştırdığınızda tüm istekler dosya uzantısına bakılmadan map 
edilebilecektir. 

Yukarıdaki taktiğin yanı sıra HttpModule yazarak URL Mapping 
işlemini daha performanslı bir hale getirmek de mümkün. Tüm 
bunların haricinde istersen işinizi kolaylaştırmak adına hazır 
kütüphanelerden ve araçlardan da faydalanabilirsiniz. Örneğin 
http://urlrewriter.net/ adresindeki yükleme ile sadece Web.Config 
dosyanız içerisinde ayarlar yaparak UrlMapping yapabilirsiniz. 


<rewrite url—"A/(.4*)/default.aspx" to-"/default.aspx?lD-$1" /> 


Yukarıdaki şekilde ufak bir ayarlama urlrewriter.net kütüphanesi 
için yeterli olacaktır. Artık bir önceki örnekte incelediğimiz senaryo yukarıdaki ayar ile geçerli hale gelmiştir. 


Taktikler bitmez 

Eğer bahsettiğimiz tekniklerin hiçbirini kullanamıyorsanız uygulayabileceğiniz ilginç bir taktik daha var. IIS üzerinden hata 
sayfalarını doğrudan bir ASPX dosyasına yönlendirerek bu ASPX 
dosyası içerisinde yönlendirme işlemini yapabilirsiniz. Bu teknik 
diğer tekniklere kıyasla biraz daha hantal çalışacaktır fakat bir 
seçenek olarak akılda tutmakta fayda var. Bahsi geçen ASPX 
sayfasına GueryString üzerinden bulunmayan adres gönderilecektir, söz konusu adresi alarak gerekli değişiklikleri yapıp yönlendirme işlemi sunucu tarafında tamamlanabilir. 
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Lİ havale gönderiyorum: İş Bankası Şişli Şubesi Hesap No: 1290-195 abonelik bedelini kredi kartımdan çekiniz. 
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Lİ normal abonelik 62.50 YTL 
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kredi kartı no: son kullanma tarihi: 
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fatura bilgileri: adıma düzenleyiniz 
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Merkezimize her ayın 20'sine kadar ulaşan abone müracatları ilk çıkacak sayıdan itibaren, 20'sinden 
sonraki kayıtlar ise bir sonraki ay için geçerlidir. 
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